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Avonddienst.
U bent van harte uitgenodigd voor de avonddienst waarin de heer E.J. Bergman te Katwijk voorgaat,
aanvang is half zeven.

Diaconiecollecte

De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor het Werelddiaconaat.

Centraal staat het werk van de christelijke organisatie Diaconia in Brazilié. Deze organisatie werkt aan
waterprojecten. Het noordoosten van Brazilié is een extreem droog gebied, met uitzondering van een
korte periode, dan vallen er hevige regens. Diaconia heeft een reservoir ontwikkeld waarmee dit
regenwater wordt opgevangen voor zowel landbouw als voor sanitaire voorzieningen. De collecte wordt
van harte aanbevolen.

Ziekenhuis patiénten.
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

Bloemen.

De bloemen van deze zondag, gaan als groet van de gemeente naar:
» Mevrouw W. van Wijnen - Kooij, het Havenlicht kamer 14,
» Mevrouw G.D. Dieckmann - Boender, het Havenlicht kamer 306 en
» Mevrouw J.C. van der Kuil - de Vassy, Cornelis van Dijckstraat 12.

Kindermiddag.

Het is bijna herfstvakantie en dan staat er weer iets leuks te gebeuren en wel op woensdagmiddag 21
oktober. En nu hoor ik jullie denken; wat komt er dan voor leuks? Wel, in gebouw “de Heuvel” (Ring
322) wordt een kindermiddag georganiseerd waarbij we bezoek krijgen van Henkie en zijn vriendjes.
Henkie en zijn vriendjes beleven van alles en willen graag dat jullie er allemaal bij zijn.

Voor een drankje en iets lekkers wordt gezorgd. Het feest begint om 14.00 uur en zal om ongeveer 16.00
uur weer afgelopen zijn. En het kost helemaal niets.

Dus zeg al je andere afspraken af en kom allemaal, want anders kun je de volgende dag niet meepraten
met je vrienden die zeker wel zijn geweest.

Bijbelkring.
Deze komt woensdag weer bijeen, bij 1 Petrus 3: 16 gaan we verder.

Schriftlezingen.
De schriftlezing in de morgendienst is uit Zacharia 5: 1-4 en in de avonddienst uit 1 Koningen 19: 1-10
en 11-18.

Gezang 491:1
Het lied is moeilijk te zingen maar de tekst van het eerste vers is betekenisvol voor de vanmorgen

gelezen bijbeltekst.

Gij zijt voorbij gegaan,
een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.

In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,

wij leven in U voort,

wij zijn met U bekleed.



