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Kerkdienst 

Voorganger is ds. G.J. Stougie en de organist is de heer Aad Stortenbeker.  

In deze dienst besteden we aandacht aan de overgang naar de middelbare school van Marijn Louwen en 

Okan Westendorp. 

 

Ziekenhuispatiënten  

Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. 

 

Bloemen  

Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar  

familie H. den Ouden-van den Berg en mevrouw J.A. Jumelet-van Hengel. 

 

Collectes 

De collectes zijn bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk.  

De voorkeur is om uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.  

Bankrekeningnummers: 

Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.  

Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27. 

Wilt u toch contant bijdragen:  

Na afloop van de dienst staat een diaken bij de uitgang met een collectezak voor de diaconie.  

Uw bijdrage voor het college van kerkrentmeesters kan in de offerblokken worden gedaan.  

 

Koffiedrinken 

Vanmorgen is er geen koffiedrinken na de dienst.  

 

Vakantie 

Ds. Stougie heeft vakantie van maandag 19 juni tot en met maandag 10 juli. Hebt u/heb jij pastorale zorg 

nodig, neem dan contact op met scriba Arie den Ouden.  

De scriba is in deze periode ook een paar dagen vrij: als u geen gehoor krijgt, neem dan contact op met de 

voorzitter van de kerkenraad, Leen Meijboom. Zij verwijzen u door. 

 

Liturgie 

Psalm  84 : 1 en 2   ELB     226  :    

Lied  885 : 1 en 2   Lied     416  :   1, 2 en 3 

Psalm  25 : 6    Hh     200  :   1 en 3 

ELB   459 :     Lied     415  :   3 

 

Schriftlezing: 

- Spreuken 31 : 1 – 9 

- Lukas 2 : 40 – 52 

 

Spreuken 31: 1 t/m 9 (NBV21) 

1 Hier volgen woorden voor koning Lemuel, uitspraken die zijn moeder hem voorhield. 

2 Mijn zoon, die ik gedragen heb, mijn zoon, om wie ik geloften heb afgelegd, wat zal ik je zeggen? 

3 Verspil je krachten niet aan vrouwen, ga niet om met hen die koningen te gronde richten. 4 En, Lemuel, 

een koning mag zich evenmin te buiten gaan aan wijn, dat past hem niet, een leider mag niet hunkeren 

naar bier. 5 Hij mag niet drinken en zijn plicht vergeten, de rechten van verdrukten niet schenden. 6 Geef 

bier aan wie een kommervol bestaan leiden, geef wijn aan wie diep ongelukkig zijn. 7 Laat ze maar  



drinken en hun armoede vergeten, zodat ze niet meer denken aan hun gezwoeg. 8 Spreek voor hen die 

weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. 9 Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en 

behoeftigen hun recht. 

 

Lukas 2: 40 t/m 52 (NBV21) 

40 Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid; Gods genade rustte op Hem. 41 Zijn 

ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42 Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze 

weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43 Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus 

bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44 In de veronderstelling dat Hij zich bij het 

reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en bekenden 

begonnen te zoeken. 45 Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te 

zoeken. 46 Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar 

hen luisterde en hun vragen stelde. 47 Allen die Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn 

antwoorden. 48 Toen zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen Hem: ‘Kind, wat 

heb Je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar Je gezocht.’ 49 Maar Hij zei tegen 

hen: ‘Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 50 

Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. 51 Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun 

gehoorzaam. Zijn moeder bewaarde alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart. 52 Jezus groeide 

verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. 

 

ELB 459 

Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. 

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag – dat je groeien mag – dat je groeien mag. 

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

 

Read your bible, pray every day, pray every day, pray every day. 

Read your bible, pray every day, if you want to grow – if you want to grow – if you want to grow. 

Read your bible, pray every day, if you want to grow 

 

ELB 226 

Heer, ik kom tot U, neem mijn hart verander mij; als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 

Want, Heer, ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht  

van Uw liefde. 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen: houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend;  

dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde. 

 

Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien en Uw liefde voelen diep in mij. 

en, Heer, leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht  

van Uw liefde. 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen; houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde. 

 

Hemelhoog 200: 1 en 3 

1. U zij de glorie, opgestane Heer    3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft 

U zij de victorie, nu en immermeer.    Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af  In zijn Godd’lijk wezen, is mijn glorie groot 

Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf  Niets heb ik te vrezen in leven of dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer!    U zij de glorie opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer!    U zij de victorie, nu en immermeer! 

 

 


