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Kerkdienst 
Voorganger is ds. E. van Rooijen uit Noordeloos en de organist is de heer Aad Stortenbeker.  
 
Overlijdensbericht 
In deze dienst zal stil gestaan worden bij het overlijden van mevrouw A. Lodder-Lagendijk,  
zij overleed dinsdag 30 november.   
 
Ziekenhuispatiënten  
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. 
 
Bloemen  
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar  
mevrouw C. de Ruiter-de Jong, zij is thuisgekomen vanuit Rijckehove en 
de heer C. van der Kemp, hij is na een operatie thuisgekomen vanuit het ziekenhuis.  
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de kerstattenties en voor de Kerk.  
U kunt uw collectegeld overmaken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.  
Bankrekeningnummers: 
Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.  
Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27.  
 
Collecte kerstattenties  
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor de kerstattenties. Ook dit jaar wil de diaconie in de dagen 
voor Kerst speciale aandacht schenken aan ouderen en zieken in onze gemeente. Door een groet in de vorm 
van een kerstattentie willen wij laten blijken dat juist in deze dagen het belangrijk is om zich met elkaar 
verbonden te voelen. Op deze manier willen we ook de blijdschap over de komst van onze Heiland, Jezus 
Christus, samen delen.  
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Bericht ds. Stougie 
Beste gemeenteleden, sinds dinsdag ben ik vanwege corona thuis in quarantaine. Ik heb gelukkig niet veel 
klachten, daar ben ik dankbaar voor. Ik hoop dat ik voorspoedig zal herstellen maar het advies is om dan 
nog even niet op bezoek te gaan bij mensen met een kwetsbare gezondheid. 
Hebt u behoefte aan contact, of vreugde of nood te melden? Mail of bel gerust: 
predikant@hervormdpernis.nl / 010- 4161724.  
Ik wens u en jullie een gezegende zondag en een goede week.  
Met een hartelijke groet, ds. Stougie 
 
Kerstconcert Ars Nova  
Kleinkoor Ars Nova nodigt u uit voor het kerstconcert op zondagmiddag 19 december in de Dorpskerk, 
Kerkring 1 in Spijkenisse. Gezongen worden enkele laatmiddeleeuwse Nederlandse kerstliederen, 
Duitstalige liederen van Bach, Praetorius en Eccard en een aantal prachtige Engelse Carols. Bij het concert 
wordt er medewerking verleend door Lenie de Meij, harp en Joke Meijboom, dwarsfluit. Zij spelen samen 
enkele mooie muziekstukken maar begeleiden ook het koor bij enkele kerstliederen.  
Het concert begint om 15.00 uur, de kerk is open vanaf 14.30 uur. Er is een QR-code check bij de ingang 
van de kerk en er wordt een onderlinge afstand van minimaal 1.50 meter gehouden bij de zitplaatsen.  
Verdere informatie is te vinden op www.kleinkoorarsnova.nl 



 
Maaltijd-Pernis 
Door heel veel activiteiten worden dikke strepen gezet om het aantal coronabesmettingen te 
reduceren en daardoor de zorg te ontlasten en om heel veel leed uit te sparen. Het legt een grote druk op de 
samenleving en eist daar zijn tol. Zo ook dikke strepen door de Maaltijd-Pernis die op vrijdag 17 december 
gepland stond. De posters met de uitnodiging zijn van muren en wanden in de kerken en op verschillende 
plaatsen in Pernis weggehaald. Ook zijn deze, net nadat de boodschappenpakketten ingepakt waren met de 
uitnodiging voor de minderbedeelden, weer daaruit verwijderd. 
Namens het Maaltijd-Team van de Diaconie-Pernis,Theo de Keizer 
 
Liturgie 
Lied  440 : 1 en 4 
Psalm 130 : 3 en 4 
Psalm 145 : 3 en 5 
Psalm 84 : 3 en 4 
Psalm 17 : 3 en 7 
ELB 381 : 2 
Lied  444 : 1 en 4 
 
Schriftlezing: 

- 2 Samuel 23 : 1 – 7   
 
2 Samuel 23 : 1 – 7 (NBG)  
1Dit zijn de laatste woorden van David: Spreuk van David, de zoon van Isai, en spreuk van de man die 
hoog geplaatst is, de gezalfde van Jakobs God, de liefelijke in Israels lofzangen.  2De Geest des HEREN 
spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong; 3Israels God spreekt, Israels Rots zegt tot mij: Een 
rechtvaardige heerser over de mensen, een heerser in de vreze Gods, 4hij is als het morgenlicht bij het 
opgaan der zon, een morgen zonder wolken: door de glans na de regen spruit jong groen uit de aarde.  
5Maar niet alzo mijn huis bij God! Toch heeft Hij mij een eeuwig verbond gegeven, geordend in alles en 
verzekerd. Want al mijn heil en alle welbehagen, zou Hij die niet laten uitspruiten?  6Doch de 
nietswaardigen: Zij zijn allen als verstrooide doornen; voorwaar, zij worden niet met de hand aangevat: 
7moet iemand ze aanraken, dan voorziet hij zich van ijzer of lansschacht, en met vuur worden zij op de 
plaats zelf geheel verbrand! 
 
Lied 381 : 2 (Evangelische Liedbundel) 
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard;  
zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij die Jezus niet, 
die, om ons te redden, de hemel verliet? 
 


