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Kerkdienst
De voorganger is ds. M.D. van der Giessen te Krimpen aan den lJssel en de organist de heer Bernard
Hoving.

Overlijdensbericht
In deze dienst zal stil gestaan worden bij het overlijden van de heer F. Riethoff, hij overleed maandag 18
januari.

Ziekenhuispatiénten
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

De heer L. Nieuwpoort is vanuit het Maasstad Ziekenhuis overgeplaatst naar Rijndam Revalidatie,
Rotterdam.

Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar mevrouw W. Lodder-van der Pols en de
familie H. den Ouden-van den Berg.

Collectes

De collectes zijn bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk.

U kunt uw collectegeld overmaken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.
Bankrekeningnummers:

Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.

Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27.

Kerkradio uitzending
De uitzending van donderdag 28 januari gaat gezien de huidige omstandigheden niet door.
De volgende uitzending is donderdag 25 februari.

Liturgie voor de morgendienst op zondag 24 januari 2021.
Psalm 65 : 1

Lied 213 : 1

Lied 213 : 3en5

ELB 454 .
Lied 612 : 1len3
Lied 1005 :
Lied 416 : l1lend
Lied 425

Lied 415 : 3

Schriftlezingen: Johannes 1:1 -9 en Johannes 3 : 28 — 30
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Johannes1:1-9;3:28-30 (NBV)

L1n het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij
God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was
leven en het leven was het licht voor de mensen. ° Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis
heeft het niet in haar macht gekregen. © Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette
Johannes.

7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. & Hij was
niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: ° het ware licht, dat ieder mens verlicht
en naar de wereld kwam.

28 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uit
gezonden.” ?° De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat
hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. 3° Hij moet groter worden en ik
kleiner.

Lied 454 (Evangelische Liedbundel)

1 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’,
jij in jouw klein hoekje en ik in "t mijn!

2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje, en ik in "t mijn!

3. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held’re lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!



