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Kerkdienst  
Voorganger in deze dienst waarin de viering van het Heilig Avondmaal centraal staat is ds. K.W. de Jong  
te Woerden  en de organist de heer Wim Ketting  
 
Ziekenhuispatiënten  
In het Ikazia Ziekenhuis zijn opgenomen:  
de heer J.J.H. Jansen en de heer L. Faasse.  
 
De heer K.H.W. Ploeg en mevrouw E. van der Horst-Nieuwenkamp zijn thuisgekomen vanuit het 
ziekenhuis.  
 
Bloemen  
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar: 
de heer K.H.W. Ploeg en mevrouw J.A. Jumelet-van Hengel. 
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk.  
De Avondmaalscollecte is bestemd voor de voedselbank Pernis.  
U kunt uw collectegeld overmaken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.  
Bankrekeningnummers: 
Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.  
Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27.  
 
Collecte Heilig Avondmaal: Voedselbank Pernis 
De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal is bestemd voor de Voedselbank Pernis.  
De Voedselbank is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Het is (helaas) een begrip. Een flink 
aantal mensen wordt door de Voedselbank geholpen waardoor hun problemen een beetje worden 
verlicht. 
De diaconie beveelt deze collecte aan. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
Vanwege het Corona virus wordt het Heilig Avondmaal op een aangepaste wijze gevierd.  
Tijdens de viering kunt u op uw plaats blijven zitten. De diakenen zullen u brood en een bekertje wijn 
aanreiken.  
  
Mondkapje 
Wij willen u dringend adviseren om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te 
dragen. Als u op uw plaatst zit kan het mondkapje af.  
 
 
 
 
 
      z.o.z. 
 
 
 
 



Liturgie voor de morgendienst op zondag 29 november  2020, aanvang 09.30 uur. 
 
Psalm  24 : 1 
Psalm 24 : 2 
Lied 442 :  
Lied  439 : 1, 2 en 3 
Lied 377 : 1, 2, 3, 4 en 5 
Psalm 103 : 1 en 2 
Lied 415 : 3 
 
Schriftlezing: Jesaja 7 : 10 – 17  
 
 
 
Jesaja 7: 10 - 17 (NBV) 
10 De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: 11 ‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de 
diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’  12 Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken 
vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’  13 Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is 
het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen?  14 Daarom zal de Heer zelf u een 
teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen. 
15 Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. 
16 Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land 
van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen, ontvolkt zijn.  17 En voor u, uw volk en uw 
koningshuis zal de HEER een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm 
zich van Juda afscheidde: de heerschappij van Assyrië.’ 


