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Dienst. 
De voorganger in deze gezamenlijke dienst in de Eben-Haëzerkerk is ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool en 
de organist Marco ’t Hart. Er is een gestencilde liturgie.  
 
Ziekenhuispatiënten. 
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.  
 
Bloemen. 
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging van beide gemeentes naar: 
het echtpaar Kees en Marja van Vliet en mevrouw G. Kraak-Mulder, zij is thuisgekomen vanuit De Vier 
Ambachten.  
 
Gesprekken Heilig Avondmaal. 
Komende dinsdag zijn de eerste twee gesprekken over het Avondmaal. 
De ene is ‘s middags om 2 uur in de Eben-Haëzerkerk, en de andere om half 8 ‘s avonds in de consistorie 
van de Hervormde Kerk. U bent van harte welkom, ook als u moeite hebt met het Avondmaal, of niet 
uitkijkt naar een gezamenlijke Avondmaalsdienst. Want het is goed om juist allerlei verschillende 
meningen te horen. Op dit moment gaat het alleen maar om het gesprek, beslissingen worden er nog 
niet genomen.  
Als u zich nog niet had opgegeven, kunt u dat na de dienst alsnog doen, bij Ds. Bartelink of Nel Boekholt 
of Peter Keemink, of later bij Leen Meijboom. 
Ook als u dinsdag besluit om gewoon (toch) te komen zonder dat u zich hebt aangemeld: u bent van 
harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


