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Viering Heilig Avondmaal 

 
 
Kerkdienst 
Voorganger is ds. E. van Rooijen en de organist is de heer Arie den Ouden.  
 
Ziekenhuispatiënten  
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. 
 
Bloemen  
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar: 
mevrouw Gerrie Vogels-Eijlander, Deijffelbroekseweg 7 en 
de heer Aart Ketting, Burg. van Esstraat 239, hij is thuisgekomen vanuit het ziekenhuis.  
 
Collecte Heilig Avondmaal: Vluchtelingenwerk Nederland  
Vluchtelingenwerk Nederland zet zich met vele vrijwilligers in voor bescherming van asielzoekers en 
vluchtelingen. Dat gebeurt door het bieden van persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun 
toelating, opvang en integratie. Bescherming houdt meer in dan alleen de mogelijkheid bieden asiel te 
zoeken en te krijgen. Het betekent ook het voorkomen dat iemand wordt teruggestuurd, als hij gegronde 
vrees heeft voor vervolging, of als hij het risico loopt slachtoffer te worden van foltering of een 
onmenselijke of vernederende behandeling of straf. Bescherming betekent tenslotte ook het bieden van 
toegang tot de samenleving, en de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen.  
De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. 
 
Koffiedrinken 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie / thee of limonade.  
 
Liturgie 
Lied  538 : 1 en 4 
Psalm 32 : 4 
Psalm  65 : 2 en 5 
Psalm 27 :  1 
Lied 562 : 1 en 3 
Psalm 136 : 1 
Psalm 136 : 2 
Psalm 136 : 12 
Lied 909 : 1 en 3 
 
Schriftlezing: 

- Lucas 9 : 51 – 56   
 
Lucas 9 : 51 – 56   (NBV)  
51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg 
naar Jeruzalem.  52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn 
komst voor te bereiden, 53 wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn 
reis was. 54 Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: 
‘Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’  55  Maar hij draaide zich naar hen 
om en wees hen streng terecht.  56 Ze gingen verder naar een ander dorp. 
 
 
 



 
 
Heilig Avondmaal in Het Havenlicht  
Vrijdag 8 maart is er weer gelegenheid tot het gezamenlijk vieren van het Heilig Avondmaal in Het 
Havenlicht. De viering valt deze keer onder de verantwoordelijkheid van de Gereformeerde kerk.  
Voorganger is ds. Christi Bartelink-v.d. Dool en de dienst begint om 15.00 uur.  
De collecte in deze dienst is bestemd voor Stichting Vrienden van Ikazia. Deze stichting ondersteunt het 
ziekenhuis door een bijdrage te leveren in voorzieningen die niet uit de exploitatie van het ziekenhuis 
gefinancierd kunnen worden. Nu is er de sterke wens voor een tweede predikantsplaats ten behoeve van 
pastorale zorg en voor continuering van deze pastorale zorg. Deze zorg is voor alle zieke patiënten, 
gelovig of niet gelovig, met name in de terminale fase. Zeer belangrijk werk dus. We bevelen deze 
collecte van harte bij u aan. We wensen u een goede, maar bovenal een gezegende dienst toe.  
 
Familie Paasconcert in Pernis 
Op vrijdagavond 29 maart om 19.00 uur komt Marcel Zimmer met zijn band een paasconcert geven in de 
Hervormde Kerk, Ring 1, te Pernis. Het zal duren tot uiterlijk 20.15 uur. Marcel, en zijn vrouw Lydia, 
hebben talloze liedjes en liederen geschreven die makkelijk mee te zingen zijn in eenvoudige 
hedendaagse woorden. Daarom heet het een familieconcert, voor kinderen, jongeren, ouders, grootouders, 
en voor ieder die in een mooie sfeer zich wil voorbereiden op Pasen, of er meer van wil horen. Tijdens het 
concert wordt er een collecte gehouden voor een doel van Kinderen in de knel.  
Het concert wordt georganiseerd door www.zingenindekerk.nl, daar vindt u meer informatie en daar kunt 
u voor 3 Euro per stuk de kaartjes bestellen om hierbij te kunnen zijn. Pasen, dat gaat over veerkracht, 
over opstaan, verder gaan, leven met goede moed, dingen die voorbij zijn achter laten, over nieuwe 
vreugde en over echt leven. We hopen u te mogen verwelkomen!  
Meer info te verkrijgen bij Arie den Ouden (06-13975063) 
 


