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Kerkdienst 

Voorganger is ds. W. Geerlof en de organist is dhr. A. Stortenbeker. 

 

Ziekenhuispatiënten 

Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. 

De heer A. Hoogwerf, Sonneburgh kamer 373-5, is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.  

 

Bloemen 

Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar: 

mevrouw P.W. Mastenbroek-van der Burgh, Corneliahof 24 en de familie Van Eck, Ring 59.  

 

Collecte Heilig Avondmaal: Vluchtelingenwerk Nederland 
VluchtelingenWerk Nederland zet zich met vele vrijwilligers in voor bescherming van asielzoekers en 

vluchtelingen. Dat gebeurt door het bieden van persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun 

toelating, opvang en integratie. Bescherming houdt meer in dan alleen de mogelijkheid bieden asiel te 

zoeken en te krijgen. Het betekent ook het voorkomen dat iemand wordt teruggestuurd, als hij gegronde 

vrees heeft voor vervolging, of als hij het risico loopt slachtoffer te worden van foltering of een 

onmenselijke of vernederende behandeling of straf. Bescherming betekent tenslotte ook het bieden van 

toegang tot de samenleving, en de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen. 

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. 

 

Liturgie 

Psalm  84 : 1 en 3 

Psalm 84 : 5 

Lied 836 :  1, 4 en 5 

Psalm 84 : 6 

Lied 835 : 1 en 2 

Lied 835 : 3 en 4 

Lied 538 : 1, 3 en 4 

Lied 381 : 1, 2 en 3 

Lied 653 : 2, 5 en 7 

Lied 575 : 1, 2 en 6 

 

Schriftlezing: 

- Markus 12 : 38 – 44  

 

Markus 12 : 38 – 44  (NBV) 

Tijdens Zijn onderricht zei Hij: ‘Pas op voor de Schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen 

en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, en een ereplaats willen in de synagogen en bij 

feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. 

Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’ Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek 

hoe de mensen er geld inwierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme 

weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep Zijn 

leerlingen bij Zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist 

gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar 

zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’ 

 

 



 

Zangavond in de Lijdenstijd 

Vorig jaar hebben we voor het eerst een zangavond gehad rondom het nieuwe liedboek. Die keer was er 

gelegenheid om zelf liederen aan te dragen. Deze keer leggen we de focus op liederen die passen bij de tijd 

voor Pasen. Sommige liederen worden voorgezongen, andere liederen worden alleen gelezen, weer andere 

liederen worden kort voorgezongen en dan zingen we ze samen, en natuurlijk zijn er ook enkele liederen 

die we wel al veel langer kennen. Gerard Verweij zal het orgel bespelen, Joke Meijboom-Speelman 

organiseert het voorzingen en speelt een lied voor op de fluit. Verder werken beide predikanten mee en 

diverse vrijwilligers. De zangavond zelf duurt een klein uur.  

We komen bij elkaar op de zondag voor de zogenaamde Aswoensdag, de start van de Lijdenstijd. Dat geeft 

ons gelegenheid samen in gesprek te raken over hoe je in deze periode extra aandacht zou willen of kunnen 

geven aan het bezig zijn met geloof. Er zullen in de koffieruimte wat voorbeelden liggen van 

Lijdenstijdkalenders. Misschien zijn er ook mensen die een eerdere manier van bezinning  

met anderen willen delen ter inspiratie.  

Zondag 26 februari om 19.30 uur  

Eben-Haëzerkerk, Pastoriedijk 340  

 


