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Kerkdienst

Vanmorgen is er de 1° gezamenlijke dienst van 2015.
Voorganger is Mw. Ds. Christi Bartelink — van de Dool.
Organist is de heer A. den Ouden.

Collectes
De 1° collecte is bestemd voor de Roemeniéreis, de 2° collecte is bestemd voor de Kerk.

Koffiedrinken
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken voor de Nieuwjaarsbegroeting.
Allen van harte uitgenodigd!

Ziekenhuispatiénten

De heer Wil Spek uit Rhoon is na een ongelukkige val opgenomen in het Erasmus MC, voorlopig
verblijvend op Midden achtste verdieping kamer 840. Dr. Molenwaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam.
In uw voorbede aanbevolen!

Bloemen

Vandaag gaan de bloemen als groet van de beide gemeenten naar:
De heer C. Vogel, Pastoriedijk 451 en naar

Echtpaar R. Verschoor- Dercksen, Cornelis van Dijckstraat 28.

Vergadering Diaconie Eben-Haézerkerk
De diaconie van de Eben-Haézerkerk vergadert a.s. maandagavond 5 januari om acht uur in de consistorie

Opbrengst 3e extra collecte 2014

Het college van kerkrentmeesters meldt u met dankbaarheid de opbrengst van de op donderdag

25 december, 1e Kerstdag, gehouden 3e extra collecte voor de begroting 2014.

In totaal heeft deze collecte tot op heden € 3.372,85 opgebracht. Dit bedrag is inclusief de voor - en
nagekomen giften. Het college is u zeer erkentelijk voor uw betoonde offervaardigheid.

Liturgie

Lied 72 : 1,2en3
Lied 526 : 1

Lied 518 : 1len3

ELB 188 :

Lied 72 . 6en7
Lied 468 :

Lied 506 :

Lied 871 :
Schriftlezing:

- Jesaja60:1-16
- Mattheus2:1-12

Evangelische Liedbundel 188

’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont om mij.

’k Zie naar Hem op en weet:

Hij is mij steeds nabij.

Z.0.Z. Z.0.Z.



Zondagsschoolnieuws

Op maandag 12 januari gaan Bas, Ineke en ik weer op reis naar Roemenié. (in Hongarije stapt Ds. Istvan
in, een oude studievriend van Ds. Lavooij) We gaan daar gezinnen en veel kinderen bezoeken. Ik zie er nu
al weer naar uit om de kinderen te zien.

Maar bij de gezinnen welke we elk jaar bezoeken, brengen we altijd schoenendozen. En dus is mijn
tweede vraag weer of u misschien schoenendozen wilt vullen met van alles en nog wat.

Bijvoorbeeld: kleurtjes, pennen, scharen, lijm, maar ook tandenborstels, zeep, tandpasta, shampoo en dat
soort spullen zijn altijd welkom.

Het kan natuurlijk ook dat u geen mogelijkheid heeft om spulletjes te kopen voor in de doos, dan is het
ook mogelijk om een geldbedrag aan Petra Sekeris te geven en zij zal ervoor zorgen dat dit bedrag wordt
omgezet in spulletjes voor in de schoenendoos.

Op zondag 11 januari kunt u de schoenendoos meenemen en zullen we eens kijken of het allemaal in de
bus zal passen.

Ik hoop jullie allemaal te zien op 11 januari of misschien eerder natuurlijk.

Groetjes van Job.




