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Kerkdienst 
Voorganger vandaag is de heer J. Bos te Rotterdam - Zuid en de organist is de heer W. A. Ketting. 
 
Ziekenhuispatiënten 
Zr. M. Baai – Keetelaar, G.A. Soetemanweg 59 D verblijft in het Vlietland Ziekenhuis, 
afdeling Geriatrie Kamer 381. Vlietlandplein 2, 3118 JH  Schiedam. 
Zr. F.C.W. de Reus – Kwak, Zellingstraat 46 verblijft in het Maasstad Ziekenhuis.  
Maasstadweg 21, 3079 DZ  Rotterdam. 
 
Overplaatsing 
Zoals in Kerkklanken aangegeven is br. W. Kircher overgeplaatst naar de Bavo Kliniek locatie Frans 
Lehàrstraat in Rotterdam en laat u bij deze hartelijk groeten! Bij plaatsing in Kerkklanken was zijn 
kamernummer nog niet bekend wat wij nu graag ook aan u willen doorgeven. 
Zijn volledige adres is nu:  
De heer W. Kircher, p/a Bavo Kliniek locatie Frans Lehàrstraat 141, kamer 115, 3069 MN  Rotterdam. 
 
Bloemen 
Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar: 
Zr. J.P. Nieuwenkamp – Walgaard, G.A. Soetemanweg 55 A en naar 
Zr. T. den Ouden – van den Berg, Ozingastraat 26. 
 
Collectes 
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie en de 2e Collecte voor de Kerk. 
 
Liedboeken ter algemeen gebruik 
Wilt u deze s.v.p. na de dienst weer terugleggen daar waar u ze vandaan gehaald heb (plankje bij de 
ingang). Deze kunnen dan de volgende zondag ook door andere kerkgangers gebruikt worden. 
De maandag-werkploeg moet elke keer weer op zoek waar ze gebleven zijn om ze terug te leggen. 
En de andere week kunt u ze natuurlijk zelf ook weer gebruiken! Of voor € 25,00 aanschaffen bij 
Christelijke Boekwinkel Pelgrim Hoogvliet (voorheen De Fakkel). 
 
Film Roemenië reis 
Op donderdag 21 mei worden de film/foto’s van de laatste Roemenië reis vertoont voor onze gemeente - 
en dorpsgenoten. Locatie is de koffiekamer van de Gereformeerde Kerk, en de aanvang is om  
19.30 uur. Voor een kopje koffie en/of thee wordt gezorgd.  
Hartelijke groet, Bas Koert. 
  
Liturgie 
Psalm  118 : 1 en 5 
Psalm 103 : 3, 5 en 9 
Lied 305 :  
ELB 471 :  
Lied 637 :   
Lied 675 :  
Psalm 150 :  
 
Schriftlezing: 

- Lucas 24 
 
 



 
 
Evangelische Liedbundel 471 
1 Weet je dat de Vader je kent? 
 Weet je dat je van waarde bent? 
 Weet je dat je een parel bent, 
 een parel in Gods hand, 
 een parel in Gods hand? 
 
 Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen, 
 je bent een oen; 
 ze trekken altijd aan mijn paardestaart, 
 ik ben niets waard. 
 Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 
 ik leer het nooit. 
 Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg. 
 'k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 
 
 Weet je dat de Vader je kent? 
 Weet je dat je van waarde bent? 
 Weet je dat je een parel bent, 
 een parel in Gods hand, 
 een parel in Gods hand? 
 
2 Ik snap alweer niks van die rare som, 
 ik ben zo dom;  
 m' bloes zit onder de spaghetti-mix, 
 ik kan ook niks. 
 Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn. 
 Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij - 
 God houdt van mij, God houdt van mij! 
 
 Ik weet dat de Vader me kent. 
 Ik weet dat ik van waarde ben. 
 Ik weet dat ik een parel ben, 
 een parel in Gods hand, 
 een parel in Gods hand. 
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