
 
Zondagsbrief 9 november 2014 Hervormde Gemeente Pernis. 

http://www.hervormdpernis.nl   
 
 
 
 
Kerkdienst staat in het teken van Dankstond voor Gewas en Arbeid 
Voorganger is Ds. W.H. van Boeijen uit Ter Aar. 
Organist is de heer W.A. Ketting. 
 
Muzikale medewerking wordt vanmorgen verleend door het kinderkoor Timotheus olv  
Mw. Anneke Louwen en Mw. Jannette Molendijk.  
 
Collectes 
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie, de 2e collecte is bestemd voor de Kerk. 
 
Extra collecte voor de begroting 2014 van het college van kerkrentmeesters  
De deurcollecte, na afloop van de morgendienst, is de 2e extra collecte voor de begroting 2014 van het 
college van Kerkrentmeesters. Dit college is blij dat, door u als gemeente, telkens weer wordt voldaan  
aan de oproep tot offervaardigheid.  
Het is dan ook met vertrouwen dat uw college deze 2e extra collecte van harte bij u aanbeveelt.  
 
Ziekenhuispatiënten 
Zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar: 
De heer W.A. van Gemeren, Pastoriedijk 2 en naar 
Mw. W. van Wijnen – Kooij, Het Havenlicht kamer 014. 
 
Liturgie 
Psalm  105 : 1, 15 en 18 
Psalm 146 : 1 en 4 
Gezang 463 : 1 en 3 
Kinderkoor “Timotheus” zingt 
Kinderlied  : “God kent jou van af het begin” 
Gezang 415 : 2 
Themalied  :  “Genoeg om te delen” 
Gezang 393 : 3 en 4 
 
Schriftlezing: 

- Johannes 6 : 1 – 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kinderlied: “God kent jou vanaf het begin” 
Refrein: 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten  
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen  
die een ander niet ziet 
 
Couplet: 
en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
 
Refrein: 
 
Themalied dankdag 2014: “Genoeg om te delen”  
(“melodie Welk een vriend is onze Jezus”) 
1 Heel veel mannen en veel vrouwen 
 lopen achter Jezus aan, 
 en ze hopen en vertrouwen 
 dat een wonder wordt gedaan. 
 Op een heuvel bij het water 
 van het meer Tiberias 
 wordt het ongemerkt steeds later, 
 als men luistert in het gras. 
 
2 Jezus vraagt voor hen om eten, 
 want de avond nadert al. 
 Maar Hij heeft toen al geweten 
 hoe Hij hier nu helpen zal. 
 Kijk, een jongen komt naar voren 
 met wat vis en met wat brood. 
 Jezus dankt al van tevoren 
 en dan wordt het wonder groot. 
 
3 Hij blijft steeds maar aan het breken: 
 brokken brood en stukken vis. 
 En dat wonder is het teken, 
 dat Hij écht de Christus is! 
 Hij gaf eten aan zovelen, 
 ook wij hebben overvloed. 
 God geeft ons genoeg te delen. 
 Dank U wel! Wat bent U goed! 
 
 


