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Een u welbekend predikant gaat voor in de morgendienst: Ds.M. van der Giessen uit Amersfoort.

Ook inmiddels een goede bekende is Ds.E. van Rooijen die in de avondbijeenkomst hoopt voor te gaan.
De tekst, waarover door hem gepreekt zal worden, is minder bekend, zelfs apart...
Leest u hem alvast maar!

Bloemen.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevr.W.den Ouden-van Wijnen (G.A.Soetemanweg 38j) & naar Izak Lavooij (Ring 21).

Ziekenhuis patiénten.
Op dit moment verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis!

Vanaf deze plaats wensen we hen die wellicht in deze herfstvakantie nog weg gaan een kleurige tijd toe nu
de bossen op z'n mooist zijn!

Dit is de teerste maand van 't jaar: oktober,
Die van in damp gebroken licht verzaad,
Geheiligd, onaantastbaar-kuis en sober,
Langs een gewijde en stille wereld gaat.

J.C.Bloem

Morgendienst 09.30 Avondbijeenkomst 18.30
Voorganger: Ds. M.D. van der Giessen, Voorganger: Ds. E. van Rooijen,
Uit Amersfoort Uit Bleiswijk
Organist: de heer W.A. Ketting Organist: de heer A. Stortenbeker
Gezang 289 : 1,2en5 Gezang 292 : len?2
Psalm 5: 1len3 Psalm 27 : 6en7
ELB 304 : Psalm 25 : 6en’
ELB 459 Gezang 472 : len5
Gezang 483 : len2 Psalm 32 . 3end
Gezang 483 : 3 Psalm 33 : 7en8
Gezang 483 : 4
Zingende Gezegend 32
Gezang 479 : lend
Schriftlezing: Schriftlezing:

- Daniél 5 - Prediker 10:1-10

?f‘artw.[fz':ry
Prediker 4: 9 &10

9 Je kunt beter met zijn tweeén dan alleen zijn, want — dat is zeker — samen zwoegen loont. 10 Wanneer
twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en
ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
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Zingende Gezegend : 32

1

Een teken aan de wand:
vingers van hogerhand

die openbaar beschrijven
wat niet geheim kan blijven -
al wat gij hebt misdaan

zal op de muren staan;

als God uw harten leegt

dan blijkt hoe licht gij weegt:
lucht is uw grootheidswaan!

Lees wat geschreven staat,
nog is het niet te laat:

als gij u wilt bekeren

zal God de vijand weren.
Laat niet de roes van wijn
uw laatste toevlucht zijn;
de macht van goud en geld,
de nacht van grof geweld
maken wie groot is klein.

Eerbiedig dan, o mens,

God en zijn goede grens,

het spoor van zijn geboden -
en hoor! Hij zal u noden:
Mijn tafel staat gereed,

wijn, brood en bruiloftskleed,;
en aan de hemelwand

schrijf Ik met eigen hand

dat Ik u niet vergeet!



