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Vanaf vrijdag de 6e hopen mijn vrouw, Stijn, Eva en ondergetekende een paar weken in Frankrijk te zijn. 
In noodgevallen kunt u contact opnemen met de waarnemend scriba Dhr. A. Bijl of met één der 
ouderlingen. 
Twee predikanten zullen mij vervangen: Ds. den Besten en Dhr. R. Antes. 
Allen die weggaan, een goede vakantie toegewenst en allen die thuisblijven idem. 
  
Ps. In de pastorie zal collega en vriend Ds. Istvän Thuroczy en vrouw ( uit Hongarije ) het huis bewaken 
en de hondjes uitlaten. 
Ds. Thuroczy heeft misschien een moeilijk uit te spreken naam, maar mocht u hem spreken, zult u merken 
dat hij zich prima in het Nederlands weet te redden!  
Een hartelijke groet van ons allen! 
 
 
Bloemen. 
Mevr.Roos-Visser ( Havenlicht 213 ) 
Familie van Wijk ( Havenlicht 302 ) 
 
 
Ziekenhuispatiënten. 
Mevr. van der Kuil-de Vassy ( Ikazia ), Zij is gisteren weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
 
 
 
Morgendienst 09. 30     
 
Ds. A.N. Rietveld, Barendrecht 
Organist: de heer W.A. Ketting 
 
Gezang 427: 1 en 2 
Psalm 63: 1 en 2 
Psalm 25: 2 en 5 
Psalm 25: 4, 6 en 7 
ELB 185:  
ELB 178:  
 
Schriftlezing: 

- Psalm 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartvulling 
Matteüs 10: 39 
Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen,  
maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. 
 
 


