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Deze eerste zondag na Pinksteren heet Trinitatis oftewel de zondag van de Drie-eenheid. 
Na de viering van Kerst - het feest van de Vader, die Zijn Zoon zendt -, Pasen - het feest van de Zoon die 
voor onze zonden gestorven is en is opgewekt voor onze rechtvaardiging - en Pinksteren - het feest van de 
uitstorting van de Heilige Geest -, belijden we deze zondag de eenheid en verbondenheid van deze Drie, 
die elk - Vader, Zoon en Heilige Geest - God zijn ! 
 
Daarnaast wordt deze zondag de laatste jaren ook gebruikt om aandacht te geven aan de Lijdende Kerk. 
Eén van de eerste martelaren van het geloof is Stefanus, die in Jeruzalem gestenigd wordt. Met hem 
gedenken we allen die omwille van hun geloof een hoge prijs moeten betalen.  
Vandaag is het gebed m.n. voor de christenen in Pakistan, die behalve met de gevolgen van de watersnood 
ook met discriminatie en lastercampagnes te maken hebben en daardoor nog meer lijden aan de gevolgen 
van de watersnood! 
 
Gezien het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers is er een liturgie en hebben allen die ontvangen. 
 
We denken in de preek na over die wonderlijke stroom die uit de tempel opborrelt ( Ezechiël 47 ) en we 
doen dat mede ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week. 
 
 
Bloemen. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Marco Vijfvinkel ( Ring 134 ) en naar Dhr. van der Leek 
( Biesbosstr.102 te Spijkenisse ). 
 
 
Vanavond hoopt voor te gaan kandidaat Schmink, een collega van Ds.W. van der Hoek uit de 
Baptistengemeente! 
 
Avonddienst. 
Voorganger: de heer D. Smink, Dordrecht 
Organist: de heer W.A. Ketting 
 
Psalm 84: 1, 2, 5 en 6 
Psalm 120: 1 en 2 
Gezang 328:  
Gezang 87:  
Gezang  312: 1 en 3 
 
Schriftlezing:  
Psalm 1 
Romeinen 6 : 15 – 23   
 
 

Hartvulling 
Psalm 108: 1-6 
 
1 Een lied. Een psalm van David.  
2 Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte.  
3 Waak op, harp en citer, ik wil het morgenrood wekken.  
4 Ik zal U loven, o HERE, onder de volken, U psalmzingen onder de natiën,  
5 want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw.  
6 Verhef U boven de hemelen, o God, uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.  
 


