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Het is vandaag de 22ste dag na Pasen en we tellen nog 28 dagen naar Pinksteren.
Een boeiend boekje dat speelt tussen Pasen en Pinksteren ( tussen de gerste- en de tarweoogst! ) is de
feestnovelle "Ruth", waarin de Moabitische Ruth huwt met de Joodse Boaz!
Een echt Pinksterhuwelijk, dat volgens de regels van de wet gesloten wordt en waar de Heilige Geest de
hand in heeft gehad!
Alle aspecten van Pinksteren komen erin tot uitdrukking: de oogst, de wet en de Geest die de wet in de
harten schrijft !

Interkerkelijke gebedskring:
Op zaterdag 5 mei komt de Interkerkelijke gebedskring weer bijeen in de consistoriekamer om 19.30.
Allen welkom!

Bloemen:
Mevr.van der Steen-Spruijt ( Havenlicht 103)
Mevr.C.Kooij ( Murraystr.64 )

Ziekenhuispatiénten:
Ikaziaziekenhuis: Dhr.Berkhout ( Uiterdijk 165 )

Afwezigheid Ds. Lavooij:
Deze week is Ds.Lavooij buiten lands, a.s. vrijdagavond is hij weer thuis.
De waarnemend scriba, Dhr.A.Bijl kan worden gebeld in noodsituaties!

Morgendienst - 09.30
Voorganger: de heer J. Bos, Rotterdam-Zuid
Organist: de heer A. Stortenbeker

Psalm 81:1,2en4
Psalm 81: 8,9 en 10
ELB 122:

ELB 262:

ELB 461:

ELB 119:

Gezang 218:1,2,4en 8
Gezang 217:

Schriftlezing:

Mattheus 11: 2 - 15
Marcus 16 : 9 - 13

God speelt geen enkele rol in mijn leven.....

Dit is de titel van een boek van Wilkin van de Kamp, hier mocht ik laatst een stukje van horen.

Toen ik de titel hoorde: “God speelt geen enkele rol in mijn leven.....” schrok ik wel even maar daarbij
werd toegevoegd: “Hij is de regisseur”.

Zou het niet prachtig zijn als je dat ook kan zeggen van je eigen leven.



