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KERKDIENSTEN 

 

Zondag 30 september 2018                    __________________                                               ___ _                                                          

09.30 uur : Ds. M.D. van der Giessen te Krimpen aan den IJssel 

 

Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    

Dhr. H. van der Stoep      Dhr. A. den Ouden 

        

Commissie van ontvangst: Dhr. A.A. van der Kuil / Mevr. J. Jansen-van Bennekum 

Koster  :  Dhr. H.J. Verheij 

Kerkauto :  Dhr. P. Pons, tel. 438 53 85 

Collecten :  Diaconie / Kerkrentmeesters 

Deurcollecte :  1e extra collecte tekort Kerkrentmeesters 

 

Oppasdienst :  Siska Verheij 

Zondagsschool: Janny Verheij 

                           

Zondag 7 oktober  -  Gezamenlijke dienst Eben-Haëzerkerk                                        _     _____   

09.30 uur : Ds. H. Hessels te Hellevoetsluis - Israëlzondag 

  

Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    

Mevr. M. v.d. Sluijs-Hollaar     Marco ‘t Hart     

   

Begroeten :  Dhr. G. Brand en dhr. A. Verschoor 

Collecten :  1e collecte: Kerk & Israël / 2e collecte: Onderhoud 

Kerkauto :  Dhr. H. Verhagen, tel. 416 32 05 

 

Oppasdienst :  Aukje Koole 

Zondagsschool: Jannette Molendijk 

                           

Zondag 14 oktober 2018                                                            _     ____________________   ___  

09.30 uur : Ds. J. van Holten te Nunspeet 

 

Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    

Mevr. P. Boekholt-Rep     Dhr. A. den Ouden   

        

Commissie van ontvangst: Mevr. I. Koert-Wemelsfelder / Mevr. J.A. van Opstal-Stougie 

Koster  :  Dhr. C. Zwart 

Kerkauto :  Dhr. H.J. Verheij, tel. 295 01 15 

Collecten :  Kerk in Actie (Werelddiaconaat) / Kerkrentmeesters 

 

Oppasdienst :  Hanneke Verschoor 

Zondagsschool: Petra Sekeris 

 

                          

BIJBELROOSTER 

  zondag 30 september Rechters 10:6-18 Redding is niet vanzelfsprekend  

maandag 1 oktober Rechters 11:1-11 (Over)gehaald    

dinsdag 2 oktober Rechters 11:12-27 Met open vizier    

woensdag 3 oktober Rechters 11:28-40 Aan de HEER de keuze van het offer    

donderdag 4 oktober Psalm 35:1-10 Doe mij recht, HEER!    

vrijdag 5 oktober Psalm 35:11-28 Lijden onder leedvermaak    

zaterdag 6 oktober Marcus 10:1-16 Kinderzegen    
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zondag 

 

 

 

7 oktober 

 

 

 

Marcus 10:17-31 

 

 

 

Door het oog van een naald 

   

maandag 8 oktober Rechters 12:1-7 Sjibbolet    

dinsdag 9 oktober Rechters 12:8-15 Vruchtbare rechters    

woensdag 10 oktober Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten    

donderdag 11 oktober Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen    

vrijdag 12 oktober Deuteronomium 14:1-21 Heilig dieet    

zaterdag 13 oktober Deuteronomium 14:22-29 Tien procent    

zondag 14 oktober Deuteronomium 15:1-11 Armoedebestrijding    

maandag 15 oktober Deuteronomium 15:12-23 Oormerk    

dinsdag 16 oktober Deuteronomium 16:1-17 Feestregels    

woensdag 17 oktober Rechters 13:1-14 Geboorteaankondiging    

donderdag 18 oktober Rechters 13:15-25 Vertrouwen op de belofte    

vrijdag 19 oktober Rechters 14:1-20 Raadselachtig huwelijk    

zaterdag 20 oktober Rechters 15:1-20 Bot geweld    

 

------------------------------------- 

 

Meditatie  
 

 

De 3 zeven 

Over Socrates, een Griekse wijsgeer, gaat het volgende verhaal. Op een morgen, toen hij door 

Athene wandelde, kwam er een man naar hem toe: “Socrates, ik moet je iets vertellen over je 

vriend die..." 

Socrates onderbrak de man en vroeg: “Ging je boodschap al door de drie zeven? ”  

De man keek verbaasd: “Drie zeven...? " Socrates antwoordde: "ja, drie zeven. De eerste zeef is de 

waarheid. Weet je zeker dat het waar is wat je wilt zeggen? " De man bloosde wat: “Nou zeker... 

nee... dat niet, maar ze zeggen het..." 

Socrates vervolgde: “Dan gebruikte je vast de tweede zeef. De zeef van het goede. Is het iets goeds 

wat je over mijn vriend wilt vertellen? " De man aarzelde: “Goed? Nee, integendeel..." 

Socrates keek bedenkelijk: “Dan gebruikte je toch zeker wel de derde zeef? Is het noodzakelijk dat 

je dit aan mij vertelt? " Ook dat moest de man ontkennen. 

”Wel", sprak Socrates, “als dat wat je me wilt vertellen niet waar is, niet goed is en niet 

noodzakelijk vergeet het dan en belast mij er niet mee”. 

     

Socrates gebruikt hier normen en waarden die voor iedereen gelden, of je nu wel of niet gelooft of 

naar de kerk gaat. Als christen in de samenleving gaat het om geloofswaarden, hoe draag je die uit. 

Helaas gebruiken veel 'christenen’ maar één zeef, met grote gaten. Zo lek als een zeef dus: alles 

kan er mee door. Wanneer we ons eens bewust afvragen wat we willen horen en of dat wat we 

horen ook wel juist is, kan er veel misverstand en achterklap voorkomen worden. Er worden vaak 

conclusies getrokken over personen of zaken met aangenomen en/of verkeerde feiten.  

Daarom geldt: altijd navragen en nooit aannemen. 

Toch is er niets nieuws onder de zon, dat is iets van alle tijden. Als je in de psalmen leest, zie je dat 

het toen niet anders was. Mensen konden elkaar lelijk bezeren met hun uitgesproken woorden. Zo 

geeft David bijvoorbeeld in psalm 34 de goede raad dat je je tong moet hoeden voor het kwaad en 

je lippen voor woorden van bedrog. Als we nog een voorbeeld in de Bijbel zoeken wat hier over 

gaat, wordt er vaak verwezen naar Jakobus 3:1-12: “Alleen degene die nooit struikelt in het 

spreken en die in staat is het hele lichaam in bedwang te houden, kan zich een volmaakt mens 

noemen.” 
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Met onze tong kunnen we God loven en prijzen, maar we kunnen er tegelijkertijd ook onze 

medemensen kwaad mee doen en kwetsen. In de brief van Jacobus staan zelfs adviezen die voor 

ons dagelijks leven waardevol kunnen zijn. Daar staat dat ieder mens zich moet haasten om te 

luisteren, maar traag moet zijn om te spreken en ook in het kwaad worden. Tot tien tellen dus en 

eerst nadenken voordat je reageert. Ja, dat klinkt zo eenvoudig, maar nu nog de praktijk! We 

proberen te voorkomen dat we meegaan in praten, vaak roddelen, over elkaar. Onwillekeurig 

worden we meegetrokken in een gesprek en eigenlijk willen we dat niet. Zo hebben we allemaal 

onze tekortkomingen, we struikelen allemaal, vaak zelfs. 

Theo de Keizer.  

 

Overgenomen uit ‘Op de Hoogte”, met toestemming van Theo de Keizer. 

 

 
 

GEMEENTEBERICHTEN 

 

Jarigen 

1 okt.: Dhr. L. Verweel (Murraystraat 62, 3195VK). 

2 okt.: Dhr. W.A. Ketting (Burg. van Esstraat 66, 3195AH) 

3 okt.: Dhr. D. Moret (Van Drimmelenstraat 17, 3195RM). 

4 okt.: Dhr. A. Verschoor (Schout Eeuwoutstraat 24, 3195VZ) en Mevr. A. Koopman-de Graaf 

(Verheulstraat 60, 3195TK) en Dhr. J.C. Haak (Van Drimmelenstraat 43, 3195RM). 

8 okt.: Dhr. W.C. Hordijk (Velsenaerstraat 14, 3195RP). 

9 okt. : Mevr. P. Sijtsma-van den Berg (Vermaetweg 32, 3195BP) en Mevr. C.J.M. Troost-Hoff 

(Dr. Wassstraat 15, 3195BD). 

11 okt.: Dhr. J. Vermaat (Cremerstraat 157, 3195VA). 

16 okt.: Mevr. E. van der Horst-Nieuwenkamp (Burg. Beijenstraat 75, 3195RB). 

17 okt.: Mevr. M.E. ’t Hart-Schouten (Velsenaerstraat 28, 3105RP), Dhr. A. van der Pols  

(Ring 473, 3195XJ) en Dhr. B. Uiterwijk (Dr. Wasstraat 64, 3195BG). 

18 okt.: Mevr. N.A. van der Kamp-Boon (Uiterdijk 173, 3195GL). 

 

Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar! 

 

Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

  Lied 146c:1 

 

 

Bloemen 

Op 16 september gingen de bloemen als groet van de gemeente naar; 

mevrouw A. Boontjes-de Weerd, het Havenlicht, kamer 301.  

Op 23 september gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar: 

echtpaar Ben en Lea van Wouwe en 

de heer Ad Berkhout, Uiterdijk 102. 
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Verpleeghuizen 

Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg  De Elf Ranken , afdeling Reactivering 

Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam  Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht 

Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120  Mevr. G. Berghout-Verschoor, kamer 222 

Mevr. J. Roukema-Grinwis, 4C kamer 10  

Mevr. B. H. Meulenbelt-Noordijk, 2C kamer 100 De Klepperwei 

Dhr. A.H. Kegel, 4B kamer 110   Zwaluwenlaan 1, 3161 TW Rhoon  

Mevr. A. Sekeris-Molendijk, 5C kamer 10  Mevr. C. van der Stoep-van Gelder 

        

Zorgcentrum Het Havenlicht, 3e etage  Zorgcentrum Hooge Werf 

Velsenaerstraat 4, 3195 RP Pernis   ’t Wiel 2, 3191 BJ Poortugaal 

Mevr. A. Boontjes-de Weerd, kamer 301  Fam. Van der Steen-Nieuwschepen, kamer 312 

Dhr. S. Moret, kamer 302     

Mevr. T.A. Bekker-Riethoff, kamer 310   Woonzorgcentrum Oranjehof 

Mevr. C. Ketting-Verheij, kamer 312  Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam

       Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven 

 

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  

 

Wij leven mee 

Voor zover nu bekend verblijven er wederom geen gemeenteleden in een ziekenhuis.  

Dhr. A. (Ad) Berkhout, Uiterdijk 102, is na een operatie in Ikazia weer thuisgekomen. Spannend 

allemaal en we hopen en bidden voor een goed herstel. 

Ook zij die thuis lichamelijk of geestelijk ziek zijn of in een verpleeghuis verblijven moeten onze 

aandacht blijven houden. Kijk eens in deze Kerkklanken voor een adres en doe een kaartje op de 

bus. Of in de bus van mensen in uw omgeving. Boven dit stukje staat: “Wij leven mee” en dat 

moeten we laten merken, ook in onze gebeden. 

 

Arie den Ouden 

 
Interkerkelijke Gebedskring 

De gebedskring komt bijeen in de consistorie op vrijdagavond 28 september. 

Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur. 

Weet u van harte welkom. 
 

Bijbelkring 
Op donderdag 4 oktober 2018 begint de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur. 

Wij gaan het hebben over Jona 
 

Bijbelquiz 2018 Pernis 

Te houden op donderdagavond 15 november 19:30 uur in ‘De Heuvel’. 

Inloop 19.15 uur, aanvang 20.00 uur. 

 

Opnieuw brengen we onder de aandacht dat de jaarlijkse Bijbelquiz dit jaar wordt gehouden op 

donderdagavond 15 november a.s. 
 

Natuurlijk hopen we dat velen deze datum in hun agenda noteren en die avond komen meedoen 

om hun kennis van de bijbel te spuien. Of wanneer dat niet lukt, om het geheugen “op te frissen”. 

We beschikken op dit moment nog niet over nadere gegevens (de quiz is op zijn vroegst in oktober 

beschikbaar), maar we twijfelen er niet aan dat het weer interessant en ook leuk wordt! Van 

tevoren aanmelden, per team van 5 personen of individueel, is echt noodzakelijk! In een volgende 

mededeling geven we meer informatie over hoe men zich kan aanmelden. 
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Zoals eerder aangegeven benadrukken we dat de Bijbelquiz zijn interkerkelijk karakter behoudt 

doordat Aad Bloem namens de GK, Gerrie Vogels namens de NHG, Anneke Jacobs en Gerrit & 

jeanne Barends namens de BGP meehelpen in het voorbereidingsteam.  

We nemen aan dat veel deelnemers van de afgelopen jaren weer meedoen, maar rekenen er ook op 

dat we nieuwe gezichten zullen zien. En zoals altijd zijn ook niet kerkelijke deelnemers van harte 

welkom! 

 

Voor de kosten hoeft men niet weg te blijven, want deelname is gratis. Wel gaan we “met de pet 

rond” voor een financiële bijdrage. De opbrengst wordt, na aftrek van de gemaakte 

organisatiekosten, overgemaakt naar het Nederlands Bijbelgenootschap. 

 

Hartelijke groeten, Gerrit & Jeanne Barends 
 

 

 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 

 

AGENDA   
Dinsdag   9 oktober Diaconie   Consistoriekamer 19.30 uur 

Dinsdag 16 oktober Kerkrentmeesters  Consistoriekamer 19.30 uur 
Woensdag  17 oktober Gemeenteavond  Rehoboth  19.30 uur 

 

 

Gemeenteavond 17 oktober 2018, aanvang 19.30 uur, in gebouw Rehoboth 

Via deze weg  informeert de kerkenraad u dat er een gemeenteavond gehouden zal worden op 

woensdagavond 17 oktober a.s.  Deze avond zal plaatsvinden in de grote zaal van gebouw 

Rehoboth.   

Via kanselafkondigingen en de Kerkklanken bent u al op de hoogte gesteld dat ds. Johan  van 

Holten, op voordracht van het Mobiliteitsbureau van de PKN, is aangesteld als interim predikant.  

Ds. van Holten zal zich die avond voorstellen en u kunt dan nader met hem kennismaken. 

In de vorige Kerkklanken is al, iets uitgebreider dan hieronder, aangegeven wat de opdracht voor 

ds. Van Holten is. 

 Het ontwikkelen van een visie voor de toekomst van de gemeente. 

 Het begeleiden van en meewerken aan het opstellen van een beleidsplan.  

 Het begeleiden van, en meewerken aan, het opstellen van een profielschets voor een nieuw 

te beroepen predikant. 

 Het begeleiden van het proces om tot eenheid in de gemeente te komen, door middel van 

gesprekken en overleg. 

Op deze avond zullen ook nog andere punten gemeld worden, zoals: 

 Samenstelling kerkenraad op dit moment en  

 Nadere informatie over contactpersonen bijeenkomst op 14 november a.s. 

Wilt u zelf punten aandragen, dan s.v.p. deze, uiterlijk maandag 15 oktober, schriftelijk indienen 

via e-mail of brievenbus.  

Indien nodig kan vervoer geregeld worden en dat ook (telefonisch) doorgeven uiterlijk maandag 15 

oktober. 

 

Namens de kerkenraad: 

Arie den Ouden, scriba  

Ozingastraat 52, 3195 SL, Pernis 

Mobielnr. 06 13 97 50 63 

E-mailadres: ouden_den_arie@hotmail.com (de tussenliggende spaties zijn onderliggende 

streepjes) 
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Fonds Inwendige Zending 

De deurcollecte van zondag 9 september, welke bestemd was voor het Fonds Inwendige Zending, 

heeft € 157,35 opgebracht. De gemeente wordt hiervoor hartelijk dank gezegd! 
 

 

 

ZENDING 

 

Nieuws van de familie Koster vanuit het zendingsveld 

Het is alweer september, wat is de zomer voorbij gevlogen. We hopen dat u allen ook een goede 

zomer hebt gehad! Om eerlijk te zijn was onze zomer best een uitdaging met flink wat obstakels in 

de weg. Allereerst hadden we twee vakantie Bijbel clubs, maar geen team. De enige weg die naar 

het dorpshuis leidde werd precies in de week van de vakantie Bijbel club afgesloten om opnieuw 

geasfalteerd te worden. Kees-Jan kreeg een allergische reactie op insectenbeten, met een 

gezwollen en pijnlijk been als gevolg. En toen weigerde onze bus om te starten. Als mens zouden 

we hebben opgegeven, maar God is krachtiger en machtiger dan dat. Zo was de vrouw van een van 

onze collega’s bereidt om ons team te versterken voor de eerste vakantie Bijbel club, een 

voormalige studente van de MDT kwam ons helpen voor de tweede week, en hoewel we maar 

twee uur (in plaats van twee dagen) de tijd hadden om met haar te oefenen waren we klaar voor de 

eerste dag en konden we elke dag verder werken aan de volgende dag. Na een tweede dokters- 

bezoek en nieuwe medicatie begon Kees-Jan's been weer normaal te worden en kon hij beide 

weken volhouden. Onze bus rijdt nog steeds niet, maar we konden een andere auto gebruiken om 

naar de tweede week te rijden en een andere bus waar onze spullen net in pasten om alles weer 

mee terug te krijgen. God is goed! Ondanks al deze obstakels maakte God het mogelijk om de 

vakantie Bijbel clubs te doen. Ongeveer 50 kinderen kwamen naar 'Lionheart en het Grote Wilde 

Westen Avontuur', hadden veel plezier en leerden over God die hen geschapen heeft, die van ze 

houdt en een plan heeft voor hun leven. En dat maakt dit het allemaal waard! 

Hartelijke groeten, 

Kees-Jan, Lianne, Jonathan, Ezra en Benjamin 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

Aankondiging 1e extra collecte 2018 
Binnenkort, op zondag 30 september a.s., zal de 1e extra collecte voor het tekort op de begroting 

2018 van ons college worden gehouden. Ook dit jaar hebben we te maken met een tekort. In de  

begroting 2018 hebben wij de hoop en verwachting uitgesproken dat door middel van o.a. de extra 

collecten er door de gemeente € 9.400,= wordt opgebracht. Het resterende tekort, geraamd op  

€ 23.000,=, zal onttrokken worden aan een daartoe gevormde reserve. Uiteraard streven we ernaar 

ook dit bedrag zo laag mogelijk te laten zijn. Evenals andere jaren vragen wij u ons ook dit jaar  

weer in financiële zin te steunen. Als kerkrentmeesters weten we ons veelal gesteund door een 

gemeente die zijn verantwoordelijkheid in financieel opzicht kent. 

Mede daarom zien wij de opbrengst van de collecte op zondag 30 september met vertrouwen 

tegemoet. 

  

Namens uw College van Kerkrentmeesters, 

de penningmeester, J. Sekeris 
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DIACONIE 

 

Collecte Werelddiaconaat 14 oktober 

Leven van visserij in Nepal 

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. 

Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.  

In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop 

vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN 

(United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het 

verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, 

geeft advies over  watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop 

van de vis. 

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat 

landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te 

zetten.  

Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van 

de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.  

Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie 

zoals het werk van United Mission in Nepal.  

De Diaconie beveelt deze collecte van harte aan. 

 

 

HERVORMDE VROUWENDIENST 

 

Sociëteit voor ouderen 

Woensdag 10 oktober houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van Esstraat 

46. Aanvang 14.00 uur. 

Voor contact Hannie Groeneweg 010-4380646 of  Carola Vink 010-4168978. 

Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters. 

 

 

JEUGDWERK 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 30 september,  Zondagsschool  

7 oktober en 14 oktober Vertrek vanuit de kerkdienst  (7 oktober Eben-Haëzerkerk) 
 

Maandag 1 oktober,  Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 

8 oktober en 15 oktober Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Vrijdag 28 september Rock Solid Startfeest: Flipperdievla                                                                          

JVR  19.32 uur (inloop 19.15 uur)                                    
 

Zaterdag 29 september Trainingsevent YFC  Woerden       

 

Zondag 30 september Reflex                         De Heuvel  19.00 uur  
 

Donderdag 4 oktober Rock Solid   Toerusting leiding JVR            

 

Vrijdag 12 oktober  Rock Solid    Emoties  

    JVR      19.32 uur (inloop 19.15 uur)                 
 

Zondag 14 oktober  Reflex   De Heuvel  19.00 uur   
 

Vrijdag 19 oktober   TOK  Reis om de wereld in 80 dagen (1)  

      Londen naar Suez (Engels ontbijt) 

   Rehoboth 17.32 uur (inloop 17.15 uur) 
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OVERIGE MEDEDELINGEN 

 

Bedankje 

Lieve mensen, 

Hartelijk dank voor de vele mooie kaarten die ik in het ziekenhuis en thuis van u heb ontvangen. 

Het was hartverwarmend. 

Lieve groetjes van Magda Visser-van Kampen. 

 

Dankbetuiging 

 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na 

het overlijden van 

       Hennie Noordzij 
 

zeggen wij u hartelijk dank. 

           Haar familie 

 

Abbenbroek, september2018 

 

 

Uitnodiging Israël  Producten 
Kom de nieuwste najaarscollectie uit Israël bekijken. 

Een uitgelezen tijdstip om voor de komende feestdagen een keuze te maken. 

O.a. de nieuwste Dode Zee producten, wijn, nieuw ontwerp van kandelaars en menora’s, te veel 

om op te noemen. 

U bent welkom op dinsdag  9 oktober van 10.00 uur - 21.00 uur 

                     en op woensdag 10 oktober van 10.00 uur - 16.00 uur. 

Bij besteding vanaf 20 euro krijgt u een heerlijke pot jam gratis. 

Bent u op die dagen verhinderd dan kan u altijd een telefonische afspraak maken: 010 416 46 98 

Janny van der Kuil 

Burgemeester van Esstraat 189, Pernis 

 

Confessionele Vereniging 

Op D.V. woensdag 10 oktober 2018 houdt de Confessionele vereniging afdeling Rotterdam en 

omstreken een bijeenkomst voor leden en belangstellenden. De bijeenkomst wordt gehouden in de 

Johanneskerk, Guido Gezelleweg 1, Rotterdam-Lombardijen. Aanvang 14.00 uur. Ds. L. den 

Breejen, emeritus-predikant te Delft, zal een inleiding houden met als onderwerp: 400 Jaar 

Dordtse Leerregels. 

 

Op 13 november zal het 400 jaar geleden zijn dat de Nationale Synode in Dordrecht werd geopend. 

De aanleiding voor het houden van deze belangrijke synode, die destijds ook een internationale 

uitstraling had, was de grote onrust die was ontstaan over de uitleg van de leer van de 

uitverkiezing. 

Een aanvankelijk academisch dispuut over de predestinatie (voorbestemming) tussen de Leidse 

theologen Arminius en Gomarus leidde in ons land tot grote onlusten. De Staten-Generaal, 

waarbinnen overigens de tegenstellingen net zo goed bestonden als binnen de kerk, besloten 

uiteindelijk tot het houden van een Nationale Synode, die tot een besluit zou moeten komen over 

de uitleg van de leer van de uitverkiezing. Dat besluit kreeg uiteindelijk gestalte in de Dordtse 

Leerregels, één van de belijdenisgeschriften van onze Protestantse Kerk in Nederland. Stemt die 

belijdenis de gelovige tot somberheid en onzekerheid over het eeuwig heil, zoals vaak wordt 

beweerd? Of is het juist terecht, dat deze belijdenis ook wel wordt genoemd ‘De Lofzang uit 

Dordt’? Is het niet veeleer een heel pastoraal geschrift? Op deze vragen willen we nader ingaan. 

Wij stellen het op prijs u te mogen begroeten op deze bijeenkomst. 
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Bazaa R ommelmarkt 
 

Ook in 2019 

zal er weer een Bazaar / Rommelmarkt  

gehouden worden 
 

 

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of  

goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 

 
 

  Dhr. C. v.d. Berg    tel.: 8419690 

  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319 
 

 

De vaste ophaaldag is maandag van  9.00 tot 15.00 uur  

 

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur 

 

Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur 

 

Spaart u mee met ons ? 
 

Douwe Egbertsbonnen 
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 

 

Inleveren bij: 

Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, 

tel.: 4160563 
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___________________________________________________________________________ 

 
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis       http://www.hervormdpernis.nl 

                                 e-mail: kerkburo@hervormdpernis.nl 

 

Predikant   : vacant         

 

Bijstand pastoraat: ds. E. van Rooijen, Noordeloos       0183 51 31 76 

e-mail           : vanrooijen1954@hotmail.com 

Dinsdag en woensdag tussen 12.30 en 13.00u in de consistorie aanwezig 

 

Scriba    : dhr. A. den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis      438 51 98 / 06 139 750 63 

______________________________________________________________________________ 
Kerkgebouw   : Ring 1, 3195  XB Pernis           472 27 59 

 

Kosters   : dhr. C. Zwart                        416 05 31 / 06 114 890 65 

     : dhr. H.J. Verheij                     295 01 15 / 06 212 383 39 

    : dhr. G.C. Vogel         416 72 51 / 06 126 619 72 

______________________________________________________________________________ 
College van Kerkrentmeesters 

Secretaris   : dhr. J.J. Hollaar, Pastoriedijk 472A, 3195 HP Pernis           438 50 46 

Penningmeester  : dhr. J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis       416 43 44 

INGrek.nr   : NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 

Bankrek.nr   : NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis  

Collectebonnen   : NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. Herv. Gemeente Pernis  (€ 25,50 per vel) 

______________________________________________________________________________ 
Diaconie 

Secretaris   : dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis              438 83 60 

Penningmeester  : dhr. R.v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis     472 03 52 

Bankrek.nr   : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis 

Kerktelefoon   : dhr. A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis       848 70 14 

Kerkauto   : dhr. J.H. Koole, Uiterdijk 187, 3195 GL Pernis       438 34 50  

__________________________________________________________________________________ 

Zending 

Secretaresse      : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46 

Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis 

      o.v.v. Zendingscommissie 
__________________________________________________________________________________________ 

Gebouw “Rehoboth”            416 41 25 

Inlichtingen   : dhr. H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis                 295 01 15 

________________________________________________________________________________ 

J.V.R. “Margriet” 

Sleuteladres   : dhr. C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis       438 48 25 

Bij afwezigheid  : dhr. G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis       416 72 51 

__________________________________________________________________________________ 

Kerkklanken           
Redactie : mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis     416 90 28                                                                                                                                       

e-mail    : kerkklanken@hervormdpernis.nl 

 

Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis     216 01 07 

Abonnementsprijs € 12,50        Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41    

__________________________________________________________________________________ 

Overige adressen vindt u in de Wegwijzer. 

 

 


