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KERKDIENSTEN

Zondagq 23 april 2017

09.30 uur : Ds. A.N. Rietveld te Barendrecht

Ouderling van dienst en afkondiging

Dhr. B. Koert

Organist
Dhr. A. Stortenbeker

Commissie van ontvangst: Dhr. G. van Hilten / Mevr. |. Koert-Wemelsfelder

Koster : Dhr. H.J. Verheij

Kerkauto
Collecten

Oppasdienst

: Dhr. L. Lodder, tel. 438 57 63
: Diaconie / Kerkrentmeesters

: Connie Ruizeveld de Winter

Zondagsschool: Jannette Molendijk

Zondagq 30 april 2017

09.30 uur : Ds. W. Geerlof

Ouderling van dienst en afkondiging

Dhr. B. Ruizeveld de Winter

Organist
Dhr. W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: Mevr. T. van der Steen - den Ouden / Mevr. C. Vink - van Tielen

Koster : Dhr. H.J. Verheij

Kerkauto
Collecten

Oppasdienst

: Dhr. P. Pons, tel. 438 53 85
: Diaconie / Kerkrentmeesters

: Janny van Wingerden

Zondagsschool: Petra Sekeris

BIJBELROOSTER

zondag 23 april
maandag 24 april
dinsdag 25 april
woensdag 26 april
donderdag 27 april
vrijdag 28 april
zaterdag 29 april

zondag 30 april
maandag 1 mei
dinsdag 2 mei
woensdag 3 mei
donderdag 4 mel
vrijdag 5 mei
zaterdag 6 mei

Johannes 20:19-31
1 Petrus 1:1-12

1 Petrus 1:13-25

1 Petrus 2:1-10

1 Petrus 2:11-17

1 Petrus 2:18-25

1 Petrus 3:1-12
Johannes 21:1-14
Johannes 21:15-25
Spreuken 13:1-12
Spreuken 13:13-25
Johannes 9:1-12
Johannes 9:13-23
Johannes 9:24-41

Ooggetuigen
Verrassende erfenis
Wees heilig

Stenen

Vrije vreemdelingen
Verdraagzaamheid
Onderlinge omgang tussen mannen en
vrouwen

Extra vissen
Liefdesverklaringen
Leeflessen
Keuzemogelijkheden?
Zichtbaar teken
Vertroebeling

Ziende blind



Meditatie

“ *Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als U
hem hebt weggehaald, vertel me dan waar U hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’
Jezus zei tegen haar: ‘Maria!” Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!” (Dat betekent ‘Meester’.)
‘Houd me niet vast, ‘zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de VVader. Ga naar Mijn broeders
en zusters en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar Mijn Vader, Die ook jullie VVader is, naar Mijn God,
Die ook jullie God is.” “, Jh 20 : 15-17, NBV

Wie zoek je?

Het lijkt zo’n eenvoudige vraag. ‘Wie zoek je?’ Natuurlijk zocht ze haar Meester. Vol afschuw en
pijn heeft ze gezien hoe de Romeinen Hem aan een kruis hebben genageld. Ze stond op Golgotha,
daar met zijn moeder, met Maria ook, de vrouw van Klopas en de leerling van wie Hij hield. Ze
hoort nog hoe Hij heel persoonlijk afscheid nam. Johannes zou voortaan voor Zijn moeder zorgen.
Zelfs aan het kruis dacht Hij nog aan anderen... En toen is Hij gestorven. Ze kan het nog niet
geloven. Samen met de anderen hebben ze Hem in dat rotsgraf gelegd van Jozef van Arimatea.
Morgen was het Sabbat. Daarna zouden ze Hem verder verzorgen. En nu, nu is Hij daar niet meer.
Het graf is leeg! Grafschennis? Is er dan niets meer heilig? Wie zoek je? Jezus natuurlijk!

En toch gaat deze vraag dieper dan gedacht. Haar gedachten gaan uit naar Zijn vertrouwde
verschijning. Zij houdt nog vast aan Wie Hij was. Hij Die met hen optrok naar Jeruzalem. Hij Die
zegevierend Jeruzalem binnentrok. ‘Hosanna, Hij Die komt in de Naam des Heren!” Hij Die later
hele andere spreekkoren te horen kreeg: ‘Kruisig Hem, kruisig Hem!” Hij Die inderdaad aan een
kruis stierf. Maar Die Jezus is er niet meer. Maria denkt nog aan lijkroof.

En dat ligt voor de hand. Een gestorvene brengen we naar het graf. Naar die plek waar je later
altijd nog naar terug kunt gaan. Want daar ligt onze geliefde nog. Dit is zijn of haar laatste
rustplaats. Maar dit graf is leeg en dan niet omdat ze Zijn lichaam weggenomen hebben. Hij ligt
daar niet meer om een heel andere reden. Een hele ongelofelijke reden. Zo mooi dat je daar in je
intense verdriet geheel aan voorbij gaat. En Hij had het hen, Hij had het ook haar verschillende
keren al gezegd. Hij zou worden overgeleverd in de handen van zondige mensen en gekruisigd
worden. Maar Hij zei er nog wat bij! En dat was eigenlijk te mooi om waar te zijn! En ten derden
dage zou Hij opstaan! Ja, Hij had het gezegd. Maar dat lijden was al zo moeilijk om te geloven.
Laat staan die opstanding. Daar durf je gewoon niet aan te denken. Ja, op de jongste dag. Maar niet
direct na Zijn dood. En toch is dat nu hier gebeurd! De oude Jezus is inderdaad gestorven om op te
staan als de Vorst van Pasen.

Wie zoek je? Jezus? “Hij is hier niet’, zeiden de engelen terecht. VVoor haar staat nu de Here Jezus.
De Opgestane. De dood heeft voor het eerst gebeefd. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
Midden in de tijd deed de Here God in Zijn liefde wat Hij al had uitgedacht aan het begin van de
schepping. Voor haar staat nu Hij Die een nieuwe toekomst inhoudt. VVoor wie gelooft in Hem is
de dood voor altijd veranderd. Ze is slechts een doorgang geworden naar een heerlijk, eindeloos
leven voor Gods aangezicht!

Is dat niet in de kern de boodschap van Pasen? Hoe vaak durven we dat niet te geloven. Houden
we net als Maria te veel nog vast aan het oude, vertrouwde. Want dat leven kennen we. Dat leven
met onze geliefden dat we zo vierden en koesterden. Maar dat leven moeten we loslaten. Pasen
leert ons om anders te gaan denken. Zeker, we hebben verdriet om het heengaan van hem of haar
die we lief hadden. Natuurlijk, dat mag ook, wat zeg ik, dat moet ook. Maar er is meer. Veel meer.
In het geloof mogen we verder kijken, mogen we verder zien. Onze dode, tenminste, als hij of zij
in zijn of haar leven in Hem geloofd heeft, Hem is nagevolgd in woorden en daden en daarin
volhard heeft, is dan niet meer in het graf. Nee, hij of zij mogen we omhoog denken tot in de
hemel. Daar waar God is.

Voor de Here Jezus is het nog niet zo ver. Om ons dit alles nog te leren. Daarom stelt Hij Zijn
hemelvaart uit. Maar de boodschap is hetzelfde. In Zijn graf is de dood voor altijd verzwolgen.
Zie, Maria, zie beste lezer, de Here Jezus is opgestaan. Echt waar. Hij is waarlijk opgestaan! En
Maria mocht Hem zien. Maar door haar verdriet, door haar ‘oude denken’ had ze daar nog geen
00g voor. Maar de Here heeft geduld met haar. Hij roept haar wakker: “Maria!”
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Ja, en dan gaan haar ogen open. Dat is het heerlijke werk van de Heilige Geest. Als Hij aan het
werk gaat, dan gaan we anders kijken. Dan gaan we anders zien! Dan wordt het ook voor haar
Paasfeest! Rabboeni! Meester! Hij is het. Hij is het echt! En toch is Hij anders. Gans anders.
Heerlijk anders. Verheerlijkt mag ze Hem dan vasthouden. Even maar want dit nieuws is te mooi
om het voor haar alleen te houden. Dit blijde nieuws moet worden verkondigd aan Zijn leerlingen,
aan Zijn volk, ja, aan een ieder die het maar wil horen. De weg naar de Vader is ontsloten. VVoor
een ieder die gelooft! En dan is het feest. Groot feest. Voor de discipelkring. Voor Jeruzalem, ja
voor de rest van de wereld. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ze heeft weer toekomst
gekregen. En wat voor een toekomst. Door onze tranen heen vinden gelovige mensen weer een
reden om te lachen. Om weer te zingen. Om weer te vieren:

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld. Hij overwon, Die sterke Held!
Hij steeg uit "t graf door “s Vaders kracht, want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.
Die in "t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven, door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid!

We zongen het afgelopen zondag. Maar we mogen het steeds weer zingen. ledere zondag, iedere dag
als het leven ons te veel wordt. Zingt dan gemeente, als belijdenislied, want de Here leeft en als u in
Hem gelooft en Hem navolgt: wij met Hem!

Ds. W. Geerlof

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
26 april Dhr. C. Hordijk (Corneliahof 21, 3195RS).

27 april Mevr. A. Hordijk-Keemink (G.A. Soetemanweg 57¢g, 3195TC).

28 april Dhr. B. van der Kuil (Corn. van Dijckstr. 12, 3195BB).

29 april Mevr. J. Hans-van Oudheusden (Burg. Verduynstr. 48, 3195SC).

30 april Mevr. B.J. den Ouden-Koudijzer (Sonneburgh, kamer 3, Groene Kruisweg 355, 3084 LM
Rotterdam)

3 mei Mevr. G. Verheij-van den Hooven (G.A. Soetemanweg 54, 3195TD)

5 mei Dhr. A. Hordijk (Vrijlandtstr. 89, 3195VT).

Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!

Gij zijt de zin van wat wij zijn,
de hartsfontein

die water geeft

dat leven is voor al wat leeft.

Gij gaat in ’t donker voor ons uit
en niemand stuit
uw grote gang
de eeuwen door, een wereld lang
Lied 760:1 en 2



Bloemen

Op 9 maart gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:

De heer Leen ’t Hart, Ring 201 en

Familie B. Kruidenier-Zevenbergen, Ring 95.

Op Witte Donderdag gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
Mevrouw A. van der Pols-Berkhout, Ring 473.

De bloemen van Goede Vrijdag gingen als groet van de gemeente naar:
Mevrouw Aagt Sekeris-Molendijk, G.A. Soetemanweg 51g.

Op Eerste Paasdag gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
Mevrouw Joop Hans-van Oudheusden, Burg. Verduynstraat 48 en
Mevrouw Jo Verschoor-Ketting, G.A. Soetemanweg 44.

Verpleeghuizen

Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg “Het Hofje”van Humanitas
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam Marthalaan 2, 3194EH Hoogvliet
Mevr. H.C. Noordzij, afd. 5B kamer 080 Mevr. J.W. Koert, kamer 57
Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120

Mevr. H. Verheij-Verschoor, 3B kamer 10 Careyn Bernissesteyn

Mevr. M. ’t Hart-van der Steen, 2A kamer 20 Driesprong 1, 3214 DA Zuidland
Mevr. A. v.d. Steen-Spruijt, 2C kamer 100 Dhr. S. Moret, 1° etage kamer 140

Mevr. J. Roukema-Grinwis, 4C kamer 10
Leliezorggroep Siloam

Woonzorgcentrum Oranjehof Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet
Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam Dhr. M.H. van der Ent

Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven Mevr. M.A. Koert-Zonneveld, 1° etage nr. 446
Hospice Hoekse Waard Het Zonnehuis

Dorpszigt 1, 3284 CA Zuid-Beijerland. Dillenburgsingel 5, 3136 EA Vlaardingen
Mevr. J.D. Bosloper-Noordzij Dhr. R. van Hoog

De Breede Vliet Hospice De Reiziger

Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet Voordijk 332, 2993BA te Barendrecht

Mevr. A. Koster Dhr. C. van der Stoep

Laurens Intermezzo Zuid
Motorstraat 110, 3083AP Rotterdam
Mevr. D. Boele-van der Steenhoven, kamer 402

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Wij leven mee
- Met mevrouw Bekker-Riethof, Burg. van Esstraat 90. Zij is in het Ikaziaziekenhuis

(4B kamer 15) opgenomen vanwege een lelijke val. Na deze opname zal zij (waarschijnlijk)
revalideren in de Breede Vliet, waar zij al twee dagen per week verblijft voor dagbesteding.

- Met de heer Moret (en zijn vrouw) van de Corneliahof 29. Hij is nu definitief overgeplaatst
naar Bernissesteyn te Zuidland.

- Met onze Koster Cor van der Stoep in het Hospice De Reiziger in Barendrecht. Hij heeft
geen pijn meer maar is wel erg moe.

- Met mevrouw Bosloper-Noordzij. Ook zij verblijft nog steeds in een hospice, namelijk
Hoekse Waard in Zuid-Beijerland. Maar omdat het met haar zo goed gaat (!) is zij met haar familie
op zoek naar een verzorgingshuis.

- Met Wilma Verberne, Verheulstraat 82.



- Met het echtpaar VVan Opstal, Soetemanweg 36G. Jaap heeft te horen gekregen dat de
artsen niets meer voor hem kunnen doen. U begrijpt dat dit nieuws hard is aangekomen ook al
kwam dit nieuws voor hen beiden niet als volstrekt onverwacht.

- Met hen die rouwen om het heengaan van een geliefde.

Zo denken we aan de familie van Ineke Bijl-de Man van de Overhandstraat (zie het in Memoriam),
maar we denken ook aan de familie Hoogwerf nu Arie Hoogwerf, u beter bekend als Harry, in alle
vrede is overleden in Sonneburgh. Daar de dienst van Woord en gebed en aansluitend zijn
begrafenis nog moet plaatsvinden op het moment dat ik u dit nu schrijf, zullen we hem gedenken
in het volgende nummer van ons kerkblad.

- Met de gemeenteleden in de tehuizen of zij die het thuis moeilijk hebben.

Voor allen vraag ik uw voorbede!

Wij herdenken

In de vroege morgen van zaterdag 8 april overleed Arendina Suzanna Bijl - de Man in de leeftijd
van 60 jaar. Twee dagen eerder leerde ik Ineke kennen op de palliatieve unit van het Ikazia.
Eigenlijk was ze te ziek en had ze te veel pijn om een gesprek aan te gaan, maar ze wilde een
gesprek met een dominee. En wat Ineke wilde dat gebeurde, pijn of geen pijn. Ze wist dat ze nog
maar kort te leven had, de kanker sloopte haar lijf in een angstaanjagend tempo. In de dood hoopte
ze haar vader en kleinkind te ontmoeten én ze hoopte dat ze, als ze dit leven zou moeten verlaten,
opgehaald zou worden door Jezus. Maar... kon ze daar wel vast op vertrouwen, zo was haar vraag.
Met elkaar spraken we erover dat geloven niet betekent dat je je houdt (en altijd hebt gehouden)
aan allerlei regels, maar dat geloven in de taal van de bijbel betekent vertrouwen te hebben. We
stonden stil bij het verhaal van de verloren zoon, die als hij terugkeert naar huis door zijn vader
wordt opgewacht. Dit verhaal raakte haar diep. Zo diep dat zij graag belijdenis wilde doen van
haar geloof in God. Diezelfde middag nog heeft ze in het bijzijn van haar man en kinderen op haar
patiéntenkamer, haar geloof beleden. Zoals de vader uit de gelijkenis een feestmaal aanrichtte voor
zijn zoon die weer gevonden was, richtte Hij ook voor ons de Maaltijd aan. In de viering van het
Heilig Avondmaal gedachten we hoe Jezus zijn leven heeft gegeven voor ons gebrekkige mensen.
Het kruimeltje brood en de druppel druivensap die Ineke nog tot zich kon nemen waren voor haar
grootser dan welk feestmaal dan ook. Kort hierna raakte ze het bewustzijn kwijt totdat de engelen
haar droegen naar Hem die zo kort tevoren Gastheer was geweest aan dat Koninklijke maal.

Haar man Leen de kinderen Jantine, Casper en Sjaak en kleindochter Liv moeten verder zonder
deze bijzondere vrouw. Ook in de Pernisser samenleving zal zij, die op zoveel terreinen actief was,
gemist worden. Dat ieder die om haar treurt troost mag vinden in het geloof in de opgestane Here.
Op donderdag 13 april jl. heeft ds Vlasblom, hij schreef bovenstaand stukje, in haar
afscheidsdienst in De Heuvel hier op indrukwekkende wijze over mogen getuigen. Ik sluit mij
graag aan bij zijn woorden van troost voor een ieder die nu treuren om haar heengaan.

Bijzondere viering

Na de Heilig Avondmaalsdienst van donderdag 13 april, liepen wij, de ouderling van dienst Nel
Boekholt, de diaken van dienst Wil de Ronde en ondergetekende naar de woning van het echtpaar
Van Opstal om ook daar de tekenen van brood en wijn uit te delen. Het was vreugdevol om ook
met hen zo dit sacrament te mogen vieren. Als u, die aan huis gebonden bent, dit bij een volgende
viering ook zou willen, belt u mij dan op. Dan komen we ook bij u langs!

Interkerkelijke gebedskring

De Gebedskring komt bijeen in de consistorie van de Hervormde kerk op vrijdagavond 28 april
2017. Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.

Weet u hartelijk welkom.




Tekst om over na te denken

We kennen allemaal wel de uitdrukking: “Wat ben jij een ongelovige Thomas!”.

Dit gezegde is afkomstig uit de bijbel. Thomas kon niet geloven dat de Here was opgestaan.

“Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken
van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na acht dagen
waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten
waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met
uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet
ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Here en mijn God!”
(HSV).

Ongelovige Thomas? Na zijn belijdenis, en wat voor een belijdenis (1), durf ik dit niet meer te
zeggen...

Ds. W. Geerlof
OFFICIELE MEDEDELINGEN
AGENDA
Dinsdag 25 april Kerkenraad Consistoriekamer ~ 19.30 uur
Dinsdag 2 mei Diaconie Consistoriekamer ~ 19.30 uur
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Giften

Onder dankzegging aan de gever melden wij u de volgende gift te hebben ontvangen:
Via ouderling B. Koert € 10,=.

Namens uw college van kerkrentmeesters,
de penningmeester, J. Sekeris.

DIACONIE

Kerkradio uitzending
Donderdagavond 27 april is er geen kerkradio uitzending i.v.m. Koningsdag.
Teun en Rien Roobol

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.G. “Wees een zegen”

Donderdag 20 april krijgen we een lezing over Rotterdam "Opdat wij niet vergeten".

De volgende verenigingsavond is donderdag 11 mei.

De contributie voor dit jaar is 25 euro; dit kunt u overmaken op banknummer

NL96RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Pernis onder vermelding van
HV.G. .

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Jopie Jansen-van Bennekum.




Sociéteit voor ouderen

Woensdag 3 mei houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van Esstraat 46.
Aanvang 14.00 uur.

Voor contact tel. 010 - 438 06 46 of 010 - 416 89 78 ..

Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters.

JEUGDWERK
Z’e_ugcf tiviteit
Zondag 23 april, Zondagsschool
en 30 april Vertrek vanuit de kerkdienst
Zondag 16 april Reflex _De Heuvel 19.00 uur
en 30 april
Vrijdag 21 april Rock Solid JVR 19.32 uur (inloop 19.15 uur)

Club cake cup

Begin maart vond er weer een TOK-avond plaats. Soms zijn gebeurtenissen niet makkelijk in
woorden te vatten, vandaar dit verlate verslag.

Een beetje zichzelf respecterende kookclub doet anno 2017 iets met cupcakes. Zo ook TOK. De
avond stond in het teken van een ‘cup cake challenge’. Hedendaagse felgekleurde suikerbommen
stonden op het programma bij ‘Club cake’.

Onze jongeren hadden thuis flink voorbereidingen getroffen. Dagenlang hadden ze gespijbeld van
school om bezig te zijn met het ontwerpen van de meest exotische creaties en samenstellingen.
Onze jongeren zijn vrij fanatiek, helemaal als er een heuse jury om de hoek komt kijken. Bakkerij
Dekker had zich bereid gevonden om met twee vrouw sterk te komen jureren. Streng edoch
rechtvaardig liepen de dames door de “Heel Pernis Bakt’ retro aangeklede JVR ruimte.

De spanning was van ieders gezicht af te lezen. Het liet ook de cupcakejes zelf niet onberoerd.
Sommige cakejes durfden de oven niet meer uit te komen, met alle gevolgen van dien. Er waren
ook geslaagde cakejes die zich niet gek lieten maken door de aanwezigheid van een jury,
concurrentie of wisselende weersomstandigheden. De ‘ik-laat-me-niet-gek-maken-cakejes’ zagen
er fantastisch uit. Van hartige vleselijke cupcakes tot vrolijke frivole carnavaleske cupcakes;
allerlei soorten en maten waren aanwezig.

Nadat de gelukte cupcakes aan de vakkundige jury werden gepresenteerd ging de jury in beraad.
Dit beraad duurde ongeveer zo lang als een gemiddelde kabinetsformatie. Niet erg, ze namen hun
taak zeer serieus. En deze tak van sport, het maken van cupcakes, is dan ook serieuze business. Dat
weet iedere keukenprins of -prinses. De prijzen werden bekend gemaakt en de ‘cupcake cup’ werd
uitgereikt aan dolenthousiaste prijswinnaars die hun geluk niet konden omzetten in woorden.
Normaalgesproken eten we gezamenlijk aan het eind van de avond de gekookte frutsels op, maar
deze keer niet. Omdat we de cupcakes meenamen naar huis om het thuisfront daarmee te verrassen
of confronteren, hadden we onszelf daarom tussendoor maar volgepropt met broodjes frikandel en
kroket. Uiteraard alleen maar omdat het niet anders kon. Gevalletje van overmacht.

Kort samengevat was het een gezellige, creatieve en spannende avond die voor herhaling vatbaar
iS; de ‘cupcake cup’ is een wisselbeker. Dank aan bakkerij Dekker en tot slot nog de thuisvraag; is
de cupcake Engels of Amerikaans? Wij kwamen er niet uit.

Tot TOK!




TOK Kliekjesavond

Vrijdag 7 april stond TOK in het teken van koken in en met kliekjes. In een dorp waar rond de 60
gezinnen afhankelijk zijn van de voedselbank is het goed je te realiseren dat het weggooien van
voedsel niet de normaalste zaak van de wereld is. ‘Leuke’ interessante cijfers: per jaar gooien we
tussen de 1.700.000.000 en 2.600.000.000 kilo geproduceerd voedsel weg. Hiervan verspillen wij
als consument 38% zelf. Hoeveelheden en getallen die amper uit te spreken zijn en duizelen als we
ze lezen.

Gelukkig gooiden we deze TOK avond daarom niets weg. Niet alleen omdat dat thematisch ‘not
done’ was, maar ook omdat het klaarmaken van de kliekjes zo goed was gelukt dat weggooien niet
nodig was.

We maakten panpizza, broodpannenkoeken, appelmoes, wentelteefjes, chappati’s, en zogenaamde
pie met gehakt en ui. Kleine Kkliekjes jongeren maakten kliekjes alsof ze dat dagelijks deden. Het
kooktempo lag hoog wat erin resulteerde dat we in de rijke TOK historie nog nooit zo vroeg aan
tafel konden plaatsnemen als op deze avond.

Zoals ik al omschreef bleef er geen kliekje bespaard en zo vonden deze “afdankertjes’ stuk voor
stuk, sliert voor sliert en schouder aan schouder een warm onderkomen in de magen van onze TOK
Michelin sterren.

Het was dus niet alleen lekker, maar ook nog eens goedkoop! Sterker; dit was de goedkoopste
TOK avond ooit omdat de jongeren zelf kliekjes van huis hadden meegenomen. Detail: we
kwamen bij de wentelteefjes 4 eieren tekort en stonden op het punt een kippenhok in het dorp te
besluipen, maar op het laatste moment besloten we dat dat niet in het thema paste. Koken met
kliekjes is omgaan met de omstandigheden, met wat je hebt en daar het beste van te maken. Dus,
dan maar een paar gedroogde teefjes.

Mocht u geinspireerd zijn door deze TOK kliekavond en heeft u uw koelkast vol liggen met
uiteenlopende ingrediénten waarvan u niet weet wat daarmee te doen, hierbij een geheel
belangeloze TOK-tip; www.klikiepedia.nl. ledereen verdient een tweede kans. Vooral kliekjes.

De volgende TOK is de laatste van het seizoen en is op 9 juni. Een TOK avond die belooft geen
kliekjes over te laten. Dat wordt smullen!

Tot TOK!

OVERIGE MEDEDELINGEN

Dankbetuiging

Wij willen u langs deze weg hartelijk danken voor uw medeleven na het overlijden
van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Ink van Wingerden - Hordijk

Peter en José
Marcel en Janny
Jacqueline en Ron
René en Bep

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen



Bedankje

Lieve mensen,

Ineens staat je wereld op z’n kop. Je hoort dat je erg ziek bent. Er gaat dan van alles door je heen...
Alle behandelingen en ingrepen zijn nu achter de rug en zijn goed verlopen met positieve
uitslagen. Dankbaar ben ik voor mijn tweede kans. Ik ben ook weer wat uurtjes in de Plus te zien,
waar ik werk.

Ik wil een ieder die mij en mijn gezin, op welke wijze dan ook, gesteund heeft hiervoor bedanken.
Het heeft ons goed gedaan. Wij kijken positief uit naar de toekomst.

Met vriendelijke groeten,

Rianne van der Horst

4-mei herdenking Pernis - “Geef vrijheid door”

De jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de 2de-Wereldoorlog en het voormalig
Nederlands-Indié wordt gehouden op donderdag 4 mei ‘s avonds om 19.00 uur op de Algemene
Begraafplaats aan de Ring 548 te Pernis.

De herdenkingsplechtigheid wordt dit jaar geleid door de Mevr. Ds. C.H.A. Bartelink-v.d. Dool,
predikant van de Gereformeerde Kerk Pernis.

Daaraan voorafgaand zal een leerling van OBS De Plataan een gedicht voordragen.

Leden van de muziekvereniging O.B.K. luisteren de herdenking op met koraalmuziek.

Leerlingen van de Pernisse basisscholen ‘Het Waterschip’ en ‘De Plataan’ zullen een krans leggen
bij het monument.

Na afloop zullen zij bloemen uitdelen aan de aanwezigen en is er gelegenheid tot samenzijn en
koffie drinken in de aula.

ledereen die de herdenkingsbijeenkomst wil bijwonen wordt verzocht om uiterlijk 18.50 uur op de
begraafplaats aanwezig te zijn en zich op te stellen in de nabijheid van het nieuwe monument bij
de ingang van de begraafplaats.

De Commissie 4-mei herdenking Pernis nodigt iedereen van harte uit om de herdenking op de
Algemene Begraafplaats bij te wonen.

Commissie 4-mei herdenking Pernis

Bazaa R ommelmarkt

Zaterdag 26 augustus 2017 wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. C. v.d. Berg tel.: 8419690
Dhr. B. van Dijk tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is maandag van 9.30 tot 12.00 uur
U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis http://www.hervormdpernis.nl
e-mail: kerkburo@hervormdpernis.nl

Predikant . ds. W. Geerlof, Ring 21, 3195 XB Pernis 416 17 24

e-mail : wgeerlof@xs4all.nl

Scriba (wrnd) : dhr A.den Ouden, Ozingastraat 52 , 3195 Sl Pernis 4385198

Kerkgebouw  :Ring 1, 3195 XB Pernis 472 27 59

Koster . dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26, 3195 RS Pernis 416 44 33 /06 413 738 01

Co-koster : dhr. C. Hoogwerf 43848 25/06 416 296 51
: dhr. H.J. Verheij 29501 15/06 212 383 39
- dhr. G.C. Vogel 416 7251/06 126 619 72

College van Kerkrentmeesters

Secretaris . dhr.A den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis 438 51 98
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis 416 43 44
INGrek.nr : NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

Bankrek.nr : NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Collectebonnen : NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. Herv. Gem. Pernis (€ 26,00 per vel)

Diaconie

Secretaris :dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis 438 83 60
Penningmeester : dhr. R.v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis 472 03 52
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
Kerktelefoon : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis 848 70 14
Kerkauto - dhr J.H. Koole, Uiterdijk 187, 3195 GL Pernis 438 34 50
Zending

Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis 438 44 46

Bankrek.nr :NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
0.v.v. Zendingscommissie

Gebouw “Rehoboth” 416 41 25
Inlichtingen : dhr H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis 29501 15
Bovenzaal “Rehoboth” 416 41 25
Secretaresse  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17
Sleuteladres  : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis 438 51 33
J.V.R. “Margriet”

Sleuteladres . dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis 438 48 25
Bij afwezigheid : dhr G.C. VVogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis 416 7251
Kerkklanken

Redactie : mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis 416 90 28
e-mail . kerkklanken@hervormdpernis.nl

Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis 216 01 07
Abonnementsprijs € 12,50 Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41

Overige adressen vindt u in de Wegwijzer.
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