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KERKDIENSTEN

Zondag 20 november 2016 - Laatste zondag kerkelijk jaar
09.30 uur : ds. W. Geerlof - Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. L.J. Hoogwerf

Organist
Dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: Dhr. A.A. van der Kuil / Mevr. J. Jansen-van Bennekum
Collecten : Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto : Dhr. J.H. Koole, tel. 438 34 50

Oppasdienst : Siska Verheij
Zondagsschool: Janny Verheij

Zondag 27 november 2016 - 1° Advent
09.30 uur : ds. W. Geerlof - Viering Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. J. Sekeris

Organist
Dhr. W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: Mw C. Ruizeveld de Winter-van den Vrijhoef/Mw A. Koole-de Blaauw
Collecten : Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto : Dhr. G. van Hilten, tel. 438 51 33

Oppasdienst

: Aukje Koole

Zondagsschool: Jannette Molendijk

BIJBELROOSTER

zondag 20 november
maandag 21 november
dinsdag 22 november
woensdag 23 november
donderdag 24 november
vrijdag 25 november
zaterdag 26 november
zondag 27 november
maandag 28 november
dinsdag 29 november
woensdag 30 november
donderdag 1 december

vrijdag 2 december

zaterdag 3 december

Lucas 21:5-19
Lucas 21:20-28
Lucas 21:29-38
Genesis 49:1-13
Genesis 49:14-28
Genesis 49:29-50:14
Genesis 50:15-26
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14

Psalm 24
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23

Let op

En toch komt het goed
Laat je (niet) verrassen
Schijnwerper op Juda
Zegen op zegen
Uitvaartregeling

Open einde

Gaaf!

Wees een medemens
Goed burgerschap

God liefhebben laat je zien door

naastenliefde

Te groot voor een gewone poort

Plicht van de sterkste
Overtuigingskracht



Meditatie

Eeuwigheidszondag
We lezen Openbaring 1

‘Ach, dominee, dood is dood. Als ik mijn ogen sluit, dan is het afgelopen’.

Zomaar een opmerking, die ik hoorde tijdens één van mijn pastorale gesprekken, maar die mij altijd is
bij gebleven. Er is een leven voor de dood maar niet daarna. En je ziet het ook voor je. In Echteld,
mijn eerste gemeente, zelfs letterlijk. Tegenover de pastorie staat nog steeds de kerk. Daar viert de
gemeente haar diensten. Daar danken ze de Here God voor hun leven. En bidden ze Hem om Zijn
bijstand. Geboorte, Doop, Belijdenis, inzegening van een huwelijk, het gebeurt er allemaal. En net
naast die kerk, omgeven door een gemeenschappelijke muur, het kerkhof. Als een soort twee-eenheid.
Leven en dood, keurig naast en na elkaar. Alsof het zeggen wil : We horen bij elkaar. Sommigen gaan
nog verder en spreken dan uit: De dood hoort bij het leven. En wie zal dat betwijfelen? Een ijzeren
logica...

En toch, hoe begrijpelijk ook, bijbels gezien is dit denken vloeken in de kerk! Als de apostel Paulus
ons zo zou horen spreken, dan zou hij bij wijze van spreken direct opspringen om die gedachte met
klem tegen te spreken. Als er nu twee zaken zijn die niet bij elkaar horen, dan zijn dat wel het leven
en de dood! En daarvoor zou hij ons mee terug nemen naar het begin van de schepping. Hoe het leven
veelbelovend begon en hoe het roemloos eindigde. Zonde van het leven! En wij, als hun nakome-
lingen, hebben daar nog steeds mee te maken. Uit is het sindsdien met een leven dat van nature in
contact staat met God. Als straf voor die oerzonde bij uitstek. We lopen sindsdien op een doodlopende
weg en als er niets gebeurd, dan weet je bij voorbaat waar die weg eindigt. Paulus zou zeggen : Het
loon van de zonde is de dood.

En wat voor een hoop zullen we dan nu nog hebben? Sindsdien hoort de dood bij het leven. En
waarom ook niet? Haal eruit wat erin zit want het is zo voorbij. Hoeveel mensen leven niet zo.
Hoeveel kerkmensen leven ook niet zo? U en ik, leven wij anders? Is er een uitweg? Is er een
alternatief? Is er een afslag van die dodenweg? Is er een weg ten leven?

Jazeker, zegt Paulus. En Johannes valt hem bij. Het geheim zit “m in de ontmoeting met Jezus.
Paulus, toen nog Saulus geheten, maakte dat mee op de weg naar Damascus. Johannes kwam Hem
tegen bij het Meer van Tiberias. En sindsdien is alles anders geworden. Beiden werden apostel,
gezondene. Uitgezonden door de Meester Zelf. Om te verkondigen dat er leven is na de dood. Ja, dat
er zelfs leven is voor de dood. Het leek er op dat ze Johannes hadden uitgeschakeld. Nee, gedood
hadden ze hem niet bij die laatste razzia. Als slachtoffer zou hij kunnen uitgroeien tot een martelaar.
Nee, we verbannen hem naar het eenzame rotseiland Patmos. Weg van de gemeenten in Klein-Azié.
Geen contact meer met andere gelovigen. Zonder leider zou die beweging wel doodbloeden en de
leider zelf zou onder die primitieve omstandigheden wel op den duur opgeven. Maar hoe hebben ze
zich vergist! Christus staat voor Zijn mensen. Hoe zou Hij Zijn kinderen in de steek kunnen laten? En
Hij verschijnt aan Zijn dienaar Johannes. Ter bemoediging van hem maar ook tot bemoediging van
ons. Want ook al kan hij niet meer met zijn volgelingen praten, ook al heeft preken geen zin meer, hij
kan nog wel schrijven. En zo ontstond de rondzendbrief die wij later de Openbaring zijn gaan oemen.
Nee, geen openbaring van Johannes. Het is openbaring, ontvouwing, proclamatie aan Johannes, maar
van Christus. En dat maakt het verschil. En dan moet u eens Kkijken, beste lezer, hoe Jezus Zich
presenteert. Als de betrouwbare Getuige. ‘Schrijf Johannes, dit zijn woorden vol leven. Door-en-door
betrouwbaar. Schrijf aan de wereldkerk van toen, de zeven gemeentes in Klein-Azié!” En zo wordt de
wereldkerk van nu nog getroost door Zijn doorgegeven boodschap van toen. ‘Schrijf van wat er nu
mogelijk is. Nieuw leven, Priesterlijk leven. Koninklijk leven. Een leven zonder einde’.

En de dood dan? Als Priester heeft Hij voor ons het offer van Zijn leven gegeven. Om zo ons te
verzoenen met God. Hij was dood maar zie! Hij leeft! Tot in eeuwigheid. En let op wat Hij in Zijn
handen houdt : de sleutels van de dood en het dodenrijk. VVoor wie zal Hij die dodendeur dan openen?
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Dan mag ik u wijzen op die andere titel: Eerstgeborene uit de doden. In de eerste plaats slaat dat op
Zijn uniekheid. Hij was de eerste op Wie de dood geen grip meer heeft. Maar het slaat ook op “eerst’
in de betekenis van: er zullen er nog velen, velen volgen. Heeft Hij die macht dan? Jazeker, daarvoor
is Hij ook koning. En dan niet zomaar een koning. Nee, Hij is de Koning der koningen. *Schrijf van
wat er nu mogelijk is. Maar ook wat er hierna zal gebeuren’. Eens komt Hij terug naar de aarde. In al
Zijn heerlijkheid en waardigheid. Om eens en voor al een einde te maken aan de heerschappij van dit
doodse bestaan.

Wat dood is dood? Wat de dood hoort bij het leven? Niets daarvan! Er is priesterlijk, koninklijk leven
tijdens dit leven. Er is priesterlijk, koninklijk leven ook na dit leven. En voor volgelingen van Jezus is
de aardse dood slechts een overgang van het ene tot het andere.

Eens, op de jongste dag zal er in Echteld een bord worden geplaatst bij de kerk en het kerkhof .
En dan valt deze tekst te lezen: De kerk is voor altijd open! Het kerkhof is voor altijd gesloten!

Gemeenten in Pernis : We hebben wat te vieren aanstaande zondag! Als we dit Evangelie geloven,
dan mogen we leven, in Jezus’ Naam. Even maar? Vergeet het maar: leven tot in eeuwigheid! Viert u
mee?

Uw dominee W. Geerlof

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
19 nov. Dhr. C. Hoogwerf (Uiterdijk 207, 3195GL), Mevr. Y. van Veelen-Klaassen (Ring 101,

3195XC) en Mevr. G.A. Bravenboer (Sagiusstr. 86, 3195BM).

21 nov. Mevr. P.W. Mastenbroek-van der Burgh (Corneliahof 24, 3195RS), Mevr. H.G. Kleinjan-
Jumelet (Corneliahof 44, 3195RS) en Dhr. L.C. Jumelet (Schuytstraat 106, 3195SN) en Dhr. J.C.
Sparenberg (Corneliahof 43, 3195RS)

24 nov. Dhr. D.P. Verheij (Ring 397, 3195XH).

25 nov. Dhr. W. ’t Hart (G.A. Soetemanweg 53d, 3195TC) en dhr. R. Vermeer (Burg. Beyenstraat
63, 3195RB).

27 nov. Dhr. L. Beijer Sr. (Burg. van Esstr. 220, 3195AK).

30 nov. Mevr. J. Verschoor-Ketting (G.A. Soetemanweg 44, 3195TD).

1 dec. Dhr. P.J. Speelman (Ozingastr. 15, 3195SJ).

Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!

‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen.
Verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
0 zon van liefde, mijn gemoed.”

Lied 442:1

Jubileum
Op 21 november zijn Dhr. C. van den Berg en Mevr. K.J. van den Berg-Versluis (Vermaetweg 16)
65 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegebeden op uw verdere levensweg!
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Bloemen

Op 6 november gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
Mevr. I. Hoogwerf, G.A. Soetemanweg 57H en

Mevr. S.P. Verheij-de Jong, Ring 225.

De bloemen gingen op 13 november als groet van beide gemeentes naar:
Dhr. Olk, Ring 100 en

Dhr. A. Bijl, Het Havenlicht kamer 11.

Verpleeghuizen

Sonneburgh, locatie Groene Kruisweq Verpleeghuis Pniél

Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam

Mevr. H.C. Noordzij, afd. 5B kamer 080 Mevr. J.W. Koert, afd. Kompas, kamer 7.2
Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120

Mevr. H. Verheij-Verschoor, 3B kamer 10 Hannie Dekhuijzen

Mevr. M. ’t Hart-van der Steen, 3C kamer 70 Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam
Mevr. A. v.d. Steen-Spruijt, 2C kamer 100 Dhr. P. Lodder

Mevr. 1.K. van Wingerden-Hordijk, 2C kamer 10

Woonzorgcentrum Oranjehof Laurens Intermezzo Zuid, Revalidatielocatie
Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam.
Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven Dhr. M.H. van der Ent

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Bijzondere dienst

Ik schreef het u al in mijn meditatie. Aanstaande zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd of zondag Voleinding.

Wij herdenken dan die leden die ons zijn voorgegaan. Een dienst vol emotie, bemoediging en
troost. Voor velen een moeilijk moment.

Al de herinneringen aan een geliefde die is heen gegaan, komen weer boven. Bidden we voor hen
dat ze troost mogen putten uit het Evangelie. Uit de woorden die de Here Jezus Zelf heeft
uitgesproken: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij
gestorven”!

Hier volgen de namen die zullen worden voorgelezen:

Hermina Besterveld - Verhagen 20 november 2015 88 jaar
Reinier Kleinjan 23 november 2015 78 jaar
Abra van Viegen - van Doorn 18 januari 2016 93 jaar
Adriaantje Koert 26 januari 2016 86 jaar
Marinus Kievit 18 februari 2016 72 jaar
Eelco Alexander op ten Noort 4 maart 2016 69 jaar
Janna Hendrika Meijboom - van der Steen 6 maart 2016 72 jaar
Cornelia Bastiana Tannetje van Luijk - Driesprong 11 maart 2016 96 jaar
Arend Noordzij 19 maart 2016 59 jaar
Berendina Jacoba Vermeij - Verheij 20 april 2016 84 jaar
Wilhelmus Hendrik Kirchner 9 mei 2016 71 jaar
Cornelis Maarten Faasse 12 mei 2016 94 jaar
Wilhelmina Dekker - Groenendijk 4 juni 2016 91 jaar
Jacob Meijboom 23 juli 2016 74 jaar
Janna van Eijk - van Pelt 8 september 2016 90 jaar
Bertha Anna Bijl - van ’t Sant 20 september 2016 88 jaar
Cornelis Maarten Strijdhorst 30 september 2016 88 jaar



Wij leven mee

Voor zover wij weten, liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

Bidden wij voor hen die worden verpleegd in de diverse tehuizen, voor hen die thuis herstellen van
een ingreep, en voor hen die wachten op een operatie.

Viering Heilig Avondmaal

Zondag 27 november, op de eerste zondag van de Adventstijd, mogen we het Heilig Avondmaal
vieren. Dit betekent dat we ons op de zondag 20 november hiervoor gaan voorbereiden. Hier volgt
(een deel van) de tekst die ik tijdens deze viering op die zondag ga voorlezen.

Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanner we in gehoorzaamheid aan
het Woord van God als Gods kinderen willen leven.

Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf:

- Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de
volle vreugde van het leven met de Here ontneem?

- Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen door het lijden en
sterven van Jezus Christus, Zijn Zoon, onze Here?

- Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest?

leder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons
kan scheiden van de liefde van Christus, onze Here.

Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze
Heiland.

Belijd in gehoorzaamheid aan Zijn Woord de Drie-enige God.

Zo nodigt Christus u aan Zijn tafel en mag u zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van
brood en wijn.

Op vrijdag 2 december zal het Heilig Avondmaal gevierd worden in het Havenlicht. VVoorganger is
dan ds. P.C. Koster. De Here geve ons gezegende vieringen.

Hartelijk dank

Mevrouw G. Vogels-Eijlander heeft te kennen gegeven te stoppen met haar werkzaamheden als
notuliste van onze kerkenraadsvergaderingen. Namens de raad willen wij haar hiervoor hartelijk
danken voor haar inzet in de afgelopen jaren! Onze diaken de heer R. van der Leeden heeft
toegezegd deze taak van haar te willen overnemen. Daarvoor hartelijk dank Ron!

Ook de heer A.C. Bijl heeft, door omstandigheden die u bekend zijn, gemeend te moeten stoppen
met zijn vele kerkelijke activiteiten. Als scriba van onze kerkenraad, als secretaris en later als
algemeen adjunct van het college van Kerkrentmeesters, was hij vele jaren een zeer gewaardeerde
kracht binnen onze gemeente. Wij danken hem hartelijk voor al deze steun en wensen hem en zijn
vrouw Gods rijke zegen, bemoediging en troost toe in deze voor hen zo moeilijke tijd!

Giften

Ik vond afgelopen week twee enveloppen op de mat. Eén met 50 euro voor de diaconie
(kerktelefoon) en één met 100 euro voor het wegwerken van het tekort op de begroting voor dit
lopende jaar. Hartelijk dank hier voor!

Gelegenheidskoor/Projectkoor Kerst

De eerste aanmeldingen stromen binnen. Hartverwarmend! Ik kan u nu al vertellen dat het ook dit
keer doorgaat! De eerste keer dat we samenkomen is op zaterdagmiddag 19 november in de
bovenzaal van Rehoboth (Ozingastraat 73) van half vier tot vijf uur. We zullen onze zang
laten horen in de interkerkelijke Kerstavondbijeenkomst van 24 december in de Hervormde kerk.
U kunt zich nog steeds opgeven! Het liefst per mail: wgeerlof@xs4all.nl. Hoe meer stemmen, hoe
voller het klinkt! Als u ook zo van zingen houdt, dan is dit uw kans!
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Bijbelquiz
Er is een prachtig verslag geschreven over deze mooie avond (27 oktober). In verband met het

uitkomen van het kerkblad van de Baptisten, zal dit schrijven worden afgedrukt in ons volgende
nummer.

Bijbelkring
Op woensdag 23 november begint weer de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur.

Wij gaan verder met de brief van Petrus.

Interkerkelijke gebedskring

De Gebedskring komt bijeen in de consistorie van de Hervormde kerk op vrijdagavond 25
november 2016.

Pastor Moses Mugalasi uit Oeganda verblijft momenteel in Nederland en is zeer waarschijnlijk op
deze avond aanwezig om met ons mee te bidden.

Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.

Weet u hartelijk welkom.

Tekst om over na te denken
Over de kerkelijke verdeeldheid.

Niet lang nadat gezegd werd: “Gij zijt het zout der aarde”, zijn alle christenen
in hun eigen vaatjes gekropen.

Uit: 95 Speldenprikken, PKN i.s.m. Rikkert Zuiderveld

Ds. W. Geerlof
OFFICIELE MEDEDELINGEN
AGENDA
Dinsdag 22 november Kerkrentmeesters Consistoriekamer ~ 19.30 uur
Vacatures

Nu dhr. A.C. Bijl aangegeven heeft zijn kerkelijke taken te beéindigen, is er een vacature ontstaan
binnen het college van kerkrentmeesters.

Ook is hiermee het scribaat van de kerkenraad vacant. VVoor deze functie wordt eveneens een
nieuw kerkenraadslid gezocht.

Voor deze vacatures wordt u in de gelegenheid gesteld namen in te dienen. Deze namen moeten
mede ondertekend worden door 10 personen die achter de door u ingediende persoon staan. Wel
wordt u verzocht de kandidaat in te lichten dat u de naam van hem/haar bij de kerkenraad indient.
Namen kunnen uiterlijk voor zaterdag 3 december worden ingediend bij:

Dhr. A. den Ouden, wnd. scriba, Ozingastraat 52, 3195 SL of in de brievenbus van de kerk naast
de ingang van de consistorie Ring 1, 3195 XB.

Op de envelop vermelden: Vacatures kerkenraad.

Vindt u zelf dat u de kerkenraad, waarvan het college van kerkrentmeesters onderdeel uitmaakt,
kan komen versterken als kerkrentmeester of als scriba, dan kunt u dat ook doorgeven op één van
bovenstaande adressen of contact opnemen voor meer informatie met dhr. L. Hoogwerf, voorzitter
van het college van kerkrentmeesters of dhr. B. Koert, voorzitter van de kerkenraad.

Vriendelijke groet,
A. den Ouden, wnd. scriba



Kerkdienst en liturgie via internet

Zoals bekend zijn onze kerkdiensten op zondagmorgen of op een later tijdstip via de I-pad of
computer thuis te volgen. Wat velen niet weten is dat de zondagsbrief, die op zaterdag bij de
kerktelefoonluisteraars wordt uitgedeeld, ook op de kerksite te lezen is.

Op www.hervormdpernis.nl staat in de linkerkolom: KERKKLANKEN. Als u dat aanklikt staan
daar ook de zondagsbrieven vermeld. Deze is vanaf zaterdagavond te bekijken. Daarop staat o0.a.
de liturgie met vermelding van alle liederen en de schriftlezingen.

Vriendelijke .groet,

A. den Ouden, wnd. scriba

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst 2e extra collecte 2016

Het college van kerkrentmeesters meldt u met dankbaarheid de opbrengst van de op zondag 6
november gehouden 2e extra collecte 2016. In totaal heeft deze collecte tot op heden € 2.644,70
opgebracht. Een mooi bedrag. Dit bedrag is inclusief de voor- en nagekomen giften die wij via de
bankrekeningen mochten ontvangen. Hierin zitten de giften verwerkt die wij via kerkrentmeester
L.J. Hoogwerf € 100,= en € 10,= mochten ontvangen.

Het college is u allen zeer erkentelijk voor uw betoonde offervaardigheid.

U weet waar we met z'n allen voor staan.

Met vol vertrouwen zien wij de komende extra collecte tegemoet. Als kerkrentmeesters

zijn we dankbaar dat we ons gesteund weten door een gemeente die zijn verantwoording

in financieel opzicht kent.

Giften
Onder dankzegging aan de gever melden wij u de volgende gift te hebben ontvangen:
Via ouderling P. Boekholt-Rep € 5,= bestemd voor de kerk.

Namens uw college van kerkrentmeesters,
A. Pons, 2° penningmeester.

Opbrengst collecten oktober 2016

9-10 € 130,85 bonnen: € 65,90
16 - 10 € 99,85 € 77,65
23-10 € 114,25 € 75,40
30-10 € 106,10 € 64,10

€ 451,05 waarvan: 14x € 5,- €283,05
Bonnen: € 283,05 9x €10,-

TOTAAL € 734,10

Opbrengst offerblokken oktober 2016

€ 61,45
Bonnen: € 43,40
Totaal € 104,85

DIACONIE

Heilig Avondmaal in het Havenlicht
Op vrijdag 2 december hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren in Het Havenlicht.
Voorganger in deze dienst is Ds. P.C. Koster en de dienst begint om 15.00 uur. De collecte in deze
dienst is bestemd voor Haiti. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
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Collecte Heilig Avondmaal 27 november: Operatie Mobilisatie

Kees-Jan en Lianne Koster wonen, samen met hun kinderen Jonathan, Ezra en Benjamin,

sinds 2011 in Birmingham. Hier werken zij met OM Lifehope, Kees-Jan als kinderwerker
Lianne als boekhouder, in het Kids ‘n’ Things-team.

Het Kids ‘n’Things-team verzorgt creatieve programma’s over de Christelijke feesten (zoals Kerst
en Pasen) in scholen. Daarnaast worden Holiday Clubs (vakantiebijbelweken) gehouden met
kerken verspreid over heel Engeland. Jaarlijks worden vele duizenden kinderen bereikt met het
Evangelie!

De Diaconie beveelt deze collecte van harte aan!

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst

Verantwoording giften van de maand
Verantwoording giften over de maand oktober 2016
Ontvangen via Jannie Boele 2x € 5,=en 1x €10,=
Hartelijk dank aan alle gevers en/of geefsters.

Afdragen jaarlijkse donatie

Zouden de dames de jaarlijkse donaties willen afdragen op WOENSDAG 30 NOVEMBER,
na 14.00 uur bij mij thuis.

Aukje Koole

H.V.G. “Wees een zegen”

Donderdag 17 november krijgen we een lezing van boswachter J. van der Ende.

De volgende verenigingsavond is donderdag 1 december. Wil ieder een pakje van ongeveer 5 euro
meebrengen met een gedichtje om er zo een leuk "Sinterklaasavondje” van te maken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Jopie Jansen-van Bennekum.

Sociéteit voor ouderen

Woensdag 30 november houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van
Esstraat 46. Aanvang 14.00 uur.

Voor contact tel. 010 - 438 06 46 of 010 - 416 89 78 .

Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters.

JEUGDWERK

Teugdactiviteiten

Zondag 20 november Zondagsschool
en 27 november Vertrek vanuit de kerkdienst
Maandag 21 november Zondagsschoolkoor “Timothels”
en 28 november Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur
Vrijdag 25 november Rock Solid
Sinterklaas JVR 19.32 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Zondag 27 november Reflex De Heuvel 19.00 uur




ZONDAGSSCHOOL Hervormde Gemeente Pernis

Zoals u de afgelopen jaren van ons gewend bent, willen wij ook dit jaar onze jaarlijkse collecte
houden in de week van 21 november t/m 26 november 2016.

Ook nu hopen wij weer op uw financiéle steun te kunnen rekenen. Het geld wordt gebruikt voor de
kerstviering, fruit met Dankstond, bloemen met Pasen en alle andere activiteiten van
Zondagsschool en Zondagsschoolkoor Timothe(s.

Door het geringe aantal leiding kunnen wij niet bij iedereen een envelop bezorgen. Mocht de
envelop niet bij U worden gebracht of opgehaald, dan kunt U uw bijdrage ook op zondagmorgen
aan de ouderling van dienst geven of bij iemand van de zondagsschool leiding bezorgen. U kunt
uw bijdrage ook storten via de bank.

NL 08 RABO 0353269352 t.n.v. Zondagsschool Timotheus, te Pernis

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw gift.

Hartelijke groet,
Zondagsschool Hervormde Gemeente Pernis
Zondagsschoolkoor Timotheus

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Voor de onvoorstelbare hoeveelheid bewijzen van meeleven die ik mocht ontvangen en nog steeds

ontvang, wil ik iedereen hartelijk danken. Het geeft mij moed om verder te gaan.
J.J. Meijboom-Wolfert
Nieuwedijk 21

% % %k

Ik wil iedereen bedanken voor het bezoek en de kaarten die ik mocht ontvangen na het verlies van
mijn kind André. Het heeft ons veel steun gegeven.
Marie "t Hart en Jannie

Groeten uit Oeganda, Afrikaanse dominee in Pernis

Mukama Yebazibwe — Prijs de Heer gemeente van Pernis.

Na diverse bezoeken van René en Jolanda Nieuwenkamp aan Oeganda, is nu pastor Moses
Mugalasi op bezoek in Nederland. In 2012 heeft pastor Mugalasi in de Hervormde kerk tot u
gesproken. Na zijn vertrek begrepen we dat enkelen graag met hem hadden willen spreken.

De komende twee weken wil hij daar graag tijd voor vrijmaken. We willen op deze manier dan
ook graag iedereen de mogelijkheid bieden om hem te zien en nodigen u uit voor een kopje koffie
bij ons thuis. Uiteraard is de taal geen probleem; Jolanda en ik zullen zorgen dat het gesprek
gewoon in het Nederlands plaats kan vinden.

Jolanda is voor een afspraak te bereiken op telefoonnummer 06 1871 3112

Met vriendelijke groet en tot spoedig ziens,

René en Jolanda Nieuwenkamp

www.bulamu.org
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bazaa R ommelmarkt

Zaterdag 26 augustus 2017
wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. C. v.d. Berg tel.: 8419690
Dhr. B. van Dijk tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is maandag van 9.30 tot 12.00 uur
Zelf brengen kan ook: ’s maandags van 9.00 tot 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag tussen 9.00 en 15.00 uur

Spaart u mee met ons ?

Douwe Egbertsbonnen
Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.
Inleveren bij:
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563

Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis http://www.hervormdpernis.nl
e-mail:kerkburo@hervormdpernis.nl

Kerkgebouw Predikant Scriba (wrnd)

Ring 1, tel: 472 27 59 ds. W. Geerlof dhr. A. den Ouden

Koster: dhr C. van der Stoep Ring 21, 3195 XB Pernis  Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis

tel: 416 44 33/ 06-41373801 tel. 416 17 24 tel. 438 51 98

Corneliahof 26, 3195 RS Pernis  e-mail: wgeerlof@xs4all.nl

Rehoboth tel: 416 41 25 Bovenzaal Rehoboth tel: 416 41 25

Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis

Inlichtingen: dhr. H.J. Verheij Secretaresse: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen

tel: 295 01 15 tel: 416 50 17

Diaconie College kerkrentmeesters Administratie collectebonnen

Bankrek.nr.: Bankrek.nr.: Bankrek.nr.:

NL96 RABO 0353 2025 84 NL84 RABO 0353 2025 09 NL24 RABO 0353 2572 30

Zending: zie rek.nr. Diaconie  INGrek.nr.: (€ 26,00 per vel)

0.v.v. Zendingscommissie NL66 INGB 0000 6327 27

Kerkklanken

Redactie > mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis 416 90 28

e-mail . kerkklanken@hervormdpernis.nl

Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis 216 01 07
Abonnementsprijs € 10,-- Bankrekeningnummer: NL82 RABO 0353 2673 41

Overige adressen vindt u in de Wegwijzer.


mailto:kerkklanken@hervormdpernis.nl
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