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KERKDIENSTEN 
 
 
Zondag 4 september 2016  -  Gezamenlijke dienst Hervormde Kerk            _______________                                                        
09.30 uur : Ds. W. Geerlof  
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Mevr. P. Boekholt-Rep     Dhr. W.A. Ketting 
        
Commissie van ontvangst: Dhr. G. van Hilten / Mevr. I. Koert-Wemelsfelder 
Collecten :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  Dhr. J.H. Koole, tel. 438 34 50 
 
Oppasdienst :  Aukje Koole 
Zondagsschool: Jannette Molendijk 
 
 
 
Zondag 11 september 2016  -  Gezamenlijke dienst Eben-Haëzerkerk____________________                                                                                                                        
09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool en Ds.W. Geerlof  -  Startzondag 
        m.m.v. het gelegenheidskoor o.l.v. Joke Meijboom-Speelman 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Dhr. B. van Wouwe       Ineke Pieters     
 
Collecten :  1 collecte bestemd voor de Roemeniëreis 2017  
Kerkauto :  Mevr. L.A. Bijl-de Leeuw, tel. 438 16 51 
 
Oppasdienst :  Siska Verheij  
Zondagsschool: Petra Sekeris 
 
  
 
 

BIJBELROOSTER 
 
zondag 4 september 1 Timoteüs 1:1-11 Volhouden 
maandag 5 september 1 Timoteüs 1:12-20 Niets om je voor te schamen 
dinsdag 6 september 1 Timoteüs 2:1-7 Bidden voor Den Haag 
woensdag 7 september 1 Timoteüs 2:8-15 Opvallen in onopvallendheid 
donderdag 8 september 1 Timoteüs 3:1-13 Profielschetsen 
vrijdag 9 september 1 Timoteüs 3:14–4:10 Blijf oefenen 
zaterdag 10 september Lucas 14:25-35 Voorrangsregels 
zondag 11 september Lucas 15:1-10 Zorg 
maandag 12 september Lucas 15:11-32 Een vader die uitkijkt 
dinsdag 13 september 1 Timoteüs 4:11–5:2 Familieonderricht 
woensdag 14 september 1 Timoteüs 5:3-16 Algemene Nabestaanden Wet 
donderdag 15 september 1 Timoteüs 5:17-25 Zorgvuldigheid 
vrijdag 16 september 1 Timoteüs 6:1-10 Hoger onderwijs: wees tevreden 
zaterdag 17 september 1 Timoteüs 6:11-21 Genade voor iedereen 
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Meditatie 

We lezen Mt 19 : 16 en 17a (NBV)  : “Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, 
wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom 
vraag je Me naar het goede? Er is er maar Eén Die goed is”.  
 
GODS GOEDHEID 

Eens stond ik in de deuropening naar de binnenkomende studenten te kijken voor hun eerste les 
godsdienst. Het zou gaan over ‘Gods goedheid’. Dit was de eerste keer dat ik David zag. Hij was 
zijn lange haar aan het kammen, wat wel dertig centimeter over zijn schouders hing. Mijn eerste 
indruk van hem was: vreemd… Heel vreemd. David was mijn grootste uitdaging dat jaar. De ene 
keer ontkende hij, en de andere keer grijnsde hij onverschillig over het feit dat we een onvoorwaar-
delijk liefdevolle God hebben. Tijdens de laatste les vroeg hij heel cynisch: “Denkt u dat ik God 
ooit zal vinden?” “Nee!”, zei ik heel onsympathiek. “O?”, was zijn reactie. “Ik dacht dat u dat ons 
hier aan het leren was?” Ik liet hem tien stappen de deur uit gaan. Toen riep ik hem na: “Ik denk 
niet dat jij God ooit zal vinden, maar ik weet zeker dat Hij jou wel zal vinden!”. David haalde 
nonchalant zijn schouders op en ging weg.  

Een paar jaar later hoorde ik dat David examen had gedaan en geslaagd was. Ik was daar dankbaar 
voor. Toen kwam het verschrikkelijke nieuws. David had terminaal kanker. Voordat ik hem op kon 
zoeken, kwam hij naar mij toe. Ik zag hem toen hij mijn lokaal in kwam lopen; zijn lichaam was 
slecht verzorgd en zijn haar was bijna helemaal uitgevallen van de chemotherapie. Toch waren zijn 
ogen helder en voor de eerste keer was zijn stem krachtig. ”David, ik heb nog heel vaak aan je 
gedacht! Ik hoorde dat je ernstig ziek bent”, flapte ik eruit. “Oh ja, heel erg ziek. Ik heb kanker. 
Het is nog een kwestie van weken”. “Kun je mij erover vertellen?” “Tuurlijk, wat wilt u weten?” 
“Nou, hoe is het als je 24 jaar bent en je weet dat je sterven gaat?” “Het kan erger”, vertelde hij 
me. “Als je bijvoorbeeld 50 jaar bent en met grote regelmaat dronken, vrouwen verleidt en het 
grote geld het belangrijkste vindt in het leven”. Toen vertelde hij mij waarom hij gekomen was. 
“Het was wat u tegen me zei aan het einde van die laatste les. Ik vroeg aan u of u dacht of ik ooit 
God zou vinden. Uw antwoord was ‘nee’, wat me zeer verbaasde. Maar toen riep u me achterna: 
“Maar Hij vindt jou wel!”  “Ik heb daar vaak aan gedacht. Zeker toen ik voor onderzoeken naar 
het ziekenhuis moest. En toen de doctoren een gezwel uit mijn lies verwijderd hadden en vertelden 
dat het kwaadaardig was, ben ik God gaan zoeken. Ben ik begonnen te bidden. En toen het kwaad 
mijn vitale organen aan begon te tasten heb ik op een koperen hemel geslagen!! Heb het 
uitgeroepen: “U bent toch die goede God??? Waar bent U dan?! U luistert niet eens naar me! 
Waarom ben ik zo ziek?? Ik die nog een heel leven voor me had…?! Here God, wilt U me 
alstublieft helpen??! Maar God scheen me niet te willen horen… Op een dag werd ik wakker en in 
plaats van wanhopig te zoeken naar antwoorden, deed ik niets. Ik stopte met mijn verzet. Ik besloot 
me bij mijn ziekte neer te leggen (had het misschien een bedoeling??), maar was verdrietig over 
het feit dat ik blijkbaar niet belangrijk voor God was.…Ik dacht na over hoe kort ik nog te leven 
had en wat nog belangrijk was om te doen. Ik dacht aan u en aan iets anders wat u ook nog gezegd 
had, namelijk: “Het grootste verdriet is om door het leven te gaan zonder lief te hebben.” Maar 
weet u, het is bijna net zo verdrietig om de wereld te verlaten zonder dierbaren verteld te hebben 
dat je van ze houdt…! Dus, ben ik begonnen met het moeilijkste… Mijn vader!” Davids vader was 
de krant aan het lezen toen David de kamer inkwam. “Vader, ik wil even met u praten”. “Nou, zeg 
het maar”. “Ik bedoel, ..het is heel belangrijk!” De krant ging een klein stukje naar beneden. “Wat 
is er?” “Vader, ik hou van u! Dat wil ik u gewoon vertellen, dat u dat weet”. David lachte toen hij 
terugdacht aan dat moment. De krant fladderde door de kamer op de grond. Toen deed mijn vader 
twee dingen die ik me niet kan herinneren dat hij dat ooit had gedaan. Hij gaf me een knuffel en hij 
huilde. We hebben de hele nacht doorgepraat, ook al moest hij de volgende morgen weer vroeg 
werken. Het was makkelijker met mijn moeder en broertje, vervolgde David. Ze huilden met me 
en we knuffelden elkaar. Ook deelden we geheimen die we elkaar nooit eerder verteld hadden.  
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Hier was ik: in de schaduw van de dood en ik was mezelf aan het openen voor al die lieve mensen 
waar ik me altijd voor afgesloten had. Eindelijk kon ik dat nu. Opeens was God er. In Zijn liefde 
en goedheid. Hij kwam niet toen ik wanhopig zocht. Schijnbaar doet Hij dingen op Zijn eigen 
wijze en op Zijn tijd. Hij heeft mij gevonden. Zelfs toen ik was opgehouden om Hem te zoeken...”.                                                                                              
“David, mag ik je een verzoek doen?” vroeg ik toen. “Wil je in mijn godsdienstles komen om mijn 
leerlingen over Gods goedheid te vertellen, wat je nu mij verteld hebt?” Ondanks dat we een 
afspraak gemaakt hebben, heeft hij die les niet gehaald… Natuurlijk was zijn leven veranderd. Na 
een eigen leven geleid te hebben, vond hij het leven dat zoveel mooier is dan ons menselijk oog 
ooit kan zien of onze gedachten kunnen bevatten. Hij had een liefdevolle God gevonden Die vanuit 
Zijn vriendelijkheid en goedheid wil uitdelen aan hen die zich aan Hem overgeven. David kón 
sterven, want hij kende BLIJDSCHAP en VREDE in zijn hart..! 

Voor hij stierf hadden we nog één gesprek. “Ik ga het niet redden om in uw klas te komen”, zei hij. 
“Ik weet het, David”. “Wilt u het vertellen, voor mij? “Ik zal het doen, David. Ik zal het doen.” 

(Gekregen van een dierbare vriendin die het gebruikt heeft voor een inleiding bij haar op de club. 
Bron: internet) 

Ds. W. Geerlof 
 

GEMEENTEBERICHTEN 
 
Jarigen 
3 sept. : Dhr. C.A. Berkelaar (Uiterdijk 68, 3195GK). 
4 sept.: Dhr. A. Hoogwerf (Havenlicht 104, Velsenaerstr. 4, 3195RP).  
10 sept.: Mevr. C. van der Stoep-van Gelder (G.A. Soetemanweg 59b, 3195TC).. 
11 sept.: Mevr. L.G. Sekeris-van Oudheusden (Uiterdijk 197, 3195GL) en Mevr. N.P. van der 
Kuil-Slooter (Smallandstr. 54, 3195AS). 
16 sept.: Mevr. C.W. Molendijk-van Velden (Uiterdijk 169, 3195GL).. 
 
Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden! 
“Maak in uw liefd’ ons, Heer, bereid 
 voor licht en vreed’ in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedre dag 
als ons gebed u loven mag.” 
                            Gez. 380: 7 
 
Bloemen 
Op 21 augustus gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar: 
Dhr. A.J .van Dijk  Vermaetweg 10 en  
Mevr. I. de Man-van Hengel, Burg. Beyenstraat 65. 
De bloemen gingen op 28 augustus als groet van beide gemeentes naar: 
Mevr. A. Sekeris-Molendijk, Hoogvlietsekerksingel 336, Hoogvliet en 
Mevr. Bets van Dijk, Dorpsstraat, Hoogvliet. 
 
Verpleeghuizen 
Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg  Verpleeghuis Pniël 
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam  Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam 
Mevr. H.C. Noordzij, afd. 5B kamer 080  Mevr. J.W. Koert, afd. Kompas, kamer 7.2 
Mevr. B.A. Bijl-van ’t Sant, 2A kamer 100   
Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120 Hannie Dekhuijzen 
Mevr. H. Verheij-Verschoor, 3B kamer 10  Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam 
Mevr. M. ’t Hart-van der Steen, 3e etage kamer 70 Dhr. P. Lodder 
Mevr. A. v.d. Steen-Spruijt, 2e etage C100 
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Revalidatiecentrum Rijndam     Laurens Intermezzo Zuid, Revalidatielocatie 
Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam  Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam. 
Dhr. A.C. Bijl, kamer 1025     Dhr. M.H. van der Ent 
 
Woonzorgcentrum Oranjehof   De Vier Ambachten 
Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse 
Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven   Dhr. S. Moret 
  
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
Wij leven mee 
We beginnen met danken (!).  
Mevrouw Sekeris (Hoogvliet) mocht na haar succesvolle revalidatie weer huiswaarts keren.  
Met onze scriba Bram Bijl blijft het goed gaan. Hij heeft zelfs te horen gekregen dat hij medio 
september weer naar huis mag gaan. Boven het mailtje, dat ik kreeg van de familie, stond:  
Bram, het medische mirakel van Rijndam! Daar hoef ik niets aan toe te voegen.  
Voor bezoek aan huis wel eerst zijn vrouw Ria bellen… 
Verder zijn we blij en dankbaar met Patrick en Marianne voor de geboorte van Tom Jan (zie 
hieronder).  
Uw voorbede vraag ik voor de heer Moret (Corneliahof 29) die waarschijnlijk een TIA heeft 
gehad. Na zijn opname in het Maasstadziekenhuis, revalideert hij nu in De Vier Ambachten te 
Spijkenisse.  
Verder vraag ik u te bidden voor de rouwdragenden, de zieken thuis en in de tehuizen en zij die 
moeten revalideren.   
 
Huwelijksjubilea 
Namens u mocht ik het echtpaar Van Rijswijk-Messchaert, Cremerstraat 128, gelukwensen met 
hun 40 jarig huwelijksjubileum (11 augustus).  
Ook ging ik langs het echtpaar Moret-Ketting aan de Corneliahof 29. Zij zijn sinds 23 juli al 69 
jaar man en vrouw!  
Wij feliciteren beide echtparen van harte met dit heugelijke feit en wensen hen Gods rijke zegen 
toe voor hun komende huwelijksjaar. 
 
Geboren 
Ik noemde het u al. Op 6 augustus werd er in het gezin van Patrich van Rosmalen en Marianne van 
Wingerden, Vrijlandtstraat 44 een jongen geboren die ze de naam Tom Jan meegaven. Bas heeft  
dus een broertje gekregen! Ik mocht hen daar van harte mee feliciteren namens u en we wensen 
hen veel vreugde en zegen toe bij zijn opvoeding. Ze schreven op hun kaartje: Grote avonturen 
beginnen klein! En dat kan ik van harte onderschrijven. Ik mocht de kleine even vasthouden.  
Wat klein allemaal en wat teer! En wat is Bas al een heel kereltje geworden!  
 
Tekst om over na te denken 
Je kunt klagen dat er doornen aan de rozen zitten of je kunt dankbaar zijn dat er rozen tussen de 
doornen groeien.  

 
 
Iedereen is een zoutkorrel 
Iedereen is een zoutkorrel, dat is het thema van de startzondag op 11 september 2016. Nu is zout 
niet zo kleurrijk, maar wij wel! Daarom willen wij u vragen uw eigen zoutvaatje mee te nemen 
naar de kerk, zodat we op de liturgietafel een kleurrijke collecte zoutvaatjes krijgen. Na afloop van 
de dienst mag u natuurlijk uw eigen zoutvaatje weer mee naar huis nemen. Aan één zoutkorrel heb 
je niet zoveel, maar met meer zoutkorrels samen wordt het een smakelijk geheel. Zo is het ook in 
de kerk: in je eentje vier je niet zo fijn, maar samen is het veel prettiger.  
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Deze zondag zijn er allerlei bijzonderheden: beide predikanten gaan samen voor, een eigen 
gelegenheidskoor werkt mee aan de dienst, en na afloop gaan we nog wat leuke dingen samen 
doen. Mooi als dit ook in de dienst zichtbaar wordt door bijdragen van gemeenteleden! 
Neemt u daarom ook uw zoutvaatje mee?  
 
 
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA    
Dinsdag   6 september Kerkenraad   Consistoriekamer 19.30 uur 
Maandag 13 september Kerkrentmeesters  Consistoriekamer 19.30 uur 
 
 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Opbrengst collecten augustus 2016       ________________ 
  7 - 8  €   138,16  bonnen:  €   69,50 
21 - 8  €   143,99      €   70,10 

€   282,15        € 139,60 
Bonnen: €   139,60   
TOTAAL €   421,75   
  =======   
 
 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften over de maand augustus 2016. 
Ontvangen via Jannie Boele         4x  € 5,= 
Via Arie den Ouden ontvangen    € 10,= 
Ook deze keer weer hartelijk dank aan alle gevers en/of geefsters. 
Aukje Koole            
  
 
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 14 september houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van 
Esstraat 46. Aanvang 14.00 uur.  
U bent allemaal van harte welkom. Voor contact tel. 010 - 438 06 46. 
Met vriendelijke groet, namens de leidsters, 
Hannie Groeneweg-van der Steen 
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JEUGDWERK 
 
 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 4 september Zondagsschool  
en 11 september Vertrek vanuit de kerkdienst  (11 sept. Eben-Haëzerkerk) 
 

Maandag 5 sept. Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en 12 september Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
Bedankje 
Na een bijzondere tijd doorgemaakt te hebben willen wij een ieder hartelijk danken voor het 
medeleven wat wij ondervonden en nog ondervinden. 
Wij prijzen ons gelukkig te weten dat er zovelen aan ons denken.  
Het is nu een tijd van aanpassen voor ons beiden, maar met Gods hulp trachten wij te leven met de 
situatie zoals die nu is. 
Wim en Rie ’t Hart  
 
 
Dankbetuiging 
 

De vele blijken van medeleven na het overlijden 
van 

 
  Willemina Dekker - Groenendijk 

           Miek  
 
hebben ons zeer getroffen. 

 
Al de uitingen van deelneming, persoonlijk schrijven  
en uw aanwezigheid bij de uitvaartplechtigheid waren 
voor ons een grote steun. 

 
Onze oprechte dank hiervoor. 

 
           Familie Dekker 
 

 
Pernis, augustus 2016 
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Fonteinkerk in Rotterdam Hillegersberg, Terbregselaan 3, 3055 TE Rotterdam 
De wijkgemeente Hillegersberg-Noord van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand neemt 
een nieuw kerkgebouw in gebruik. De Fonteinkerk opent in september officieel haar deuren.  
Een nieuwe kerk, dat is bijzonder! We vieren feest en houden open huis. Je bent van harte welkom 
in de Fonteinkerk. Kom kijken, ontmoet mensen uit de wijk en doe mee aan een van de 
activiteiten. Van 11 tot en met 18 september zijn er allerlei wijkactiviteiten in en om de 
Fonteinkerk. 
Het programma wordt op dit moment nog verder ingevuld. Details kunt u vinden op onze website 
(www.fonteinkerkrotterdam.nl). 
 
 
 

bazaa R ommelmarkt 
 

Bazaar in en rondom Rehoboth 
Afgelopen zaterdag, 27 augustus, is er weer de jaarlijkse Bazaar gehouden.  
De opbrengst van de bazaar en de verkoop op maandag heeft, dankzij de vele vrijwilligers, het 
prachtige bedrag opgeleverd van ongeveer € 22.000,-- netto. 
 

 

Zaterdag 26 augustus 2017 
wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden 

 
Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 

  Dhr. C. v.d. Berg     tel.: 8419690 
  Dhr. B. van Dijk             tel.: 4163319 

 
De vaste ophaaldag is maandag van 9.30 tot 12.00 uur  

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur 
Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur 

 
Spaart u mee met ons ? 

 
Douwe Egbertsbonnen 

 
Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 

 
Inleveren bij: 

 
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563 
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis       http://www.hervormdpernis.nl 
                               e-mail: kerkburo@hervormdpernis.nl 
 
Predikant   : ds. W. Geerlof, Ring 21, 3195 XB Pernis       416 17 24 
e-mail    : wgeerlof@xs4all.nl 
Scriba (wrnd)   : dhr A.den Ouden, Ozingastraat 52 , 3195 Sl Pernis          438 51 98 
 
    
Kerkgebouw   : Ring 1, 3195  XB Pernis          472 27 59 
Koster    : dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26, 3195 RS  Pernis        416 44 33 
           06-41373801
             
 
College van Kerkrentmeesters 
Secretaris   : dhr.A den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis       438 51 98 
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis       416 43 44 
INGrek.nr   : NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr   : NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen : NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis  

    (€ 26,00 per  vel) 
 
Diaconie 
Secretaris   : dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis         438 83 60       
Penningmeester : dhr. R.v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis     472 03 52 
Bankrek.nr   : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis 
Kerktelefoon   : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis       848 70 14 
Kerkauto   : dhr J.H. Koole, Uiterdijk 187, 3195 GL Pernis       438 34 50  
  
 
Zending 
Secretaresse      : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46 
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis 
      o.v.v. Zendingscommissie 
 
Gebouw “Rehoboth”             416 41 25 
Inlichtingen   : dhr H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis                 295 01 15 
 
Bovenzaal “Rehoboth”            416 41 25 
Secretaresse   : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17 
Sleuteladres   : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis       438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Sleuteladres   : dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis       438 48 25 
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis       416 72 51 
 
Kerkklanken           
Redactie : mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis     416 90 28                                                                                                                                                                   
e-mail    : kerkklanken@hervormdpernis.nl 
 
Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis     216 01 07 
Abonnementsprijs € 10,-- Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41   
 
 
Overige adressen vindt u in de Wegwijzer. 

mailto:kerkburo@hervormdpernis.nl
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	Dhr. B. van Dijk             tel.: 4163319
	U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur
	Douwe Egbertsbonnen
	Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.
	Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563
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