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KERKDIENSTEN 

 
Zondag 10 november 2013     ________________________                                                         _                                                              
09.30 uur : ds. W.H. van Boeijen te Ter Aar - Dankstond voor Gewas en Arbeid 
18.30 uur : ds. M. Treuren te Pijnacker 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : mevr. P. Boekholt-Rep   dhr. A. Stortenbeker 

      dhr. W. Ketting 
 
Commissie van ontvangst: dhr. A.A. van der Kuil / dhr. R. van der Leeden  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Deurcollecte   :  2e extra collecte tekort Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. H. Kruithof, tel. 438 17 89 
 
Oppasdienst :  Janny van Wingerden en Siska Verheij 
Zondagsschool: Jolien Roobol 
                           
 
Zondag 17 november 2013                                                                                                               _                                              
09.30 uur : ds. J. van Walsum te Alblasserdam                 
18.30 uur : ds. A.L.A. den Besten te Rotterdam-Zuid 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. A.C. Bijl    dhr. A. den Ouden 

      dhr. A. den Ouden    
 
Commissie van ontvangst: mw C. Ruizeveld de Winter-van den Vrijhoef/ mw A. Koole-de Blaauw  
Collecte :  KerkinActie Diaconaat / Kerkrentmeesters  
Deurcollecte   :  Fonds Inwendige Zending 
Kerkauto :  dhr. H.J. Verheij 
 
Oppasdienst :  Aukje Koole en Miranda Koert 
Zondagsschool: Petra Sekeris 
                           
                           
 

BIJBELROOSTER 
 
zondag 10 november Lucas 19:29-48 Benedictus 
maandag 11 november 2 Koningen 3:1-27 Lichte verbetering 
dinsdag 12 november 2 Koningen 4:1-7 Noodhulp 
woensdag 13 november 2 Koningen 4:8-37 Blijde moeder 
donderdag 14 november 2 Koningen 4:38-44 Voedselhulp 
vrijdag 15 november Psalm 108 Mijn hart is gerust 
zaterdag 16 november Lucas 20:1-8 Geen antwoord 
zondag 17 november Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 
maandag 18 november Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd 

dinsdag 19 november Lucas 20:27-40 
Geen God van doden, maar van 
levenden 

woensdag 20 november Lucas 20:41–21:4 Schijn en werkelijkheid 
donderdag 21 november Lucas 21:5-19 Let op  
vrijdag 22 november Lucas 21:20-38 En toch komt het goed 
zaterdag 23 november Psalm 109 Goed en kwaad 
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Meditatie 
 
 
Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 18 Meteen 
lieten ze hun netten achter en volgden hem. 
Marcus 1: 9-18 
 
Wat blijft het verhaal van Noach en de ark een aangrijpend verhaal. Nog maar net is God klaar met 
de schepping. Hij heeft de kolkende watermassa’s en de inktzwarte duisternis uit de eerste 
bijbelverzen bedwongen en licht en land geschapen waarna Hij tenslotte de mens tot aanzijn heeft 
geroepen. “En zie het was zeer goed”. 
Te mooi om waar te zijn lijkt het. Hoe snel gaat het weer mis. Nadat de eerste mens het spoor is 
kwijtgeraakt wordt het steeds weer donkerder op aarde. De ongerechtigheid viert hoogtij en God 
krijgt spijt van zijn schepping. Hij wil alles weer ongedaan maken. Gelukkig vindt Hij nog één 
rechtvaardige Noach, met hem wil Hij het opnieuw proberen. 
Nadat Noach met de zijnen de ark is ingegaan raakt de schepping als het ware weer terug bij af. 
Weer was de aarde woest en ledig en lag de duisternis over de vloed. 
Weer lijken de chaosmachten van deze wereld de vrije hand te hebben. De duisternis lijkt het, zo 
kort na de schepping van het licht, alweer van dat licht gewonnen te hebben. 
 
Even leek het er op dat het Licht van het Woord van God sterker was dan de in duisternis gehulde 
oervloed. Maar al na enkele bladzijden lijkt het Licht zich gewonnen te moeten geven. “alles van 
waarde is weerloos”.  
 
Een aangrijpend verhaal, nog aangrijpender wordt het als we het herkennen in ons eigen leven. Het 
kan je immers zomaar overkomen dat je ten onder dreigt te gaan aan de machten van deze wereld. 
Als het leven ineens veel minder mooi is dan je dacht. Als alles om en in je chaos is en er geen 
vaste grond onder de voeten meer is. Als er in alle ellende om je heen geen plaats meer lijkt voor 
de hoop. 
 
Dan mag het verhaal van Noach klinken, God geeft het niet op, Hij houdt ons vast. In zijn 
vasthoudendheid stuurt Hij zijn Zoon naar deze wereld. 
Het eerste dat we in het Marcus-evangelie lezen van deze Zoon is dat Hij zich door Johannes laat 
dopen in de Jordaan. Met Noach en heel de schepping gaat Hij ten onder in het water, om als 
Nieuwe Mens op te staan. Pas na de doop, de ondergang in het water kan zijn rondgang op deze 
wereld beginnen en roept Hij de discipelen. Van deze discipelen wordt gezegd dat ze vissers van 
mensen worden. 
 
Deze vissers krijgen de opdracht mensen te redden uit de chaosmachten die de wereld steeds weer 
overspoelen.  
 
Als kerk zijn we niet geroepen om ons als Noach terug te trekken in de ark en maar af te wachten 
wanneer het sein weer op veilig komt te staan. De kerk is er niet voor zichzelf, maar zij is geroepen 
vissers van mensen te zijn. 
Al die mensen die ten onder gaan aan de chaos van deze wereld mogen uit de watervloed “gevist” 
worden. Aan al die mensen, en daarmee ook steeds weer aan onszelf, mag verkondigd worden dat 
Jezus sterker is dan welke macht dan ook, ja zelfs sterker dan de dood. Gelovend in Hem mogen 
we vooruit zien naar een wereld waar zijn Licht alle duisternis definitief heeft overwonnen 
 

Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 
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Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit den hoge vrede haalt. 
 
Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door 't water van de doodsjordaan. 

 
Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar 't Beloofde Land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort. 
De Vader is het die ons hoort. 

 
Met Noach en zijn regenboog, 
Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 
 
Naäman, nu niet meer onrein, 
mag onder uw beminden zijn. 
Ja, alle volken zijn in tel 
bij U, o God van Israël! 

 
Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos! 

Gezang 350 
 
Ds. J.A.P. Vlasblom 
 
 
 

GEMEENTEBERICHTEN 
 
Jarigen 
Op 10 nov. Dhr. N. Strijdhorst (Zellingstr. 64). 
Op 13 nov. Mevr. J. Lagendijk-Mastenbroek (Havenlicht 109). 
Op 14 nov. Mevr. J. Gort-van der Steen (Corneliahof 33). 
Op 18 nov. Mevr. S. Verhagen-Leeuwestein (G.A. Soetemanweg 55c) en Mevr. M.P. van den Bos 
(Willem Weysingel 10). 
Op 19 nov. Dhr. C. Hoogwerf (Uiterdijk 207), Mevr. Y. van Veelen-Klaassen (Ring 101) en Mevr. 
G.A. Bravenboer (Sagiusstr. 86). 
Op 21 nov. Mevr. P.W. Mastenbroek-van der Burgh (Corneliahof 24). 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden! 
 
“Leid mij Heer o machtig Heiland 
 door dit leven aan uw hand 
 Ik ben zwak maar Gij zijt machtig 
 Wees mijn gids in ’t barre land” 
                                                   ELB 186a:1a 
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Jubilea 
Op 11 november zijn Dhr. W. ’t Hart en Mevr. M. ’t Hart-van der Steen (G.A. Soetemanweg 53D) 
60 jaar getrouwd. 
Op 14 november zijn Dhr. P. Pons en Mevr. N. Pons-Dijkshoorn (Ring 73) 40 jaar getrouwd. 
Op 21 november zijn Dhr. A.C. Bijl en Mevr. M.J. Bijl-Groeneveld (Ozingastraat 55) 45 jaar 
getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegebeden! 
 
 
Zieken 
Voor zover bekend verblijven er op dit moment geen gemeenteleden in het ziekenhuis. 
De zieken thuis Gods nabijheid toegebeden! 
 
 
Verpleegtehuizen  
Careyn Zes Rozen     Laurens De Elf Ranken 
Rozenlaan 9/13a, 3202 KC Spijkenisse  Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht 
Mevr. J. Meijer-van der Nol    Mevr. G. Borst-Borst   
 
Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg   
Groene Kruisweg 269, 3084 LM Rotterdam  
Dhr. A. Kruidenier (KOV 273.3) 
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
  
Bloemen 
De bloemen gingen op 27 oktober als groet van de gemeente naar: 
Mw. N. van der Ent, Corneliahof 38 en naar 
Mw. C. van der Stoep – van Gelder, G.A. Soetemanweg 59 b. 
Op 3 november gingen de bloemen naar: 
Mw.  M. ’t Hart – Schouten, Burg. Beijenstraat 57 en naar 
Mw.  H.C. Noordzij, Het Havenlicht kamer 6. 
 
 
Bij de diensten 
Op zondag 10 november houden we in de morgendienst de dankstond voor gewas en arbeid. 
Voorganger is Ds. W.H. van Boeijen uit Ter Aar. Al vele jaren kennen we in onze kerken de bid- 
en dankdagen. Normaal gesproken wordt de dankdag op de eerste woensdag in november 
gehouden. Wij doen dat al heel lange tijd op de zondag die op deze eerste woensdag volgt. In deze 
dienst willen we God dankzeggen voor het voedsel dat wij weer hebben mogen ontvangen en de 
arbeid die we hebben mogen verrichten. Het is, zeker sinds het ontstaan van de huidige crisis, voor 
sommige mensen  geen vanzelfsprekendheid om hier voor te danken. Als de bestedingsruimte die 
je hebt zo krap wordt dat je misschien zelfs aan moet kloppen bij de voedselbank dan is het voor te 
stellen dat je niet in de eerste plaats aan danken denkt. Maar ook dan mag er toch, naast de vraag 
of God ons in onze nood nabij wil zijn, nog de dankbaarheid zijn voor datgene dat we mogen 
ontvangen. De Zondagsschool wil deze dankbaarheid onderstrepen door het fruit dat zij brengen 
bij de zieke en oudere gemeenteleden.  
Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten. 
Leen Meijboom 
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Roemeniëreis 2014 
Beste gemeenteleden, 
Na een 3-tal keer met Ds. Lavooij naar Roemenië te zijn gereisd,  is nu de tijd gekomen om zonder 
onze voormalige predikant deze reis te gaan maken. 
Zoals u weet is Ds. Lavooij met zijn gezin vertrokken  naar de Veluwe en heeft hij al zijn 
opgedane kennis overgedragen. 
 
De reis wordt altijd gemaakt met 2 chauffeurs en ook ditmaal zal dit niet anders zijn. 
Er hebben de laatste maanden diverse co-chauffeurs zich aangemeld en de selectieprocedure is in 
volle gang. Wij zullen u in een later stadium laten weten wie mij deze reis vergezelt. 
Op dit moment is het de bedoeling om op maandag 13 januari 2014 te vertrekken. 
Hoeveel dagen de reis duurt is op dit moment nog niet bekend en is afhankelijk van het te volgen 
programma. 
Uiteraard is er al contact gezocht met de diverse contactpersonen,maar we hebben nog geen reactie 
mogen ontvangen. 
Het voorlopige plan is om eerst naar Suceava te reizen in het oosten van Roemenië. 
Na hier een dag of 2 te hebben gewerkt, vertrekken we naar Codlea in het midden van Roemenië. 
Ik zou het dan nog leuk vinden om een dag naar Fagaras te gaan, bij iemand die ik al een paar keer 
ter plaatse hebt ontmoet en waar we een warm contact mee onderhouden. 
 
Verder hebben we de vraag gesteld of het mogelijk is om een kindertehuis te bezoeken. 
Ik weet niet of dat is toegestaan, we hebben hier nog geen antwoord op gehad, maar er leven nogal 
wat kinderen in tehuizen. 
Het zou mooi zijn als we deze kinderen mogen ontmoeten en hen ook wat kleding en/of andere 
bruikbare zaken zouden kunnen geven. 
 
De Roemenië reis is al jaren een succes en dat komt doordat de diverse kerken en vele inwoners 
van Pernis achter deze reis staan. 
Ook nu vragen we weer uw hulp en hopen dat u goede kleding en schoenen die u niet meer draagt, 
aan ons wilt overhandigen zodat wij dat mee kunnen nemen. 
Begin dit jaar stond de hal van De Heuvel vol met schoenen. 
Na deze te hebben gesorteerd en ingepakt zijn al deze schoenen namens u uitgedeeld in Roemenië. 
Ook vragen we u om financiële ondersteuning. Met uw giften proberen wij de allerarmste in 
Roemenië met een kleine financiële bijdragen te helpen. 
U moet dan denken aan het kopen van hout om de ergste kou uit de vaak armoedige huisjes te 
krijgen, een bijdrage voor de huur, een ondersteuning op gebied van medicijnen etc. 
Een zogenaamde ziekenfondsverzekering is er niet.  
In Roemenië geldt: Geen geld dan ook geen zorg! 
Ook willen we graag ter plekke weer voedselpakketten kopen. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL96 RABO 035.32.025.84 t.n.v. Diaconie 
Hervormde Gemeente. 
Wij bevelen deze Roemeniëreis van harte bij u aan. 
In de volgende uitgave van de diverse kerkbladen zullen wij ons weer melden met een update van 
onze reis. 
De voorbereidingen van deze reis staan uiteraard ook op onze website www.hervormdpernis.nl 
  
Sinds kort is er ook een website beschikbaar waarop u kunt volgen wat er zoal het hele jaar voor 
Roemenië gebeurt, en wat er nodig is: www.pernis4roemenie.nl 
Heeft u vragen of wilt u nog meer informatie, dan kunt u de website bezoeken, of mailen: 
pernis4roemenie@hotmail.com,  of per telefoon : Bas Koert 0102950238 of Janette Torbijn-Koert 
010438 50 63 (na 17.00 uur) of 06 12 4 95 26.  
 
Hartelijke groet,  
Bas Koert. 
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA    
Dinsdag 12 november Kerkrentmeesters  JVR               19.30 uur 
Dinsdag 12 november Diaconie   Consistoriekamer 19.30 uur 
Woensdag 13 november Consistorie   Consistoriekamer 19.45 uur 
Dinsdag 19 november Kerkenraad   Consistoriekamer 19.30 uur 
 
KERKELIJKE ADMINISTRATIE  
Vanuit onze gemeente is vertrokken: 

- De heer J.J. Hollaar, Labrijnstraat 15, naar Strijensas 
Binnen onze gemeente is verhuisd: 

- Mevrouw K.A. ’t Hart, Verheulstraat 56, naar Van Drielpad 10 
 

BEROEPINGSWERK 
We zijn weer een aantal weken en evenzovele contacten verder zonder het gewenste resultaat. Dat 
het een langdurige weg blijkt te zijn is binnen de Protestantse Kerk geen bijzonderheid. Het 
Mobiliteitsbureau van de kerk publiceerde kortgeleden de notitie ”Roeping & Beweging, 
gespreksnotitie over de mobiliteit van predikanten”. Voorheen namen predikanten eerder dan 
vandaag de dag een beroep aan naar een andere gemeente. Dat is nu anders. Een op de vier 
predikanten is langer dan tien jaar aan een gemeente verbonden. Het niet ingaan op een beroep 
heeft diverse redenen. Zo spelen de baan van de predikantspartner en de school voor de kinderen 
onder andere een rol. Sommige predikanten legitimeren het vasthouden aan een standplaats door 
het streven naar continuïteit in de gemeente. Het beroepingswerk heeft bovendien een andere 
lading gekregen. Het roepingsbesef bij predikanten neemt af. Dat alles maakt het beroepingswerk 
er niet eenvoudiger op. Maar het is niet iets om de moed te verliezen. Het heeft in het verleden, 
ook in onze gemeente, wel eens langer geduurd dan wij hoopten om een predikant te vinden. Laten 
wij boven alles vertrouwen houden en bidden om wijsheid en leiding, ook bij het beroepingswerk. 
Namens de kerkenraad en de beroepingscommissie, Leen Meijboom. 
 
 
Fonds Inwendige Zending  
Op zondag 17 november wordt na afloop van de morgendienst weer een deurcollecte gehouden 
voor het Fonds Inwendige Zending. De collecte wordt van harte aanbevolen.  
 
 
 

ZENDING 
 
Kort nieuws over de familie Koster vanuit het zendingsveld in Engeland 
De afgelopen week heeft Kees-Jan met zijn team de vakantiebijbelweek in Alum Rock (een 
moslimwijk in Birmingham) georganiseerd. Hier kwamen meer dan 50 kinderen! Ook Jonathan is 
mee geweest en heeft het erg naar zijn zin gehad. Vrijwel al deze kinderen hebben een moslim 
achtergrond. Het was geweldig om hen te kunnen vertellen over een God die van je houdt, die je 
kunt vertrouwen en die weet wat goed voor je is. Hierbij zijn de bijbelverhalen van Noach, Mozes 
en Jona verteld. 
Vrijdag 8 november wordt de verjaardag van Ezra gevierd. Hij wordt 4 jaar! De volgende dag 
wordt Lianne geopereerd aan haar galblaas.  
  
Wilt u voor de familie Koster en voor het zendingswerk in de hele wereld bidden? 
 
Thuisfrontteam familie Koster 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Extra collecte voor het tekort op de begroting 2013 van de kerkrentmeesters  
Op zondag 10 november a.s. wordt de 2e extra collecte voor het begrote tekort van het college van 
kerkrentmeesters gehouden. Over het tekort voor 2013 bent u uitgebreid geïnformeerd bij de 
aankondiging van de eerste extra collecte welke gehouden is op 15 september 2013. Wij hebben 
uw steun en ondersteuning hard nodig. Als kerkrentmeesters weten we ons gesteund door een 
gemeente die zijn verantwoording in financieel opzicht kent. Het is daarom dat we de opbrengst 
van de collecte op zondag 10 november met vertrouwen tegemoet zien.  
  
Namens uw college van kerkrentmeesters,  
J. Sekeris, penningmeester  
  
 
Help ons. Adopteer een kamer. 
Een ongebruikelijke kop van een artikel. Dit komen we in Kerkklanken niet veel tegen. Als u 
verder leest vindt u de verklaring. 
Zoals u wellicht al heeft op kunnen merken is er verschrikkelijk hard gewerkt aan de pastorie. Er is 
een nieuwe keuken geplaatst, de badkamer is vernieuwd, op de bovenverdieping zijn nagenoeg alle 
vensterramen vervangen, is het zink en daar waar nodig houten onderdelen van goten vervangen. 
Binnen zijn verder muren vervangen en/of hersteld.  
Het zal u niet verbazen dat dit in financiële zin het nodige heeft gekost. Het is het allemaal wel 
mooi geworden en netjes opgeknapt. Wij willen u dit binnenkort laten zien. Daarover hierna meer. 
 
Naast alle investeringen die al zijn gedaan moet er nog meer gedaan worden. Werk dat we niet van 
de werkploegen mogen en kunnen verwachten. Dit zou betekenen dat we opnieuw weer vele 
duizenden euro’s uit zouden moeten geven om ook dat weer gerealiseerd te kunnen krijgen. Naar 
onze mening moeten er andere mogelijkheden zijn. Waar gaat het om. Nu de grote ingrijpende 
werkzaamheden gedaan zijn moeten alle kamers opgeknapt worden door middel van verven, 
behangen en sauzen. Wij zijn van mening dat er in onze gemeente best leden zijn of vrienden en/of 
kennissen hebben, of als familie, die goed en/of acceptabel kunnen verven en behangen. Wij doen 
een beroep op die mensen. Help ons en adopteer een kamer.  
Onze gedachten gaan het eerst uit naar de kamers op de bovenverdieping van de pastorie. 
Uiteraard kan dit uitgebreid worden met de benedenverdieping. Maar laten we eerst maar van 
boven naar beneden werken. Als u niet in staat bent zelf een kamer “onder handen te nemen” kunt 
ook sponsor voor een kamer zijn.  
De bazar laat jaarlijks zien dat deze activiteit mensen bindt en verbindt. Dit moet toch ook met de 
aanpak van de pastorie kunnen? Help ons, steek voor zover mogelijk, de handen uit de mouwen 
en/of zoek naar mogelijkheden om ons te helpen. We zullen op de één of andere manier 
gezamenlijk naar de mogelijkheden moeten zoeken om de kosten te drukken en deze binnen de 
perken te houden. Want, wat hebben we aan een mooie pastorie als we straks geen predikant meer 
kunnen betalen. 
 
Als u de menskracht en kwaliteiten levert zorgen wij voor de benodigde materialen.  
 
Zoals gemeld willen wij u laten zien hoe de pastorie er nu uitziet en wat de verbouwing tot nu toe 
heeft opgeleverd.  Dan kunt u gelijk zien wat er nog moet gebeuren. Wij nodigen u dan ook allen 
uit om op zondag 17 november 2013 na de ochtenddienst koffie te komen drinken in de pastorie. 
Voor degenen die die dag niet kunnen of niet geschikt vinden, houden we op zaterdag 23 
november a.s. van 10.00 tot 12.00 uur open dag in de pastorie. Op beide dagen bieden wij u en/of 
andere vrijwilligers de mogelijkheid om in te tekenen voor een adoptiekamer. Zo’n prachtige 
gelegenheid wordt u niet altijd geboden om uw talenten of die van een ander beschikbaar te stellen  
voor iets moois. Dus, laat deze kans niet verloren gaan en meldt u, uw familie of door u gevonden 
vrijwilligers aan.  
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Staat u te popelen om u aan te melden en wilt u niet wachten tot bovengenoemde data opdat de 
eventueel door u beoogde adoptiekamer door een ander wordt ingenomen schroom dat niet en 
neem contact op met onze voorzitter, de heer Leen Hoogwerf. Ook als u andere informatie wilt 
kunt u bij hem of bij één van de andere collegeleden terecht. 
 
U begrijpt dat wij deze oproep niet voor niets doen. Het is eenvoudig hard nodig om het met uw 
hulp te doen. Laat ons één gemeente zijn en tonen dat we ook dit weer in gezamenlijkheid op 
kunnen pakken. 
 
Namens uw college van kerkrentmeesters, 
de penningmeester,  J. Sekeris 
 
 
Giften  
Onder dankzegging aan de gever melden wij u de volgende gift te hebben ontvangen:  
Via Ds. S.A. van de Graaf– Leentfaar € 20,= bestemd voor de kerk. 
  
Namens uw college van kerkrentmeesters, 
J. Sekeris, penningmeester. 
 
 
 

DIACONIE 
 
Collecte Kerk in Actie Diaconaat: Ieder mens telt  
Op zondag 17 november is de Kerk in Actie collecte bestemd voor het diaconale werk in 
Nederland. Kerk in Actie heeft een open oog en hart voor mensen aan de buitenste rand van de 
samenleving, voor mensen die nergens anders meer hulp kunnen vinden. Daarom steunt Kerk in 
Actie bijvoorbeeld het werk van de Pauluskerk in Rotterdam. Iedereen is er welkom: vluchtelingen 
zonder verblijfspapieren, drugsverslaafden, dak- en thuislozen of kwetsbare moeders met jonge 
kinderen. In de Pauluskerk kunnen zij terecht voor juridische en medische zorg, een goed gesprek, 
een kop koffie of een warme maaltijd. In Groningen steunt Kerk in Actie de Stichting INLIA, die 
voortdurend met de overheid in contact is om de positie en opvang van uitgeprocedeerde 
vluchtelingen te verbeteren. INLIA helpt ook vluchtelingen die vrijwillig willen terugkeren naar 
hun vaderland. Kerk in Actie steunt deze organisaties van harte. Geef daarom aan de collecte, 
want ieder mens telt!  
 
Zegeltjesactie 
De voedselbank Pernis gaat voor de derde keer meedoen met de zegeltjesactie van de Plus, en wij 
hopen dat het net als vorige jaren een doorslaand succes wordt, zodat we de mensen die van de 
voedselbank afhankelijk zijn en de gezinnen welke net niet aan de inkomstencriteria voldoen en 
het ook erg moeilijk hebben kunnen voorzien. 
In januari en februari zullen wij deze Pluspakketten  uitdelen. 
Wat over is wordt verdeeld in de wekelijkse  aangevoerde voedselbankkratten in deze donkere 
maanden 
Wij hopen van harte dat we ook dit jaar weer veel zegelboekjes mogen ontvangen. 
De kaarten of zegeltjes kunnen worden ingeleverd bij: 
Dhr. Ab de Lange, Ring 187 of op vrijdagmorgen om 9.45uur bij het buurthuis, Ring 15. 
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HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften van de maand oktober.  
Ontvangen via  Hanneke Verschoor   €  5,=  
                         Miep Pons                  €10,= 
                         Ineke Koert                €  5,= 
Alle gevers en/of geefsters hartelijk dank! 
Aukje Koole            
 
H.V.G. “Wees een zegen” 
Op donderdag 7 november krijgen we een presentatie van Remedica.  
De volgende verenigingsavond is op woensdag 4 december . 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
Jopie Jansen-van Bennekum 
  
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 20 november houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van 
Esstraat 46. Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom. 
Namens de leidsters,  
Hannie Groeneweg 
 
 
 

JEUGDWERK 
 
 

JeugdactiviteitenJeugdactiviteitenJeugdactiviteitenJeugdactiviteiten    
 

Zondag 10 november Zondagsschool  
en 17 november  Vertrek vanuit de kerkdienst  
 

Maandag 11 november Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en 18 november  Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 11 november Christelijk koor “Revival” 
en 18 november  Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
 

 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
Bedankje 
Hartelijk dank voor alle bezoekjes, de vele kaarten en bloemen die ik mocht ontvangen tijdens 
mijn verblijf in Sonneburgh en bij mijn thuiskomst in De Biezenkamp. 
Mevr. C. v.d. Stoep-van Gelder 
 
 
Overzicht collecten avondbijeenkomsten oktober 2013 
13 oktober  € 115,80 
20 oktober   €   91,32 
27 oktober  €   95,90 
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Confessionele Vereniging 
Op D.V. donderdag 21 november aanstaande houdt de Confessionele Vereniging, afdeling Rhoon 
en omstreken, een bijeenkomst.  
De heer Jaap Bönker, verbonden aan de Arabische Wereld Zending, zal een inleiding houden met 
als onderwerp: “De huidige situatie in het Midden Oosten en het Bijbels perspectief” 
Vanaf eind 2010 zijn we getuige van een enorme omwenteling in de Arabische wereld. We hebben 
dat de Arabische lente genoemd. Dat duurt tot vandaag de dag voort. Tunesië, Algerije, Egypte, 
Jemen, Libië, Syrië en noem maar op ondergaan grote veranderingen. 
De wereld van Islam staat onder druk. De bevolking van de diverse landen hebben al tijden geleefd 
onder het Islamitisch bewind en de macht van de Imams en Ayatollahs. Opeens werd het de 
bevolking duidelijk dat zij het slachtoffer waren van zichzelf verrijkende machthebbers die in de 
loop van hun regeringstijd geld en goed hadden gestolen van hen. Miljoenen, zo niet miljarden 
dollars of euro’s werden aangetroffen in diverse kluizen of waren inmiddels getransfereerd naar 
buitenlandse rekeningen 
Waar ligt de oorsprong van dit conflict en wat staat ons nog te wachten? 
Vanuit Abraham wil de heer Bönker dit belichten, via de weg van de Here Jezus naar Mohammed 
en de toekomst van Israël en de landen daar omheen. 
Kortom het belooft een interessante avond te worden! 
U bent van harte welkom in gebouw ’ t Centrum, Bernhardstraat 3  te Rhoon. Aanvang 20:00 uur 
 
Kerstconcert  “The Credo Singers” 
Het Christelijk Gemengd koor ‘The Credo Singers’ geeft weer het traditionele Kerstconcert in 
concertgebouw De Doelen te Rotterdam en wel op woensdag 18 december 2013.  
Aanvang:  20.00 uur. Zaal open: 19.45 uur. Hal De Doelen open: 18.45 uur. 
Medewerking verlenen: 
Christelijk Gemengd Koor The Credo Singers Rotterdam o.l.v. Bert Kruis. 
Het Poolse Jongenskoor Poznański Chόr Katedralny o.l.v. Szymon Daszkiewicz. 
Het Strijkers Ensemble Erasmus Consortium o.l.v. Martin de Deugd. 
Noortje van Middelkoop - panfluit. 
Johan de Hoedt - orgel. 
André de Jager - vleugel. 
Algehele leiding: Bert Kruis. 
De toegangsprijs bedraagt: € 25.00, inclusief plaatsbespreking, garderobe en programmaboekje. 
Tevens zijn deze prijzen inclusief koffie of thee voor het concert alsmede tijdens de pauze. 
Kaarten bestellen bij: C.P.Romijn, Schoonegge 88, 3085 CX Rotterdam. 
Telefoonnummer: 010-4802517; e-mailadres: cpromijn@hotmail.com 
 
 
Uw (dank)gebed gevraagd voor: China 
De groei van de kerk in China is iets om heel dankbaar voor te zijn. Maar het brengt ook 
uitdagingen met zich mee: er zijn niet genoeg bijbels, en de Chinese christenen zijn te arm 
om zelf te zorgen voor meer bijbels. 
 
Joyce van de Veen van het Nederlands Bijbelgenootschap is verscheidene keren in China geweest 
en heeft daar met veel mensen gesproken. 
“Ik heb mensen ontmoet die heel ver moesten reizen om een bijbel te kunnen krijgen. Een vrouw, 
Ye Xia, vertelde me dat ze een hele avond en nacht gereisd had, nadat haar zuster had gebeld dat je 
de volgende dag in haar kerk een bijbel kon kopen. Na een busreis van zeven uur kwam ze ’s 
morgens om drie uur aan. Maar dat was het haar waard.” 
 
Naast veel vreugde en blijdschap is er ook zorg.  
Joyce: “Nieuwe gelovigen hebben een groot verlangen: een eigen bijbel. De realiteit is nog steeds 
dat Chinese christenen op veel plaatsen een klein aantal bijbels moeten delen, omdat er 
onvoldoende bijbels beschikbaar zijn. De Chinese regering heeft toestemming gegeven om nog dit 
jaar 2,7 miljoen bijbels te drukken.  



 12 

 
 
 
Het is zelfs mogelijk om toestemming te krijgen voor méér. Om dat mogelijk te maken is wel 
steun uit het buitenland nodig. De bijbels moeten ver onder de kostprijs worden verkocht, want de 
meeste christenen kunnen niet zelf een bijbel betalen.” 
 
Er is reden tot dankbaarheid: er komt in China meer ruimte voor het Evangelie -  het aantal 
christenen in China groeit. 
Maar bidden voor onze Chinese mede-christenen blijft ook nodig. De omstandigheden waaronder 
zij leven zijn vaak moeilijk. 
 
Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem  
 
 
 
 

bazaa R ommelmarkt 
 

Zaterdag 30 augustus 2014 
wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden 

 

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of goede 
bruikbare kleding , 

dan kunt u contact opnemen met: 
 
 

  Dhr. C. v.d. Berg     tel.: 8419690 
  Dhr. B. van Dijk             tel.: 4163319 

 
 

De vaste ophaaldag is maandag van 9.30 tot 12.00 uur  
 

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur 
 

Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur 
 
 

Spaart u mee met ons ? 
 

Douwe Egbertsbonnen 
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
 

Inleveren bij: 
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563 

 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis       http://www.hervormdpernis.nl 
                                     e-mail: kerkburopernis@hetnet.nl 
 
Predikant   : vacant     
 
Scriba     : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55 , 3195 SK Pernis           416 74 37 
 
    
Kerkgebouw   : Ring 1, 3195  XB Pernis          472 27 59 
Koster    : dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26, 3195 RS  Pernis       416 44 33 
 
College van Kerkrentmeesters 
Secretaris   : dhr.A den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis       438 51 98 
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis       416 43 44 
INGrek.nr   : NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr   : NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen : NL84 RABO 0353 257.2 30 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis  

    (€ 26,00 per  vel) 
 
Diaconie 
Secretaris   : dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis         438 83 60       
Penningmeester : dhr. P. Pons, Ring 73, 3195 XB Pernis        438 53 85 
Bankrek.nr   : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis 
Kerktelefoon   : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis       848 70 14 
Kerkauto   : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis       416 74 37  
Aanvragen opname: dhr A..A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189, 3195 AE Pernis     416 46 98 
         kerkdienst    
 
Zending 
Secretaresse      : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46 
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis 
      o.v.v. Zendingscommissie 
 
Gebouw “Rehoboth”             416 41 25 
Inlichtingen   : dhr H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis                 295 01 15 
 
Bovenzaal “Rehoboth”            416 41 25 
Secretaresse   : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17 
Sleuteladres   : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis       438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Sleuteladres   : dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis       438 48 25 
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis       416 72 51 
 
Kerkklanken           
Redactie : mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis     416 90 28                                                                                                                    
e-mail    : kerkklanken@hervormdpernis.nl 
 
Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis     216 01 07 
Abonnementsprijs € 10,-- Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41   
 
 
Overige adressen vindt u in de Wegwijzer en informatie inzake Vraagwijzer Pernis in de 
Deelgemeentekrant Pernis 
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