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KERKDIENSTEN 

 
Zondag  9 december 2012  -  2e Advent                                                                                          _                            
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Bevestiging ambtsdrager 
18.30 uur : ds. T.J. Smink te Dordrecht 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. B. Koert     dhr. W. Ketting 

      dhr. A. Stortenbeker 
 
Commissie van ontvangst: mevr. J.A. van Opstal-Stougie / mevr. N. Lavooij-van Dijk  
Collecte :  Kerstgaven (Kerstattenties zieken en bejaarden) / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. H.J. Verheij, tel. 295 01 15 
 
Oppasdienst :  Hanneke Verschoor en Janny van Wingerden 
Zondagsschool: Petra Sekeris 
                           
 
 
Zondag 16 december 2012  -  3e Advent                                                                                          _                            
09.30 uur : ds. G. Labooy te Papendrecht 
18.30 uur : ds. A. van Duinen te Zwammerdam 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter   dhr. A. den Ouden 

      dhr. C.A. van Dijk 
 
Commissie van ontvangst: dhr R. van der Leeden / dhr. A.A. van der Kuil  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. J.H. Koole, tel. 438 34 50 
 
Oppasdienst :  Vera Groeneweg en Miranda Koert 
Zondagsschool:  Siska Verheij 
                           
 
 

BIJBELROOSTER 
 
zo   9 december Zacharia 10:6-12  Het komt goed 
ma 10 december Zacharia 11:1-14  Vriendelijkheid en Eenheid gebroken 
di 11 december Zacharia 11:15-17  Herderlijk vermaan              
wo 12 december Psalm 126         Een droom wordt werkelijkheid 
do 13 december Zacharia 12:1-8  Kracht van God   
vr 14 december Zacharia 12:9-13:1  Wasgelegenheid    
za 15 december Zacharia 13:2-6  Einde van de valse profetie 
 
zo 16 december Zacharia 13:7-9  Loutering 
ma 17 december Zacharia 14:1-11  Toekomst voor Jeruzalem 
di 18 december Zacharia 14:12-21  Aan de HEER gewijd 
wo 19 december Lucas 1:1-25   Priesterzegen               
do 20 december Lucas 1:26-38   In gezegende omstandigheden 
vr 21 december Lucas 1:39-56   Magnificat               
za 22 december Lucas 1:57-66   Johannes is zijn naam 
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Meditatie 
                             
 

 “Menig mens roept zijn eigen goedertierenheid uit, 
                                         maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden?” 
                                                                                            Spreuken 20:6 
 
D’r lopen nogal wat mensen rond, die het erg goed met zichzelf getroffen hebben. 
Ze weten voor iedereen het beste, ze geven gevraagd (en ongevraagd) adviezen aan Jan en 
Alleman en zijn buitengewoon overtuigd van hun eigen gelijk, er is geen speld tussen te krijgen.  
Niets op aan te merken… en toch zijn het onuitstaanbare wezens! 
Waarom?  
Precies om wat de Spreukendichter hierboven aangeeft: ze weten het te goed van zichzelf, ze 
bazuinen het teveel uit en daar hangt altijd een luchie aan… 
 
Salomo, aan wie de Spreuken toegeschreven worden is nuchter (hij is ook de auteur van de 
Prediker!).  
Hij kent z’n pappenheimers en weet hoe voos en ijdel die eigen goedertierenheid van hen is; d’r 
hoeft in de regel maar iets te gebeuren of het slaat zomaar om in z’n tegendeel. 
Salomo weet dat wij geen lieverdjes zijn en daarom stelt hij in het tweede lid van zijn spreuk 
nuchter vast: maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden? 
Dat wil zeggen: iemand waar je door dik en dun van op aan kan. 
Gelukkig, die mensen zijn er ook.  
Alleen het verschil is, zij roepen het in de regel niet van de daken, maar werken in het verborgene 
en als zij worden geroemd dan doen zij dat nooit zelf, maar dan doen anderen dat. 
Bovendien -en da’s het belangrijkste- weten die stille werkers dat hun inzet geen eigen verdienste 
is, maar pure genade….!  
Dat er nog iets goeds uit uw handen of uw mond komt, heeft u niet van uzelf.  
Bedenk dat maar vaak en dank God ervoor!  
Dat weerhoudt een mens er ook van anderen te oordelen.  
Want de uitbazuiners van eigen goedertierenheid weten meestal ook erg goed hoe ongoedertieren 
sommigen anderen zijn…(en dan weet je al direct: het is bij hen kennelijk geen genade, maar 
deugd en dus eigen verdienste). 
 
In Jesaja lezen we over de knecht des Heren “dat Hij niet zal schreeuwen noch zijn stem zal 
verheffen, noch die op straat zal doen horen”(Jes. 42:2), maar dat Hij het is die het geknakte riet 
niet zal verbreken en de kwijnende vlaspit niet zal uitdoven” (wie ziet deze waar geen eer aan te 
behalen valt?). 
Deze mens van Godswege verwachten we! 
Als onopvallend Kind is Hij gekomen, op een onverwachte plek stond Zijn ‘wieg’. 
Niemand zag het, alleen het uitschot, de herders. 
Hij is de enig betrouwbare, die zelfs in de dood u en mij niet verlaat. Door dik en dun dus. 
En mocht iets van Hem in u te zien zijn, dan is dat Zijn verdienste, nooit de uwe of de mijne. 
Daarom verzamelen we ons altijd weer rondom Hem.  
Om het daarvan te verwachten. 
Advent is in verwachting raken van Hem die goedertieren is jegens ons en die ons leert daaruit te 
leven en te werken.  
Dan heb je het niet goed met jezelf getroffen, maar met Hem. 
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GEMEENTEBERICHTEN 
 
Storm in Pernis 
De afschuwelijke dood van Quentin Dietz heeft velen, jong en oud, in ons dorp geraakt. 
Je kunt met recht spreken dat er een storm van verslagenheid en verbijstering is opgestoken dat 
iemand op zo’n jonge leeftijd zoiets in de zin komt. Vragen te over.  
De school waarop hij zat heeft er veel aandacht aan geschonken en ook de wijkraad heeft er een 
avond over belegd, waarop mensen hierover konden praten en waarbij ervaringsdeskundigen 
aanwezig waren om enige hulp te bieden. 
Maar hoe dan ook, het zal in de eerste plaats door de ouders en de familie verwerkt moeten worden 
en op afstand ook door velen van ons. Gelukkig waren velen erbij toen in een herdenkingsbijeen-
komst (in onze kerk) er afscheid van hem werd genomen. Maar ook later zullen zij steun van 
mensen nodig hebben. 
Ooit bevonden de discipelen van Jezus zich tijdens een storm in een wankel bootje midden op de 
zee van Tiberias. Ze werden hevig heen en weer geslingerd en wisten niet meer waar ze het zoeken 
moesten. In hun wanhoop riepen ze Jezus aan met de woorden: “Here, trekt Gij u er niets van aan, 
dat wij vergaan ?”. Zij waren er vast van overtuigd dat ze naar de kelder gingen. Het bijzondere 
was dat Jezus opstond en de wind en de golven het zwijgen oplegde, zodat ze de overkant konden 
halen.  
D’r is maar Eén, die daartoe bij machte was. En dat geldt onverkort ook vandaag.  
De storm van verslagenheid en verbijstering kan gaan luwen  als we bij Hem schuilen. Hij is aan 
boord van allen die in nood zijn. Hij heeft zich op het Kerstfeest ingescheept in ons zo gammele 
levensbootje. Hem mogen we aanroepen! 
Op Goede Vrijdag is Hij overboord gezet om hen die verdrinken in deze onstuimige wereldzee 
naar de overzijde te dragen.  
We gaan a.h.w. op Zijn rug door het water van de dood naar de nieuwe oever, naar het land van de 
levenden, waar het Paaslicht is opgegaan. 
Iedere zondag is een klein Pasen, waarop dat licht weer ontstoken wordt.  
Om niet te vergeten, zeker niet nu het deze weken zo stormachtig was in Pernis. 
Gedenkt u de ouders en de twee broertjes in uw gebeden? 
   
In Memoriam (1) 
Op 9 november 2012 overleed mevrouw Cornelia Pieternella Dekker-Bouman, op de leeftijd van 
87 jaar. De laatste tijd woonde mevrouw Dekker op de verpleegafdeling in Sonneburgh. In haar 
verliezen haar dierbaren een lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma en condoleren 
wij hen met dit verlies. 
In de afscheidsdienst hebben we haar leven herdacht waarbij het slot van Psalm 23 'ik keer terug in 
het huis van de Heer tot in lengte van dagen' samen met vers 1 van 2 Korinthe 5 'wij weten dat, 
indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de 
hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis' centraal stonden. 
Wie Corrie Dekker heeft gekend, weet dat het huis van de Heer voor haar uiterst belangrijk was. 
Ze genoot van de kerkdienst waarin ze tot het laatste toe de liederen meezong. Wat heeft zij in haar 
leven veel betekend voor de kerk middels haar vrijwilligerswerk. Altijd stond ze klaar voor 
mensen in nood. Liefdevol  en geduldig verleende ze de nodige zorg aan hulpbehoevenden. Haar 
geloof uitte zich in het bewogen omzien naar anderen. Wat was het confronterend voor haar toen 
ze zelf zorg nodig kreeg. Anderzijds was ze dankbaar voor de goede zorg die ze ontving van de 
verpleging en van haar kinderen die haar tot het laatste toe omringd hebben met liefde en aandacht. 
De laatste weken waren niet gemakkelijk. Na een hersenbloeding raakte ze in coma waardoor 
contact nauwelijks mogelijk was. In de nacht van 9 november gleed ze in alle rust weg uit het 
leven om, naar we mogen geloven, een eeuwig huis te betrekken. 
Na de afscheidsdienst is mevrouw Dekker begraven op de Algemene Begraafplaats te Pernis. We 
wensen allen die achterblijven Gods Zegen toe in het omgaan met dit verlies. 
 
ds. A.L.A. den Besten, geestelijk verzorger Sonneburgh 
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In Memoriam (2)  
Op 16 november ontsliep Pieternella Elisabeth ’t Hart-Besterveld in de Here.  
Dat gebeurde in Siloam, Hoogvliet, waar zij al een aantal weken verbleef. 
Op 22 november hebben wij haar herdacht voor Gods aangezicht in een dienst van Woord en 
Gebed, alvorens haar lichaam op de Algemene Begraafplaats te Pernis aan de schoot der aarde toe 
te vertrouwen, in hope op de opstanding des vlezes. 
Wij overdachten haar leven tegen de achtergrond van Lucas 18:1-8 en de psalm, waarvan een deel 
ook op de rouwkaart vermeld was: “Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van 
alle vreugd” (Ps. 43:4). 
Deze psalm had voor haar een speciale en diepe betekenis, omdat ze die had voorgelezen op het 
sterfbed van haar zoon Henk, die op 27-jarige leeftijd gestorven was, de leeftijd die ook haar eerste 
man had bereikt. 
Nel was afkomstig van de Heijplaat, als vijfde uit een gezin van 6 kinderen. Haar ouders kwamen 
van Dordt, waren Christelijk Gereformeerd, maar werden bij ontstentenis van deze geloofsgemeen-
schap op de Heijplaat Nederlands Hervormd op Gereformeerde grondslag. 
Die degelijke achtergrond bleef een grondtrek van haar verdere levenswandel. 
Na schoolgegaan te zijn (de huishoudschool, voor haar de spinazie-academie) en gediend te 
hebben trouwde zij Teunis Koudstaal, maar dit huwelijk mocht slechts 23 maanden duren. 
Na zijn vroegtijdig heengaan moest zij alleen verder met hun jonge kind. 
Wellicht dat toen Nel die assertiviteit ontwikkeld heeft die ook zo kenmerkend voor haar was. 
Goed van de tongriem gesneden wist zij wat zij wel en niet wilde en kon dat ook met dat nodige 
humor duidelijk maken. Bijna 5 jaar na de dood van Teunis huwde zij met Jan ’t Hart, die als 
bakkerszoon haar al eerder kende en kwamen zij op Pernis te wonen. Samen kregen zij nog een 
zoon en daarnaast gaf zij gehoor aan de oproep van de bedrijfsschool van Shell mensen op te 
nemen doordeweeks die uit heel het land kwamen.  
9 Jongens zijn er in totaal over de vloer geweest in de jaren ’60 en ’70 die het allemaal erg goed bij 
haar (en Jan) hebben gehad. 
Naast de zorg voor haar gezin en al die commensalen was zingen een andere hartstocht van Nel. Al 
op Heijplaat zong ze (ze kwam ook uit een muzikale familie) en op Pernis heeft ze een tijdje op 
Zanglust gezeten. Maar de langste tijd heeft ze op Deo Cantemus gezongen: 36 jaar, in binnen- en 
soms ook in het buitenland. 
In oktober 2010 openbaarde zich kanker bij haar en mede met de knieblessure (na een mislukte 
operatie) ging ze sukkelen en moest ze steeds meer inleveren. Toen ook Jan minder werd, werd 
Siloam noodzakelijk, waar ze samen de laatste 7 weken van haar leven onderdak en verzorging 
konden krijgen. 
Maar hoe zwak ook, ze hield de regie in handen, wist tot het laatst toe wat er gebeurde en kon ook 
toen regelmatig nog snedig uit de hoek komen. Ze had iets van die pittige weduwe uit de gelijkenis 
die de Here Jezus vertelde die alsmaar de rechter aanliep voor haar recht en die uiteindelijk 
vanwege die ijver omging en haar recht verschafte. 
Door Jezus Christus en Zijn verzoenend werk hebben wij recht van beroep bij God gekregen, Hem 
mogen wij aanlopen met onze gebeden. Dat volhardend geloof zoekt de Here en wil Hij gaarne 
verhoren. Jezus stelde aan het einde van de gelijkenis de kritische vraag of Hij dat geloof nog zou 
vinden als Hij zou komen. Nel zag veel geloofsverzaking om zich heen, kerkgangverzuim en 
onverschilligheid ten aanzien van de dingen des geloofs. Dat deed haar pijn en daar gaf ze ook 
uiting aan. Als God ons alles gegeven heeft, zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, hoe kunnen 
wij dan zo laf en slap daarop reageren! 
Dat geeft geen pas, daar kom je ook niet mee weg, maar waar de liefde van Christus ons hart in 
vlam zet, zal er opgang in ons leven komen, uiteindelijk die opgang naar Gods altaren, waar de 
vreugde onuitputtelijk is. 
Haar man, zoon en schoondochter en verdere familie in uw voorbede aanbevolen! 
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Jarigen 
Op 9 dec. Mevr. L. van der Stoep-Haak (Sonneburgh) en Mevr. W.F.C. Groenenboom-Lodder  
(Verheulstr. 14). 
Op 12 dec. Mevr. A. Berkhout-Koole (Uiterdijk 165). 
Op 15 dec. Mevr. G. Borst-Borst (Havenlicht 202) en Mevr. M. J. Bijl-Bouter (Ring 497a). 
Op 16 dec. Mevr. C.B.T.van Luijk-Driesprong (Havenlicht 003). 
Op 17 dec. Dhr. P.C. van der Horst Sr. (Burg. Beijenstr. 75) en Dhr. M. Uijl (Havenlicht). 
Op 19 dec. Dhr. A. Kruidenier (Ring 197). 
Op 21 dec. Mevr. J.G. van der Tak-Hordijk (Uiterdijk 78). 
Allen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst! 
 
“Jeruzalem, gij zijt de troost der Schriften, 
  en groot is uw volharding en geduld; 
  sta op en zie: dit is het eind der zuchten, 
  de Heer der tijden heeft uw hart vervuld”. 
                                Gez. 123:3 
 
Jubilea 
25 Jaar gehuwd zijn dezer dagen: Dhr. L. van der Leer en Mevr. A.M. van der Leer-Jansen  
(Pastoriedijk 281) en Dhr. E. de Wolf en Mevr. P. de Wolf-Verschoor (Pastoriedijk 359), resp. op 
11 en 18 dec. 
40 Jaar gehuwd zijn op 20 dec. Dhr. F.J. Lodder en Mevr. A. Lodder-Corporaal (Smallandstr. 58) 
en 45 jaar op diezelfde datum Dhr. A. van der Griend en Mevr. M. van der Griend-Zwartbol  
(Burg. van Esstr. 223). 
 
“Aan de Koning uitverkoren, 
  uit een maagd voor ons geboren, 
  moet ons hele hart behoren 
  onze lof en eer en prijs” 
                     Gez. 140:4 
 
Zieken 
Geen zieken in het ziekenhuis, wel zieken thuis. 
Wilt u bidden voor Dhr. Arend Noordzij (Ring 70), Mevr. E. Verheij-Evers (Ring 35),  
Dhr. R. van Poppel (Ring 243) en Dhr. C.M. van der Leek (Biesboschstr.102, Spijkenisse ).  
Deze mensen hebben in het bijzonder uw gebed nodig. 
  
Verpleegtehuizen  
Careyn Zes Rozen     Verpleeghuis Sonneburgh 
Rozenlaan 9/13a, 3202 KC Spijkenisse  Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam 
Mevr. J. Meijer-van der Nol    Mevr. L. van der Stoep-Haak   
 
Zorghotel “Het Spui”     Siloam  
Havendam 3, 3161 XB Rhoon   Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet  
Mevr. M.P. van den Bos    Dhr. J ’t Hart     
  
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
Bloemen 
Zij gingen op 25 nov. naar Dhr. S. Bijl (Burg. van Esstr. 244) en naar de huiskamer in het 
Havenlicht. Oorspronkelijk zouden ze naar Mevr. Jumelet-van der Schee gaan, maar die was die 
morgen juist overleden. We dachten het toen wijs te zijn de bloemen naar de huiskamer te brengen. 
Op 2 dec. gingen ze naar Mevr. M.P. van den Bosch (Willem Weijsingel 12) en naar  
Mevr. A. de Jongh-de Ronde (Corneliahof 9). 
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Giften 
1x € 10, 1x € 20 en 4x € 50 voor het tekort van de kerk! 
Hartelijk dank! 
 
Bij de diensten 
Op zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zijn de namen genoemd van hen 
die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. De 18 namen willen we ook hier vermelden: 
 
Pieter Hendrik van Hengel    21 december 2011 84 jaar 
Pieter van Rossen     29 december 2011 75 jaar 
Neeltje de Koning - Achterberg   1 januari 2012 92 jaar 
Raymond Bloem     15 januari 2012  65 jaar 
Jan Meijboom     7 februari 2012  78 jaar 
Hendrik Jan Kruithof    8 februari 2012  89 jaar 
Hendrik de Bruin     13 februari 2012  77 jaar 
Martin Visser     17 februari 2012  93 jaar 
Piet Molendijk     15 maart 2012  79 jaar 
Frederikus Johannes van der Kamp  15 april 2012   79 jaar 
Dirk Berkhout     22 mei 2012   84 jaar 
Jantje van Gemeren - Kruk   29 mei 2012   88 jaar 
Adriaantje Hoogwerf - ’t Hart   14 juni 2012   86 jaar 
Jannetje Ruizeveld de Winter - Keemink   20 juli 2012   93 jaar 
Adriana van Schelven - Bouter   24 augustus 2012  95 jaar 
Cornelis Johannes van Viegen   4 oktober 2012  91 jaar 
Cornelia Pieternella Dekker - Bouman  9 november 2012  87 jaar  
Pieternella Elizabeth ’t Hart -  Besterveld 16 november 2012  83 jaar 
 
O God, die droeg ons voorgeslacht,  Gij zijt, van voor Gij zee en aard' 
in nacht en stormgebruis,   hebt door uw woord bereid, 
bewijs ook ons uw trouw en macht,  altijd dezelfde, die Gij waart, 
wees eeuwig ons tehuis!   de God der eeuwigheid! 
 
 
Op 9 dec. zal Paul Pons weer bevestigd worden als diaken en terugkeren in de diaconie. 
Het zal de laatste bevestiging zijn van een ambtsdrager gedurende mijn ambtsvervulling hier. 
De week erop zal collega Labooy hier voorgaan, het scheelt niet veel, maar het maakt een wereld 
van verschil…Hoe we dat verschil moeten interpreteren laat ik aan u over die ter kerke gaat? 
In de avondbijeenkomsten hebben we de eerste ‘preek van de leek’ achter de rug, de tweede is in 
aantocht en dat zal mogelijk op de 23ste dec. zijn.  
Jong en oud worden opgeroepen te komen luisteren naar een jongen van 24 die graag Gods Woord 
en wat het met hem doet met u wil delen.  
 
 
Huwelijk 
Zoveel huwelijken worden er niet meer gesloten in onze kerk, maar op de valreep is er nog eentje 
en wel op 12-12-’12! 
Dan zullen Stephen Adrianus Cornelis Stelloo en Angele Virginia Olivacce elkaar het jawoord 
geven en om Gods zegen over hun huwelijk bidden. 
We hopen dat vele gemeenteleden de vreugde met hen willen delen op die woensdagmorgen om 
11.00 uur! 
Nu worden zij in uw voorbede aanbevolen !  
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Agenda 
Op 12 dec. ’s avonds om 20.00 uur de laatste bijbelkring in de consistoriekamer. 
Het moet een gezellige en leerzame avond worden, zoals ook de vorige geweest zijn. 
Op 13 dec. de laatste Interkerkelijke Evangelisatie Commissie vergadering, waarin ik als voorzitter 
zal optreden. In deze commissie is veel uitgebroed, waar we ook in de toekomst in Pernis mee 
verder kunnen. Ik dank de commissieleden van nu en vroeger voor hun bereidheid mee te denken 
over de toekomst van Pernis, die hoe je het ook keert of wendt oecumenisch zal zijn of beter 
eendrachtig en daardoor ook uitstraling zal hebben naar buiten toe! 
 
Roemenië-reis 
Op 21 januari hopen Bas Koert en ongetekende nog één keer af te reizen naar Roemenië. 
Ik woon dan inmiddels in Vaassen, maar heb toestemming gekregen dit project hier af te ronden en 
ook afscheid te nemen van de mensen daar! 
Op woensdag 16 en donderdag 17 jan. kunt u uw kleding, schoeisel e.d. weer brengen naar het 
gebouw “De Heuvel” van de Baptistengemeente (Ring 322), graag tussen 18.45 en 19.45 uur. 
Vervolgens zal het vrijdagavond of zaterdagmorgen ingeladen worden in de bus! 
Ook kunt u weer geld overmaken op de diaconierekening van de hervormde kerk: 35.32.02.584 
t.n.v. Roemenië 2013. Van dat geld laten we voedselpakketten maken en delen we uit aan die 
gezinnen die wat extra’s nodig hebben.  
We doen dat zoals altijd in goede samenwerking met de contactpersonen daar, die door de 
jarenlange omgang met de mensen precies weten waar de nood hoog is. 
Wij zitten nu in een recessie, maar de Roemenen treft het nog veel harder, m.a.w. uw hulp is hard 
nodig. 
Helaas zal er de eerste zondag van februari geen gezamenlijke dienst meer zijn, omdat ik niet meer 
voorga, maar wellicht dat daar in de toekomst weer vorm aan gegeven kan worden. 
Ik hoop dat Pernis tot in lengte van jaren dit project zal doorzetten, dat zowel de samenwerking 
van de kerken stimuleert als de mensen daar ten goede komt en als gemeenschappelijk diaconaal 
project geslaagd mag worden genoemd! 
Op zondag de 20ste zal er hier in de diensten van de verschillende kerken in de voorbede aandacht 
aan worden gegeven. 
Ikzelf hoop ook de Vaassenaren te stimuleren éénmaal aan dit project bij te dragen. 
De reden dat ik er daarna mee stop is dat er in Vaassen al een goedlopend project loopt met 
Rusland en ik me daar graag aan conformeer.    
 
Gedicht 
Dit is een Adventsgedicht dat Jan Willem Schulte Nordholt geschreven heeft over de 19e eeuwse 
predikant Blumhardt, die sterk naar de komst van de Heiland uitzag! 
 
                        Blumhardt 
 

Hij had zijn koets zijn hele leven lang 
klaar staan met paard en tuig, om als de tijden 
vervuld zijn zouden en de grote zang 
der engelen zou klinken, uit te rijden 
in hoge hoed en zondags-zwarte kleren, 
rechtop achter het trappelende paard,  
zijn Heiland tegemoet, die weer zou keren 
- en nu voorgoed - als Koning op deze aard. 
 
God, wat hebt Gij gedaan met zulk een hart, 
dat zozeer heimwee was en grote dromen ? 
- Het ligt nu stil te wachten in de grond. 
En wat doet Gij met ons, die in een zwart  
getij U om uw laatste wederkeren 
roepen met een vertwijfelende mond ? 
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Op oude 19e eeuwse grafstenen zie je nog wel eens de in het Latijn geschreven de woorden: 
verwachtende de zalige opstanding in Christus. 
Zij liggen daar te wachten. Dat roept de vraag op: verwachten wij nog ? 
De dichter heeft daar zo z’n twijfel over. 
Of dat terecht is, is een vraag voor u en mij ! 

 
 
Kerstgroet 
Onderstaande gemeenteleden, die buiten Pernis wonen, zouden het fijn vinden om kerstkaarten te 
ontvangen. Wilt u ook aan hen denken? 

- Aarlien Bekker, Oost-Havendijk 36, 3241 LK Middelharnis 
- Marije Berkhout, Marrewijkpad 2, 3201 PK Spijkenisse 
- Johan Groeneweg, Thorbeckelaan 1a, 3201 WJ Spijkenisse 
- Richard Roobol, A.S.V.Z. Witburch, Mangaan 7, 3162 ZA Rhoon 
- Ton den Uijl, Wanmolen 21, 3171 DM Poortugaal 

 
 
Pastorieklanken 
Zo langzamerhand merk je toch dat sommige mensen het hoog tijd vinden dat je nu maar moet 
opkrassen. Hoe kom ik op die sombere gedachte? 
Die rees op toen ik nog niet zo lang geleden opeens bij de Molenwetering een hek geplaatst zag. 
Jammer, die wegblokkade! 
Ooit stond dat appartementencomplex daar nog niet en ofschoon de plaatsing ervan mij het 
avondzonnetje gedeeltelijk ontnam, had ik me voorgenomen niet haatdragend jegens de bewoners 
ervan te zijn, maar ze daarentegen lief te hebben, ook al hadden ze m’n zonnetje gestolen. Die 
liefde uitte ik door regelmatig het gras voor ze te maaien. Dat deed ik niet met een dure 
maaimachine (die is slechts de koster voorbehouden!), maar met mijn fiets. Als een goede herder 
ging ik ook in dezen voor mijn schapen uit en maakte hun pad begaanbaar. 
Totdat opeens er een hek stond en er een omweg moest worden gemaakt, terwijl ik rond die tijd -
vaak overtijd - oververmoeid op m’n prakkie af wil stormen. 
Wie zou dat nou toch op z’n geweten hebben mij hierin een gratuite herderlijke daad te  
ontzeggen? 
Zou die oude Fries mij op het allerlaatste moment nog een voet dwars willen zetten, stug en 
onverbeterlijk als ze zijn, die volgelingen van Koning Radboud… ? 
Nee, we moeten onze biezen maar gaan pakken en met de noorderzon vertrekken…!  
   
 
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA    
Maandag 10 december Kerkrentmeesters  Consistoriekamer 19.45 uur 
 
 
 
KERKELIJKE ADMINISTRATIE  
In onze gemeente is binnengekomen: 

- mevrouw W.D. van Rees, Tuinlaan 113, vanuit Rozenburg 
Binnen onze gemeente zijn verhuisd: 

- mevrouw I.F. Molenaar-Jongejan, Polluxstraat 7, naar G.A. Soetemanweg 53E 
- mevrouw M. Vermaat, Murraystraat 38, naar Van Byemontsingel 24 

Vanuit onze gemeente zijn vetrokken: 
- de heer M. Soeteman, Vroomstraat 15, naar Hoogvliet 
- de heer F. van Peer, Schout Eeuwoutstraat 50, naar Well 
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Benoeming: 
De kerkenraad maakt met dankbaarheid aan de gemeente bekend dat de heer P. Pons, Ring 73 het 
ambt van Diaken wil aanvaarden. 

De bevestiging zal D.V. plaatshebben volgende week zondag 9 december a.s. 

De gemeente wordt gevraagd om broeder Pons te gedenken in de voorbede 
  
Volkskerstzang in Pernis 
Ook dit jaar organiseert de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie van Pernis de traditionele 
Volkskerstzang. Deze wordt opnieuw gehouden in de Hervormde kerk aan Ring 1. 
Op Kerstavond, maandag 24 december, zullen weer mooie kerstliederen klinken die u naar 
hartelust kunt meezingen. Dit gebeurt ook deze keer onder de professionele begeleiding van 
muziekvereniging OBK. Het Kinderkoor verleent eveneens haar medewerking. 
De leiding is in handen van ds. C.E. Lavooij, voorganger van de Hervormde Gemeente.   
De Volkskerstzang begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. 
U bent van harte welkom. 
 
Afscheid Ds. Lavooij en vacante periode. 
Tijdens de laatst gehouden Kerkenraadsvergadering op dinsdag 20 november j.l. is het afscheid 
van Ds. Lavooij en de vacante periode uitvoerig aan de orde geweest waarover wij u, zoals eerder 
is toegezegd, graag willen informeren. 
 
Afscheid: 

� De gemeente wordt zaterdagmiddag, 29 december 2012, in de gelegenheid gesteld om 
afscheid te nemen van de familie Lavooij in gebouw Rehoboth van 15.00 tot 17.00 uur. 
 

� Zondagmiddag 30 december 2012 is er om 14.30 uur de afscheidsdienst in de Kerk. 
Na afloop wordt in het Buurthuis de gelegenheid geboden, voor genodigden en 
belangstellenden, afscheid te nemen van de familie Lavooij. 
 

� Bij een afscheid hoort een cadeau en om dat te kunnen realiseren wordt hierbij een 
rekeningnummer genoemd waarop u, als gemeente, een bijdrage kunt overmaken voor een 
afscheidscadeau.  Dat is het rekeningnummer 35 32 71551 tnv Rehoboth onder vermelding 
“Afscheidscadeau Lavooij”. 
 

Vacante periode: 
Daarover zijn de volgende punten aan de orde geweest: 
 

� Consulentschap. 
� Pastoraal werk. 
� Samenstelling moderamen. 
� Gemeente werk en gemeente berichten. 
� Informatie Kerkklanken. 
� Kerkenraadsvergaderingen. 
� Beroepingswerk, profielschets. 

 
Om te beginnen “Het Consulentschap”. 
Doordat er door de Classis Rotterdam geen consulent kon worden aangewezen is binnen het 
moderamen, met aanwezig adviseur in deze periode Leen Meijboom, nagedacht wie daarvoor 
gevraagd kon worden. Daarbij is de naam genoemd van Ds. J.A.P. Vlasblom, ziekenhuis predikant 
in het Ikazia Ziekenhuis. 
Deze is benaderd wat uiteindelijk heeft geleid tot het voorstel, om Ds. Vlasblom als consulent te 
benoemen, waarmee door de kerkenraad is ingestemd. Ds. Vlasblom heeft daarop te kennen 
gegeven de eerstkomende moderamenvergadering en kerkenraadsvergadering aanwezig te willen 
zijn om de kerkenraad te leren kennen. Als kerkenraad zijn we dankbaar dat ook hierin is voorzien! 
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Doordat Ds. Vlasblom op de dag zijn werkzaamheden heeft binnen het ziekenhuis is overeen-
gekomen dat er zal worden gezocht naar bv een emeritus predikant die bijstand in het “pastoraat” 
in de gemeente kan en wil geven.  
Ds. Vlasblom heeft te kennen gegeven dat, wanneer er gemeenteleden in het Ikaziaziekenhuis 
liggen, deze onder zijn pastorale zorg kunnen vallen. 
Voor de pastorale zorg in de gemeente zal een aantal predikanten worden gevraagd om te proberen 
aan deze wens te kunnen voldoen. 
Wanneer daarover meer bekend is volgt informatie via Kerkklanken en/of de zondagsbrief.  
 
De “samenstelling van het moderamen” wordt door het vertrek van Ds. Lavooij gewijzigd en is 
door de kerkenraad opnieuw vastgesteld. Deze ziet er nu als volgt uit: 
 
 Preses:   Ouderling Bas Koert. 
 Assesor:  Ouderling Bas Ruizeveld de Winter. 
 Scriba:   Ouderling Kerkrentmeester Bram Bijl (waarnemend) 
 Diaconie:  Diaken Jannie Meijboom – van der Steen. 
 Secundus:  Diaken Bert van der Stoep. 
 Kerkrentmeesters: Ouderling Kerkrentmeester Leen Hoogwerf. 
 Secundus:  Ouderling Kerkrentmeester Arie den Ouden. 
 
Voor het “Gemeentewerk en Gemeente berichten” is als 1e aanspreekbaar de (waarnemend)  
scriba Bram Bijl. Daarnaast zijn uiteraard de ouderlingen ook aanspreekbaar wanneer Bram niet 
bereikbaar is. Wanneer Ds. Lavooij weg is wordt uw medewerking gevraagd om de nodige 
informatie voor het gemeentewerk te willen doorgeven! Want wat niet bekend is kan ook niet 
worden vermeld. 
Door ouderling Nel Boekholt worden de namen van diegene die voor de bloemengroet in 
aanmerking komt doorgegeven voor vermelding via de afkondigingen en in Kerkklanken. 
 
De eindredactie voor “Kerkklanken” , zo is besproken, ligt voorlopig bij Ria Verheij en heeft, bij 
twijfelgevallen, Bram als achterban.  
Daarnaast zal de informatie aangaande jubilea en verjaardagen voor vermelding in Kerkklanken 
worden aangedragen aan de redactie. 
 
De  “kerkenraadsvergaderingen” zullen onder het voorzitterschap van de nieuw benoemde 
preses, Ouderling Bas Koert, gaan plaatsvinden. Ook is afgesproken dat voorlopig de  
“toerustingavonden” komen te vervallen en dat er alleen “huishoudelijke” vergaderingen gehouden 
worden. Dit omdat het vacature- en beroepingswerk de voorrang geniet.  
 
In de belegde extra moderamenvergadering op 18 december a.s. zal een voorstel voor een 
“beroepingscommissie” verder gestalte worden gegeven evenals de benodigde “profielschets” 
welke aan een te beroepen predikant moet worden gegeven. Daarnaast zal een 10 jaren begroting 
moeten worden ingediend bij het Regionaal College voor behandeling van beheerszaken Zuid-
Holland om een zg. solvabiliteitsverklaring te krijgen die nodig is om een predikant te mogen 
beroepen.  
(Solvent zijn betekent aan geldelijke verplichtingen kunnen voldoen). 
Wanneer daarover meer bekend is wordt u daarover geïnformeerd via Kerkklanken of de 
zondagsbrief. 
 
Tot zover deze berichtgeving. 
 
Namens de kerkenraad, 
Bram Bijl (waarnemend) scriba. 
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ZENDING 
 
Opbrengst zendingscollecte en spaardoosjes 
De opbrengst van de collecte welke gehouden is op 19 augustus j.l. is € 228,80.  
De spaardoosjes welke 18 november j.l. zijn ingezameld hebben € 325,96 opgebracht.  
De ZWO commissie wil de gemeente van harte danken voor haar giften. 
 
 

DIACONIE 
 
Kerstattenties 
Op zondag 9 december zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de kerstattenties.  
Ook dit jaar wil de diaconie in de dagen voor Kerst speciale aandacht schenken aan ouderen en 
zieken in onze gemeente. Door een groet in de vorm van een kerstattentie willen wij laten blijken 
dat juist in deze dagen het belangrijk is om zich met elkaar verbonden te voelen. Op deze manier 
willen we ook de blijdschap over de komst van onze Heiland, Jezus Christus, samen delen. Wij 
bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
PLUS boodschappenzegels sparen voor de Voedselbank 
De Plus supermarkt heeft een actie en geeft bij elke bestede 10 euro een gratis zegeltje. Een volle 
spaarkaart van 60 zegeltjes levert een voedselpakket op van ongeveer 40 euro. 
Het Team Voedselbank Rotterdam: Uitdeel Post Pernis willen graag de gratis zegeltjes inzamelen 
en gebruiken voor de klanten van de voedselbank in Pernis. 
En dan kunnen ze eind januari 2013 aan deze gezinnen wat extra aanbieden. 
Deze actie loopt tot 12 januari 2013. De zegeltjes of volle kaarten kunnen worden ingeleverd elke 
vrijdag morgen van 8.30 tot 10.00 uur in het buurthuis in de verzameldoos in de hal  
of bij Dhr. De Lange, Ring 187. 
 
 
Overzicht diaconiecollecten november 2012 
4 november  € 177,60 
11 november  € 217,95  (bestemd voor het binnenlands Diaconaat) 
18 november  € 154,50 
25 november  € 249,27 
 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften van de maand november  
Ontvangen via Jannie van Wingerden  1x  € 10,= 
Zelf heb ik ontvangen                           1x  € 5,= en 1x  € 10,= 
Ook deze keer weer hartelijk dank! 
Aukje Koole            
 
 
H.V.G. “Wees een zegen” 
Op de verenigingsavond van donderdag 6 december hebben we ons Sinterklaasavondje, wilt u 
allen een pakje met gedichtje meebrengen van ongeveer 5 euro. 
Donderdag 20 december vieren we ons kerstfeest in de benedenzaal van gebouw Rehoboth. 
Aanvang 17.00 uur, gasten zijn van harte welkom. 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
Jopie Jansen-van Bennekum. 
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Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 19 december houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van 
Esstraat 46. Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom. 
Namens de leidsters,  
Janny Bosloper 
 
 

JEUGDWERK 
 

JeugdactiviteitenJeugdactiviteitenJeugdactiviteitenJeugdactiviteiten    
 

Zondag 9 december   Zondagsschool  
en 16 december  Vertrek vanuit de kerkdienst  
 

Zondag 16 december Tienerkerk 
    Buurthuis 9.30 uur 
 

Maandag 10 december Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en 17 december  Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 10 december Christelijk koor “Revival” 
en 17 december  Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)       

 
KINDERKERSTFEEST  
Op zondag 23 december 2012 vieren wij weer ons kinderkerstfeest. We willen dit kerstfeest graag 
tijdens de ochtenddienst vieren. Het belooft een mooie dienst te worden, waarin o.a. een kerstspel 
wordt opgevoerd door de kinderen van de zondagsschool en kinderkoor “Timotheüs”. 
De kinderen zijn hiervoor al heel hard aan het oefenen! 
En natuurlijk zingen we met elkaar mooie kerstliederen en luisteren we naar het kinderkoor. 
 
De opbrengst van de collecte in deze dienst zal zijn voor het werk van pastor Moses die onlangs 
nog bij ons in de kerk is geweest. Pastor Moses vertelt het evangelie van Jezus aan kinderen die 
leven in de sloppenwijken van Kampala in Oeganda. Ook organiseert hij dit jaar weer een 
kerstfeest voor hen in deze sloppenwijken. U heeft hierover in de vorige Kerkklanken een en ander 
kunnen lezen.  
 
Deze feestelijke dienst begint om 9.30 uur en de voorzang begint om 9.20 uur.  
We hopen dat u/jij er allemaal bij zult zijn!  
 
Groetjes namens de leiding van de zondagsschool en kinderkoor “Timotheüs”  
 
 
OPBRENGST COLLECTE ZONDAGSSCHOOL  
In één van de laatste weken van oktober hebben wij weer onze jaarlijkse collecte gehouden. 
Wij mogen al heel veel jaren op uw steun rekenen en ook dit jaar heeft u ons weer verrast. 
Wij mochten weer een heel mooi bedrag ontvangen door de enveloppen met uw bijdrage 
op te halen bij u thuis, of te ontvangen via een storting op de  bank. Zelfs via via wist uw  
bijdrage de weg naar ons weer te vinden. U maakt het ook dit aankomende jaar weer mogelijk  
om het jeugdwerk dat via de Zondagsschool gedaan wordt weer voort te zetten.  
  
Het totaalbedrag wat wij  mochten ontvangen is .............. € 1.677,90. 
  
Middels dit berichtje willen wij u allen heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage. 
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Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken, om alle mensen die hebben meegeholpen om de 
enveloppen bij u in de bus te doen en weer op te halen, heel hartelijk te bedanken voor hun 
medewerking. In een tijd waarin iedereen het druk heeft, is het hartstikke fijn om JA te horen 
op je vraag om hulp. 
  
Bedankt namens de leiding van de Zondagsschool en  
Zondagsschoolkoor Timotheüs. 
  
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
Overzicht collecten avondbijeenkomsten november 2012 
4 november  €   94,80 
11 november  €   98,40 
18 november  € 233,31 
25 november  €   77,35 
 
Inleveren kopij drukwerk Kerst 2012 
In verband met de grote hoeveelheid drukwerk  t.b.v. de diverse kerstvieringen verzoeken wij u om 
uw kopij vroegtijdig  bij ons in te leveren, liefst vóór 10 december.  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet,  
de drukkers 
 
P.C.O.B. 
Onze kerstviering houden we op 18 december in het buurthuis. Deze morgen, die om 9.45 uur 
begint, wordt verzorgd door mevr. Kooistra, geen onbekende voor ons. Komt allen! 
Het bestuur wenst u allen fijne en goede feestdagen toe en een gezond 2013. 
Tot ziens! 
Hartelijke groeten, 
Janny Bosloper 
 
 
Jubileum Carols in Pernis 
De 5e en dus eerste jubileumeditie is op vrijdagavond 14 december. Een muzikaal theater- en 
meezingfeest in Kerstsfeer voor iedereen in heel Pernis (en omstreken) in de gymnastiekzaal aan 
de Velsenaerstraat in het hart van Pernis. De zaal is open om 19.00 uur en het begint om 19.30 uur. 
Om 19.00 uur staan de Glühwein, koffie en andere drankjes voor u klaar. Orgelman Meyer zorgt 
dat u de weg kan vinden, u hoort hem al van verre en hij brengt u gelijk in de stemming. Corrie 
Sterrenburg en Gerda Kok, het organisatiecomité hebben voor dit 1e lustrum alles uit de kast 
gehaald om u, dankzij al onze sponsors een leuke “gratis” avond te bezorgen. Ooit vijf jaar geleden 
begonnen als opvolger van de “afgeschafte” Kerstsamenzang in de kantine van Niehuis & Van den 
Berg, is Carols in Pernis nu niet meer weg te denken. Dit jaar weer met de onmisbare muzikale 
steun van Muziekvereniging OBK uit Pernis o.l.v. Cor Verschoor, daarnaast het beroemde 
Scheveningse Vissersvrouwenkoor, het Surinaamse Gospelkoor Subesa en het gezellige koor De 
Eilanders uit de Hoekse Waard. Als extra, The Saint Andrews Pipe Band, de solisten Johan 
Verberne, Petra Sekeris en Suzanne Baai en de zangeres Elisa van Dolderen. Ook organist Aad 
Stortenbeker komt weer graag naar Pernis voor dit feest. Overal in het land wordt druk gerepeteerd 
om van deze jubileumeditie iets moois te maken. Van Paramaribo tot Scheveningen (en natuurlijk 
ook rond Numansdorp) worden de kelen gesmeerd. Ook in Pernis was OBK aan het repeteren met 
muzikanten van The Saint Andrews Pipe Band. Het gaat dit jaar weer spetteren en u heeft 
gegarandeerd een leuke avond. Zorg dus dat u dit niet mist, zet de datum in uw agenda. 
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Kerstconcert  “The Credo Singers”. 
Het Christelijk Gemengd koor ‘The Credo Singers’ geeft weer het traditionele Kerstconcert in 
concertgebouw De Doelen te Rotterdam en wel op woensdag 19 december 2012.  
Aanvang:  20.00 uur. Zaal open: 19.45 uur. Hal De Doelen open: 18.45 uur. 
Medewerking verlenen: Christelijk Gemengd Koor The Credo Singers Rotterdam o.l.v. Bert Kruis;  
The Martin Mans Formation o.l.v. Martin Mans. 
Mirjam Feijer, Sopraan; Anja van der Maten, Hobo; Jantine Kalkman, Trompet; Kees Alers, Fluit; 
Johan den Hoedt, Orgel; Arjan Breukhoven, Vleugel. 
Algehele leiding: Bert Kruis. 
De toegangsprijs bedraagt: 1e  rang  € 26.50, 2e rang  € 22.50. Inclusief plaatsbespreking, 
garderobe en programmaboekje. Tevens zijn deze prijzen inclusief koffie of thee voor het concert 
alsmede tijdens de pauze. 
Kaarten bestellen bij: C.P.Romijn, Schoonegge 88, 3085 CX Rotterdam. 
Telefoonnummer: 010 480 25 17; e-mailadres: cpromijn@hotmail.com 
 
Kerstdiner  
Na de eerste uitnodiging voor het kerstdiner dit jaar, zijn vast wel mensen die graag willen komen 
maar de eerste stap niet kunnen zetten om samen met anderen gezellig kerst te vieren. 
Schroom niet en blijf niet alleen maar kom, er zijn vast wel bekenden aanwezig waarmee u 
gezellig samen kan dineren. 
Mocht het vervoer een probleem zijn, u wordt binnen de regio opgehaald. 
Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met een van ons. 
Fam. H. Verhagen tel.: 4163205 
Fam. B. Ruizeveld de Winter tel.: 4382582  
 
We hopen tot ziens op 25 december! 

 
Antwoordstrook_________________________________________________________________ 
 
S.V.P. zo spoedig mogelijk inleveren bij de fam. H. Verhagen Ring 296 of de fam. B. Ruizeveld 
de Winter, Ozingastraat 17.  
Ja, ik heb belangstelling voor het samenzijn op 1e kerstdag. 

Naam:………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………... 

Tel:.................................................................Aantal personen:………… 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis                                                 http://www.hervormdpernis.nl            
 
Kerkgebouw                             Predikant                             Scriba (waarnemend)   
Ring 1, tel: 472 27 59                ds C.E. Lavooij                     dhr. A.C. Bijl 
Koster: dhr C. van der Stoep     Ring 21, 3195 XB Pernis      Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis  
tel: 416 44 33                             tel. 416 17 24                        tel. 416 74 37        
 
Rehoboth                tel: 416 41 25 Bovenzaal Rehoboth                tel: 416 36 49  
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis   
Inlichtingen: dhr. H.J. Verheij Secretaresse: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen 
tel: 295 01 15 tel: 416 50 17 
 
Diaconie                                          College kerkrentmeesters                 Administratie collectebonnen 
Bankrek.nr.: 3532.02.584                Bankrek.nr.: 3532.02.509                    Bankrek.nr.: 3532.57.230 
                                                         Postgiro: 63.27.27  (€ 26,00 per vel)  
 
Overige adressen en informatie vindt u in de Wegwijzer 
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