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KERKDIENSTEN 

 
Zondag 16 september 2012_-  Bevestiging ambtsdrager                                                   _______                                                                                                                
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Opening Winterwerk 
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Zangdienst 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter   dhr. A. Stortenbeker 
Avonddienst   : dhr. B. Ruizeveld de Winter   dhr. W. Ketting 
 
Commissie van ontvangst: dhr. G.C. Vogel / dhr. G. van Hilten 
Collecte :  ochtend: Jeugdwerk / Kerkrentmeesters; avond: Diaconie / Kerkrentmeesters 
Deurcollecte   :  1e extra collecte tekort Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. D.J. Verheij, tel. 416 90 28 
 
Oppasdienst :  Rineke de Snayer en Aukje Koole 
Zondagsschool: Petra Sekeris en Jannette Molendijk 
                           
 
 
Zondag 23 september 2012_     ____________________________                                               _                                                               
09.30 uur : ds. E. van Rooijen te Bleiswijk  
18.30 uur : ds. A. van Duinen te Zwammerdam 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : mevr. P. Boekholt-Rep   dhr. A. Stortenbeker 

      dhr. W. Ketting 
 
Commissie van ontvangst: mw. C. Ruizeveld de Winter-v.d. Vrijhoef / mw. A. Koole-de Blaauw 
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Deurcollecte   :  Fonds Inwendige Zending 
Kerkauto :  dhr. B. van Dijk, tel. 416 33 19 
 
Oppasdienst :  Miranda Koert en Connie Ruizeveld de Winter 
Zondagsschool: Siska Verheij 
                           
 
 

BIJBELROOSTER 
zo 16 september Marcus 9:14-29  Geloofskracht 
ma 17 september Marcus 9:30-50  Belangrijkheid      
di 18 september Marcus 10:1-12  Huwelijkswet 
wo 19 september Spreuken 28:1-13  Tegenstellingen  
do 20 september Spreuken 28:14-28  Oorzaak en gevolg  
vr 21 september 2 Koningen 23:31-24:7 Betaling    
za 22 september 2 Koningen 24:8-17  Weggevoerd         
 
zo 23 september 2 Koningen 24:18-25:7 Martelgang         
ma 24 september 2 Koningen 25:8-17  Ontmanteling    
di 25 september 2 Koningen 25:18-30  Einde verhaal? 
wo 26 september Spreuken 29:1-13  Overeenkomsten en verschillen 
do 27 september Spreuken 29:14-27  Adviezen voor samenleven 
vr 28 september Openbaring 12:1-6  Geboorteverhaal 
za 29 september Openbaring 12:7-12  Overwinning 
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Meditatie                               
 
 

“Ik zal vrede tot uw overheid maken 
                                                  en gerechtigheid tot uw heerseres”. 
                                                                                    Jes. 60:17b 
 
Dit is een fragment uit de zogeheten troosthaftara, die afgelopen sabbat in de synagoge is 
gelezen.  
Een haftara is een profetenlezing, waarmee de lezing van de wet (genomen uit de eerste 5 boeken 
van Mozes) wordt afgesloten. Haftara betekent ook afsluiting. 
We lezen over dit liturgische gebruik in de synagoge in het Nieuwe Testament, zowel bij Jezus als 
bij Paulus.  
Na de lezing van wet en profeten (Hand. 13:14,15) krijgt Paulus het woord in de synagoge van 
Antiochië in Pisidië. 
Een troosthaftara is een lezing die plaatsvindt gedurende een periode van 7 sabbatten die gelegen 
zijn tussen de herdenking van de verwoesting van de tempel en het nieuwe jaar. 
Dit jaar is dat tussen 30 juli en 17 september. 
Na de treurdagen die te maken hebben met de tempel die verwoest is en de vervolgingen is er 
reden tot vertroosting van het volk, vandaar dat in die weken er uitvoerig in het tweede gedeelte 
van Jesaja (vanaf Hfst. 40 ) gelezen wordt: “Troost, troost, mijn volk…” 
Maar ook is er troost nodig met het oog op het komende Nieuwjaar (Rosj Hashana), waarin eraan 
gedacht wordt dat men op die dag a.h.w. voor Gods troon gesteld wordt, zoals wij dat kennen als 
wij denken aan het Laatste Oordeel. Hoe komt een mens daar doorheen ? 
Ieder jaar nu is er een periode van 7 weken, waarin er zelfonderzoek plaatsvindt, tijd wordt 
gemaakt voor berouw over wat verkeerd gegaan is en koerscorrecties worden aangebracht, in de 
hoop dat God ziet dat zijn volk bereid is zich daadwerkelijk te veranderen. Je zou kunnen zeggen: 
deze 7 weken zijn de jaarlijkse APK-keuring van de ziel…!  
En om nu te blijven geloven dat God zich over Zijn volk zal ontfermen, worden er 7 weken lang 
troosthaftara’s gelezen. Die uit Jesaja 60 is de 6e troosthaftara. 
Hij sprak me aan in deze stembusgangweek, vanwege bovenstaande zin: God maakt vrede tot onze 
overheid en gerechtigheid tot onze heerseres! 
Wie dit hoofdstuk leest, wordt getroffen door de vrede die hij erin aantreft: God doet licht opgaan 
over Zijn volk, licht dat te maken heeft met de glorie van God. God schijnt door zijn volk heen en 
het resultaat ervan is dat de volken en de koningen door dat licht worden getrokken en er op af 
zullen gaan met al hun vermogen (talenten, gaven, rijkdommen). Zij komen en doen dat omdat zij 
beseffen dat zij daar in het licht van God werkelijk vrede zullen vinden en tot hun recht zullen 
komen. Het geweld in het land houdt op, er is geen verwoesting en verderf meer. Op de muren 
staat Heil geschreven en op de poorten Lof en de zon gaat niet meer onder en de maan neemt niet 
meer af, want God is er tot een eeuwig licht! 
We hebben in de verkiezingsdebatten weinig tot niets gehoord over die vrede en die gerechtigheid. 
Met God scoor je niet in verkiezingstijd!  
Sterker nog, wie daarover z’n mond opendoet wordt weggehoond en gemarginaliseerd, al is dat 
regionaal en plaatselijk soms (gelukkig) anders. Daarmee ontzeggen we ons de hoop die God geeft 
en die ons land en volk zo nodig heeft. Is niet één van de grote problemen van onze crisistijd een 
vertrouwenscrisis!! 
 Daarom modderen we na 12 september gewoon voort en raken we steeds dieper gevangen in een 
complex van problemen, waarvan we menen dat we die vooral zonder God moeten oplossen. 
Troosteloos! 
En dat terwijl óns de Heiland bekend gemaakt is en Zijn lof  door Zijn gemeente gezongen wordt! 
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GEMEENTEBERICHTEN 
 
In Memoriam 
Op vrijdag 24 augustus is Adriana van Schelven-Bouter overleden in de Breede Vliet. Adri is 95 
jaar geworden. Op dinsdag 28 augustus is zij in stilte begraven en bijgezet bij haar man op de 
begraafplaats te Gouda. Daar lagen haar wortels, haar begin, daar is zij nu ook bij haar levenseinde 
naartoe gebracht. Bij haar graf lazen we het eerste gedeelte van Ps. 19, waar Gods heerlijkheid in 
Zijn schepping bezongen wordt. Adri hield van al wat God ons in de natuur gegeven heeft en tot in 
haar laatste dagen genoot zij ervan als schoonzoon Teun Roobol en dochter Adri Roobol-van 
Schelven met haar gingen wandelen in de tuin van de Breede Vliet of een tochtje maakten naar de 
Maasvlakte waar zij de zee en de lucht kon zien.  
Zij, bakkersdochter en molenaarsvrouw, mocht die taal verstaan en er haar Schepper om prijzen. 
Nu ligt zij vlakbij de oever van de IJssel die door Gouda stroomt… 
Ook kende zij God als haar Verlosser in de Zonne der gerechtigheid die over ons is opgegaan in de 
Here Jezus Christus. Die zon gaat nooit meer onder, ook niet als wij ondergaan. 
Acht jaar geleden was Mevr. Van Schelven wegens gezondheidsomstandigheden in Pernis komen 
wonen, waarvan de laatste drie jaren in de Breede Vliet.  
Haar dochter en schoonzoon in uw voorbede aanbevolen! 
 
 
Jarigen 
Op 17 sept. Dhr. P. Rafel (Eibergenstr. 15 …dat hij en zijn immer wonderschone tuin nog lang 
moge bloeien). 
Op 27 sept. Dhr. C. Berkhout (Velsenaerstr. 17). 
Op 28 sept. Dhr. M. Sijtsma (Vermaetweg 32). 
Van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden! 
 
Een bloem die in de schaduw groeit 
houdt zijn blaadjes dicht. 
een bloem bloeit open in de zon, 
groeit naar het licht. 
      ELB 444:2   
 
 
Jubilea 
Op 15 sept. zijn Dhr. R. Kolmus en Mevr. M.J. Kolmus-Messchaert (Vlielanderstr. 8) 40 jaar 
getrouwd en zijn Dhr. B. Vermaas en Mevr. G. Vermaas-Walgaard (Murraystr. 51) 45 jaar 
getrouwd. 
Op 27 sept. zijn Dhr. H.J. Broesder en Mevr. M. Broesder-Ketting (Schout Eeuwoutstr. 12) 45 jaar 
getrouwd. 
Alle echtparen van harte geluk gewenst met deze dag! 
 
“Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen, 
  uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen; 
  Gij houdt de wacht, 
  en ook al dreigt soms de nacht, 
  reeds glanst het licht van de morgen” 
                       ELB 166:2 
 
 
Zieken 
Op dit moment zijn er geen zieken in het ziekenhuis. Maar er zijn er genoeg thuis, vergeet hen niet 
in uw gebeden! 
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Verpleegtehuizen  
Careyn Zes Rozen     Verpleeghuis Sonneburgh 
Rozenlaan 9/13a, 3202 KC Spijkenisse  Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam 
Mevr. J. Meijer-van der Nol    Mevr. C.P. Dekker-Bouman 
       Mevr. L. van der Stoep-Haak 
Revalidatiecentrum “Rijndam” 
Westersingel 300,3015 LJ Rotterdam 
Dhr. L. Beijer 
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
Bloemen 
Op 2 sept. gingen ze naar: Mevr. J. van der Steen-van der Tak (Burg. van Esstr. 160) en  

       Mevr. L.Vermeer-Meijboom (Labrijnstr. 22). 
Op 9 sept. gingen ze naar: Mevr. J. Meijboom-van der Steen (Burg. Verduynstr. 24) en  

       Dhr. J. ’t Hart (Ring 125). 
 
Giften 
Via ds. Lavooij 1x 5, 3x 10, 4x 20 en 1x 50 euro, niet voor de tekorten van Griekenland, maar voor 
die van de kerk! 
Alle gevers dank! 
 
Bij de diensten 
Het winterwerk gaat weer beginnen, voorzover we ons daarin laten betrekken natuurlijk, anders 
gaat het zomerleven gewoon door… 
Jongeren komen weer samen in clubs, Rock Solid, andere en oudere jongeren reflecteren met 
elkaar over de dingen des geloofs op “Reflex” en geven elkaar nieuwe energie op “Impuls”, de 
zondagsschool draait al en ook de tienerkerk is begonnen.  
Daarnaast gaat er weer een groeigroep draaien en zal de bijbelkring ook van start gaan.  
De Interkerkelijke gebedskring is ‘gewoon’ doorgegaan met haar maandelijkse bijeenkomsten. En 
ook de werkploeg zit in de continuedienst. Daarnaast gaat ook het vergaderwerk weer beginnen.  
Dus naast alles wat gewoon doorgegaan is, beginnen er toch ook weer een heleboel dingen.  
 
Verder wordt in de startdienst ook een ambtsdrager bevestigd: Leen Hoogwerf en nemen we 
afscheid van een andere ambtsdrager: Kees Hoogwerf.  
Na de startdienst drinken we koffie in het Havenlicht, want zonder onze bejaarden kan er geen 
winterwerk van start gaan…Wat doen díe mensen dan, die zoveel niet meer kunnen? 
Zij (kunnen) bidden voor ons, daar hebben zij tijd voor, opdat wat we doen met elkaar ook tot 
zegen mag zijn vóór elkaar en tot eer van God. 
Dus wie weet doen zij wel het meeste en belangrijkste werk! 
Laten we deze zondag dus bezoeken, zowel jong als oud! 
 
Geen uitje 
Helaas er waren te weinig deelnemers om het uitje naar het bijbels museum te Leerdam te laten 
doorgaan. Bootje varen in het verleden beviel beter. Toen hadden we nog meer dan 100 
deelnemers, nu waren het er 6! 
 
Bijbelkring 
Op 19 sept. vangt de Bijbelkring weer aan. Een nieuw seizoen, een nieuw programma, maar wat 
blijft is dat de Bijbel centraal staat. Doet u mee?  
U kunt luisteren, meepraten, vragen stellen en tussendoor krijgt u nog koffie en thee ook! 
In de consistoriekamer om 20.00 uur! 
Willen we gemotiveerd en gefocust leven en werken in de kerk, dan is de bijbel daar de blijvende 
inspiratiebron voor! 
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Belijdeniscatechese 
Wie gedoopt is, heeft het zegel van Gods verbondenheid met hem/haar ontvangen. 
Die verbondenheid van God met ons vraagt om een antwoord: gaan wij die relatie met Hem aan, 
zeggen we daar Ja op? 
Belijdenis doen is beamen wat God al eerder tot u/jou gezegd heeft. 
Mochten er oude(re) of jonge(re) mensen zijn die de tijd rijp achten daar verder over door te 
praten, laten zij gerust contact met mij opnemen, zodat we met een aantal mensen een groepje 
kunnen starten die de vragen die hiermee samenhangen te gaan doordenken? 
 
Gedicht  
We herinneren ons nog dat de dagen in Pernis ieder een eigen kleur hadden, bijv. de maandag. 
Dan werden de stoepjes geschrobd en vooral was het op maandag wasdag! 
Johanna Kruit heeft er een aardig gedicht over gemaakt. 
 
                               Wasdag 
 

Mijn moeder zingt. Zij is alleen 
en hangt de was op lange lijnen. 
Achter de schuur zit ik. Steeds weer verschijnen 
haar handen om de waslijn heen. 
 
God is mijn licht, ik wandel op zijn pad 
zingt zij. De lijnen raken vol. 
De zon legt om haar hoofd een aureool 
van goud dat zij nooit eerder had. 
 
Dan is zij weg. Ik hoor de achterdeur 
eerst open gaan en daarna dicht. 
Achter de schuur zit ik, en mijn gezicht 
is vol van tranen en van wasgoedgeur. 

 
De aanschouwing door een kind van zijn moeder, een huisvrouw van destijds, die vergeleken 
wordt met een heilige, psalmen zingend en voorzien van een aureool !  
 
Pastorieklanken 
Canadezen in de kerk, familieleden die zijn overgekomen, oud-Pernissers soms, dat zijn gasten 
waar we blij mee zijn, maar soms zijn er ook andere gasten in de kerk, waar we minder blij mee 
zijn (of juist wel, dat kan ook nog), omdat die ons waarschuwen dat een voorganger voorbijganger 
zou kunnen gaan. 
Zulks gebeurt bij een hoorcommissie (mijn één na oudste zoon heeft het altijd over een 
ho(rk)commissie!), want dat kunnen predikantenrovers zijn !  
Maar ja, ook in Pernis zijn vele hoorcommissies gevormd en uitgegaan, want daarzonder vindt een 
gemeente nu eenmaal geen predikant.  
Inmiddels heeft u al tweemaal een hoorcie. gezien, die afkomstig is uit het Veluwse dorp Vaassen 
en die zoekt naar een voorziening in een predikantsvacature.  
Op dit moment zijn wij ermee in gesprek en proeven we elkaars nieren… 
 
Nu nog een andere waarschuwing: u weet, op de meeste snelwegen mogen we tegenwoordig 
lekker scheuren, 130 alsof het niks is, alleen let wel op de uitzonderingen….die borden met 
onderschrift, die vertellen wanneer het wel en niet mag…alleen als je 60 rijdt kun je die informatie 
enigszins verwerken…Daarnaast kon u onlangs op de radio vernemen dat er 40% minder boetes 
worden uitgeschreven. Reden: ze zijn erg duur geworden! Laat nu een dag later  bij mij zo’n 
gezellige blauwkleurige prent door de bus vallen van het Justitieel Incasso bureau. Inderdaad, het 
radiobericht klopt, want de fact-check van meer dan een kwart rooie rug staart me aan. 
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Mocht ik een klusje voor u moeten opknappen: autowassen, tuintje spitten, behangen of 
boodschappen doen, ik pak alles aan om deze prent-met-impact te boven te komen! 
En u, lees vooral goed al die ingewikkelde borden, lees ze als een bijbeltekst, nauwkeuriger als uw 
dominee, opdat de sanctie wegens slecht lezen u niet zal treffen en de beloning ervan bij goed 
lezen u niet zal ontgaan !  
Een hartelijke groet van een opnieuw veel fietsende dominee! 
 
 
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA    
Maandag 17 september Kerkrentmeesters  Consistoriekamer 19.45 uur 
 
Benoeming, bevestiging en afscheid 
De kerkenraad maakt met dankbaarheid en blijdschap bekend dat de heer L.J. Hoogwerf zijn 
benoeming als ouderling kerkrentmeester heeft aanvaard. 
De bevestiging zal D.V. plaatsvinden op zondag 16 september aanstaande. 
In deze dienst zal er dan afscheid worden genomen van de heer C. Hoogwerf die als 
kerkrentmeester de afgelopen 1½ jaar (en vele jaren daarvoor) binnen het college van 
kerkrentmeesters actief is geweest. 
Hij treedt nu af om, zoals hij zelf heeft aangegeven, binnen het college van kerkrentmeesters 
ruimte vrij te maken voor zijn broer die, zoals genoemd, is benoemd als ouderling kerkrentmeester. 
Wij zijn dankbaar dat hij dit werk heeft willen doen en dat hij het onderhoud van de kerk wil 
blijven verzorgen en coördineren. 
 
De gemeente wordt gevraagd beide broeders Hoogwerf  in de voorbede te gedenken. 
 
 
Gemeenteavond 
De kerkenraad maakt nu vast aan de gemeente bekend dat er een gemeenteavond is vastgesteld op 
woensdag 17 oktober 2012. 
In de volgende Kerkklanken zal de agenda voor deze avond worden vermeld evenals de begin- en 
geplande eindtijd. 
In het belang van het “gemeente zijn” vragen wij u deze datum alvast in uw agenda te noteren en 
vrij te houden! 
 
Namens de kerkenraad, 
A.C. Bijl (waarnemend) scriba. 
 
Fonds Inwendige Zending 
Op zondag 23 september wordt na afloop van  de morgendienst weer een deurcollecte gehouden 
voor het Fonds Inwendige Zending. Nu reeds van harte aanbevolen. 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Bazaar 2012 
Op zaterdag 25 augustus is weer de jaarlijks bazaar gehouden in en rondom gebouw Rehoboth. 
Ongeveer 05.30u ’s morgens werd er al begonnen met b.v. de voorbereidingen voor oliebollen en 
alles kwam daarna langzaam op gang. 
Door groot en klein werd deze dag bezocht. Bijna iedereen wandelde wel langs de kramen met 
velerlei uitstalling en uitstraling.  
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De kinderen waren niet weg te slaan bij de spelletjes binnen en spel- en knuffelverkoop buiten. 
Handwerk en kleding vonden ook hun weg. Boeken en platen blijven altijd in trek. Want aan de 
prijs kan het nooit liggen.  
De meubelboulevard op het plein kon gelukkig ook droog gehouden worden. Over de prijzen van 
artikelen was nog wel eens discussie, maar de handen werden op elkaar geslagen voor een goede 
prijs. 
De diverse eet- en drinkstands werden ook bezocht, zodat iedereen met gevulde tas Rehoboth kon 
verlaten. En heel de dag door klonk er gezellige muziek. 
Rond 16.00u werd begonnen met alles op te ruimen en zaten we daarna met ruim 50 vrijwilligers 
te wachten op de voorlopige financiële uitslag en dat was het mooie bedrag van € 17.500.  
De voorzitter van de Bazaar (C. Hoogwerf) overhandigde dit symbolisch aan de voorzitter van het 
College van Kerkrentmeesters (H. Verheij) en deze was zeer verheugd. 
Rond 18.00u was de rust weer weergekeerd. 
Velen hebben het gehele jaar of de gehele week voor de bazaar weer hun steentje bijgedragen en 
daarvoor hierbij iedereen bedankt!! Het was een prachtige geslaagde dag. 
Als u foto’s wilt zien van deze dag, ga dan naar de internetsite van de kerk, 
(www.hervormdpernis.nl). 
 
Namens de Bazaarcommissie en het College van Kerkrentmeesters,  
Arie den Ouden, secretaris. 
 
 
Extra collecte voor het tekort op de begroting 2012 van de kerkrentmeesters 
Op zondag 16 september a.s. wordt de 1e extra collecte voor het begrote tekort van het College 
van Kerkrentmeesters gehouden. 
Het begrote tekort voor 2012 bedraagt € 25.750,=. Een groot bedrag. Maar in vergelijk met 
voorgaande jaren is dit tekort als gevolg van genomen bezuinigingsmaatregelen weer een stuk 
lager. 
Niettemin staan we als gemeente toch voor de taak en uitdaging dit bedrag op te brengen. Als 
kerkrentmeesters weten we ons gesteund door een gemeente die zijn verantwoording in financieel 
opzicht kent. Het is daarom dat we de opbrengst van de collecte op zondag 16 september met 
vertrouwen tegemoet zien. 
  
Namens uw college van kerkrentmeesters, 
J. Sekeris, penningmeester 
 
 
Opbrengst collecten augustus 2012       ________________ 
  5 - 8  €   141,60   bonnen: €   70,30 
12 - 8  €   164,30      €   63,50 
19 - 8  €   146,21      €   77,20 
26 - 8  €   161,25      €   54,10 

€   613,36  waarvan:   6x  €   5,-          € 265,10 
Bonnen: €   265,10  5x  € 10,- 
TOTAAL €   878,46  6x  € 20,- 
  =======  1x  € 50,- 
 
 
Opbrengst offerblokken augustus 2012 
  € 120,65 
Bonnen: €   53,20 
Totaal  € 173,85 
  ====== 
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DIACONIE 
 
Kerkradio-uitzending 
Donderdagavond 27 september tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio-uitzending.  
Muziek van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten.  
U kunt ons beluisteren via het geluidskanaal van de - Hervormde Kerk -.  
De uitzending is ook voor iedereen te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl.  
Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.  
Teun en Rien Roobol.  
 
Overzicht diaconiecollecten augustus 2012 
  5 augustus  € 221,35 
12 augustus  € 204,60 
19 augustus  collecte bestemd voor de zending 
26 augustus  € 167,95 
 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften van de maand augustus.  
Ontvangen via Mevr. J. Boele      4x € 5,- + 2x € 10,- 
                        Mevr. Grinwis en Mevr. Bosloper  1x € 9,-  
Zelf heb ik ontvangen                   € 5,-  
Ook deze keer weer hartelijk dank 
Aukje Koole            
 
H.V.G."Wees een zegen" 
Donderdag 20 september is er weer een verenigingsavond. We hopen u allen weer te mogen 
verwelkomen op deze eerste avond na de vakantie. Zoals gewoonlijk is deze eerste avond een 
eigen avond. De volgende verenigingsavond is op donderdag 4 oktober 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
Jopie Jansen-van Bennekum 
 
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 26 september houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van 
Esstraat 46. Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom. 
Namens de leidsters,  
Janny Bosloper 
 
 

JEUGDWERK 
 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 16 september Zondagsschool  
en 23 september  Vertrek vanuit de kerkdienst  
 

Maandag 17 september Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en 24 september  Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 17 september Gospeljongerenkoor “Revival” 
en 24 september  Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
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OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
Bedankje 
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten en bloemen die wij mochten 
ontvangen voor ons 45 jarig huwelijk. 
Bert en Leni Meijboom-Meijndert 
 
 
“Geloven in meer!” bij de Gemeente Groei Groepen  
 
Geloven in méér! 
In de maand oktober begint het nieuwe seizoen van de Gemeente Groei Groepen. Het thema is dit 
jaar “Geloven in méér!” Het sluit aan bij de missionaire actie “Is er meer?”, die in september wordt 
gehouden. We zullen het seizoen beginnen met enkele avonden over de basisvragen van het 
geloof. Daarna denken we achtereenvolgens na over wie God is, over wat het betekent om in Hem 
te geloven en over hoe geloven hoop kan geven. We doen dit aan de hand van een boekje met 
gespreksstof van het Evangelisch Werkverband. 
 
Wat is een Gemeente Groei Groep? 
Een GGG is een kleine groep mensen die één keer per twee weken (16 keer per jaar) in een 
huiskamer samenkomt. De gedachte achter de GGG is dat je als deelnemer gaat groeien in geloof, 
getuigenis en gemeenschap. Door met elkaar in de Bijbel te lezen en erover door te praten, krijgt je 
geloof meer diepgang. Door in een kleine groep onder woorden te brengen wat je geloof voor je 
betekent, praat je er ook gemakkelijker over op je werk of op de sportvereniging. In een kleine 
groep leer je je mede-gemeenteleden beter kennen dan rond en tijdens de kerkdiensten. Moet je 
daarvoor een “super-gelovige” zijn? Nee, het is juist de bedoeling om met elkaar op zoek te gaan 
en van elkaar te leren! 
 
Doe mee! 
Wil je ook groeien in geloof, getuigenis en gemeenschap? Meld je dan aan door de onderstaande 
strook ingevuld in te leveren. Aanmelden per email kan ook. Bij het vaststellen van de avond 
waarop we samenkomen, houden we rekening met je voorkeur. Het is ook mogelijk om eerst een 
keer te komen kijken of de GGG iets voor je is. Ook dat kun je  op de aanmeldingsstrook 
aangeven.  Graag uiterlijk vrijdag 21 september aanmelden, want we streven ernaar om begin 
oktober met de GGG te beginnen. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
⃝ Ik wil dit jaar deelnemen aan de GGG 

⃝ Ik wil eerst een keer komen kijken op de GGG 

Ik kan (meestal) op de volgende avonden: 

⃝ maandag ⃝ dinsdag ⃝ woensdag ⃝ donderdag  ⃝ vrijdag 
 
Naam: ____________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________ 

Telefoon: __________________________________ 

Email-adres: _______________________________ 

 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis       http://www.hervormdpernis.nl 
 
Predikant   : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis        416 17 24 
 
1e Scriba   : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55 , 3195 SK Pernis           416 74 37 
(waarnemend)  
    
 
Kerkgebouw   : Ring 1, 3195  XB Pernis          472 27 59 
Koster    : dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26, 3195 RS  Pernis       416 44 33 
 
College van kerkrentmeesters 
Secretaris   : dhr.A den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis       438 51 98 
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis       416 43 44 
Postrek.nr   : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr   : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis   
 
Diaconie 
Secretaris   : dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis         438 83 60       
Penningmeester : vacature 
Bankrek.nr   : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Kerktelefoon   : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis       848 70 14 
Kerkauto   : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis       416 74 37  
Aanvragen opname: dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189, 3195 AE Pernis     416 46 98 
         kerkdienst    
 
Zending 
Secretaresse      : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46 
Bankrek.nr   : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis 
 
Verenigingsgebouw “Rehoboth”           416 41 25 
Inlichtingen   : dhr H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis                 295 01 15 
 
Bovenzaal “Rehoboth”            416 36 49 
Secretaresse   : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17 
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3, 3195 GB Pernis       416 34 57 
Bankrek.nr   : 3532.62.056 
Sleuteladres   : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis       438 51 33 
 
 
 
J.V.R. “Margriet” 
Sleuteladres   : dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis       438 48 25 
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis       416 72 51 
 
Thuiszorg Rotterdam   
Huishoudelijke verzorging - Persoonlijke verzorging - Thuisbegeleiding - Specialistische 
verpleging  -  Persoonsalarmering  -  Cursussen  -  Servicepas Rotterdam  -  Thuiszorgwinkel 
Rotterdam.        Klantenservice (010) 282 60 00          www.thuiszorgrotterdam.nl 
 
VraagWijzer Pernis van Stichting Welzijn Hoogvliet   
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn:  
Wijkservicecentrum, G..A.Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis, tel: 472 28 09 
Email: a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl  Spreekuren: zie de Wijkpost  
   
 
 
 

mailto:a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl

