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KERKDIENSTEN 

 
 
Zondag 2 september 2012_     ___________________________                                                    _                
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18.30 uur : ds. D. van Duijvenbode te Monster 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : mevr. P. Boekholt-Rep   dhr. W. Ketting 
        dhr. W. Ketting 
 
Commissie van ontvangst: mevr. N. Lavooij-van Dijk / dhr. R. van der Leeden  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. G. van Hilten, tel. 438 51 33 
 
Oppasdienst :  Ineke Koert en Nel van der Stoep 
Zondagsschool: Siska Verheij 
                           
 
Zondag 9 september 2012 _     ____________________________                                                _                                   
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Viering Heilig Avondmaal 
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. B. Koert     dhr. W. Ketting 
Avonddienst   : dhr. B. Koert     dhr. C.A. van Dijk 
 
Commissie van ontvangst: mevr. J.A. van Opstal-Stougie / dhr. A.A. van der Kuil  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. L. Lodder, tel. 438 57 63 
 
Oppasdienst :  Siska Verheij en Janny van Wingerden 
Zondagsschool: Jolien Roobol 
                           
 
 
 

BIJBELROOSTER 
 
zo   2 september Spreuken 25:1-14  Eerlijk en toch niet alles zeggen 
ma   3 september Spreuken 25:15-28  Raadgevingen           
di   4 september  Spreuken 26:1-12  Reageren op dwaasheid 
wo   5 september Spreuken 26:13-28  Over luiheid en ruzie 
do   6 september Spreuken 27:1-14  Wijze raad     
vr   7 september Spreuken 27:15-27  Scherp opgemerkt 
za   8 september Psalm 54   Gebed na verraad                    
 
zo   9 september 2 Koningen 21:1-18  Het gaat weer mis 
ma 10 september 2 Koningen 21:19-26  Moord en doodslag                      
di 11 september 2 Koningen 22:1-13  Belangrijke vondst    
wo 12 september 2 Koningen 22:14-20  De profetes spreekt 
do 13 september 2 Koningen 23:1-14  Hervormingsdag 
vr 14 september 2 Koningen 23:15-30  Ingrijpende maatregelen 
za 15 september Marcus 9:1-13   Verschijning  
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Meditatie                              

 
“Rots der ontkoming” 

                                                                           (1 Sam. 23:28) 
 
Langzaam maar zeker bereiken de effecten van de crisis ook ons: de werkeloosheid is flink 
toegenomen, de bouw ligt nagenoeg stil, er zijn veel faillissementen, de euro blijft instabiel en 
steeds vaker klinkt de vraag hoelang nog…, het consumentenvertrouwen ligt onveranderd laag om 
maar te zwijgen van de crisis in het Midden-Oosten rondom Syrië (chemische wapens), Iran  
(nucleaire bewapening) en Egypte (waar de Moslimse Broederschap de scepter zwaait) en 
inmiddels loeren er ook weer gevaren in de hoorn van Afrika nu Meles van Ethiopië gestorven is 
en allerlei terroristische groeperingen wellicht hiervan gebruik zullen maken de regio onrustig te 
maken.  
Daarnaast is de wapenwedloop zo enorm dat de hele wereld lijkt op wat ooit de wijk Roombeek 
heette in Enschede… 
Van alle kanten lijken we omsingeld en in het nauw gedreven en zullen in zulke omstandigheden 
mensen zich niet als katten in het nauw gaan gedragen? 
 
Ook David, door Saul achtervolgd, is steeds verder in het nauw gedreven en bevindt zich in een 
rots bij Maon, een gebied dat ten westen van de Dode Zee in de woestijn van Juda ligt, zoals mijn 
historische atlas vertelt! 
Zijn laatste uur lijkt geslagen, het is nog een kwestie van uren en zo staat er …”Saul en zijn 
mannen stonden op het punt David en diens mannen te omsingelen en te grijpen…”! 
Maar uitgerekend op dat moment komt er een bode van Saul die meldt dat de Filistijnen het land 
zijn binnengevallen, waardoor Saul onmiddellijk wegtrekt en hén tegemoet gaat. 
 
Op het nippertje is David van de ondergang gered en dan staat er: daarom noemt men die plaats: 
Rots der ontkoming.  
Iedere keer als David die rots ziet zal hij eraan herinnerd worden dat hij daar ontkomen is aan de 
dood! 
En hoe vaker hij er over nadenkt, hoe meer hij beseft dat hier Gods leiding achter zit die juist op 
dat moment die bode zond om Saul te laten wegtrekken. 
In de crisis, op het moment van de totale omsingeling is er ontkoming geweest.  
Een Godsgeschenk!  
Die rots is er nog, voorzover u dat nog niet wist.  
In de woestijn, schrijft de apostel Paulus, was er een rots die meetrok, waaruit het volk water 
ontving en dan zegt hij (tot onze verrassing): die rots was Christus (1 Kor. 10:4)! 
Opnieuw is David in de woestijn, alsof hij de weg van zijn volk opnieuw moet gaan en opnieuw is 
daar de rots.  
En dat geldt ook voor ons, het volk door de Here Jezus verworven, trekkend door de woestijn van 
dit leven, dat een leven is dat van crisis tot crisis gaat (moet gaan!) om telkens weer te beseffen dat 
wij die ene rots ter ontkoming nodig hebben. 
 
Mocht u nog es langs de kerk lopen of fietsen, bedenk dan dat God in uw dorp nog een rots ter 
ontkoming heeft geplaatst waar het evangelie van uw bevrijding verkondigd wordt voor mensen 
die in het nauw gebracht zijn. Alleen dat weerhoudt ons ervan om als katten in het nauw rare 
sprongen te maken en geeft ons om ondanks alles met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien!  
Mogelijk dat u niet meer alleen langs de kerk gaat, maar er ook in om die vrijplaats te bezoeken in 
een wereld die op het punt staat u en mij volkomen te omsingelen...! 
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GEMEENTEBERICHTEN 
 
Jubilea 
Op 1 september zijn Dhr. J.A. Struik en Mevr. C.H. Struik-van Rijsbergen (Madroelstraat 8)  
45 jaar gehuwd. 
Op 2 september zijn Dhr. F. van Wijk en Mevr. S. van Wijk-Benne (Havenlicht) 70 jaar getrouwd. 
Hier wordt maar liefst platina uitgereikt!! 
Op 6 september zijn Dhr. J.D. van Opstal en Mevr. J.A. van Opstal-Stougie (G.A. Soetemanweg 
36G) 50 jaar getrouwd. 
Tenslotte op 11 september zijn Dhr. M. Jongejan en Mevr. A.W. Jongejan-Buitendijk 
(Vroomstraat 1) 25 jaar getrouwd. 
Alle echtparen proficiat! 
 
Wandel in de Heer, gij die Hem aanvaardde 
wortel meer en meer die in zijn verbond 
goede bodem vond, grond om in te aarden. 
 
Wat u is geleerd heeft geen mens bedrogen 
wat er wordt beweerd houd het goede land 
aan de overkant, Kanaän voor ogen. 
(uit: Zingend Gezegend 90:1, 3) 
 
Jarigen 
Op 4 sept. Dhr. A. Hoogwerf (Havenlicht 104). 
Op 10 sept. Mevr. C. van der Stoep-van Gelder (G.A. Soetemanweg 59b) en Mevr. I. H.Visser-
Roos (Havenlicht 213). 
Van harte, een fijne dag en een gezegend jaar toegebeden! 
 
“Gods goedheid is te groot 
  voor het geluk alleen 
  zij gaat in alle nood 
  door heel het leven heen” 
                     Gez. 223:2 
 
Zieken 
In het Ikazia is opgenomen Dhr. L. Beijer (Burg. van Esstr. 220). 
Wij wensen hem en de zijnen sterkte van Boven toe in wat zo plotseling hem overvallen heeft! 
Eveneens in het Ikazia is opgenomen Mevr. J.H. Meijboom-van der Steen (Burg. Verduynstr. 24) 
Wij wensen haar en de zieken thuis Gods nabijheid toe. 
 
Verpleegtehuizen  
Verpleeghuis Sonneburgh    Careyn Zes Rozen 
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam  Rozenlaan 9/13a, 3202 KC Spijkenisse 
Mevr. C.P. Dekker-Bouman    Mevr. J. Meijer-van der Nol 
Mevr. L. van der Stoep-Haak 
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
Bloemen 
De bloemen van 19 aug. gingen naar de Fam. Den Uyl (G.A. Soetemanweg 74) en naar  
Mevr. A.A. den Otter-Riegman (G.A. Soetemanweg 55a). 
De bloemen van 26 aug. gingen naar Mevr. W. Meijboom-Walgaard (Havenlicht 168) en  
Dhr. R. van Poppel (Ring 243). 
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Giften 
Via Ds. Lavooij 2x € 50, 2x €10 voor de kerk en 1x € 20 voor het bloemenfonds! 
Onze dank! 
 
Bij de diensten 
September begint met de voorbereiding op de viering en de nabetrachting van het Heilig 
Avondmaal. Vroeger zeiden we dat de R in de maand zat en gingen we weer massaal aan de 
levertraan (een enkeling doet het nog, zo vernam na die radio-uitzending van iemand in den 
lande…) om de winter door te komen; misschien mogen wij in dit verband zeggen dat deze 
drieslag van het Avondmaal ons helpt het winterseizoen gesterkt door te komen. 
Wie kan de gemeenschap met Christus, het delen in Zijn lichaam en bloed missen, wie zou dat 
willen nalaten of verwaarlozen? Brood en wijn vormen het hoogtepunt van de eredienst en 
bezegelen wat wij in Gods Woord ontvangen, namelijk de Gekruisigde en Opgestane Here, die met 
ons is alle dagen tot aan de voleinding der wereld en die zal wederkomen om de Zijnen te halen, 
opdat zij eeuwig bij Hem mogen zijn. Voor dat bruiloftsmaal bent u genodigd! 
 
Startweekend 
Er schijnt in Leerdam een Bijbels Museum te zijn, waar vele kerkelijke groepen al te gast geweest 
zijn. Wij, de commissie die het startweekend organiseert, leek het goed te peilen of er bij ons ook 
animo is om met auto’s naar Leerdam te rijden en daaraan een bezoek te brengen op zaterdag 15 
sept. Het kost ons 5 euro per persoon (koffie/thee of limonade erbij inbegrepen) en samen moeten 
we als groep 15 euro ophoesten voor een gids die ons in het kleine museum tekst en uitleg geeft. 
Ik moet wel opgeven hoeveel mensen er meekomen, want dan maken zij die zaterdag ruimte voor 
ons. Graag uw naam en met hoeveel u bent opgeven en of u bereid bent om te rijden! 
Het komt allemaal nog op de zondagsbrief, waaraan een strookje vastzit en begin sept. zou ik het 
graag willen weten, zodat we het rondzetten. 
Is dit ook voor kinderen leuk ? 
Het antwoord van het Leerdamse Bijbelmuseum is: zeker, want wij zien hier ook veel kinderen 
komen die het allemaal erg leuk gevonden hebben. De gids weet ze te boeien en erbij te betrekken! 
Denk erover na en vul dan uw naam in! Opdat we met elkaar een gezellig startzaterdag hebben. Ik 
denk half tien vertrek, een picknicklunch ergens aan de Linge (brood meenemen) en om 15.00 uur 
uiterlijk weer thuis!  
In de zondagsbrief vindt u een strookje om uw naam op te geven, met hoeveel personen u meegaat 
en of u bereid bent te rijden en hoeveel personen bij u in de wagen kunnen. T/m zondag 2 sept. 
kunt u zich opgeven!  
  
Interkerkelijke gebedskring 
Die komt voor de verandering samen op 1 sept. om 19.30 uur op de picknickbank bij de ouwe 
steiger, tenzij het weer het niet toelaat. Dan gewoon in de consistoriekamer. Raadpleeg de 
buienradar of kijk gewoon naar buiten om 19.25 uur en spoed u dan, herwaarts óf derwaarts!  
Startweekend ( herhalen ) 
Toevoegen…In de zondagsbrief vindt u een strookje om uw naam op te geven, met hoeveel 
personen u meegaat en of u bereid bent te rijden en hoeveel personen bij u in de wagen kunnen. 
T/m zondag 2 sept. kunt u zich opgeven!  
 
Belijdeniscatechese 
Wie gedoopt is, heeft het zegel van Gods verbondenheid met hem/haar ontvangen. 
Die verbondenheid van God met ons vraagt om een antwoord: gaan wij die relatie met Hem aan, 
zeggen we daar Ja op? 
Belijdenis doen is beamen wat God al eerder tot u/jou gezegd heeft. 
Mochten er oude(re) of jonge(re) mensen zijn die de tijd rijp achten daar verder over door te 
praten, laten zij gerust contact met mij opnemen, zodat we met een aantal mensen een groepje 
kunnen starten die de vragen die hiermee samenhangen te gaan doordenken? 
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Gedicht 
Kort na de 1ste W.O. maakte de Engelstalige dichter William Butler Yeats een gedicht over de 
wederkomst. Het is een gedicht, waarin je de spanning voelt van enerzijds het verlangen naar de 
komst van de Heer en anderzijds de verschrikkingen die eraan vooraf zullen gaan. 
Het gedicht is het boek Openbaring in een notendop… 
 
                          De wederkomst 
 
Draaiend en draaiend, de cirkel wordt steeds groter, 
dus hoort de valk de valkenier niet meer; 
alles gaat stuk; het midden houdt geen stand; 
de wereld moet het doen met anarchie, 
bloeddonker komt het tij op. Overal 
verdrinkt de ceremonie van de onschuld; 
de beste mensen willen niks, terwijl de slechtste 
vol vuur zijn en volledig overtuigd. 
 
Nu zal de openbaring toch dichtbij zijn; 
Nu zal de wederkomst toch heel dichtbij zijn. 
De wederkomst! Het woord is net gevallen 
als een verschijning van de wereldgeest 
mijn beeld verstoort. Ergens in het woestijnzand 
beweegt een leeuwenlichaam met een mensenhoofd 
en met de lege harde blik als van de zon 
de trage dijen. Alle kanten op 
schieten de schaduwen van bange vogels weg. 
Het wordt weer donker, maar ik weet nu 
dat twintig eeuwen stenen slaap 
een nachtmerrie beleven door een schommelende wieg 
en welk ruig beest, nu eindelijk zijn tijd komt, 
kruipt richting Bethlehem, en wordt daar dan geboren ? 
  
Iedere vertaling pleegt verraad aan het oorspronkelijke, maar het geeft ondanks dat toch een 
indruk. En wie Joni Mitchell kent, zij zingt het op de c.d. Night Ride Home. 
Afgelopen zondag (26 aug.) hebt u trouwens een preek gehoord over Openb. 12, waarin die 
tegenstelling centraal stond. 
 
Pastorieklanken 
Hoe warm het was, die zondag de 19e, dat zullen we ons nog lang heugen. Het was niet 
gemakkelijk een verkoelend plekje nog te vinden en we hebben dan ook zelden zo vaak stoelen 
verplaatst in de tuin. Pas nu kwamen we erachter dat we geen parasol hadden… 
Ook in de kerk was het warm, vandaar dat ik voor het eerst in 26 jaar in een wit overhemd met 
korte mouwen dienst heb gedaan, in lijn met de andere ambtsdragers en vele gemeenteleden die in 
het wit waren. Het leek wel een bruiloftsdienst, al die witte gewaden. 
Maar is niet iedere dienst een voorbereiding op de Grote Bruiloft? 
’s Middags om 15.00 uur moest ik nog ergens voorgaan, toen was het nog warmer, maar gelukkig 
was ook daar een vreugdevol wit toegestaan. 
Komende zaterdag/zondag zal het plaatje er totaal anders uitzien. Sneu voor de bazaar, waar we 
liever geen regen zien, ook al heeft te grote hitte ook geen aantrekkingskracht…, sneu ook voor 
mijn moeder die de hele familie trakteert op een boottochtje over de Nieuwkoopse plassen. 
Passende lezing voor die dag zal zijn: de storm op het meer! 
Komende maandag gaat ook voor Stijn de school beginnen en om 8.15 uur moet hij zich al 
vervoegen op het “Groen” in Vlaardingen, gelukkig met een aantal vrinden van het Waterschip. 
Een nieuwe fase in zijn leven en ook voor ons, want voor het eerst zijn er geen eigen kinderen 
meer op de basisschool! Dan besef je dat je langzamerhand toch ouder wordt….! 
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA     
Dinsdag   4 september Kerkenraad   Consistoriekamer 19.30 uur 
Woensdag   7 september Consistorie   Consistoriekamer 19.45 uur  
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Solidariteitskas (voorheen generale kas) 
Zoals u bekend is worden wij jaarlijks aangeslagen voor de Generale Kas. Dit betekent dat wij per  
belijdend lid een vast bedrag dienen te betalen. Daarom wordt u jaarlijks altijd gevraagd hieraan  
uw bijdrage te leveren. Verschillende van u hebben al gehoor gegeven aan onze vorige oproep en 
zijn overgegaan tot het betalen van € 10,-- per belijdend lid. 
Als kerkrentmeesters willen wij, aan diegenen welke het bedrag nog niet gestort hebben, vragen  
alsnog over te gaan tot het storten van dit bedrag op bankrekeningnummer 3532.02.509 of 
girorekening 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis o.v.v. solidariteitskas 2012. 
Uw kerk te Pernis behoeft dan niet voor u te betalen, want zij wordt wel aangeslagen voor alle 
belijdende leden. 
Namens het college van kerkrentmeesters, 
J. Sekeris, penningmeester 
  
 

DIACONIE 
 
Collecte Heilig Avondmaal  
Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop 
biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en 
verslavingsproblematiek.  
Mensen die zijn vastgelopen in het leven, kunnen terecht bij De Hoop ggz in Dordrecht. Zowel 
mensen met een verslaving als met psychosociale problemen zijn welkom.  
Bij De Hoop wordt niet alleen gewerkt aan het oplossen van deze problemen, maar krijgen mensen 
ook de kans om opnieuw te leren leven, te leren werken en - indien van toepassing - te leren 
opvoeden. De Diaconie beveelt de collecte van harte aan. 
 
Heilig Avondmaal in Het Havenlicht 
Op donderag 13 september hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren in Het Havenlicht. 
Voorganger is ds. C.E. Lavooij en de dienst begint om 14.30 uur.  
De collecte in deze dienst is bestemd voor Stichting “De Hoop”te Dordrecht. Wij bevelen deze 
collecte nu reeds van harte bij u aan. 
Wij hopen met elkaar een goede maar bovenal gezegende dienst te hebben. 
De Diaconie 
 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften van de maand augustus.  
Ontvangen via Mevrouw C. de Ruiter-de Jong   € 10,- + € 5,- 
                        Mevrouw Verheij-Aalbers           € 10,- 
Zelf heb ik ontvangen                                          € 5,- + € 10,- 
Ook deze keer weer hartelijk dank!  
Aukje Koole            
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JEUGDWERK 
 
 

JeugdactiviteitenJeugdactiviteitenJeugdactiviteitenJeugdactiviteiten    
 

Zondag 2 september  Zondagsschool  
en 9 september  Vertrek vanuit de kerkdienst  
 

Maandag 3 september Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en 10 september  Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 3 september Christelijk koor “Revival” 
en 10 september  Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
 
 

 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
*** Bedankje  *** 
Hartelijk dank voor de vele kaarten, attenties, telefoontjes en bloemen die ik tijdens mijn verblijf in 
het ziekenhuis en zorg-instelling heb mogen ontvangen. 
Hartelijke groet, Rie van der Star 
 
Bid, zing, en wees stil ... in Rome! 
Bidden, zingen, en stil zijn, wat is daar nu leuk aan? Kom naar Rome en beleef samen met meer 
dan 30.000 jongeren uit heel Europa hoe bijzonder Taizé is! 

Dit jaar vindt voor de 35e keer de Europese Jongeren Ontmoeting van Taizé plaats, en voor deze 
editie is Rome de uitverkoren stad, waar jongeren vanuit heel Europa tussen 28 december 2012 en 
2 januari 2013 bij elkaar zullen komen voor de Pelgrimage van vertrouwen op aarde. De 
werkgroep Taizé Rotterdam e.o., JOP en Jong Katholiek zorgen voor de reis en inschrijving bij 
Taizé zodat jij mee kunt naar Rome. 
 
Wil je meer te weten komen over Taizé in Rome? Neem dan eens een kijkje op www.taize.fr. 
Wil je meer informatie over de reis naar Rome? Stuur dan een email naar taizerome@gmail.com. 
 
Als je in (de buurt van) Rotterdam woont, kom dan ook eens naar de Paradijskerk, Nieuwe 
Binnenweg 25, waar iedere  vrijdag om 17.30 uur een Taizégebed plaatsvindt. Op de derde vrijdag 
is er aansluitend een maaltijd gevolgd door een zangworkshop of gespreksgroep. Meer informatie 
hierover vind je op www.taizeinrotterdam.nl. 
 
Vrijwilligers gezocht !  
Het restaurant van Het Havenlicht is op zoek naar vrijwilligers die vanaf 12.00 uur - 14.00 uur 
willen meehelpen met het verstrekken van de warme maaltijd in het restaurant. 
De werkzaamheden bestaan uit het dekken van de tafels, het serveren van de maaltijd en het 
afruimen na afloop van de warme maaltijd in het restaurant.  
De vrijwilliger mag zelf ook mee-eten in het restaurant! 
De vrijwilliger wordt ondersteund door een vaste medewerker van het restaurant. 
Het restaurant is 7 dagen per week geopend. 
Als u geïnteresseerd bent , kunt u contact opnemen met onze coördinator vrijwilligerswerk, Ariana 
Faasse. 
Ook voor extra informatie kunt u haar bellen op het volgende telefoonnummer: 010-2631888 
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VERGEET CAFE 
Uitnodiging voor: 

• Mantelzorgers met of zonder degene waar voor wordt gezorgd 
• Belangstellenden, werkende in de zorg die geïnformeerd willen worden over de (on)mogelijkheden 

van iemand die lijdt aan de gevolgen van dementie. 
 
Als uw partner of degene waar u voor zorgt verschijnselen krijgt die met dementie te maken hebben wilt u 
hierover breed geïnformeerd worden. Het Vergeetcafé zoals dat in Pernis georganiseerd wordt geeft hiertoe 
de mogelijkheden. 
Vier keer per jaar geven we u voorlichting waar u belang bij heeft, steeds met een ander onderwerp over het 
thema dementie. 

Donderdag 27 september 2012 
“GELOVEN en DEMENTIE” 

Mevrouw Dr. Rieke Mes 
Bij iemand met dementie kan het geloof soms vrij plotseling een wending krijgen. De gewoonten van het 
geloven worden niet meer nodig geacht of komen juist sterker naar voren. Het is belangrijk gehoor te geven 
aan de behoefte aan religie. Voor de verzorgenden van de dementerenden kan het moeilijk zijn hiermee om 
te gaan. Mevr. Rieke Mes kan ons hiervoor richtlijnen bieden. 
Datum: donderdag 27 september 2012 
Tijd:  17.00 uur tot 19.00 uur 
Locatie: Woonzorgcentrum Het Havenlicht 
  Velsenaerstraat 4, 3195 RP Pernis 
Wat:  “Geloven en Dementie”door mw. Rieke Mes. 
Kosten: Voor de niet vaste bezoekers vragen wij een bijdrage van €2,00 voor de koffie/thee, soep en 

broodje. 
Inloop vanaf 16.30 uur met koffie/thee. Om ongeveer 18.00 uur staat er voor u een kopje soep en een 
broodje gereed. 
Van te voren opgeven is noodzakelijk i.v.m. de maaltijd. Doe u dit s.v.p. voor 23 september bij één van de 
volgende telefoonnummers of per e-mail. 
Voor informatie over het vergeetcafé kunt u contact opnemen met de locatiemanager van het Havenlicht, 
Ineke van Twillert 010-263 18 88 of met Anneke van der Schee, coördinator Steunpunt Mantelzorg 010-
472 28 09. 
E-mail: i.van.twillert@sonneburgh.nl of a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis                                                 http://www.hervormdpernis.nl            
 
Kerkgebouw                             Predikant                             Scriba (waarnemend)   
Ring 1, tel: 472 27 59                ds C.E. Lavooij                     dhr. A.C. Bijl 
Koster: dhr C. van der Stoep     Ring 21, 3195 XB Pernis      Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis  
tel: 416 44 33                             tel. 416 17 24                        tel. 416 74 37        
 
Rehoboth                tel: 416 41 25 Bovenzaal Rehoboth                tel: 416 36 49  
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis   
Inlichtingen: dhr. H.J. Verheij Secretaresse: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen 
tel: 295 01 15 tel: 416 50 17 
 
Diaconie                                          College kerkrentmeesters                 Administratie collectebonnen 
Bankrek.nr.: 3532.02.584                Bankrek.nr.: 3532.02.509                    Bankrek.nr.: 3532.57.230 
                                                         Postgiro: 63.27.27   
 
Verdere informatie (overige adressen en informatie vindt u in de Wegwijzer) 
Thuiszorg Rotterdam      
Huishoudelijke verzorging  -  Persoonlijke verzorging -  Thuisbegeleiding  -  Specialistische verpleging 
Persoonsalarmering  -  Cursussen  -  Servicepas Rotterdam  -  Thuiszorgwinkel Rotterdam 
Klantenservice (010) 282 60 00  www.thuiszorgrotterdam.nl 
VraagWijzer Pernis van Stichting Welzijn Hoogvliet  
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn:  
Wijkservicecentrum, G.A. Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis, tel. 472 28 09 
Email: a.vanderschee@welzijnhoogvliet. Spreekuren: zie de Wijkpost                                            
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