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KERKDIENSTEN

Zondag 29 april 2012                               _____________________________________________
09.30 uur : de heer J. Bos te Rotterdam-Zuid
18.30 uur : Kandidaat W. van Stuijvenberg te Waddinxveen

Ouderling van dienst en afkondiging Organist   
Morgendienst : mevr. P. Boekholt-Rep dhr. A. Stortenbeker

dhr. C.A. van Dijk

Commissie van ontvangst: Marco van der Stoep / Robert van der Stoep 
Collecte : Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto : dhr. A.C. Bijl

Oppasdienst : Nel van der Stoep en Manon Meijboom
Zondagsschool: Groep 1 - Conny van Dijk

Groep 2 - Janny Verheij en Anneke Bruinse

Zondag 6 mei 2012                               _______________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : ds. T. Wegman te ‘s-Gravenhage

Ouderling van dienst en afkondiging Organist   
Morgendienst : dhr. H.J. Verheij dhr. W. Ketting

dhr. W. Ketting

Commissie van ontvangst: mevr. I. Koert-Wemelsfelder / mevr. T. van der Steen-den Ouden 
Collecte : Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto : dhr. G. van Hilten

Oppasdienst : Ineke Koert en Aukje Koole
Zondagsschool: Groep 1 - Christien Roobol

Groep 2 - Petra Sekeris en Siska Verheij 

Zondag 13 mei 2012   ______________________________________________
09.30 uur : ds. R.J. van Amstel te Barendrecht
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij

Ouderling van dienst en afkondiging Organist   
Morgendienst : dhr. B. Koert dhr. A. den Ouden

dhr. C.A. van Dijk

Commissie van ontvangst: mevr. C. Vink-van Tielen / mevr. N. Lavooij-van Dijk 
Collecte : Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto : dhr. L. Lodder    

Oppasdienst : Connie Ruizeveld de Winter en Vera Groeneweg
Zondagsschool: Groep 1 - Jannette Molendijk

Groep 2 - Conny van Dijk en Jolien Roobol

Donderdag 17 mei 2012 - Hemelvaartsdag_(dienst in Gereformeerde Kerk)______________ _      
09.00 uur: ds. C.E. Lavooij

Kerkauto: dhr. D.J. Verheij
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BIJBELROOSTER

zo 29 april Johannes 10:11-21 De goede herder
ma 30 april Psalm 65 Goede zorg        
di 1 mei Handelingen 5:12-26 Open deuren        
wo 2 mei Handelingen 5:27-42 Het zekere voor het onzekere
do 3 mei Handelingen 6:1-7 De eenheid bewaard
vr 4 mei Hooglied   2:8-15 Samenkomst          
za 5 mei Hooglied   2:16-3:5 Zoeken

zo 6 mei Hooglied   3:6-11 Bewondering    
ma 7 mei Hooglied   4:1-11 Lichaamstaal    
di 8 mei Hooglied   4:12-5:1 Paradijs                  
wo 9 mei Hooglied   5:2-8 Aangeraakt 
do 10 mei 1 Johannes 2:18-29 Antichrist
vr 11 mei 1 Johannes 3:1-10 Kinderen van God        
za 12 mei 1 Johannes 3:11-24 Liefde en haat                           

zo 13 mei 1 Johannes 4:1-10 Echt of vals?      
ma 14 mei Hooglied 5:9-6 :3 De ware
di 15 mei Hooglied 6:4-12 Stralen
wo 16 mei Johannes 15:26-16:11 Aankondiging van de Geest
do 17 mei Johannes 16:12-28 Verdriet en vreugde
vr 18 mei Johannes 16:29-17:8 Voortschrijdend inzicht
za 19 mei Johannes 17:9-26 Gebed om eenheid        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meditatie                               

“Wie helpt de machteloze tegen de machtige”
1 Kronieken 14:11

Koning Asa, kleinzoon van Rechabeam en achterkleinkind van Salomo, was een koning naar Gods 
hart. Hij “verwijderde uitheemse altaren en offerhoogten, verbrijzelde gewijde stenen, hieuw 
gewijde palen om (kortom de hele mikmak aan afgodische voorwerpen) en beval de Judeeërs, de 
Here, de God hunner vaderen, te zoeken en de wet en het gebod te volbrengen” (vs. 3,4). 
Hij maakte dus schoonschip, met afgoden gevulde harten brak hij stuk om ze met God en Zijn 
dienst te vullen. 

Een overheidsdaad van jewelste was dat: wat zou de wereld er anders uitzien zonder sportver-
dwazing en idolen, zonder winstoogmerk en zakkenvullerij en vooral wat zou de wereld er anders 
uitzien als God en Zijn gebod het er voor het zeggen had!
We zouden er met z’n allen geweldig van opknappen!
Al zou het ons ook in het eigen vlees snijden: want goden van sport en spel spelen ook op in ons 
vlees, om maar te zwijgen van hebzucht die geen einde en maat lijkt te weten en de wereld in een 
crisis zonder weerga gestort heeft (economisch en ecologisch).
De maatregelen van Asa hebben daarentegen een weldadig effect op mens en maatschappij (vs. 7). 
Niettemin, de vijand staat ook voor de deur, misschien wel jaloers, omdat het daar zo goed gaat…
Maar Asa zou Asa niet zijn, als hij ook bij deze bedreiging niet wist waar hij wezen moest, name-
lijk bij de Here… “Here, er is niemand buiten U, om de machteloze te helpen tegen de machtige. 
Help ons, Here, onze God, want op u steunen wij en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze 
menigte. Here, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen” (vs. 11).
Er is hulp voor de machteloze tegen de machtige!
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De machtige trekt met een immens leger uit, maar wordt verpletterd voor het aangezicht van de 
Here! Maar wie is die machtige eigenlijk? En kennen wij hem ook?
Trekt niet in ieder mensenleven de machtige dood ten strijde tegen ons, de levenden? 
Die macht is zo overdonderend, dat wij in voortdurende vrees leven het tegen die vijand af te 
leggen. 
Daarom storten wij ons dagelijks in de carrousel van het leven (sport en spel) en trachten we door 
allerlei hebbedingetjes naar ons toe te halen nog een beetje eruit te kunnen halen wat er inzit in die 
korte periode. 

Maar Asa weet beter, die weet van een God die de machteloze te hulp schiet tegen de machtige, 
Asa weet van een God, sterker dan de dood. 
De God van het levende Woord, die uiteindelijk in Zijn Zoon, de Opgewekte tot ons gesproken 
heeft.
Daar vonden op de Paasmorgen machteloze vrouwen hulp, redding en hoop. Daar vinden wij het 
evenzo. Immers “de vijand rukt vast aan met opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog van 
gruwel en bedrog…maar “ons staat een sterke Held ter zij, die God ons heeft verkoren” 
(het Lutherlied). 
“Wie in Hem gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en wie leeft en in Hem gelooft, zal niet 
sterven in eeuwigheid” (Johannes 11:25,26).

GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam
Op zondagmorgen 15 april kwam er een einde aan het leven van Frits van der Kamp.
Hij is 79 jaar geworden en op donderdag 19 april is hij, na een dienst van Woord en Gebed in de 
(hervormde) kerk, ter aarde besteld.
De laatste anderhalf jaar speelden opnieuw hartproblemen op, die hem 20 jaar geleden een eerste 
hartinfarct hadden bezorgd. 
Een openhartoperatie afgelopen zomer en hartkatheterisatie afgelopen herfst gaven niet het herstel 
dat werd verhoopt en sedertdien verzwakte hij zienderogen, ging ziekenhuis in, ziekenhuis uit, 
totdat er niets meer aan te doen was en ademnood hem alle levenslust ontnam.
Frits was afkomstig uit Dalfsen (de kop van Overijssel) en had de machinistenopleiding gedaan, 
aanvankelijk om ermee te gaan varen, maar uiteindelijk kwam hij bij de Shell terecht, waar hij zijn 
arbeidzame leven met vreugde heeft doorgebracht. Via een oom en tante in het Westland had hij 
zijn toekomstige vrouw Nel leren kennen en samen hebben zij drie kinderen gekregen. 
Daarnaast was hij actief in het maatschappelijk en kerkelijk leven en heeft daarin vele functies 
bekleed: jarenlang heeft hij in het schoolbestuur gezeten, verschillende termijnen is hij ook diaken 
geweest en de laatste jaren was hij actief in de werkploeg in en rondom de kerk. 
We kennen Frits als een degelijk, bekwaam en secuur mens, die nauwgezet de taken waarvoor hij 
gevraagd werd, vervuld heeft. Ofschoon hij zich op allerlei terreinen verdienstelijk wist te maken, 
bleef hij bescheiden en het liefst op de achtergrond. 
We zullen zijn stabiele en rustige verschijning missen, ook als leden van onze gemeente. 
Op de kaart had hij laten zetten: “Zalig hij, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft”, de tekst, 
waarmee zij ooit getrouwd waren.
Deze wens onthulde zijn inspiratiebron: de God die met zondaren optrekt (Jacob was niet bepaald 
een lievertje!) en hen, krachtens Zijn belofte, trouw blijft. 
Met die God kan het leven geleefd worden, de strijd gestreden en tenslotte ook de loop en gang 
over de aarde voltooid worden (2 Timotheüs 4:6-8). 
Want wie op deze God bouwt, zal aan het einde van de aardse omloop de krans van het eeuwige 
leven ontvangen, die God geeft aan hen die Zijn verschijning hebben lief gekregen. 
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En met die verschijning doelt de apostel op Jezus, die naar de aarde kwam om die krans voor ons 
te verwerven door het liefdesoffer te volbrengen op Golgotha. 
Hij kreeg de doornenkroon, opdat wij de erekroon zouden dragen, een kroon, waarmee God de eer 
ontvangt uit een leven dat zich door geloof gered weet. 
Uit die bron dronk Frits op zondag en uit diezelfde bron welde zijn inzet voor kerk en maatschap-
pij op doordeweeks.
Met die hulp van Godswege kan ook de familie verder, in de strijd die gestreden moet worden, niet 
in het minst om dit verlies te verwerken en onze loop te kunnen vervolgen en de goede - want niet 
vergeefse - strijd te kunnen strijden.
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen in uw voorbede aanbevolen!          

Jarigen
Op 28 april Dhr. B. van der Kuil (Corn. van Dijckstr. 12).
Op 29 april Mevr. J. Hans-van Oudheusden (Burg. Verduynstr. 48).
Op 30 april Mevr. B.J. den Ouden-Koudijzer (Havenlicht 211)
Op 2 mei Mevr. K. Keemink-Nederlof (Havenlicht 005) en Dhr. L. Verschoor (Uiterdijk 219).
Op 5 mei Dhr. A. Hordijk (Vrijlandtstr. 89).
Op 10 mei Mevr. B.M. Vink-Farenhorst (G.A. Soetemanweg 34H) en Dhr. A. Verheij (Ring 294).
Op 16 mei Mevr. A. Groenenboom-Buitendijk (Boonstr. 40).
Op 18 mei Mevr. A. van der Waal-Vermeer (Corneliahof 32).
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend jaar toegebeden!
“Ik ben stof, dit sterflijk vleesch
zal tot stof eens wederkeeren:
maar gelijk Hij zelf verrees,
wekt ook mij de stem des Heeren;
en in ’t rijk der heerlijkheid
blijft een woonsteê mij bereid.

Gez. 234:3 (bundel ’38)

Jubileum
Op 12 mei willen we Dhr. B. Ruizeveld de Winter en Mevr. C. Ruizeveld de Winter-van den 
Vrijhoef  (Madroelstraat 6) er aan herinneren dat zij 40 jaar in de echt verbonden zijn. Er aan 
herinneren klinkt misschien vreemd, maar wie het druk heeft – en  dat geldt voor de voorzitter van 
de voetbalvereniging en de ouderling – kan zo’n datum zomaar even kwijt zijn…!
Wij wensen hen vanaf deze plaats nog goede dagen en bovenal Gods zegen toe in leven en werk.
“Wie in het huis van de Here geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God.
In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat 
de Here waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht”(Ps. 92:14-16). Deze woorden 
gaan facelift en botox verre te boven, want hier wordt de bron van het jong blijven aangeboord!

Bloemen
Op 15 april gingen zij naar:   Mevr. M. van der Wende-Heuvelman (Murraystr. 52) en naar 

Dhr. W.A. Rowaan (Havenlicht 107).
Op 22 april gingen zij naar:   Mevr. B.J. den Ouden-Koudijzer (Havenlicht 211) en naar 

Dhr. C.M. Faasse (Uiterdijk 189)

Zieken
In het Ruwaard van Putten verblijft Dhr. L. Verheij (Burg. Verduynstr. 27).
Hem en die thuis ziek of herstellende zijn wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe.



6

Verpleegtehuizen 
“Westerstein” Verpleeghuis Sonneburgh
Puitstraat 101, 3192 SH Hoogvliet Groene Kruisweg 381,   3084 LM Rotterdam
Mevr. J. van Gemeren-Kruk Mevr. C.P. Dekker-Bouman

Mevr. L. van der Stoep-Haak
Careyn Zes Rozen
Rozenlaan 9/13a, 3202 KC Spijkenisse
Dhr. T.E. Meijer

Mevr. A. van der Steen-Spruijt is overgeplaatst naar het Havenlicht, kamer 113

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Giften
Via Ds. Lavooij 2x 20 euro en 5x 10 euro voor de kerk. Daarvoor dank!

Bij de diensten
Na Pasen telt het Joodse volk naar Pinksteren toe, de zogeheten ‘Omer’ telling die na Pasen 
7x 7= 49 telt. 
De omer is een bepaalde hoeveelheid gerstemeel (2,5 kg) die in de tempel als eerstelingsoffer 
gebracht werd daags na de sabbath na Pesach, waarna er 49 dagen werden geteld tot aan het 
Wekenfeest, waarop er weer nieuwe vruchten van het land naar Jeruzalem gebracht werden. 
Maar ook wordt de gave van het “Onderricht”, de Torah (oftewel de “Tien Woorden”) gevierd: de 
vrucht bij uitstek die God Zijn volk gegeven had om vruchtbaar voor Zijn aangezicht te leven.
De aardse vrucht kan alleen maar gedijen, wanneer we leven met de hemelse vrucht.
Als wij aftellen naar Pinksteren zien wij uit naar de uitstorting van de Heilige Geest, de hemelse 
vrucht die aardse mensen met kracht vervuld om te getuigen van dé Eersteling, de Eerstgeborene 
uit de doden, de grote gebeurtenis die als evangelie (= blijde boodschap) de wereld over moet. 
Zonder de vruchtbare inspiratie van de Geest gaat dat niet.
Opvallend en niet toevallig is dat tijdens die telling Ps. 67 centraal staat (in Joodse gezinnen vaak 
op tafel te vinden is als tekst in een passe-partout, zoals bij ons een foto in een lijstje gevat op de 
salontafel staat). 
Die psalm (in het Hebreeuws bestaande uit 49 woorden!) bezingt het feit dat de volkeren de God 
van Israël zullen loven. Een echte Pinksterpsalm dus!
Wij zien in de weken tussen Pasen en Pinksteren de Here Jezus Zijn Geest blazen op de discipelen 
en wij horen Hem zeggen dat zij in Jeruzalem moeten blijven totdat zij met kracht uit den hoge 
zullen worden bekleed, niet vele dagen na dezen. 
Alsof dat geen uitnodiging en aansporing tot tellen is, in hope van dat kostbare hemelse geschenk.

40 dagen na Pasen gedenken we de dag van de troonsbestijging van de Here Jezus: “de Here heeft 
tot Mijn Here gesproken: Zit aan Mijn rechterhand”(Ps. 110).  
Dat vieren we dit jaar ook weer gezamenlijk en wel in de Gereformeerde kerk.

De tien dagen (het zogeheten Pinksternoveen!) tussen Hemelvaart en Pinksteren krijgen inmiddels 
sinds een aantal jaren in onze gemeenten ook kleur en wel in de vorm van een aantal interkerke-
lijke activiteiten!
Daarover verschijnt weer een folder die huis aan huis verspreid zal worden.
Dat zal gebeuren op zaterdag 19 mei. 
Om 9.00 uur kunt u bij mij een aantal folders afhalen en die bezorgen in een aantal bij u in de 
buurt liggende straten. Hoe meer mensen komen, hoe sneller het gaat. 
Het is wel de bedoeling dat zij op die dag bezorgd worden! 
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Pastorale team
Ofschoon er een pastoraal team functioneert zijn er toch ook weer mensen afgevallen en doe ik 
vanaf deze plaats en oproep aan u of het ook voor u niet een goede zaak zou zijn een paar mensen 
met een zekere regelmaat te gaan bezoeken en toe te treden tot het pastorale team.
Hebt u belangstelling, neemt u gerust contact met mij op !

Hollandkoor en Jostiband
Op Hemelvaartsdag om 14.30 uur in de Doelen zal het Holland-koor (o.l.v. Jan Quintus Zwart) 
samen met het Jostiband-orkest (o.l.v. Lyan Verburg) een optreden verzorgen.
’t Is maar dat u het weet!

Laat ons de rustdag wijden
Op 9 mei om 19.45 uur begint in de Opstandingskerk, Lisplein 31 te Rotterdam een opname voor 
een radiouitzending die op 26 mei tussen 21.02-22.00 uur zal zijn te beluisteren op radio 5.
De Credo-singers o.l.v. Bert Kruis zal op die avond een zestal liederen ten gehore brengen.
U bent welkom deze dienst bij te wonen in de Opstandingskerk en uw eigen predikant hoopt daar 
de predikatie te vervullen. Geen reden om bang te zijn dus eens een andere kerk binnen te gaan... 
Mocht u mee willen rijden, ik vertrek om 18.15 uur al, vanwege de microfoonrepetitie.
Mocht u deze avond erbij willen zijn, dan denk ik dat het verstandig is tijdig aanwezig te zijn: 
19.15 uur! Zo niet, beluistert u gewoon de radiouitzending aan de vooravond van het Pinksterfeest!   

Gedicht
Jezus’ afscheid

Dit was het laatste:
Zijn zegende handen

over zijn leerlingen
dat bonte stelletje
gelovige ongelovigen

over Jeruzalem
dat hart van het midden
die heilige onheilige stad

over de heuvels
en de wegen naar de verte
vol gezochte verdwaalden

over zeeën en landen
zelfs over de nachtzij
van heel de blinde wereld

zijn zegende handen.

Inge Lievaart

Wie dat beseft, weet dat om die reden de wereld er nog is en kan bestaan!

Pastorieklanken
Vanaf deze plaats hartelijk dank voor de kaarten en de bloemen (dank für die Blume, zou ik bijna 
zeggen… ) die ik heb ontvangen ter gelegenheid van mijn verjaardag. 
Ze versieren m’n studeerkamer en geven er geur en kleur aan.
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Voor de rest is het me een tumult geweest rondom de pastorie met name voor en na m’n 
verjaardag. 
Vlak ervoor hadden mijn kinderen en ik (mijn vrouw was nog aan het werk) zonder er goed en wel 
bij stil te staan een bijzondere kwarkyoghurt gegeten, die wij in de koelkast aantroffen. Maar laat 
dat product nu bedoeld zijn geweest voor de te maken kwarktaart aan de vooravond mijn 
verjaardag. 
Terwijl alle ingrediënten klaar gemaakt waren en vervolgens de kwarkyoghurt uit de koelkast erbij 
gehaald zou worden, bleek die…te zijn verorberd. Terwijl de overige ingrediënten van woede 
dreigden te worden weggegooid – omdat zij de nacht over zouden bederven – of naar m’n hoofd 
geslingerd (!) wegens die enorme stommiteit, pijnigde ik mijn hersens af om hiervoor nog een 
oplossing te bedenken, ten einde het tij te keren. 
En gelukkig vond ik een spreekwoord dat mij precies op tijd te binnenschoot…’beter een goeie 
buur dan een verre vriend’, waardoor op het nippertje de bereiding van de taart toch nog tot stand 
kwam en de vrede ten pastorie terugkeerde… opdat de zon niet onder zou gaan, terwijl er nog 
toorn was in het hart… 
En zo kon de volgende morgen met louter vreugde een uitmuntende kwarktaart aangeboden en 
genuttigd worden door de gasten die zich niet hadden laten afschrikken door de sportieve 
activiteiten die aangekondigd waren…
Dat nu speelde zich ervoor af. 
Erna was het al niet anders. Want op maandag was de werkploeg aan de beurt om getrakteerd te 
worden voor al die kleine en grote diensten die aan de pastorie gedurende het jaar besteed worden. 
7 tompoezen werden in een prachtige gebaksdoos door mijn vrouw zwierig per fiets vervoerd van 
de bakkerij naar de consistorie. 
Maar ja, zwierig willen fietsen door een dorp als Pernis, één enkele verschijning om een 
verraderlijke hoek kan in één keer een gebaksdoos van plaats doen veranderen en zo tuimelde de 
doos inclusief de tompoezen op de straatstenen…goed voor hond en poes, maar niet voor de 
werklieden! 
7 anderen bleken echter niet meer voorradig bij de bakker, maar een moorkoppenalternatief bood 
uitkomst en viel gelukkig ook in de smaak bij de mannen, die opnieuw ervoeren hoe hun werk-
zaamheden gewaardeerd werden. 
En zo kwam er een einde aan een verjaardag waar alles anders liep dan in de vorige kerkklanken 
gepland was…
Inmiddels is mijn vrouw weer hard aan het werk om uit de kosten te komen…en ik, ik verwerk één 
en ander tot taal!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

AGENDA
Dinsdag 8 mei Kerkenraad Consistoriekamer 19.30 uur
Maandag 14 mei Kerkrentmeesters Consistoriekamer 19.45 uur

KERKELIJKE ADMINISTRATIE
In onze gemeente is binnengekomen:

- De heer M. Uijl, “Het Havenlicht”, vanuit Rhoon
Binnen onze gemeente zijn verhuisd:

- Mevrouw M. de Moei-Bijl, van Nieuwedijk 21a, naar Schout Eeuwoutstraat 75
- Mevrouw N.A.W. Hordijk-van Straaten, van G.A.Soetemanweg 59e, naar “Het 

Havenlicht”
- Mevrouw S.C. van der Ent-Grotendorst, van Pastoriedijk 152, naar Burg. Beyenstraat 26
- Mevrouw J.M. Nieuwpoort, van Vlielanderstraat 38, naar Burg. van Esstraat 144
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Fonds Inwendige Zending
De extra deurcollecten van Eerste Paasdag, welke bestemd waren voor het Fonds Inwendige 
Zending, hebben € 381,80 opgebracht. 
De gemeente wordt hiervoor hartelijk dank gezegd!

DIACONIE

Kerkradio-uitzending
Donderdagavond 26 april tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio-uitzending. 
Muziek van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten. 
U kunt ons beluisteren via het geluidskanaal van de - Hervormde Kerk -.
De uitzending is ook voor iedereen te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl. 
Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.
Teun en Rien Roobol. 

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maand april.
Ontvangen via mevrouw C.de Ruiter-de Jong €5,-
Zelf heb ik ontvangen 1x €5,- en 1x €6,-
Ook deze keer weer hartelijk dank!
Aukje Koole

H.V.G. “Wees een zegen”
Donderdag 3 mei is er weer een verenigingsavond. Na de pauze krijgen we een presentatie van 
OPEN DOORS. De volgende verenigingsavond is op 29 mei .
De contributie voor 2012 á € 17,50 kunt u overmaken op de Rabobankrekening nr. 353259756 
t.n.v. H.V.G. Wees een zegen .
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jopie Jansen-van Bennekum

Sociëteit voor ouderen
Woensdag 2 mei en 16 mei houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van 
Esstraat 46. Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom!
Namens de leidsters, 
Janny Bosloper

JEUGDWERK

JJeugdactiviteiten 
Zondag 29 april, Zondagsschool
6 mei en 13 mei Vertrek vanuit de kerkdienst 

Maandag 7 mei Christelijk koor “Revival”
en 14 mei Bovenzaal Rehoboth 19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Reflex
Zondag 13 mei De Heuvel  19.00-20.30 uur (inloop 18.45 uur, napraten tot 21.00 uur 
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OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje

Ik wil u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes die ik in het 
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ontvangen.
Dick Berkhout, ook namens Adri 

Dankbetuiging

 Wij danken u voor uw medeleven rondom het 
overlijden van onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder 

GGeertje van Gelder-van Kesteren 
9 april 1920 – 29 maart 2012 

 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Hutjes voor Afrika
Begin dit jaar zijn er bij elkaar ca 70 mini-hutjes besteld. Heel wat meer dan ik verwacht had. Ze 
zijn in de maak, maar vraag nog wat geduld aan de bestellers.
Maarten Kooijman

N i e u w s b r i e f  V o o r j a a r 2 0 12

Weerbericht
Terwijl in Nederland de lente ontluikt probeer ik me weer voor de geest te halen hoe dat ook weer 
was: de eerste knoppen als een frisse belofte aan de bomen, de aarzelende voorjaars-bloemen, het 
vogelgekwetter… Een beetje lentegroen en frisse kleur zou hier ook niet gek zijn. De 
alomtegenwoordige Niembomen langs de straten zijn gelukkig nog wel groen. veel variatie in flora 
is er niet, maar ik ben allang blij met de schaduw. De laatste bloemen zijn wel zo’n beetje 
verwelkt, behalve de bougainvilleas, die her en der over de muren rond de erven van gegoede 
burgers heen piepen en gelukkig de kleur er nog even in houden. en het is mangotijd: voor een 
grijpstuiver liggen ze op de markt: heerlijk!
De hitte kan ik tot nu toe aardig goed verdragen. Op het heetst van de dag doe je er goed aan
vooral in de schaduw of binnen te blijven, al dan niet met de ventilator aan, dan gaat het wel.
Maar er komen nog wel een paar graadjes bij, zo is mij verzekerd.

Mensen en wensen
Speciaal voor ons ‘noorderlingen’ wordt de jaarlijkse conferentie van SIL altijd rond Pasen 
gehouden, in de hoofdstad Yaoundé, zodat wij even aan de warmte kunnen ontsnappen. Het wordt 
voor mij de eerste keer. Ik ben benieuwd. Er zal veel informatie op ons afkomen over 
ontwikkelingen binnen de organisatie, maar er is ook veel ruimte voor bezinning en toerus-ting; en 
natuurlijk voor ontmoeting met collega’s.
Hier in Maroua komt het wat meer op mij zelf aan om buiten het werk om ontmoetings-momenten 
te organiseren, bijvoorbeeld in het weekend. Soms nodig ik collega’s uit voor het eten en ’s 
zondagsmiddags gaan we regelmatig met een clubje mensen een duik halen in het zwembad bij een 
hotel.
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In contacten met Kameroeners is het soms zoeken om een weg te vinden. er is geen gebrek aan 
mensen die het interessant vinden om met een blanke op goede voet te verkeren, maar bij 
sommigen proef ik verwachtingen waaraan ik niet kan (of wil) voldoen, bijvoorbeeld om vaker 
langs te komen of om na een reis cadeautjes voor ze mee te nemen. In de afgelopen tijd was er 
twee keer een sterfgeval in de buurt. Ik heb geleerd dat het erg gewaardeerd wordt als je even gaat 
groeten om je medeleven te betuigen, al is het maar voor vijf minuten. Met de buurtkinderen, die 
altijd in zijn voor een guave van de boom op ons erf, gaat het al beter. Hield ik eerst angstvallig de 
poort gesloten, nu laat ik ze af en toe gewoon even de paar vruchten oprapen die er liggen en dan 
zijn ze ook weer tevreden. Een kinderhand is gauw gevuld. Sommige guiten die ik onderweg 
tegenkom willen daar echter geld in zien en dat staat me minder aan. Het idee van ‘daar loopt een 
blanke, daar valt wat te halen’ moet vooral niet te jong beginnen. Maar sommige kinderen, zelfs 
tieners, noemen mij nu ‘papa nasara’ (papa blanke) en dat klinkt wel vertederend.

Puzzelstukjes
Wat het werk betreft heb ik het idee dat ik goed op gang ben. Ik geniet erg van het puzzelen met de 
taal! Kort geleden ben ik voor de tweede keer op werkbezoek geweest in het Matal gebied. Ik 
wilde opnames maken van een aantal verhalen en een uitgebreide woordenlijst verzamelen. Met de 
woordenlijst wil ik de bevindingen die ik tot nu toe gedaan heb verifiëren en uitbreiden en met de 
verhalen wil ik vooral nagaan hoe werkwoorden in hun natuurlijke context ‘werken’. Deze 
gegevens heb ik trouwens later ook weer nodig voor de vervolg-cursussen van Wycliffe, die ik na 
deze eerste uitzending in Engeland hoop te volgen.

Vertel het maar!
Voor het vertellen van de verhalen had mijn contactpersoon een oude vrouw uit een naburig dorp 
bereid gevonden. Ik had bewust gevraagd om een vrouw, omdat die doorgaans niet (lang) naar 
school geweest zijn, waar ze invloeden van het Frans zouden kunnen hebben ondergaan. Hier 
klonk dus het ‘zuivere Matal’. ik kon echter maar heel weinig woorden herkennen, wat mij nederig 
stemde.
Gelukkig zegt mijn taalhelper dat hij het goed kan volgen. Met diens hulp moet ik namelijk de 
verhalen in fonetisch schrift gaan opschrijven, om ze later te kunnen analyseren.

Ontdekkingsreis
Met de woordenlijst ben ik minder ver gekomen dan ik gedacht had. Dat kwam vooral omdat ik 
tijdens het opnemen van de woorden met mijn taalhelper interessante ontdekkingen deed waar ik 
graag op voort wilde borduren. Deze is erg geïnteresseerd en goed in staat om over zijn eigen taal 
na te denken en dat maakte het erg leuk om samen wat dieper te graven. Maar de woordenlijst 
moet dus nog een keer af; een goede reden om weer een keer te gaan. Dat zal dan na de conferentie 
worden, maar wel weer voor juni, want vanaf die tijd is iedereen druk bezig om zijn/haar akker 
klaar te maken voor de eerste regens. O ja, regen, wat was dat ook al weer…?
Paasgroet
Ik wens u allen gezegende paasdagen toe. Is de boodschap van de opstanding van
Jezus Christus niet als een groene knop aan een dorre tak? Belofte, leven, hoop!

[deze nieuwsbrief  kwam te laat voor plaatsing in het Paasnummer, maar ik wil u deze Paasgroet 
niet onthouden. (Red.)]

Informatie en contact
• Arjan branger
c/o SIL
bP 200
Maroua
Kameroen
e-mail: arjan_branger@sil.org
weblog: http://arjaninafrika.blogspot.com/
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Bazaa R ommelmarkt
zaterdag 25 augustus 2012

wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of 
goede bruikbare kleding,

dan kunt u contact opnemen met:

  Dhr. C. v.d. Berg    tel.: 4384130
  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is maandag van  9.30 tot 12.00 uur

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur

Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur

Spaart u mee met ons ?

Douwe Egbertsbonnen

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.

Inleveren bij:
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, 

tel.: 4160563
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis http://www.hervormdpernis.nl

Predikant : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis 416 17 24

1e Scriba : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55 , 3195 SK Pernis 416 74 37
(waarnemend)

Kerkgebouw : Ring 1, 3195  XB Pernis 472 27 59
Koster : dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26, 3195 RS Pernis 416 44 33

College van kerkrentmeesters
Secretaris : dhr.A den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis 438 51 98
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis 416 43 44
Postrek.nr : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Bankrek.nr : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis  

Diaconie
Secretaris : dhr. H. van Heijst, Park Vossendijk 481, 3192 XH Hoogvliet      06 281 221 68      
Penningmeester : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis 438 44 46
Bankrek.nr : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente
Kerktelefoon : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis 848 70 14
Kerkauto : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis 416 74 37 
Aanvragen opname: dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189, 3195 AE Pernis 416 46 98

kerkdienst   

Zending
Secretaresse   : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis 438 44 46
Bankrek.nr : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis

Verenigingsgebouw “Rehoboth” 416 41 25
Voor vragen : dhr H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis         295 01 15

Bovenzaal “Rehoboth” 416 36 49
Secretaresse : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3, 3195 GB Pernis 416 34 57
Bankrek.nr : 3532.62.056
Sleuteladres : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis 438 51 33

J.V.R. “Margriet”
Sleuteladres : dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis 438 48 25
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis 416 72 51

Thuiszorg Rotterdam 
Huishoudelijke verzorging - Persoonlijke verzorging - Thuisbegeleiding - Specialistische 
verpleging  - Persoonsalarmering  - Cursussen  - Servicepas Rotterdam  - Thuiszorgwinkel 
Rotterdam.     Klantenservice (010) 282 60 00       www.thuiszorgrotterdam.nl

VraagWijzer Pernis van Stichting Welzijn Hoogvliet  
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: 
Wijkservicecentrum, G..A.Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis, tel: 472 28 09
Email: a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl Spreekuren: zie de Wijkpost


