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KERKDIENSTEN 

 
Zondag 7 oktober 2007     ______________________________________________________   
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Israëlzondag 
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij   
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen  dhr. A. Stortenbeker 
Avonddienst   : dhr. L.J. Hoogwerf    dhr. W. Ketting    
 
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. M. Roobol / dhr. F. Bruinse 
Collecte :  ’s morgens: Israël / Kerkrentmeesters; ’s avonds Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. J.H. Koole        
 
Oppasdienst :  Rieneke de Snaijer en Aukje Koole 
Zondagsschool: Groep 1  - Connie van Dijk en Jolien Roobol 
                          Groep 2 en 3 - Jessica den Uijl en Petra Sekeris 
Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden en Christine Roobol 
 
 
Zondag  14 oktober 2007    ______________________________________________________   
09.30 uur : ds. J. Holtslag te Vollenhove 
18.30 uur : ds. E. van Rooijen te Bleiswijk       
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. L.J. Hoogwerf    dhr. D. Berghout  
Avonddienst   : dhr. R. van der Leeden   dhr. A. Stortenbeker 
 
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. J. van der Tak / dhr. A.C. Bijl 
Collecte :  Kerkinactie (Werelddiaconaat) / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. R. van Hoog   
 
Oppasdienst :  Sjanie de Laat en Miranda Koert 
Zondagsschool: Groep 1  - Lenie Ketting en Siska Verheij 
                          Groep 2 en 3 - Kees-Jan Koster en Jannette Molendijk 
Peuterzondagsschool: Miranda Koert en Esther de Laat 
 
 
Zondag  21 oktober 2007       ______________________________________________________   
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij 
18.30 uur : ds. J.A. Berkheij te Leersum 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : mw. P. Boekholt-Rep   dhr. A. Stortenbeker 
Avonddienst   : mw. M.L. Pons    dhr. A. den Ouden    
 
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. A. Louwen / mw. A.S. Keemink 
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. A.C. Bijl    
 
Oppasdienst :  Heleen Verschoor en Cora Koert 
Zondagsschool: Groep 1  - Jannie Verheij en Regina Meijndert 
                          Groep 2 en 3 - Jolien Roobol en Jessica den Uijl 
Peuterzondagsschool: Lianne Koster en Lenie Molendijk 
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BIJBELROOSTER 
 
zo   7 oktober Prediker            4: 17 - 5: 6 Spaarzaam met woorden 
ma   8 oktober Prediker   5:   7 - 11 Macht en rijkdom       
di   9 oktober Prediker   5: 12 - 19 Geniet het goede   
wo 10 oktober Prediker   6:   1 - 6  Niet genieten = niet bestaan 
do 11 oktober Prediker   6:   7 - 12 Inzicht is onbereikbaar 
vr 12 oktober Prediker   7:   1 - 7  De wijze weet van de dood 
za 13 oktober Prediker   7:   8 - 14 Accepteren              
 
zo 14 oktober Prediker            7: 15 - 22 Een middenweg    
ma 15 oktober Prediker   7: 23 - 29 Te diep voor de mens 
di 16 oktober Prediker   8:   1 - 9  Geen macht         
wo 17 oktober Prediker   8: 10 - 17 God doet wat hij doet 
do 18 oktober Prediker      9:   1 - 6  Ieder eindigt hetzelfde 
vr 19 oktober Prediker   9:   7 - 12 Genieten is wat rest 
za 20 oktober Prediker   9: 13 - 18 Wijsheid zonder macht 
 
zo 21 oktober Prediker          10:   1 - 11  Verstandig  
ma 22 oktober Prediker 10: 12 - 20 Dwaze machthebbers 
di 23 oktober Prediker 11:   1 - 10  Doe en aarzel niet 
wo 24 oktober Prediker 12:   1 - 8  Donkere dagen    
do 25 oktober Prediker 12:   9 - 14 Samenvattende raad                  
vr 26 oktober Lucas    17:   1 - 10 Doe wat je moet doen 
za 27 oktober Lucas    17: 11 - 19 Dankbaarheid        
 
 
Meditatie                                           

“ Wie in Mij gelooft…stromen van levend water zullen 
uit zijn binnenste vloeien” (Joh.7: 38) 

 
Jezus spreekt deze woorden op de slotdag van het Loofhuttenfeest, een feest waarin 7 dagen lang de 
Joden in gammele hutjes leven, die van boven open zijn. 
In de Loofhut, die van planken, takken of strobalen gemaakt mag worden, wordt de doortocht door de 
woestijn herdacht. 
Veertig jaar lang kon het volk rekenen op Gods zorg en bescherming! 
Aangekomen in het beloofde land waar zij zich gingen settelen, huizen van steen of leem gingen 
bouwen, moesten (en moeten!) zij eenmaal per jaar een week lang zich door in de loofhut te zitten (en 
te liggen om er te slapen) te binnen brengen hoe zij ooit in de woestijn, op weg naar het land, in alles 
afhankelijk waren van God. 
M.a.w. een feest om niet te vergeten wie je Schepper, Onderhouder en Bevrijder is. 
Een oefening in onthechting, van loskomen van ‘huisje, boompje en beestje’! 
De vroege kerk, die zich sterk afzette tegen de Joodse gebruiken, heeft dit feest vaak bespot, afgedaan 
als kinderachtig en vleselijk. 
Vandaag ontdekken we hoe waardevol concrete vormen zijn, waarin geloofsinhouden gestalte kunnen 
krijgen. Misschien is één van de redenen van de terugloop in de kerken wel, dat we zo abstract en 
‘geestelijk’ de dingen van het geloof beleven. In Israël leer je dat leven met God concreet is en in je 
dagelijks bestaan merkbaar (de staat Israël op zich is al een concretisering, waar vandaag sommige 
delen van de kerk erg veel moeite mee hebben…). 
Op de slotdag van dit feest vindt een gebed om regen plaats. De grond is gescheurd vanwege de 
zomerdroogte en de verzengende hitte, smacht als het ware om gedrenkt te worden. Zonder regen geen 
vrucht op de akker. Israël is voor wat betreft haar vruchtbaarheid afhankelijk van regen (in tegenstel-
ling tot Egypte dat water tappen kon uit de Nijl) van Boven. Ook vandaag nog wordt nauwkeurig 
bijgehouden hoe hoog het waterpeil van het meer van Galilea ’s winters stijgt i.v.m. de 
watervoorziening! 
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Om dat gebed om regen kracht bij te zetten werden op het tempelplein bakken met water geleegd. 
Precies op die plaats en dat moment zegt Jezus: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en 
drinke! Wie in Mij gelooft… stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. 
De Heiland past de bede om regen en de concrete gestalte van het bakken vullen en legen toe op 
Zichzelf. Hij maakt vruchtbaar, Hij lest onze levensdorst, in Hem is zegen van omhoog te verwachten. 
Hier kondigt Jezus aan wat gebeuren zal na Zijn kruis en opstanding: de uitstorting van de Heilige 
Geest! 
Hoe worden wij door die Geest vervuld, hoe wordt onze zielengrond gedrenkt ? 
Als wij ons afhankelijk weten van God, als wij beseffen dat wij onszelf geen vruchtbaarheid kunnen 
geven, als wij de blik werpen door een ‘geopend dak’(een open geest naar God) naar de hemel om het 
daarvan te verwachten en als wij de bakken legen om hen door Hem te laten vullen. 
Kan Hij erbij of zitten we zo vast in ons huisje, boompje, beestje oftewel in onze gewoonten, waarin 
we ons veilig voelen en gesetteld zijn?  
Jezus roept, Jezus nodigt, om dorst te wekken en om dorst te lessen. 
Heel concreet is gaan tot Hem ook gaan tot Zijn gemeente (Zijn lichaam), tot deelname aan het leven 
van en in zijn gemeente: kerkgang, winterwerk, taken, ambten en andere verantwoordelijkheden. 
Want daar kan de afhankelijkheid geoefend worden en de machtige werking van de Geest ervaren 
worden!   
 
 
 

GEMEENTEBERICHTEN 
 
Jarigen 
Op 6 okt. mevr. I. K. van Wingerden-Hordijk (Murraystr. 28). 
Op 8 okt. mevr. J. Boender-den Ouden (Vermaetweg 106) en mevr. M. Oorebeek-Haak  
(Van Drimmelenstr. 24) en dhr. W.C. Hordijk (G.A. Soetemanweg 57g). 
Op 10 okt. mevr. E. van Eck (Ring 59). 
Op 11 okt. mevr. M. van der Steen-van Bokkem (Antonius IJsselmonde). 
Op 17 okt. Mevr. A.’t Hart-Berkhout (Hooge Werf Poortugaal) en mevr. M.E. ’t Hart-Schouten  
(Burg. Beijenstr. 57) en dhr. A. van der Pols (Ring 473). 
Op 21 okt. dhr. L. Verheij (Burg Verduijnstr. 27) en dhr. F. Riethoff (Vlielanderstr. 32). 
Op 22 okt. dhr. M. van der Tak (Uiterdijk 78). 
Op 24 okt. mevr. J.J. Meijboom-Wolfert (Ring 256). 
Op 25 okt. dhr. H den Otter (G.A. Soetemanweg 55a) en mevr. K.J. van den Berg-Versluis  
(Vermaetweg 16). 
Op 26 okt. mevr. J. van Gemeren-Kruk (Pastoriedijk 2). 
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en Gods zegen toe gebeden voor het komende jaar! 
O God gij maakt het wachten goed 
Gij komt met vrede tegemoet 
wie wandelt op uw wegen 
Wie vrolijk recht en waarheid doet 
treedt Gij als Heiland tegen 
               Gez. 35: 5 
 
Bloemen 
Op 23 sept. gingen zij naar mevr. Dieckmann-Boender (Havenlicht 306), mevr. De Ronde-van den 
Berg (Havenlicht 167) en naar Mevr. Van der Tak (Uiterdijk 78). 
Op 30 sept. gingen zij als groet van de gemeente naar mevr.Kruithof-Bijl (Havenlicht 107),  
mevr. Van Luijk-Driesprong (G.A. Soetemanweg 59b) en naar mevr. Van Wijnen-Kooi (Havenlicht 
014). 
 
Zieken 
Mevr. Van der Tak (Uiterdijk) mocht weer terugkeren uit het “Clara”, terwijl mevr. Ketting-Desjardijn 
(Havenlicht 105) opgenomen is in het “Ruwaard”. 
Verder wensen we ook alle zieken thuis sterkte en Gods nabijheid toe! 
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Verpleegtehuizen 
Elf Ranken Barendrecht     Verpleeghuis Sonneburgh 
Mevr. P. Mastenbroek     Mevr. P. Baas-van der Ent   

     Mevr. G.J. Hoek-van der Linden 
Verpleeghuis Slingedael     Mevr. J. Pronk-Spaans 
Mevr. L. Buitendijk-Noordijk 

    Swinhove Zwijndrecht  
Antonius IJsselmonde     Dhr. IJ. Koole 
Mevr. M. van der Steen-van Bokkem 
        Verpleeghuis De Breede Vliet 
Zorgcentrum Hooge-Werf  Poortugaal   Mevr. L. Noordzij-de Bruin 
Mevr. A. ’t Hart-Berkhout      Dhr. L.W. Sjouw   
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!    
 
Giften 
Via ds.Lavooij 2 x5 euro, 1x 10 euro en 1x 25 euro voor de kerk. 
Via ouderling L. Hoogwerf  1x 10 euro voor de kerk. 
Via ouderling P. Boekholt-Rep  1x 5 euro. 
Alle gevers dank ! Zie verder 2 Cor. 6: 9! 
 
Bij de diensten 
De avonddienst van 7 okt.  zal een “gewone” dienst zijn i.p.v. een jeugddienst. Deze is verplaatst naar 
16 december ’s avonds. 
Op 14 okt. preek ik in de gemeente van Maarten en Margo Molendijk (Alblasserdam) en zal ik ze de 
groeten van u overbrengen (tijdens de dienst of maar beter erna?). ’s Avonds ben ik in Poeldijk. De 
week erna ben ik ’s morgens weer in Pernis en ’s avonds in Sliedrecht tussen de baggeraars…U wordt 
hier bediend door o.a. oude bekenden als ds. Holtslag en ds. Berkheij. 
 
Israëlzondag 
De eerste zondag in oktober, net na of tijdens de Joodse najaarsfeesten, heet in de hervormde kerk al 
meer dan 50 jaar de Israëlzondag en beoogt, zoals onze (nieuwe) kerkorde zegt de ónopgeefbare 
verbondenheid met Israël als land, volk en staat te onderstrepen. De christelijke kerk heeft ten aanzien 
van het Joodse volk vaak een hautaine houding aangenomen, met niet zelden afschuwelijke gevolgen 
voor dit volk . Theologisch beschouwde de kerk zich als opvolger van wat God begonnen was met 
Israël. Omdat zij merendeels de Messias niet aanvaard hadden (en hebben) was hun rol in de heils-
geschiedenis uitgespeeld en waren zij strafwaardig geworden. De kerk was nu gezegend, Israël 
vervloekt. 
Dat bijv. de apostel Paulus daar heel anders over denkt (zie Romeinen 9-11), wilden we niet horen. 
Met name na W.O. 2 en wat daar de Joden is aangedaan, is er een ontwaken in althans onze kerk 
gekomen met betrekking tot het verstaan van de plaats van Israël in de heilsgeschiedenis. De afwijzing 
van de Messias door Israël is maar een tijdelijke; bovendien past deze afwijzing ook in Gods heilsplan 
voor de volkeren. Door hun afwijzing konden wij erbij komen, zijn wij ingevoegd. Maar de tijd komt 
ook zij de Messias zullen her - en erkennen. Die her - en erkenning zal mede tot stand komen door ons 
voorbeeld. Laat als gelovige maar zien dat je God in Christus liefhebt en mag kennen, dan maak je ze 
wellicht nog jaloers. Want de dag komt dat heel Israël zalig zal worden ( zoals de dag aanbreekt dat 
alle volken het evangelie gehoord zullen hebben; zie het wonder van de verfijnde 
communicatiemiddelen waarover we beschikken..). Een teken dat die tijd er aan komt is ook de 
stichting van de staat Israël en de terugkeer van vele Joden naar het land Israël. 
De materiele terugkeer is de opmaat voor de mentale of geestelijke terugkeer en allerlei profetieën in 
het Oude Testament spreken daar ook over (Ez. 36: 26 bijv. of Jer. 31: 31 ). En wanneer dat gebeurt 
zal de Messias zich ook openbaren op de Olijfberg aan de zijnen en aan heel de wereld. Want God 
blijft zijn volk trouw en zijn beloften zijn onherroepelijk (waar zou wie dan ook blijven als dat niet zo 
zou zijn…!). Dit heeft heel praktisch tot gevolg gehad dat we bij het volk van het verbond in de leer 
zijn gegaan en ontdekt hebben dat het begrijpen van Jezus niet kan zonder grondige kennis van niet 
alleen het Oude Testament, maar ook van vele Joodse tradities en gebruiken waarin ook Hij leefde.  
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Voor velen van u is het bezoeken van het land Israël ook een verrijking geweest voor uw kennis over 
de Bijbel. Joden en christenen blijken elkaar nodig te hebben, kunnen niet zonder elkaar. De Israël-
zondag wil dit gegroeide besef (dat nog maar in de kinderschoenen staat, want vele kerken in de 
wereld denken nog altijd in de oude hardnekkige schema’s) versterken. Daarin past ook de voorbede, 
want we weten uit de kranten dat dit volk nog altijd in de vuurlinie ligt van allerlei destructieve 
machten en krachten ( ps. 83 lijkt nog iedere dag in vervulling te gaan!). 
Overigens betekent dit niet dat u nu moet denken dat alles wat Israël of wat Joden doen nu opeens 
goed en boven alle kritiek verheven zou zijn. Geenszins, het zijn ook mensen als u en ik, maar het 
maakt wel uit of een stevig gesprek voortkomt uit verbondenheid of onverbondenheid (even terzijde: 
de zwaarste kritiek op mijn preken komt niet van mijn vrouw, niet omdat ze niet achter me staat, maar 
juist omdat ze dat wel doet; en daarom mag ze dat ook zeggen!) 
 
Alpha-cursus 
De Alpha-cursus, co-productie van Baptisten en Hervormden draait goed. Het weekend van 12 en 13 
oktober komen we op vrijdagavond en zaterdag bij elkaar en hopen we te spreken over de Heilige 
Geest. Uw voorbede wordt gevraagd voor deze weekendbijeenkomst! 
Overigens, er is nog een kookster nodig (koken de vrouwen in Pernis niet meer; stuurt u uw mannen 
dagelijks naar de snackbar of de Chinees tegenwoordig?) die zich in verbinding kan stellen met 
Anneke Jacobs, Vermaetweg 44 (tel. 43 87746). Op de Alpha wordt trouwens voortreffelijk gegeten  
(alleen daarom al de moeite waard!). 
 
Bijbelse schoolagenda 
Op de basisschool “Het Waterschip” houden de kinderen en de leerkrachten zich bezig voor wat 
betreft het bijbels onderricht met Genesis, waarin de sprekende God zoekt naar de antwoordende 
mens. De komende weken - tot de herfstvakantie - staat Gen. 18 – 21 centraal, waarin het lachen van 
Sarah een antwoord is op de belofte van God, maar ook de voorbede van Abraham voor Sodom. We 
gaan de herfstvakantie in met de lach die beschaamd wordt door en in de geboorte van Izak (‘kind van 
de lach’). Na de herfstvakantie staat het conflict met o.a. Hagar en Ismaël op het programma. 
Misschien dat u als ouders daar ook thuis aandacht aan kunt geven door bijv. aan tafel of voor het 
slapen gaan met uw kinderen uit een bijbel te lezen. 
 
Agenda 
Donderdag 4 okt. 19.30: eerste catechese voor de 16 plussers bij Ad Louwen (2e 11 okt.!) 
Zaterdag    6 okt. 19.30: interkerkelijk gebed in de consistoriekamer. 
Dinsdag     9 okt. 20.00: toerusting door Henk van Dam van allen die anderen toerusten. 
Donderdag    18 okt. 20.00: eerste Bijbelkring in de consistoriekamer! 
 
Actueel 
Wat is de overeenkomst tussen Geert Wilders en een moslimextremist? 
Ze zien allebei het kwaad in een ander en hebben zo’n duidelijk vijandbeeld dat ze voor het gemak 
maar vergeten dat aan henzelf (en namens wie zij spreken of handelen) geen smetje kleeft! 
 
Spreuken 
Over zelfkritiek: 
- Zelfkritiek maakt een mens en een kerk geloofwaardig (C. Rijnsdorp) 
- Iedereen heeft het over het veranderen van de mensheid, en niemand over het veranderen van 
zichzelf (Leo Tolstoi) 
 
Pastorieklanken 
Na een gezellig en leerzaam startweekend, prachtig weer (wat het fietsen tot een feest maakte en het 
koffiedrinken in de pastorietuin tot een idylle) is het winterseizoen begonnen. Een kort seizoen, want 
in maart wordt het al weer Pasen. Maar in die korte periode gebeuren wel een aantal belangrijke en 
nieuwe dingen, zoals de toerusting voor de toerusters (ook uw ds. wordt toegerust), de Alpha in 
gezamenlijkheid, de jongerendiensten in Rehoboth die met elkaar georganiseerd gaan worden en ook 
wellicht de catechese voor de 16-plussers ! We groeien als Baptisten en Hervormden naar elkaar toe.  
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In februari hopen we ook een kinderbijbelweek te organiseren, waarbij we ook hopen dat 
Gereformeerden en Vrijgemaakt Gereformeerden mee zullen doen. We komen er langzamerhand 
achter dat we samen voor dezelfde problemen staan en wanneer er overeenstemming is in visie en 
geloof kunnen die problemen ook gezamenlijk aangepakt worden. Dat is winst. Vooral ook, omdat 
deze dingen uit gezamenlijk gebed gegroeid zijn. 
Een andere blijde gebeurtenis was dat de fam. Hanuseac uit Suceava hier in Pernis (bij de fam.Jonker) 
een weekje te gast was. Nadat ik al vele malen met hen in dat deel van het land arme families heb 
bezocht en daar zag hoe zij zich daarvoor inspanden, was het fijn dat zij nu hier een weekje kunnen 
bijkomen en genieten van ons dorp dat aan de Maas gelegen is. Regelmatig zaten zij samen op een 
bankje te kijken naar al wat er langs kwam…  
Hun dank voor uw ondersteuning van de families brachten zij in de kerk op een zondagavond tot 
uitdrukking door samen met hun dochter Ionela een lied ten gehore te brengen, waarvan je zou wensen 
dat iedereen uit onze gemeente dat had kunnen horen. Ontroerend en mooi! 
De kinderen hebben het van geen vreemde dat ze zo voortreffelijk kunnen zingen! 
Toen ze weggingen drukten ze me op het hart toch vooral weer te komen in januari… 
De volgende Kerkklanken hoort u er meer van! 
Een hartelijke groet uit de pastorie, waar een dominee zonder computer zit (vanwege hoge ouderdom 
ter ziele gegaan) en er nu achter komt dat ook hij niet meer zonder kan, er weer eens een fiets gestolen 
is uit de garage op een onbewaakt moment, inclusief fietstassen, maar waar het voor het overige 
redelijk wel is, al wordt het langzamerhand nogal frisjes in huis (omdat door bovengenoemde 
problemen er toch ergens op bezuinigd moet worden…). 
 
 
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
KERKELIJKE ADMINISTRATIE 
Binnen onze gemeente zijn verhuisd: 

- mevrouw G.D. Dieckmann-Boender, Burg. van Esstraat 193, naar “Het Havenlicht”. 
- de heer J. van der Tak jr., Burg. van Esstraat 235, naar Vrijlandtstraat 74. 

 
VACATURES 
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 4 september j.l. is het rooster van aftreden besproken.  
Negen ambtsdragers zijn per 31 december a.s aan het einde van hun eerste, tweede of derde termijn. 
Diaken W.G. de Ronde-van der Toolen heeft drie termijnen zitting gehouden, de ouderlingen  
P. Boekholt-Rep en M.L. Pons en ouderling-kerkrentmeester A. den Ouden hebben twee termijnen 
gediend en zijn kerkordelijk niet herkiesbaar. Echter de twee laatst genoemden maken gebruik van 
ordinantie 3-7-5; dit betekent dat zij zitting in de kerkenraad houden tot hun opvolgers zijn bevestigd, 
echter niet langer dan zes maanden. 
 
Ouderlingscriba R. van der Leeden, ouderling-kerkrentmeester H.J. Verheij en diaken A.S. Keemink 
hebben één termijn gediend, zijn kerkordelijk herkiesbaar en hebben aangegeven zich herkiesbaar te 
stellen voor een tweede termijn. 
De diakenen A.C. Bijl en H.L. Jonker, beiden één termijn gediend en kerkordelijk herkiesbaar, hebben 
te kennen gegeven om persoonlijke redenen zich niet herkiesbaar te stellen. 
 
De kerkenraad legt de volgende vacatures voor aan de gemeente: 
P. Boekholt-Rep, wijkouderling: kerkordelijk niet herkiesbaar, 
R. van der Leeden, ouderlingscriba: kerkordelijk herkiesbaar, 
M.L. Pons, wijkouderling: kerkordelijk niet herkiesbaar, 
A. den Ouden, ouderling-kerkrentmeester: kerkordelijk niet herkiesbaar, 
H.J. Verheij, ouderling-kerkrentmeester: kerkordelijk herkiesbaar, 
A.C. Bijl, diaken: niet herkiesbaar en 
H.L. Jonker, diaken: niet herkiesbaar. 
A.S. Keemink, diaken: kerkordelijk herkiesbaar, 
W.G. de Ronde-van der Toolen, diaken: kerkordelijk niet herkiesbaar. 
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Lidmaten kunnen kandidaten indienen, welke zijn ondertekend door tenminste tien lidmaten. 
Op iedere kandidaatstelling dient aangeven te worden voor welk ambt een lidmaat kandidaat wordt 
gesteld en voor welke vacature deze bedoeld is. 
De kandidaten kunnen ingeleverd worden bij ouderlingscriba R. van der Leeden, Van Zijll de 
Jongstraat 96. 
Daar waar ambtsdragers kerkordelijk herkiesbaar zijn kan de gemeente tegenkandidaten indienen. 
Indien er voor deze vacatures geen tegenkandidaten zijn dan verklaard de kerkenraad de zittende 
ambtsdragers verkozen. Wordt een tegenkandidaat ingediend dan volgt er een verkiezing. 
 
Naast de drie reeds bestaande vacatures komen er per einde jaar zes bij en het totaal komt daarbij op 
negen! Om het werk van uw kerkenraad doorgang te kunnen laten vinden is het van groot belang dat 
de open posities vervult worden. Het consistorie heeft per einde jaar vijf vacatures, het college van 
kerkrentmeesters één en de diaconie drie. 
 
De werkdruk welke op de schouders van de ambtdragers rust wordt aanzienlijk groter, de  hoeveelheid 
werk blijft, echter moet naar alle waarschijnlijkheid gedaan worden door weer eens zes personen 
minder. Wij doen een beroep op u om kandidaten aan te dragen of uzelf om zitting te nemen in de 
kerkenraad. Wanneer u benaderd wordt vragen wij u een beroeping serieus in overweging te nemen.  
 
Van de vertrekkende ambtsdragers wordt op gepaste wijze afscheid genomen in een dienst aan het 
begin van het volgende jaar en tijdens de eerste kerkenraadvergadering in januari 2008. 
 
 
Gemeenteavond  
U wordt van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond welke op woensdag 14 november a.s 
plaats vindt. Inloop vanaf kwart voor acht, aanvang 8 uur in verenigingsgebouw Rehoboth. 
Besproken wordt (onder voorbehoud) het kerkinterieur, de komende Roemenië-reis en de 
vacatures binnen de kerkenraad. Wilt u deze datum in uw agenda zetten? 
 
Sing-in 
Nu de vakantietijd voorbij is willen we weer gaan starten met onze sing-in. De eerste zal gehouden 
worden op dinsdag 30 oktober in gebouw Rehoboth. We beginnen om 10.15 uur, maar vanaf 10 uur 
drinken we eerst koffie of thee. U bent van harte welkom. Wilt u niet vergeten uw liedboek en 
evangelische liedbundel mee te brengen. 
Namens de evangelisatiecommissie, Diny Verheij 
 
 

ZENDING 
 
Opbrengst Zendingscollecte en spaardoosjes 
De zomer zendings collecte welke gehouden is op zondag 19 augustus j.l heeft een bedrag opgeleverd  
van € 264,37. De spaardoosjes welke ingeleverd zijn na de diensten van zondag 16 september j.l 
hebben € 376,19 bijeen gebracht. De ZWO commissie wil u allen hartelijk dankzeggen voor uw 
bijdrage en steun. 
 
Zendingskalender 2008 
De zendingskalender 2008 heeft als thema: ‘Vrouwen in het licht’. De Ugandese schilder en glazenier 
Mathias Muwonge Kyazze vervaardigde een serie schilderingen over het leven van de vrouw in het 
Bagandavolk, waarbij haar eigen visie op het leven, haar dromen en idealen uitgangspunt vormen. 
Kyazze liet zich inspireren door zijn moeder. Als kind zag hij hoe zij figuren in het zand maakte en dat 
wilde hij nadoen. Later werd hij een begaafd glazenier en bestudeerde hij de symboliek van de 
Baganda. Kyazze gaf daar vorm aan in zijn werk. De fraaie kalenderplaten zijn daarvan het resultaat. 
De kalender kost € 6,50 en is verkrijgbaar bij A. Keemink, Burg. van Esstraat 164. 
De ZWO-commissie  
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DIACONIE 
 
7 oktober Israëlzondag 
De collecte in de ochtenddienst van zondag 7 oktober staat in het teken van Israëlzondag. In veel 
gemeenten wordt op deze zondag in woord, lied en gebed stilgestaan bij de ontmoeting tussen “Kerk 
en Israël”. De opbrengst is bestemd voor het werk van Kerk en Israël in Nederland. De Protestantse 
Kerk in Nederland zet zich op allerlei manieren in om de onlosmakelijke verbondenheid met het volk 
Israël gestalte te geven. Naast het zorgen voor voortgaande bezinning, worden ondermeer studenten en 
predikanten op studieverlof financieel en inhoudelijk ondersteund en wordt het blad 'Kerk & Israël 
Onderweg' ontwikkeld. Om dit werk voort te zetten is uw steun nodig. Daarom bevelen we deze 
collecte nu reeds van harte bij u aan. 
 
Collecte Werelddiaconaat zondag 14 oktober 
De collecten in de diensten van zondag 14 oktober zijn bestemd voor het Werelddiaconaat. 
Centraal staat ditmaal Nepal. Nepal is een land met littekens. Tien jaar lang streden de regerings-
troepen en de Maoïstische guerrilla om de macht waarbij12.000 mensen om het leven kwamen. Een 
groot deel van de bevolking moest huis en haard verlaten. Dankzij het bestand van april 2006 werkt 
Nepal weer aan wederopbouw. Veel Nepalezen leven van de landbouw. Nepal heeft vruchtbare grond, 
maar kan de bevolkingsgroei momenteel niet bijhouden. Bijna de helft van de kinderen onder de vijf 
kampt met ondergewicht en 19 procent van de bevolking is ondervoed. Boeren staan onder grote druk 
om de productie te verhogen.  
Moderne technieken, gebaseerd op schaalvergroting, doen snel hun intrede. Maar nieuw geïmporteer-
de zaden en gewassen blijken vaak extra gevoelig voor plantenziekten. Met kunstmest proberen 
boeren de opbrengst te verhogen. Dit schaadt echter de natuur en verzwakt het afweersysteem van de 
gewassen. Boeren belanden hiermee in een neerwaartse spiraal.  
Meer en beter te eten  
Gelukkig ontdekken Nepalese boeren steeds vaker dat zaden en gewassen, die van oorsprong in Nepal 
voorkomen wél voor goede en gevarieerde opbrengsten kunnen zorgen. Dit bewustzijn is in belang-
rijke mate op gang gebracht door de organisatie Nepal Permaculture Groep, die met het project ‘Seeds 
for Survival’ de Nepalese landbouwsector weer nieuwe impulsen geeft. De NPG helpt arme boeren om 
goede, stabiele en gevarieerde oogsten te behalen, waarmee ze hun gezinnen kunnen voeden. De 
medewerkers leren boeren om een gevarieerd zaaiplan op te zetten. Ze helpen hen sterke gewassen uit 
te kiezen met een goede voedingswaarde. De boeren die meedraaien in het Seeds for Survival-project 
hebben stabielere oogsten dan voorheen en ook gevarieerdere opbrengsten. Hierdoor heeft de gehele 
gemeenschap te eten en dat is waar het om gaat.  
We collecteren voor onze broeders en zusters in Nepal. Gunt u hen een voedselzeker bestaan? We 
bevelen de collecte van harte bij u aan. 
 
Kerktelefoonuitzending op donderdag 25 oktober 
Donderdag 25 oktober hebben we weer een extra kerktelefoonuitzending. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u luisteren naar gewijde muziek. 
Als u een uitzending wilt bijwonen kan dat. Even bellen naar: 416 67 75. 
Teun en Rien Roobol 
 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.G. “Wees een zegen” 
Op donderdag 11 oktober hopen wij onze volgende verenigingsavond te houden. Een mevrouw van 
Remedica komt vertellen over botontkalking. 
Onze volgende avond is op 25 oktober. Die avond is dhr. Rila bij ons. 
Wij hopen dat u op beide avonden aanwezig kunt zijn. 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
J.H. Meijboom-van der Steen 
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H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften over de maand september. 
Via mevr. Muizer-den Ouden ontvangen        2x €   5,=  en 2x € 10,=  
Via dhr. A. den Ouden            ontvangen        1x €   3,= 
Via dhr. L. Hoogwerf              ontvangen        1x € 10,= 
Via mijzelf                                         ontvangen        1x € 10,= 
Hartelijk dank! 
Aukje Koole 
 
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 10 oktober en 24 oktober houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth. Om 
14.15 uur is de zaal open en de middag begint om 14.30 uur. U bent allemaal van harte welkom. 
Namens de leidsters,  
Diny Verheij 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Opbrengst 1e extra collecte voor het tekort op de begroting van het college van kerkrentmeesters 
Het is met grote dankbaarheid dat we u de opbrengst van de 1e extra collecte, welke op 16 september j.l. 
gehouden is, bekend maken. 
Na beide diensten mochten we € 1.409,10 tellen. 
Vooraf was er al € 430,-- ontvangen via bank en giro en offerblokken. 
Als nagekomen giften mochten we nog € 629,-- ontvangen (waarvan via C. Hoogwerf  € 160,-- en € 5,--). 
Het totale bedrag welke de 1e extra collecte heeft opgebracht is hierdoor € 2.468,10 geworden. 
Gemeente, hartelijk dank voor dit mooie resultaat. 
 
“Het Leien Dak” 
De stand van de financiële thermometer was op 30 augustus € 12.565,40. 
Aan giften mochten wij ontvangen: 
Via kerkrentmeester C. Hoogwerf  € 20,-- en € 10,--. 
Via de Postbank € 100,--. 
Via Ds. Lavooij € 10,-- en via ouderling P. Boekholt-Rep € 45,-- (zie kerkklanken nr. 9) 
De stand per 27 september is € 12.750,40. 
Hiervoor onze hartelijke dank en u weet het voor: € 3,50 per stuk kunt u de leien nog steeds 
symbolisch kopen.  
  
Het college van kerkrentmeesters.  
 
 

JEUGDWERK 
 
Dagje in de dierentuin 
Het is startweekend 2007. Het belooft prachtig weer te worden. Uit de inschrijvingen blijkt dat we met 
8 jongens en meisjes zijn die niet mee gaan met de fietstocht. 
De 8 jongens en meisjes zijn te weinig om het levend ganzenbord spel mee te spelen en 
dus……………… Allemaal in de auto’s en naar Blijdorp. 
Voor het instappen wordt er door één van de vaders even duidelijk verteld wat de regels zijn voor de 
middag en we gaan op weg. Als we de entreekaartjes hebben gekocht spreken we nog het een en ander 
met elkaar af en kunnen we naar binnen.  
De 3 meisjes zijn in de minderheid bij de 5 jongens, maar doen niet voor ze onder.  
Terwijl Janny en ondergetekende de gehele middag onze schaapjes aan het tellen zijn, is het een hele 
leuke en gezellige middag. 
Tim doet verslag van de modeshow welke gelopen wordt door één van de tijgers: “Dames en heren 
hier ziet u een mooi streepjespak in bruin en zwart.” 
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Ook aan de innerlijke mens is gedacht met limonade en koekjes of een snoepje tussendoor. 
Erik vindt de amoerpanters niet zo indrukwekkend als de naam doet vermoeden en weet te melden dat 
het beest alleen maar rondjes loopt. 
En dan als het een uur of vier geworden is, gaan we eindelijk naar de ………… SPEELTUIN! 
Na wat zoek- en speurwerk hebben we iedereen weer bij elkaar en genieten we van een ijsje, om 
daarna weer als een speer naar de klim-, glij- en speeltoestellen te rennen. Ik weet niet of je weet hoe 
de speeltuin in Blijdorp eruit ziet, maar ik kan je verzekeren dat het enige moeite heeft gekost om 
iedereen er weer uit te krijgen. En na alle schaapjes wederom geteld te hebben gaan we onder enig 
protest terug naar de auto’s. 
Nu al naar huis?? En de leeuwen, slangen, vissen, hyena’s, schildpadden, otters, haaien, stokstaartjes, 
wolven, vossen en het binnenverblijf van de olifanten dan? Sorry jongens! 
Je ziet de middag was gezellig maar helaas te snel om. Dus wie weet volgend jaar???? 
Petra Sekeris. 
 
 
Beste gemeenteleden , 
Voortvloeiende uit het jeugdbeleidsplan hebben wij sinds kort in onze gemeente een kleine commissie 
die Fred Bruinse  probeert te ondersteunen met allerlei ideeën en praktische zaken die hij tegenkomt in 
zijn werk als jeugddiaken.   
 
Eén van de ideeën is om met een groep jeugd een bezoek te brengen aan een Afrikaans land en daar 
iets nuttigs te gaan doen. (in de zomer van 2009 of 2010)  
De organisatie van dit evenement is nog in een begin- en opstartfase. We zijn ons nog aan het 
oriënteren op organisaties, landen, doelgroepen, etc. Maar één ding weten we wel: Er is heel veel geld 
nodig voor dit project.  
 
Van de bazarcomissie hebben we het speelgoed gekregen dat over is gebleven van de Bazar en hier en 
daar krijgen we speelgoed, artikelen, knutselboekjes en verzamelobjecten (speldjes, pins, buttons) van 
verschillende mensen. Al deze artikelen worden met grote regelmaat op marktplaats gezet.  
Er zijn twee manieren om deze artikelen te bekijken (en te kopen) via de site: www.marktplaats.nl 
 
Manier 1: 

1. U gaat naar www.marktplaats.nl 
2. Op de homepagina klikt u linksbovenaan op “kijk in uw wijk”  
3. Daar toetst u uw postcode in. (alleen als u in Pernis woonachtig bent) 
4. U zoekt op het kaartje de “Tijkenweg” op en klikt daar op het plaatje dat verschijnt.  
5. De aanbieder van de producten heet Pernis voor Afrika 

 
Manier 2:  

1. U gaat naar www.marktplaats.nl 
2. U typt in de zoekbalk PVA (Pernis voor Afrika) 
3. U krijgt een lijst met alle advertenties waar deze lettercombinatie in voorkomt 
4. U zoekt welke aangeboden worden door Pernis voor Afrika 

 
U kunt via de site op artikelen bieden en het makkelijke is: u kunt ze in Pernis ophalen.  
 
We hopen dat u een kijkje (en koopje) neemt! 
Hartelijke groeten, 
Christine, Marleen, Robert, Fred en Anneke 
(meer info? pernisvoorafrika@gmail.com)  
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Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 7 oktober,   Zondagsschool  
14 oktober en 21 oktober Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur) 
 

Maandag 8 oktober  Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en 15 oktober    Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 8 oktober,  Gospeljongerenkoor “Revival” 
15 oktober en 22 oktober Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
 

    Catechisaties  
Donderdag 4 oktober Startcatechese groep 7 en 8 bij mw. A. Berghout,  19.00 uur 
en 18 oktober   Uiterdijk 213    
Donderdag 4 oktober 12+ bij Thea Kruithof, Uiterdijk 23    19.15 uur 
en woensdag 17 oktober   
Donderdag 4 oktober 16+ bij Ad Louwen    19.30 uur 
en 11 oktober       

 

Zondag 14 oktober  Kickoff Devotion JVR      15.00 uur  (inloop: 14.45 uur) 
   Rock Solid Club “Time Out”    

Vrijdag 5 oktober  Club 2        JVR     (inloop:19.02 uur)    start:  19.32 uur 
en 19 oktober 
Vrijdag 12 oktober   Club 1   JVR    (inloop:19.02 uur)    start:  19.32 uur 
en 26 oktober  
12, 13 en 14 oktober  Club 2   Fort Rocky clubkamp      

Dinsdag 9 oktober  Training en toerusting jeugdwerkers  JVR  19.30 uur
       (inloop vanaf 19.15 uur) 

 
 
Youth Alpha 
De gereformeerde kerk vrijgemaakt in Pernis/Albrandswaard hoopt in het nieuwe seizoen met een 
youth alpha cursus te starten. Wat houdt zo’n jeugd alpha eigenlijk in? 
 
Youth Alpha in het kort: 
Youth Alpha is een eigentijds programma voor jongeren die willen kennismaken met het christelijk 
geloof. Dankzij gemotiveerde leiders, dankzij Gods kracht en dankzij een programma als Youth 
Alpha, krijgen jongeren een plek waar ze hun vragen over het leven en geloof kunnen stellen. Een plek 
waar ze kunnen ontdekken wie God voor hen wil zijn. Een plek waar jongeren elkaar ontmoeten en 
leiders leren kennen die het Evangelie zichtbaar maken. Zo hopen we samen een stapje verder te 
komen richting een persoonlijke relatie met Jezus Christus. 
 
Kernvragen over het christelijk geloof: 
Youth Alpha helpt jongeren antwoord te vinden op de kernvragen van het christelijk geloof. Zo zijn er 
15 thema’s, waaronder ‘Wie is Jezus?’ ‘Bidden: waarom en hoe?’ ‘De Bijbel lezen: waarom en hoe?’ 
en ‘Hoe leidt God ons?’. Elke Youth Alpha-bijeenkomst heeft een paar belangrijke ingrediënten: 
relaties opbouwen, samen eten, een inleiding op een van de thema’s en kleine groepsgesprekken. 
Verder is er ergens middenin de cursus een weekend uit! 
 
Jongeren van 16 – 20 jaar die vragen hebben over het christelijk geloof of er meer over willen weten, 
worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan de Youth Alpha. Er zijn al verschillende aanmel-
dingen en het zou fijn zijn als de groep almaar groter wordt! Jij past er nog bij! 
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Waar: 
Het zaaltje van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Nieuwedijk 6, Pernis 
 
Wanneer: 
Vanaf vrijdag 5 oktober, elke vrijdag om de week. 
 
Aanmelden kan bij: 
Corrie Tigelaar tel: 010-5013640 
Marina Mein  tel: 010-2103432 
jeugd_alpha@hotmail.com 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
*** Bedankje *** 
 
Beste gemeenteleden, 
Eind juli zijn wij vanuit Pernis naar Alblasserdam verhuisd. Dat was best even wennen als je respec-
tievelijk 39 jaar, 9 jaar, 6 jaar, 4 jaar en 1 jaar in Pernis gewoond hebt, waarbij dat voor 4 leden van 
het gezin hun hele leven is tot nu toe en voor 1 lid toch een respectabel kwart. Het was dus even 
wennen - dat is het nog steeds - maar we hebben het goed naar ons zin. 
We willen u van harte bedanken voor al die fijne jaren die we temidden van de gemeente mochten 
beleven, individueel en als gezin. Als u in de buurt bent, bent u van harte welkom om langs te komen. 
Het is maar een kleine 30 km van Pernis. De hartelijke groeten van 
Maarten, Margo, Maaike, Froukje en Sietse Molendijk 
Randweg 1 
2951 VP Alblasserdam 
tel. (078) 632 55 28 
 
P.C.O.B 
Onze eerste vergadering na de vakantie is op 9 oktober a.s. 
Dhr. A. Rila komt dan met dia’s over Pernis, dus zorg dat u erbij bent. We hopen weer op een goede 
bijeenkomst, zoals altijd weer in het Geref. Jeugdgebouw. Aanvang 9.45 uur. 
Breng gerust een belangstellende mee. Tot ziens allemaal. 
 
Bazar zaalverloting 
Na een geslaagde bazar zijn de volgende prijzen nog niet afgehaald: 
voor het tafelkleed, groen 39, af te halen bij mevr. Grinwis, Ring 96. 
Van de zaalverloting de nummers:  
blauw 875, bloemenbon ter waarde van € 10,- 
blauw 942, boodschappenbon ter waarde van € 45,- 
Deze zijn af te halen bij J. Nieuwpoort, Murraystraat 73  
 
Gospel Jongerenkoor Revival houdt open avond 
Het is inmiddels een bekend begrip in onze gemeente: Gospel Jongerenkoor Revival. Wie heeft er niet 
(letterlijk) van ons gehoord?! We zijn een groep van ongeveer 25 enthousiaste jonge mensen, die 
iedere week weer bij elkaar komen om gezellig samen te zingen en te werken aan de uitbreiding van 
het repertoire, dat bestaat uit diverse christelijke nummers. Dit alles staat onder leiding van dirigent, 
pianist en componist Alejandro Orozco. 
Op maandagavond 8 oktober is er een open avond voor iedereen die eens wil kijken of zingen ook iets 
voor hem/haar is. Ook als je een instrument bespeelt, ben je van harte welkom.  
De avond begint om 19.45 uur, zal duren tot 21.30 uur en is natuurlijk geheel vrijblijvend. Koffie, thee 
en een versnapering staan vanaf half 8 klaar, in de bovenzaal van Rehoboth (Ozingastraat 73). Als je 
op deze avond niet kunt komen, dan ben je ook op andere avonden natuurlijk van harte welkom. 
Voor vragen kun je terecht bij Marco van der Stoep (010-4381778 of vanderstoep@tiscali.nl).  
Groetjes van de leden van Gospel Jongerenkoor Revival 
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Een mijmering over het startweekend 
In de eerste plaats wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de jongeren en ouderen die het 
programma gemaakt hebben voor het startweekend. Er waren voor de zaterdag verschillende 
activiteiten waarvoor de gemeenteleden zich op konden geven. Er was voor elke leeftijd wel een 
activiteit waaraan men mee kon doen. Het was prachtig weer, wat ook wel als een zegen gezien mocht 
worden. Het eerste programmapunt was de fietstocht. Aan de hand van foto’s was een mooie tocht 
uitgezet van ± 25 km, bestemd voor jong en oud. Voor sommigen was het zelfs een ontdekkingstocht 
in de nabije omgeving. Onderwijl waren de kleinsten naar de diergaarde waar ze na terugkomst heel 
wat over te vertellen hadden. 
Om ± kwart voor 6 stond er op lange tafels een uitgebreide lunch klaar waar vanaf we ons zelf 
moesten bedienen. Om een indicatie te geven van hoe lekker het was kunnen we uit het volgende 
opmaken. Dat was toen onze voorganger ook hier een goed voorbeeld gaf door zijn bord voor de derde 
keer te gaan vullen. 
Hierna volgde de sing-in. Mede, denk ik, omdat we zo goed gegeten hadden waren we in staat om al 
de liederen zonder begeleiding te zingen. 
Tot slot van de avond was er het “gavenspel of -test”. Dat kwam hier op neer dat je er achter kon 
komen, door een aantal vragen in te vullen, waar je goed in bent. Na nog een bakje koffie werd de dag 
afgesloten.We gingen naar huis met een voldaan gevoel dat het goed was om zo ongedwongen met 
elkaar bezig te zijn geweest. 
Op de zondagmorgen hierna was er ook nog het koffie drinken na de dienst in de tuin van de pastorie. 
Het weer werkte ook nu mee, dus was het een mooie gelegenheid om weer eens een beetje bij waar je 
anders na een kerkdienst bijna niet toe komt. 
Ook kunnen we terugkijken op een fijne zangdienst ’s avonds. Na deze dienst vroeg een gemeentelid 
zich hardop af waar al de jongeren nu waren! Maar diezelfde vraag kan ook gesteld worden door de 
jongeren: “Waar waren al de ouderen op zaterdag?” 
Het heeft geen zin om met de vinger naar elkaar te wijzen, daar praten we onszelf niet schoon mee en 
doet alleen maar afbreuk aan de gemeente. Maar laten we allemaal, zowel oud als jong, onze eigen 
verantwoordelijkheid nemen voor de gemeente. Het zou wat zijn als, bij leven en welzijn, een volgend 
startweekend Rehoboth aan de kleine kant zou zijn en de pastorietuin uitgebreid moest worden! 
Leen Verheij. 
 
                                                  
VEELKLEURIGE RELIGIES ROTTERDAM 
In de maand november, waarin ook de migrantenweek valt, organiseert Veelkleurige Religies 
Rotterdam tal van activiteiten. Van reli-reizen tot ontmoetingen, van lezingen tot een interreligieuze 
viering. Iedere Rotterdammer wordt uitgenodigd om hieraan mee te doen. 
Op zondag 4 november is er om 15.00 uur een interreligieuze viering in de Pax Christi, in 
Delfshaven. Daarna kunt u met moslims, christenen, hindoes en andere belangstellenden in gesprek, 
met een hapje en een drankje.  
Op zondag 11 november is er een muzikale reis. U bezoekt o.a. de zingende Russisch-orthodoxe kerk 
en de Hare Krishna.  
Op zondag 18 november kunt u mee met een Reis naar Paramaribo, naar de Evangelische 
Broedergemeente, een Hindoe tempel en naar Surinaams Javaanse moslims.  
Zaterdag 24 november is er een meditatieve reis. Daarbij bezoeken we eerst een boeddhistisch 
centrum en daarna een Taizé viering.  
Tot slot bent u op woensdag 14 november van harte uitgenodigd in Het Steiger voor een lezing van 
Bram Dingemanse, voorganger ICF Rotterdam, over Kerk van de toekomst, veelkleurig, meertalig en 
internationaal van 16.30  - 18.00 uur en door Hijme Stoffels, hoogleraar sociologie van kerk en 
godsdienst aan de VU in Amsterdam, over de vraag hoe de kerken er anno 2015 uit zullen zien. 
Veelkleurig? Waar zitten de ontwikkelingen en de vernieuwing? Waar de groei en de krimp en hoe 
zullen we spiritualiteit ervaren? Deze lezing van 19.30 tot 21.30 uur.  
Tussendoor is er gelegenheid wat te eten en elkaar te ontmoeten.  
 
Interesse in het programma van Veelkleurige Religies Rotterdam?  
Kijk op www.veelkleurigereligiesrotterdam.nl of geef je op: tel. 010 411 60 85. 
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Welkom:    Samen in gesprek over (geloofs) opvoeding! 
 
Komende winter worden er in ons dorp Pernis 5 avonden georganiseerd voor ouders die met elkaar in 
gesprek willen over (geloofs) opvoeding en daarover graag meer zouden leren. Het initiatief voor deze 
unieke reeks avonden is genomen door de plaatselijke Hervormde gemeente, maar dat wil niet zeggen 
dat alleen ouders met die kerkelijke achtergrond welkom zijn. Integendeel zelfs, de Hervormde 
Gemeente zet breed in en wil graag alle ouders uit Pernis uitnodigen om deelnemer te zijn aan het 
gesprek. 
 
De avonden zijn  niet bedoeld voor ouders met kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie. De opzet is 
zodanig dat thema’s aan de orde komen die voor elke situatie van toepassing zijn. Tijdens de 
verwerking van de diverse thema’s wordt wel onderscheid gemaakt in kinderen van diverse leeftijden. 
Door dat onderscheid wordt het geheel nog praktischer en daarmee meteen ook nog uitdagender. 
 
Radar 
De avonden worden geleid door Henk van Dam, trainer/toeruster bij Radar. Radar is een organisatie 
die gespecialiseerd is in toerusting van ouders voor de opvoeding van kinderen binnen het gezin De 
werkwijze van Radar is sterk interactief. Dat wil zeggen: geen theoretische beschouwingen over hoe 
het zou moeten, geen lange lezingen of inleidingen. Als ouders ga je op allerlei manieren aan de slag 
en ook samen aan de slag. Door middel van foto’s, voorwerpen, stellingen, casussen en videofrag-
menten gaan deelnemers aan de slag en ontdekken met elkaar allerlei dingen. Henk van Dam geeft 
leiding aan dat proces en geeft rondom die ontdekkingen relevante achtergrondinformatie, zodat je als 
ouder meer zicht krijgt op wat je doet, hoe je kiest en wat daarvan effecten op kinderen (kunnen) zijn. 
Door deze unieke aanpak zijn de avonden erg afwisselend, zit er veel vaart in het programma en 
worden de avonden heel concreet en in sterke mate praktijkgericht. Wat je leert is meteen pasbaar in je 
eigen (gezins)situatie.  
 
Wat staat er op het programma? 
Het gaat bij geloofsopvoeding niet alleen om specifiek christelijke elementen. Die komen wel ter 
sprake, maar de serie avonden is veel breder. Het gaat over opvoeding inde meest brede zin en de 
vraag hoe je met allerlei dagelijkse dilemma’s van de opvoeding omgaat. Dingen die ondermeer ter 
sprake komen:  
 

- wie ben ik als ouder voor mijn kind (veranderende rol naarmate je kind ouder wordt). 
- wie is je kind? (ontwikkeling van het kind en effecten daarvan bij je kind). 
- over regels en grenzen, richting geven en ruimte bieden 
- de cultuur waarin kinderen opgroeien: bedreiging en uitdaging voor (geloofs)opvoeding 
- kind en geloof (over kinderen en tieners die bidden, bijbellezen, naar de kerk gaan of dat 

allemaal niet meer zo zien zitten). 
- Ruimte voor specifieke thema’s (in overleg): omgaan met media, jongeren en seks, kind en 

internet,etc.  
- …………………….. 

 
Het laatste aandachtstreepje staat voor al die thema;’s die deelnemers zelf mogen inbrengen die een 
plek krijgen op een van de vijf avonden. 
 
Data & Locatie & Kosten 
De data van de avonden zijn: 17 oktober 2007, 15 november 2007, 15 januari 2008, 6 maart 2008 en 9 
april 2008. De avonden worden gehouden in de JVR (Burgemeester van Esstraat 46) beginnen om 
19.45 uur en duren tot 22.00 uur.  
Kosten zijn (cursus, koffie/thee, handout): 5 euro voor de totale cursus. 
 
De organisatie hoopt veel ouders op deze avond en te ontmoeten, iedereen is van harte welkom! 
 
Informatie 
Meer informatie is verkrijgbaar bij Ad Louwen () of Jacco van der Tak (010-438 15 97).  
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Herdenkingsdienst in uitvaartcentrum te Pernis 
“waardevol initiatief van de Associatie Uitvaartverzorging” 

 
Op donderdag 11 oktober, om 19.30 uur organiseert de Associatie Uitvaartverzorging voor de eerste 
maal een herdenkingsdienst in de aula van het nieuwe uitvaartcentrum op de Algemene begraafplaats 
aan de Ring 548 te Pernis. 
Met dit initiatief van de Associatie Uitvaartverzorging worden de inwoners van Pernis in de 
gelegenheid gesteld hun overleden dierbaren te gedenken in een herdenkingsdienst. 
  
Soms komt het overlijden onverwacht, soms kun je het verlies zien aankomen. In beide situaties 
leidt het overlijden van dierbaren tot gevoelens van machteloosheid. Daarnaast geeft het verlies van 
geliefde personen veel verdriet; verdriet waar een ieder op eigen wijze mee omgaat. 
Dit verdriet kan een basis zijn voor een warme herinnering. 
  
Vanuit een muzikale invalshoek wordt uiting gegeven aan de herinneringen van overledenen. 
Onder andere zal het ouderenkoor “het Havenlicht” voor de muzikale omlijsting van deze avond 
zorgdragen en er zullen woorden van troost gesproken worden.  
Op deze avond zal de begraafplaats geopend zijn en na afloop van de herdenkingsdienst worden 
bloementoefjes ter beschikking gesteld die bij een graf of urnenmuur kunnen worden geplaatst.  
Daarna is er ruimte om in de aula nog wat na te praten en een kopje koffie of thee te drinken.  
Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat een ieder van harte welkom is. 
  
Indien u deze herdenkingsdienst wenst bij te wonen maar problemen heeft met eventueel 
vervoer naar de aula of wenst u nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Rob Kloeg van de Associatie Uitvaartverzorging, telefoon 010 2202271 of mailt u naar 
info@Uitvaartassociatie.nl   
 
 
 
Start Bijbel10daagse in Utrecht 
Op 26 oktober a.s. start de derde Bijbel10daagse met veel verschillende activiteiten. De organisatie is 
in handen van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS). Met 
deze 10daagse willen we aandacht vragen voor de Bijbel en het bijbelgebruik stimuleren. Het thema is 
‘De vreemdeling en de Bijbel’ en dat zet mensen aan iets te gaan ondernemen. 
 
De opening van de Bijbel10daagse vindt plaats op 26 oktober in de Nicolaikerk te Utrecht. Als u 
hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via info@bijbelgenootschap.nl of (023) 514 61 61 
Tijdens de bijeenkomst worden ook opnamen gemaakt voor een aflevering van het IKON-tv-
programma Het Vermoeden. Presentator Annemiek Schrijver ontvangt Ricus Dullaert, die werkzaam is 
voor Memisa en de Catholic Workers in Zuid Afrika in de aidsproblematiek. Zij vraagt hem naar de 
heilige tekst in zijn leven. De uitzending van dit programma is op zondag 28 oktober, Nederland 2, 
vanaf 11 uur.  
 
Meer informatie over de activiteiten in de Bijbel10daagse vindt u op www.bijbel10daagse.nl.  
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem  
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baza R ommelmarkt 
 

vrijdag 5 september en zaterdag 6 september 2008 
 

wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden 
 

Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding, 
dan kunt u contact opnemen met: 

 
  Dhr. J. de Jong    tel.: 4386656 
  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319 

 
De vaste ophaaldag is donderdag van 9.30 tot 12.00 uur  

Zelf brengen kan ook: ’s maandags van 9.00 uur tot 15.00 uur 
Verkoop: iedere maandag tussen 9.00 uur en 15.00 uur 

 
Spaart u mee met ons ? 

 
Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels 

 
Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 

Inleveren bij: 
 

Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis                                          http://www.hervormdpernis.nl  
 
Kerkgebouw                                    Predikant                             Scriba   
Ring 1, tel: 472 27 59                       ds C.E. Lavooij                     dhr R. v.d. Leeden 
Koster: dhr C. van der Stoep            Ring 21,                                Van Zyll de Jongstr. 96 
tel: 416 44 33                                    tel. 416 17 24                        tel: 472 03 52        
 
Rehoboth                tel: 416 41 25 Bovenzaal Rehoboth                tel: 416 36 49  
Ozingastraat 73 Ozingastraat 73   
beheerder: mw. B. de Laat-Spruijt beheerder: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen 
tel: 472 05 78 tel: 416 50 17 
 
Diaconie                                      College kerkrentmeesters              Administratie collectebonnen 
Bankrek.nr.: 3532.02.584            Bankrek.nr.: 3532.02.509                Bankrek.nr.: 3532.57.230  
Postgiro: 39.29.35                        Postgiro: 63.27.27   
 
Verdere informatie (overige adressen en informatie vindt u in de Wegwijzer) 
 
Stichting Thuiszorg Rotterdam     Voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging/verpleging, 
uitleen van hulpmiddelen.     
Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma t/m vr  van 8.00-17.00 uur, tel. 2826120 
 
Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG  
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg, welzijn en mobiliteit: Zorgcentrum Pernis  
Spreekuur dinsdagmiddag  van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur, tel. 472 28 09 
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