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KERKDIENSTEN 

 

Zondag 24 juni 2007______________________________________________________   

09.30 uur : ds. A.H. van Veluw te „s-Gravenzande 

18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Jongerendienst 

 

Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    

Morgendienst : dhr. L.J. Hoogwerf    dhr. D. Berghout     

Avonddienst   : dhr. J. van der Tak    dhr. A. den Ouden 

 

Ambtsdrager van ontvangst: mw. P. Boekholt-Rep / dhr. H.J. Verheij 

Collecte :  ‟s morgens Diaconie / Kerkrentmeesters; ‟s avonds Jeugdwerk / Kerkrentmeesters 

Deurcollecte_ :   extra collecte voor “het leien dak”   

Kerkauto :   dhr. S. Bootsma 

 

Oppasdienst :  Hanneke Hout en Rieneke de Snaijer 

Zondagsschool: Groep 1  -  Lisette Vermeer en Jolien Roobol 

                          Groep 2 en 3 -  Margriet Lodder en Jessica den Uijl 

 

 

Zondag 1 juli 2007_____________________________________________________   

09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Afscheid oudste kinderen van de zondagsschool            

18.30 uur : ds. J. Henzen te Alphen aan den Rijn 

 

Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    

Morgendienst : mw. M.L. Pons    dhr. A. den Ouden  

Avonddienst   : dhr. M. Roobol    dhr. A. Stortenbeker 

 

Ambtsdrager van ontvangst: mw. J. Groeneweg-van der Steen / mw. A. Pons 

Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 

Deurcollecte :  Fonds Inwendige Zending 

Kerkauto :  dhr. L. Lodder    

 

Oppasdienst :  Heleen Verschoor en Sjanie de Laat 

Zondagsschool: Groep 1  -  Conny van Dijk en Siska Verheij 

 

 
 

BIJBELROOSTER 

 

zo 24 juni  Lucas     8: 16 - 21 Luister goed! 

ma 25 juni  Lucas    8: 22 - 25 Waar is jullie geloof?       

di 26 juni  Lucas    8: 26 - 39 Door demonen bezeten 

wo 27 juni  Lucas    8: 40 - 48 Slechts een aanraking 

do 28 juni  Lucas    8: 49 - 56 „Meisje, sta op!‟ 

vr 29 juni  Lucas    9:   1 - 9 Zonder proviand op weg 

za 30 juni  Lucas    9: 10 - 17 Voedsel voor allen   

 

zo   1 juli  Lucas    9: 18 - 27 Alles of niets           

ma   2 juli  Lucas    9: 28 - 36 Bijzondere ervaring 

di   3 juli  Lucas    9: 37 - 43a Geestuitdrijving 

wo   4 juli  Lucas    9:43b- 50 De kleinste is groot 

do   5 juli  Lucas    9: 51 - 62 Volledige toewijding 

vr   6 juli  Lucas  10:   1 - 16 Twee aan twee op pad 

za   7 juli  Lucas  10: 17 - 24 God zij de eer          
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Meditatie 
 

          …geen wondende doorn noch pijndoende distel… 

                                                                                               Ezechiël 28: 24 

  

Dorens en distels zie je genoeg om je heen als je door het park of langs het pad naar de Maas wandelt. 

Ga er niet doorheen lopen, want je haalt je kleren er aan open, struikel er ook niet in (zoals ik in 

Frankrijk toen ik van m‟n geleende mountainbike in een braamstruik viel…), want de naalden laten 

zich pijnlijk voelen… 

  

Ook in een andere zin kunnen dorens en distels verwondingen aanbrengen, bijv. als je het slachtoffer 

wordt van roddel en achterklap of als je op school (of op het werk!) gepest wordt. 

Dat steekt evenzeer en verwondt de ziel! 

Daarnaast kun je ook als volk getreiterd worden: denk bijv. aan de zigeuners, die als zwervende groep 

mensen in vele landen en in vele perioden van de geschiedenis geprikt en gestoken werden en worden. 

Het volk wat daarbij de kroon spant is natuurlijk Israël. Geen volk is zo gestoken en verwond als zij! 

  

Als u de verzen 24-26 leest van het 28
ste

 hoofdstuk ziet u daar een prachtige belofte voor dit volk: 

…Maar het huis Israëls zal geen wondende doorn noch pijndoende distel meer hebben onder alle 

omwonenden die hen verachten… 

Deze tekst (Ez. 28: 24,25 en 26 ) had ik „meegenomen‟ naar Israël en heb ik op de muren van de stad 

Jeruzalem geproclameerd en later op een briefje geschreven en tussen de stenen van de “Klaagmuur” 

gelegd. Een belofte dat haar lijdenstijd eens volbracht zal zijn en dat zij veilig zullen wonen in hun 

land, dat Ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb… 

Ze wonen er inmiddels al wel, dit jaar officieel 60 jaar (het verdelingsplan werd op 29 nov. 1947 door 

de VN aangenomen en met blijdschap door Israël ontvangen!), maar veilig wonen doen ze er niet (we 

hebben nogal wat plaatsen bezocht en gezinnen, waar een baby was doodgeschoten door een sluip-

schutter of een jongeman tijdens diensttijd was omgekomen). 

Israël is en wordt bedreigd, er zijn geruchten van oorlogen (Syrië lijkt zich ervoor op te maken, maakt 

nu al amok in de Libanon en ook Iran zweert herhaaldelijk de staat van de kaart te willen vegen…en 

daarnaast wordt dagelijks Sderot vlak bij de Gazastrook door kassambommen bestookt) en hier geldt: 

waar rook is, is vuur… Maar al te vaak zijn dreigementen in daadwerkelijke acties uitgemond! 

  

Maar God waakt over Zijn volk en Zijn woord spreekt van een andere toekomst. 

Zullen zij zich aan dit goddelijke woord blijven vasthouden ? 

  

En wij? In ons persoonlijk leven, waar dorens en distels van zorgen, ziekten, angsten en onzekerheden 

ons kunnen kwellen? Pleiten we op en geloven we in Hem die het laatste en beslissende Woord heeft? 

  

Op de muur van Jeruzalem waar ik met die tekst liep, zag ik een mosterdplantje groeien.  

Dat deed me denken aan de woorden van Jezus over geloof als een mosterdzaad. Dat doet wonderen 

(zie Matt.17: 20, 21). 

Geloof dat zich in de allereerste plaats richt op Jezus Zelf, de Zoon! 

Hij was bereid de dorens en distels die wij gezaaid hebben over te nemen (zie de doornenkroon op 

Zijn hoofd!). Opdat wij nu door Hem geloven dat de wondende en pijndoende angel eruit genomen is! 

En waar zal worden wat God heeft beloofd! 
 

 

GEMEENTEBERICHTEN 

 

In Memoriam 

Op 7 juni 2007 overleed mevrouw Jaapje Jonker-Koert. Nadat zij ruim 87 jaar geleden te Pernis werd 

geboren, kwam er in haar vertrouwde omgeving een einde aan haar leven. In haar verliezen haar 

dochter, schoonzoon en de kleinkinderen een zorgzame en geliefde moeder en oma. 

Op 12 juni hebben we in een uitvaartdienst in de kerk te Pernis, afscheid van haar genomen.  
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De Bijbel ging open in het boek van de Psalmen en wel bij de 91ste, de favoriete psalm van mevrouw 

Jonker. We zochten onze troost en bemoediging in het eerste vers van dit lied van David: “wie in de 

schuilplaats van de Allerhoogste in gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige”. Temidden 

van de nood van het leven, zoekt David zijn heil bij God. Hij vindt er een machtige schuilplaats.  

In navolging van David, mogen hen die achterblijven tot deze God vluchten. Wie in geloof en 

vertrouwen dat doet, vindt bij Hem een veilige schuilplaats. 

Na de uitvaartdienst hebben we mevrouw Jonker begraven op de begraafplaats te Pernis. 

We wensen de achterblijvende familie van harte Gods zegen toe in het omgaan met dit verlies. 

 

ds A.L.A. den Besten 
 

Jarigen 

Op 29 juni mevr. A. van der Pols-Berkhout (Ring 473) en mevr. B.J. Vermeij-Verheij (Van Esstr. 191) 

Op 1 juli mevr. M. van der Wende-Heuvelman (Murraystr. 52). 

Op 2 juli mevr. E.P.  de Jong-Ponse (Overhandstr. 22). 

Op 5 juli mevr. T. Ketting-Desjardijn (Havenlicht 105). 

“Maak in uw liefd‟ ons, Heer, bereid 

 voor licht en vreed‟ in eeuwigheid! 

 En dat ons leven iedre dag 

als ons gebed u loven mag.” 

                            Gez. 380: 7 

Een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden! 
  

Bloemen 

Op 3 juni gingen zij als groet van de gemeente naar mevr. Bal-den Ouden (Havenlicht 309), de familie 

Den Otter (G.A. Soetemanweg 55b) en naar mevr. Ruizeveld de Winter-Keemink  

(Pastoriedijk 294). 

Op 10 juni gingen zij naar mevr. Ruizeveld de Winter-Troost (Burg.van Esstr. 170), mevr. Kerkhof-

Kouwenhoven (Havenlicht 203) en naar mevr. Vermeij-Verheij (Burg. van Esstr. 191). 

Op 17 juni gingen zij naar dhr. Aalbers (Havenlicht 007), mevr. Vermaat-Meijboom (Havenlicht 012) 

en naar mevr. Koert-van der Pol (Soetemanweg 53c). 

  

Zieken 

In het Ikazia ligt dhr. Van der Wende (Murraystr. 52). Mevr. Ruizeveld de Winter-Troost keerde terug 

naar huis. 

Deze en alle niet genoemde zieken Gods onmisbare bijstand toegebeden! 

  

Verpleegtehuizen 

Elf Ranken Barendrecht     Verpleeghuis Sonneburgh 

Mevr. P. Mastenbroek     Mevr. P. Baas-van der Ent   

     Mevr. G.J. Hoek-van der Linden 

Verpleeghuis Slingedael 

Mevr. L. Buitendijk-Noordijk    Swinhove Zwijndrecht  

    Dhr. IJ. Koole 

Delta Psych. Centrum, Poortugaal    

Mevr. W. den Ouden-van Wijnen    Verpleeghuis De Breede Vliet 

    Mevr. L. Noordzij-de Bruin 

Zorghotel Rotterdam      Dhr. L.W. Sjouw   

Mevr. H. Noordzij            

 

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!    

  

Giften 

Via bezoekbroeder R. van Hoog 2x 5 euro voor de „leitjes van de Kezen‟! 

Via ouderling Boekholt-Rep 5 euro voor de kerk. 

Dank! 
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Agenda 

27 juni: overleg Startzondag om 19.30 uur bij Fred Bruinse! 

28 juni: Alpha-cursus overleg om 19.45 uur in de Heuvel 

5 juli   : idem! 

7 juli   : Interkerkelijke gebedskring 19.30 uur in de consistorie! 

  

Bij de diensten 

Ik hoop dat u een gezegende Avondmaalsbediening hebt mogen hebben! 

Ik heb samen met de groep, waarmee ik naar Israël geweest ben het Heilig Avondmaal gevierd in de 

Graftuin in Jeruzalem. In deze tuin bevindt zich een graf, waarvan gezegd wordt dat dit het graf van 

Jozef van Arimathea was, waar de Here drie dagen in heeft vertoefd. Nu staat er een bordje in het 

Engels op de deur: Hij is hier niet, Hij is opgestaan. Aan het andere einde van de tuin bevindt zich een 

rots die lijkt op een schedel en dat zou Golgotha moeten zijn. Volgens de archeologen niet erg 

waarschijnlijk overigens en zij wijzen de Heilige Grafkerk elders in Jeruzalem aan als de „Plaats 

waar…‟. Maar de tuin is erg mooi en rustgevend! 

Op 24 juni hoop ik ‟s avonds in de jongerendienst voor te gaan, alsook op 1 juli waar mogelijk 

afscheid genomen wordt van de oudste kinderen van de zondagsschool! 

Op 29 juni hoop ik voor te gaan in het Havenlicht! 

  

Weerpraats 

Tot 6 mei was het droog, daarna is het lekker gaan plenzen. In totaal viel er 127,7 mm. (waarvan meer 

dan 40 mm. op de 7
e
!). De extreme droogte werd zoals al vaker afgewisseld door extreme nattigheid. 

Vooral de nachttemperaturen bleken bijzonder hoog: slechts 7 onder de tien! 

Overdag echter is het geen enkele keer boven de 25 geweest! 

Bij terugkomst uit Israël viel op hoe klam het hier is! 

  

Actueel 

Spanningen in de Gaza-strook, waar in een gebied zo groot als Texel 1,4 miljoen mensen samenwonen 

en twee partijen elkaar te vuur en te zwaard bevechten en dat ten koste van de gewone mensen. Dat 

Israël dat hele gebied omsingeld houdt heeft te maken met het explosieve geweld dat (na de overdracht 

van 2005) de Gaza-strook in een groot wapendepot heeft veranderd (ondergrondse tunnels die vanuit 

Egypte de Hamas van wapens voorzien). Uit de gesprekken die we gevoerd hebben is gebleken dat de 

zog. Oslo vrede(sakkoorden) beter de Oslo-oorlog genoemd kan worden, omdat sinds die tijd (1993) 

de verhoudingen alleen maar verder verslechterd zijn (ook op de Westbank!). De mogelijkheid van de 

stichting van een eigen Palestijnse staat is de vinger gebleken die naar de hele hand wil grijpen, 

namelijk de verdrijving van alle Joden uit het Land (en dan te bedenken dat Israël op grond van die 

akkoorden de Palestijnse politie ook nog eens bewapend heeft…!) Velen vroegen ons te bidden om 

wijsheid voor de regering.  

Overigens, negatieve praat over Palestijnen hebben we nergens vernomen, wel dat ze slachtoffer zijn 

geworden van een op macht beluste regering die zich van haar onderdanen niets aantrekt. 

  

Spreuken 

Voor vaderdag: 

-  We zijn alleen werkelijk vader, als we uitzicht geven op God de Vader (Okke Jager). 

  

Pastorieklanken 

Zoveel pastoriegeluiden heb ik niet gehoord, behalve dat Chica twee nachten uit logeren is geweest in 

het dierenasiel in Rotterdam (ook zij wil wel eens iets anders, ook al is het haar slecht bekomen…).  

Verder nodig ik u uit om eens in de tuin te komen springen, want sinds kort staat daar een brede 

trampoline die alle overtollige vetten in snel tempo doet verdwijnen. 

Met hulp van enkele sterke kerkenraadsleden (die behalve ambtsdrager ook in een knokploeg zitting 

zouden kunnen nemen!) is het gevaarte neergezet en “jumpt” de één na de ander de lucht in onder het 

uitstoten van woeste kreten. Kortom, welkom, wanneer u even te veel vergaderd hebt! 

De reis naar Israël was een hele bijzondere, vooral omdat we niet alleen toeschouwer wilden zijn, 

maar ook deelgenoot van het volk.  
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Behalve allerlei gesprekken met mensen (arabische christenen, een messiasbelijdende Jood, een 

slachtoffer van een bomaanslag en een aantal settlers (mensen die zich in de gebieden hebben 

gevestigd nadat deze in 1967 veroverd waren) hadden we ook een Joodse gids  

(van Nederlandse origine!), waar we veel mee gesproken hebben. Daarnaast probeerden we ook bij de 

bezoeken aan de heilige plaatsen geen haast te maken, maar rustig bij elkaar te gaan zitten en uit de 

bijbel te lezen en soms ook samen te bidden om zo ons beter te kunnen bezinnen op de plek waar we 

ons bevonden ! 

Maar ook hebben we (uitbundig) gedanst, bijv. op de avond van de sjabbat bij de klaagmuur met een 

hele groep Joodse mannen, die ons als broeders in de kring uitnodigden. 

Kortom, we waren deelnemers en participanten en hebben geproefd dat God de God van Israël is! 

Stijn, die kennelijk op het nieuws iets gezien had van de onrust in de Gaza-strook, meende dat het 

goed mogelijk was dat ik daar was omgekomen. Toen iemand hem zei dat zijn mama dan wel zou zijn 

geïnformeerd en zijn vader ook nog een paar dagen geleden had gebeld, suggereerde hij dat het 

misschien dan de laatste dagen zou kunnen zijn gebeurd… 

Op donderdagmiddag had hij zekerheid dat het gelukkig anders was. 

Overigens van de spanningen in het land hebben wij op onze reis niets gemerkt en konden wij ons vrij 

bewegen, behalve in de betwiste gebieden van Judea en Samaria waar we met een andere bus reden en 

ook een veiligheidsbeambte bij ons hadden.Ook hebben we daar veel controleposten gezien en hek-

werk en prikkeldraad. Maar geen moment is ook maar iemand bang geweest! 

Kortom, het was een boeiende, leerzame en spirituele reis, waarin het ook met de collega ‟s van het 

Evangelisch Werkverband goed toeven was. 

Een hartelijke groet van een inmiddels aardig vermoeide pastoriebewoner! 

  
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 

 

KERKENRAADSVERGADERING 

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering, gehouden op dinsdag 3 april 2007, om 19.30 uur in de 

consistoriekamer. 

 

Opening 

Preses ds. C.E. Lavooij opent de vergadering 

en heet een ieder van harte welkom. Hij stelt 

voor gezang 182: 1 en 3 te zingen en gaat 

daarna voor in gebed. Vervolgens leest hij 

Hebreeën 2: 14-18. 

Toerusting 

Hoofdstuk 13 van het boek “De werkers van 

het laatste uur” van Stefan Paas wordt 

behandeld. De eredienst is geen huishoudelijke 

vergadering van een gesloten vereniging. We 

moeten vreemden opnemen, aanspreken, hen 

welkom heten en laten voelen. De dienst moet 

evangeliserend zijn, waar zoekers aan hun 

trekken kunnen komen. Noodzakelijke 

ingrediënten daarvoor zijn besef van Gods 

aanwezigheid, gerichtheid op Jezus Christus, 

kwetsbaarheid en openheid naar God en door 

God lief te hebben, wordt die interactie 

zichtbaar. 

Appèl nominaal 

Zij die verhinderd zijn worden genoemd. 

Notulen en besluitenlijst 

a. De notulen van de vergadering van 27 

februari 2007 worden aan de orde gesteld en 

worden vastgesteld onder dankzegging aan 

ouderlingscriba R. van der Leeden.  

b. Er zijn geen op- of aanmerkingen ten 

aanzien van de besluitenlijst.  

Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken worden conform het 

voorstel van het moderamen behandeld.  

Vacatures 

Ouderling kerkrentmeester C. Hoogwerf deelt 

de vergadering mee dat dhr. G.C. Vogel, 

Pastoriedijk 451 bereid is gevonden toe te 

treden als ambtsdrager binnen het college van 

kerkrentmeesters in de vacature van C. Zwart. 

Mededelingen 

Consistorie: 

Het consistorie heeft het bezoekwerk 

besproken.  

Rond de kerkdiensten: 

Tijdens de avonddienst van 29 april a.s. gaat 

dhr. J. Bos te Pendrecht voor in plaats van ds. 

Lavooij. Tussen Pasen en Pinksteren heeft de 

zondagsschool als project “de 50 dagen tijd”. 

Met Pasen wordt er een quiz gehouden en zingt 

het kinderkoor.  
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Diaconie: 

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal 

op Witte donderdag hebben de diakenen A. Bijl 

en H. van der Stoep dienst. De opbrengst van 

de collecte is bestemd voor het Diaconaal 

Havenproject. Op 6 april in het Havenlicht 

heeft diaken W.G. de Ronde-van der Toolen 

dienst. 

Er zij 178 kaarten uitgedeeld naar aanleiding 

van de actie om een gevangene een Paaskaart 

te sturen. 

Op 21 april a.s. wordt de kledingactie van 

Mensen in Nood gehouden. 

De heer W. Ketting stopt met de kerkauto. Hij 

wordt vervangen door diaken F. Bruinse.  

Kerkrentmeesters: 

De aanvang van het herleggen en vernieuwen 

van de leien van het kerkdak is 20 augustus a.s. 

Er worden extra deurcollectes gehouden om het 

dak te financieren, de eerste extra collecte is op 

29 april a.s. 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk: 

Afgelopen zaterdag zijn 25 jongeren plus 

leiding naar een Ronduit praise in Ahoy 

geweest.  

Chris Roobol gaat de leiding van Club Time 

Out versterken. 

H.V.D.: 

Tijdens de laatste vergadering is besloten dat 

drie leden aftreden per 31-12-2007. Dit zijn de 

dames Besterveld, Roukema en Van der Pols-

Lodder. Het bloemen bezorgen wordt 

overgenomen door diaken W.G. de Ronde-van 

der Toolen, afvaardiging naar de HVG wordt 

overgenomen door diaken J.H. Meijboom-van 

der Steen, voor de bezoekjes bij geboortes is 

nog geen vervanging gevonden. 

Sluiting 

Diaken W.G. de Ronde-van der Toolen stelt 

voor Gezang 177:1 en 7 te zingen en gaat 

daarna voor in gebed. De voorzitter dankt allen 

en sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

R. van der Leeden, scriba. 
 

 

Fonds Inwendige Zending 

Zondag 1 juli a.s. zal na afloop van beide diensten weer een deurcollecte worden gehouden voor het 

Fonds Inwendige Zending. Nu reeds van harte aanbevolen. 

  

 

DIACONIE 

 

Overzicht diaconiecollectes mei 

  6 mei  €  263,39 

13 mei  €  359,22 

17 mei  €  114,10 

20 mei  €  212,14 

De avondcollecte bestemd voor het jeugdwerk heeft €  117,77 opgebracht 

27 mei  €  361,07 

Ontvangen gift bestemd voor de kerktelefoon via dhr. Bijl € 15,00. 

 

Kerktelefoonuitzending op donderdag 28 juni 

Donderdag 28 juni hebben we weer een extra kerktelefoonuitzending. 

Tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u luisteren naar gewijde muziek. 

Als u een uitzending wilt bijwonen kan dat. Even bellen naar: 416 67 75. 

Teun en Rien Roobol 

 

 

HERVORMDE VROUWENDIENST 

 

H.V.D. bloemendienst 

Verantwoording giften over de maand mei. 

Via mevr. A. Vogel ontvangen  1x € 5,- 

Via mevr. A. Keemink ontvangen 3x € 5,- ; 1x € 4,20 ; 1x € 3,- 
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De volgende giften zijn ontvangen in de maand juni. 

Via de heer M. Roobol ontvangen 1x € 10,-       

Zelf heb ik ontvangen                        1x € 10,- 

  

Hartelijk dank hiervoor! 

Aukje Koole 

 

H.V.G. “Wees een zegen” 

Nu we vakantie hebben is er alleen nog informatie over het reisje op donderdag 5 juli. We vertrekken 

om 8.00 uur vanaf het politiebureau.  

We hebben nog een paar plaatsen, dus als er nog iemand mee wil (ook niet-leden zijn zoals we gewend 

zijn welkom) dan kunt u zich opgeven bij mw. J. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189, tel. 4164698 of  bij 

mw. L. Meijboom, Pastoriedijk 504, tel. 4384156. De prijs is € 41,-. 

Verder wensen wij iedereen fijne vakantiemaanden en we spreken de wens uit dat we allen in goede 

gezondheid op donderdag 13 september weer bij elkaar komen. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

J.H. Meijboom-van der Steen 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

Opbrengst offerblokken mei 2007 

  6 – 5  €   183,55 

13 – 5  €   202,75 

17 – 5  €     54,25 

20 – 5  €   108,42 

27 – 5  €   156,35  waarvan: 3x  €   5,- 

  €   705,32       2x  € 10,- 

Bonnen €   346,10       1x  € 20,- 

TOTAAL € 1051,42       2x  € 50,- 

  ======= 

 

Opbrengst huis aan huiscollecte 

De opbrengst van de extra huis aan huis collecte, voor het begrote tekort  van uw college van kerkrent-

meesters voor het jaar 2007, willen wij u hierbij bekend maken. 

Deze extra collecte heeft na het tellen van de zakjes en met vooraf en nagekomen giften het fantasti-

sche bedrag van € 5.110,46 opgebracht. 

Alle geefsters en gevers heel veel dank voor dit resultaat. Gemeente ondanks de vele oproepen die we 

als kerkrentmeesters op uw offervaardigheid moeten doen getuigt u steeds weer van uw betrokkenheid 

bij uw kerk. Ook willen wij de 35 gemeenteleden die de zakjes rondgebracht hebben en daarna 

opgehaald  hartelijke dank zeggen. 

 

“Het Leien Dak” 

Op zondag 24 juni is er weer een extra deurcollecte voor de restauratie van het kerkdak. 

Wij, uw college van kerkrentmeesters, rekenen weer op uw financiële medewerking. 

De stand van de financiële thermometer was op 10 mei  € 7.261,75. 

Aan giften mochten wij ontvangen: via de Rabobank € 50,--; 25,--; 20,--; en via de Postbank € 12,50. 

Via ds. Lavooij (kerkklanken nr. 3 en 4) totaal € 60,--. 

Via kerkrentmeester G.C. Vogel € 10,-- (bevestiging zondag 20 mei) en via de brievenbus van diaken 

P. Pons € 50,--. De opbrengst van de extra deurcollecte zondag 27 mei was  € 1.093,90. 

De stand per 7 juni is € 8.583,15. 

M.i.v. deze week kunt u ook de opbrengst zien in het voorportaal van de kerk. Er is door een 

gemeentelid een prachtige thermometer gemaakt, welke de stand weergeeft. De maker hartelijk 

bedankt en een ieder bedankt voor het tot stand komen van dit mooie bedrag tot nu toe! 

En u weet het voor: € 3,50 per stuk kunt u de leien symbolisch kopen. 

Uw College van Kerkrentmeesters. 
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JEUGDWERK 

 

 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 24 juni  Zondagsschool  

en 1 juli    Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur) 
 

Maandag 25 juni  Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 

en 2 juli    Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 25 juni  Gospeljongerenkoor “Revival” 

en 2 juli   Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
 

 

 

Jongerendienst 
 

 

Op zondag 24 juni hopen we weer een jongerendienst te houden. 

De dienst wordt geleid door ds. C.E. Lavooij. 

 

Het thema van de dienst is: 
 

“Wereldstad” 
 

 

Aanvang van de dienst is 18.30 uur 
 

 

Na afloop van de dienst is er voor de jongeren gelegenheid om  

over deze dienst na te praten onder het genot van koffie, thee of limonade 

bij familie Louwen.  
 

Jongeren en ouderen zijn van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. 

 

Met hartelijke groet namens de jongerendienstcommissie en tot ziens op 24 juni! 

 

 

 

OVERIGE MEDEDELINGEN 

 

Verjaardagsfonds 

Afrekenen verjaardagsbusjes op maandag 2 juli tussen 19.00 en 20.00 uur bij 

mevrouw Molendijk, Uiterdijk 169 en bij 

mevrouw Koert, Burg. van Esstraat 205. 

De opbrengst over de maanden maart en april is  € 262,07. 

Hartelijk dank hiervoor! 

 

Bedankje 

Hiermede willen wij iedereen die een kaart heeft gestuurd voor onze 55-jarige echtvereniging heel 

hartelijk bedanken. 

Fam. C. Roukema-Grinwis 
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***Dankbetuigingen*** 

 

Het medeleven door middel van uw brief, kaart, telefoontje of afwezigheid na het  

 overlijden van mijn dierbare man, fijne vader en trotse opa, 

 

 Martinus Verschoor 
 

 heeft ons bijzonder getroost. 

 De muzikale bijdrage van OBK tijdens de kerkdienst was voor ons buitengewoon 

 hartverwarmend en mede daardoor hebben wij alles beleefd als een waardig afscheid. 

 Onze hartelijke dank. 

 

        Jo Verschoor-Ketting 

        Kinderen en kleinkinderen 

 

 

*** 

 Overweldigend en hartverwarmend waren de vele blijken van medeleven die wij 

 mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve zorgzame 

 man, onze vader, schoonvader en opa 

 

          WILLEM LEENDERTSE 

 

 Het is voor ons ondoenlijk u allemaal persoonlijk te bedanken voor alle kaarten, 

 telefoontjes, uw aanwezigheid in de kerk. 

 Wij voelen ons hierdoor getroost en bemoedigd in ons grote verdriet. 

 

 Mede namens alle kinderen en kleinkinderen wil ik u allen oprecht bedanken voor 

 uw medeleven. 

 

        Nelly Alberda  

 

 

Terugblik op het seizoen van onze Gemeente Groei Groep. 

De eerste avond, begin oktober 2006, bij ons thuis aan de Ozingastraat. 

Eén voor een komen zeven deelnemers uit de Hervormde Gemeente binnendruppelen. 

Sommige van hen ken ik al wat beter, anderen alleen van gezicht uit de kerk of ons dorp. 

Eerst schenken we koffie of thee en praten wat met elkaar, maar om 20.00 uur gaan we echt beginnen. 

 

Het thema dit jaar is “stagelopen bij Jezus”. 

We stellen ons aan elkaar voor en vertellen wat de reden is dat we deelnemen aan een groeigroep. 

Deze zijn verschillend (net als wijzelf). De één wil praten met anderen over het geloof, de ander vindt 

het fijn meer mensen uit de gemeente te leren kennen en weer een ander vindt het fijn om met elkaar 

na te denken over een bijbeltekst. 

 

We volgen de Gemeente Groeigroep avonden met behulp van een boekje. Dit bestaat uit 16 hoofd-

stukken, waarin 4 onderdelen duidelijk zijn te herkennen: 

- Aan de slag: de lessen van Jezus toepassen in ons eigen leven (Bergrede) 

- Lessen voor onderweg: Evangelie verkondigen, liefhebben, luisterende leerlingen blijven. 

- De weg van het kruis: Jezus volgen op onze levens- (soms lijdens-) weg 

- Opstandingsleven: perioden van verwarring en ontmoediging in ons leven (Emmaüsgangers), 

bepalen onze keuzes van vandaag onze bestemming voor morgen?, wat zijn onze talenten door 

God gegeven? 

 

Kortom er was heel wat gespreks- en denkstof. 

Tijdens alle avonden volgden we het Evangelie volgens Lucas. 
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Door met elkaar te praten en na te denken leerden we een bijbeltekst beter te begrijpen. Maar ook 

leerden we van elkaar hoe we daarover denken en hoe we er in het dagelijks leven mee omgaan. 

Het praten over jezelf en over je eigen beleving van het geloof is best “eng”. 

Is het niet raar om iets te zeggen wat jij denkt of voelt? 

Ik denk dat het voor ieder groepslid vooral de eerste avond even spannnend was. Maar toch heb ik 

nooit het gevoel gehad dat iemand zich gedwongen voelde iets te zeggen wat hij of zij niet wilde. 

Er heerste een ontspannen sfeer waar ieder groepslid de ander liet uitpraten en respecteerde wat hij of 

zij zei. We leerden veel van elkaar (het verruimt je blik). 

Ik spreek nu buiten de groeigroep een groepslid sneller aan. 

Is dit niet de bedoeling van de Gemeente Groei Groep: groeien in Geloof, Gemeenschap en Getal? 

 

Terugkijkend op de groeigroepavonden van dit seizoen zijn de eerste twee G‟s (geloof/gemeenschap) 

goed gegroeid in onze groep (en in mezelf). 

Voor de laatste G (getal) doe ik een beroep op u! 

 

Ik hoop dat ik u geprikkeld heb door het schrijven van dit stuk. 

Volgend seizoen starten we weer Gemeente Groei Groepen.  

Denk er eens over na in de zomer en informeer eens naar de ervaringen van de groeigroepleden. 

Misschien denkt u niet 1-2-3 ik geef me voor het volgend seizoen op. Maar bij twijfel zou ik het 

gewoon doen. U kunt het altijd enkele avonden proberen. 

In september krijgt u via Kerkklanken de gelegenheid u op te geven voor de Groeigroepen van 

volgend seizoen. 

Ik wil langs deze weg alle groeigroepleden bedanken voor de trouw en inbreng dit seizoen. 

Heleen Verschoor. 

 

 

Alpha-cursus 

Na de zomervakantie organiseren we in samenwerking met  

de Baptisten Gemeente een Alpha-cursus. Nu zult u zich  

misschien afvragen wat zo‟n Alpha-cursus precies is.  

De Alpha-cursus biedt een aantal inleidingen die betrekking  

hebben op de uitgangspunten van het christelijk geloof.  

Elke avond begint met een maaltijd waarbij u de  

mogelijkheid heeft elkaar op een leuke informele manier te  

leren kennen. Na de maaltijd is er een inleiding waarin een  

onderwerp over het christelijk geloof wordt uitgelegd.  

Daarna wordt er in kleine groepjes met elkaar doorgepraat.  

Luisteren, leren, uitwisselen en ontdekken. U kunt al uw  

vragen stellen. Geen enkele vraag op een Alpha-cursus is  

een domme vraag. 

 

Misschien zult u denken dat u de uitgangspunten van het  

christelijk geloof wel kent, maar dan zult u ook weten dat  

juist Jezus ons oproept om het evangelie uit te dragen, zie Matheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de 

volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes 

en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Daarom willen wij u aansporen om iemand uit te 

nodigen en samen met diegene naar de Alpha-cursus te komen. Misschien uw buurvrouw, of die 

collega waar u altijd goede gesprekken mee heeft.  

In de week van 24 juni zullen we in Pernis een folder rondbrengen waarin iedereen wordt uitgenodigd 

voor de Alpha-cursus, misschien gelijk een goed aanknopingspunt om iemand mee te vragen. 

 

De Alpha-cursus bestaat uit 10 avonden en een weekend (vrijdagavond en zaterdag). De eerste avond 

wordt gehouden op donderdag 6 september, het weekend op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober. 

 

Heeft u vragen dan  kunt u altijd contact opnemen met Kees-Jan Koster (tel. 785 92 81 of email 

keesjan@koster.cx). Ik zie uw reactie graag tegemoet. 

mailto:keesjan@koster.cx
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      Wie in de schuilplaats des 
      Allerhoogsten is gezeten, die  
      zal vernachten in de schaduw 

               des Almachtigen 
           Psalm 91: 1 

 
 Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor al haar zorgzaamheid, geven wij u 
 kennis van het overlijden van mijn geliefde moeder, schoonmoeder en onze lieve oma 

 

    Jaapje Koert 
         ~ Jo ~ 
   weduwe van Jan Bernier Jonker 
 
op de leeftijd van 87 jaar. 
 
           Sjanie en Jan 
       
           Marco en Ayu 
 
           Raimond en Alessandra 
7 juni 2007 
 
Correspondentieadres : 
Mevrouw A. Diets - Jonker 
Van Galensingel 19 
3342 TT Hendrik-Ido-Ambacht 
 

  De begrafenis heeft dinsdag 12 juni plaatsgevonden 
   op de Algemene Begraafplaats te Pernis. 

 
 

 

 

 

God riep 
 

De Heer heeft vol liefde Zijn armen geopend 

en heeft je geroepen: ‟Kind, nu is het tijd 

voor wat je gelovend, volhardend en hopend 

zo graag wou ontvangen: de kroon na de strijd. 

Kom binnen, je plaats is bereid en Ik wacht, 

Nu mag je ontwaken uit ‟t zwart van de nacht!‟ 

 

En Hij, Die vol liefde Zijn kind heeft ontvangen, 

kent ook ons verdriet, ons gemis, onze pijn; 

Hij troost ons en zegt; „Ik zal blijven verlangen 

tot al mijn geliefden bij Mij zullen zijn; 

het duurt niet zo lang meer, dan vier Ik het feest 

met wie tot het einde toe trouw zijn geweest!‟ 

 

       Nel Benschop 

       “De nacht gaat weer voorbij” 
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baza R ommelmarkt 
 

vrijdag 7 september en zaterdag 8 september 2007 
 

wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden 
 

Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 

 

  Dhr. J. de Jong     tel.: 4386656 

  Dhr. B. van Dijk             tel.: 4163319 
 

De vaste ophaaldag is donderdag van 9.30 tot 12.00 uur  

Zelf brengen kan ook: ‟s maandags van 9.00 uur tot 15.00 uur 

Verkoop: iedere maandag tussen 9.00 uur en 15.00 uur 

 

Spaart u mee met ons ? 
 

Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels 
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 

Inleveren bij: 
 

Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis                                          http://www.hervormdpernis.nl  
 
Kerkgebouw                                    Predikant                             Scriba   

Ring 1, tel: 472 27 59                       ds C.E. Lavooij                     dhr R. v.d. Leeden 

Koster: dhr C. van der Stoep            Ring 21,                                Van Zyll de Jongstr. 96 

tel: 416 44 33                                    tel. 416 17 24                        tel: 472 03 52        

 

Rehoboth                tel: 416 41 25 Bovenzaal Rehoboth                tel: 416 36 49  

Ozingastraat 73 Ozingastraat 73   

beheerder: mw. B. de Laat-Spruijt beheerder: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen 

tel: 472 05 78 tel: 416 50 17 
 
Diaconie                                      College kerkrentmeesters              Administratie collectebonnen 

Bankrek.nr.: 3532.02.584            Bankrek.nr.: 3532.02.509                Bankrek.nr.: 3532.57.230  

Postgiro: 39.29.35                        Postgiro: 63.27.27   
 
Verdere informatie (overige adressen en informatie vindt u in de Wegwijzer) 
 
Stichting Thuiszorg Rotterdam     Voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging/verpleging, 

uitleen van hulpmiddelen.    Zorgteammanager voor Pernis: mw. A. de Vries 

Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma t/m vr  van 8.00-17.00 uur, tel. 2826120 
 
Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG  

Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg, welzijn en mobiliteit: Zorgcentrum Pernis  

Spreekuur dinsdagmiddag  van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur, tel. 472 28 09 


