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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 26 november 2006 - Laatste zondag kerkelijk jaar ____________________________ 
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18.30 uur : ds. M.D. van der Giessen te Amersfoort 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. A. Kruithof    dhr. W. Ketting 
Avonddienst   : mw. P. Boekholt-Rep   dhr. D. Berghout 
 
Ambtsdrager van ontvangst: mw. P. Boekholt-Rep / mw. W. de Ronde 
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. H.J. Verheij 
 
Oppasdienst :  Sjanie de Laat en Aukje Koole 
Zondagsschool: Groep 1  - Conny van Dijk en Lisette Vermeer 
                          Groep 2 en 3 - Maarten Molendijk en Jessica den Uijl 
Peuterzondagsschool: Marina Jongejan 
 
 
Zondag 3 december 2006 - 1e Advent________________________________________________   
09.30 uur :  ds. C.E. Lavooij - Heilig Avondmaal 
18.30 uur :  ds. C.E. Lavooij - Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : mw. P. Boekholt-Rep   dhr. A. den Ouden 
Avonddienst   : mw. J. Groeneweg-van der Steen  dhr. A. Stortenbeker 
 
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. L.J. Hoogwerf / dhr. A. Louwen  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. J.H. Koole 
 
Oppasdienst :  Anke Keemink en Jolien Roobol 
Zondagsschool: Groep 1  - Christine Hout en Lenie Ketting 
                          Groep 2 en 3 - Bas Koert en Kees Jan Koster 
Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden 
 
 

BIJBELROOSTER 
 
zo 26 november Genesis  35: 16 - 28 Twaalf zonen (van Israël) 
ma 27 november Marcus  11:   1 - 11 Opmerkelijke intocht 
di 28 november Marcus  11: 12 - 25 Vruchteloos gebed?   
wo 29 november Marcus  11: 26 - 33 Vraag en wedervraag 
do 30 november Marcus  12:   1 - 12  De erfgenaam gedood 
vr   1 december  Marcus  12: 13 - 27   Koekje van eigen deeg 
za   2 december Marcus 12: 28 - 34 Het belangrijkste gebod 
 
zo   3 december Marcus  12: 35 - 44 Een waardevolle les 
ma   4 december Marcus 13:   1 - 13 Dit is het einde niet 
di   5 december Marcus  13: 14 - 23 Let op! 
wo   6 december Marcus 13: 24 - 37  Waakzaamheid 
do   7 december Micha     1:   1 - 7 Tot op het bot gekrenkt 
vr   8 december Micha     1:   8 - 16 Er is geen ontkomen aan 
za   9 december Micha     2:   1 - 5 Van God los 
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Meditatie                              

‘Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, 
                                               zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht’ 
                                                                                                                Ps. 83:5 
 
Wie Psalm 83 leest, waarvan een regel hierboven is afgedrukt, ziet de actualiteit van vandaag  a.h.w. 
zich ontrollen: onder andere namen trekken de volken op om Israël te vernietigen. 
Speerpunt daarbij is natuurlijk de staat Israël! 
 
Iran is bezig voorbereidingen te treffen voor het maken van een atoombom en stookte de kachel van 
haar geweld al een beetje op toen Hezbollah afgelopen zomer een oorlog vanaf de grens van Libanon 
uitlokte door raketten af te schieten in het noorden van Israel (Hezbollah is ooit opgericht door 
Khomeini van Iran!). De in de zomer verlaten Gaza-strook is inmiddels veranderd in een groot 
wapendepot, waar via tunnels wapentuig uit Egypte wordt binnengesmokkeld. Tegelijk is in de 
Palestijnse gebieden Hamas aan het bewind gekomen, dat Israel geen bestaansrecht gunt. Tenslotte zien 
we Turkije steeds meer kijken richting Damascus en Syrië, terwijl ze ook als eersten de Hamasregering 
erkend hebben. 
 
Actuele politieke ontwikkelingen die de werkelijkheid van Psalm 83 alleen nog maar onderstrepen. 
Als ik daar dan nog aan toevoeg de anti-semitische propaganda in de Arabische staten die dagelijks door 
de media wordt uitgespuwd (ik heb hier in mijn kamer een c.d. rom met 2730 (!) anti-semitische 
cartoons die u bij mij mag komen bekijken, maar ik vrees dat u na er tien van gezien te hebben m’n 
kamer misselijk zal verlaten…) dan mag duidelijk zijn dat alle voorbereidingen zijn getroffen om die 
verdelging spoedig uit te voeren. 
 
Van Europa heeft Israël weinig steun te verwachten ( behoudens van enkele partijen die de Bijbel nog 
lezen…), omdat ons werelddeel afstand genomen heeft en zich verzet tegen haar oorspronkelijke Joods-
christelijke achtergrond., terwijl zij bovendien bang is voor de Islam ( en graag olie wil blijven 
ontvangen…). 
 
‘Vandaar’ dat de dichter van Ps. 83 zich tot God richt en Hem om hulp en redding smeekt. 
Overigens daarbij niet bidt om de vernietiging van haar vijanden, maar wel om de vernietiging van de 
vijandschap! En daar vervolgens aan toevoegt dat wanneer de vijanden beschaamd gemaakt zijn ‘zij uw 
naam zoeken, o Here, opdat zij weten dat alleen uw naam is: Here, de allerhoogste over de ganse aarde’. 
Hij bidt dus om hun bekering, opdat hun ogen open mogen gaan. 
 
Bidden wij als gemeente van Christus dit gebed mee voor onze oudste broer of laten wij uit angst en 
lafheid Israël alleen in de kou staan in onze dagen? 
Geloof en politiek hebben zoals altijd alles met elkaar te maken! 
 
 

GEMEENTEBERICHTEN 
 
In Memoriam ( 1 ) 
Op 7 november hebben we in een dienst van Woord en Gebed afscheid genomen van Maaike Nederlof. 
Zij is 92 jaar geworden. 
Na door een hersenbloeding getroffen te zijn kwam zij in het ziekenhuis waar zij nog ruim 14 dagen 
geleefd heeft. 
In Pernis kennen we haar als degene die jarenlang bij haar zus en zwager in de manufacturenwinkel 
gestaan heeft in de Vlielanderstraat. 
Nadien heeft ze zowel hen nog verzorgd alsook haar ouders in de moeiten en lasten van de ouderdom en 
toen zij tenslotte alleen overgebleven was in het huis in de van Esstraat besloot zij te gaan wonen boven 
de stoffenwinkel die inmiddels verplaatst was naar de Boonstraat.  
Want zij hield van mensen om haar heen. Lang mocht zij gezond en vitaal blijven, ging zij nog regel-
matig uit voor een boodschapje en genoot zij dat ze de laatste anderhalf jaar van haar leven in kon 
wonen bij haar neef en zijn vrouw, de huidige eigenaars van de winkel. 
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Gedurende haar leven was zij een trouwe kerkgangster en ook heeft zij jaren op “Zanglust” gezeten.  
Uit 2 Cor. 5 lazen we ‘dat indien de aardse tent,waarin wij wonen, wordt afgebroken wij een gebouw 
van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis’. 
Maaike heeft in nogal wat aardse huizen gewoond: oorspronkelijk uit “De Heij “ afkomstig heeft zij 
later in Pernis op een aantal adressen haar intrek genomen. Overal is zij op haar eigen wijze dienstbaar 
geweest: voor de oudere generaties en ook voor de jongere. 
Tot dienstbaarheid roept ook Jezus ons op. Immers, Hij is niet gekomen om zich te laten dienen, maar 
om zelf te dienen. Die dienst ging zover dat Hij Zijn leven als losprijs voor ons gegeven heeft. Een prijs 
die ons loskoopt uit de zonde waarin wij sedert Adam in verstrikt zijn. 
Wie deze dienst van Hem aan ons verstaat, d.w.z. gelooft, zal niet anders dan dienstbaar willen zijn, in 
Zijn voetsporen willen gaan. Iets daarvan mocht oplichten in Tante Maaike. 
Nu heeft zij geen thuis meer op aarde, haar aardse tent is afgebroken, maar voor wie gelooft rest er een 
ander huis, een eeuwig huis, waar onafgebroken God de lof ontvangt. 
In zijn huis op aarde, de kerk, mogen we dat in geloof oefenen, op zangkoren mogen we dat geloof met 
onze stemmen en harten verklanken. De Bijbel zegt dat die lofzang niet verstommen zal. Omdat Jezus 
de loopplank uitgelegd heeft uit die aardse tent van ons naar dat eeuwig huis van God door Zijn over-
winning op de zonde en op haar loon, de dood. 
Zo konden we haar teruggeven, uit onze handen in de handen van de Grote Bouwmeester en Eigenaar 
van dat eeuwig huis. 
Die troost mag de nabestaanden en ons bemoedigen verder te gaan. 
 
In Memoriam ( 2 ) 
Op 14 november is in de leeftijd van 59 jaar Gerritje Bal-Groenenberg overleden. Het was voor haar, die 
altijd bezig was en vele gaven van hoofd en hart ontvangen had, een hard gelag in april te moeten verne-
men dat zij ernstig ziek was. Even leek er beterschap in te treden en kreeg zij weer moed, maar drie 
weken geleden ging het plotseling mis en bleek zij uitzaaiingen te hebben die haar fataal geworden zijn.  
Op vrijdag 17 november ben ik gevraagd om als predikant enige woorden te spreken op de begraaf-
plaats, alvorens haar lichaam aan de aarde toe te vertrouwen. 
Tijdens haar ziekte kwam bij Gerrie het geloof van haar ouders en grootouders in haar herinnering, bij 
wie zij als kind had ingewoond en zij vond daarin iets terug van een waarde die haar kennelijk dierbaar 
was. Hoe we er ook verder zelf mee omgaan, onze opvoeding trekt vaak diepere sporen dan wij soms 
zelf waar willen hebben. 
Van die God die door de geslachten heen werkt, mocht bij het graf van deze vrouw getuigd worden. 
Wij bidden om de hemelse vertroosting voor haar man, dochter, zuster, broer en verdere familie die 
Gerrie nu moeten missen. 
 
Jarigen 
Op 25 nov. dhr. W. ’t Hart (Klein Rijshoofd 5) en mevr. M.E. Kruithof-Bijl (Havenlicht 107). 
Op 27 nov. dhr. L. Beijer Sr. (Burg. van Esstraat 220). 
Op 29 nov. dhr. J.C. Jumelet (Burg. Beyenstr. 61). 
Op 30 nov. mevr. J. Verschoor-Ketting (G.A. Soetemanweg 44). 
Op 1 dec. dhr. P.J. Speelman (Ozingastr. 15) en mevr. Ruizeveld de Winter-Keemink (Pastoriedijk 394). 
Op 3 dec. mevr. J.T. Rafel-Muilenburg (Eibergenstr. 15). 
Op 6 dec. mevr. J. van Eijk-van Pelt (Havenlicht 101), dhr. C. Roukema (Madroelstr. 52 ) en  
dhr. H.J. Kruithof (G.A. Soetemanweg 59c). 
Op 7 dec. mevr. J.B. van der Waal-Desjardijn (Burg. van Esstr. 131) en mevr. J. Noordzij-Boender (Van 
Byemontsingel 34). 
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar! 
‘Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, 
 die vol ontferming ieder troost 
 en alle schuld vergeeft 
 die al het aards gebeuren vast in handen heeft’ 
                                                        ELB 125:1 
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Zieken 
Uit het ziekenhuis weer thuis zijn mevr. T. Ketting-Desjardijn (Havenlicht 105) en  
mevr. T. den Ouden-van den Berg (Ozingastr. 26). 
In het ziekenhuis liggen mevr. Walgaard-Bouman (G.A. Soetemanweg 51b) en mevr. Sijtsma-van der 
Berg (Vermaatweg 32). De eerste ligt in Ikazia, de tweede in het Westeinde-ziekenhuis in Den Haag en 
als u dit leest zal zij in Scheveningen aan het revalideren zijn (niet aan het Noordzeestrand overigens). 
Beiden wensen wij sterkte toe en Gods nabijheid en ook denken wij in onze gebeden aan alle zieken 
thuis, jong en oud! 
 
Verpleegtehuizen 
Elf Ranken Barendrecht     Verpleeghuis Sonneburgh 
Mevr. P. Mastenbroek     Mevr. P. Baas-van der Ent   
       
Verpleeghuis Slingedael     Swinhove Zwijndrecht 
Mevr. L. Buitendijk-Noordijk    Dhr. IJ. Koole 

 
Verpleeghuis De Breede Vliet    Zorghotel Rotterdam 
Mevr. L. Noordzij-de Bruin     Mevr. H. Noordzij  
Dhr. L.W. Sjouw       
Mevr. P.C. Baldé-’t Hart      
       
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe! 
 
Giften 
Via mevr. T. Vermaat-van Doorn 1x 5 en 1x 10 euro voor de kerk. 
Via ouderling P. Boekholt-Rep 2x 10 euro voor de kerk. 
Via ds. Lavooij 1x 7 euro, 1x 20 euro en 1x 50 euro voor de kerk. 
Alle gevers hartelijk dank! 
 
Bloemen 
Op 12 nov. vlogen zij naar mevr. Den Ouden-van den Berg (Ozingastr. 26), naar mevr. Ketting-
Desjardijn (Havenlicht 105) en naar mevr. Bijl-Bouter (Ring 497). 
Op 19 nov. gingen zij naar dhr. L. Beijer (Burg. van Esstr. 220), naar mevr. Koert-van der Pol  
(G.A. Soetemanweg 53c) en naar mevr. Kerpel-de Man (Havenlicht 106). 
 
Bij de diensten 
Op 26 november zullen de namen van de overledenen weer van de kansel worden afgelezen en komen 
wij samen in een dienst ter nagedachtenis aan hen in het bijzonder en aan allen die ons zijn voorgegaan. 
Wij hopen het Woord die zondag te bedienen uit Genesis 5! 
De week daarop is het alweer de eerste Advent, start van het kindernevendienstproject (waarover in een 
volgend kerkblad meer), begin van een nieuw kerkelijk jaar waarop wij het Heilig Avondmaal zullen 
vieren en wij de geloofsband met de Here Jezus via de zichtbare tekenen van brood en wijn kunnen 
versterken. In de voorbereiding onderzoeken wij onszelf in het licht van Gods genadige toewending naar 
ons in Zijn Zoon. Ziende daarop is er ruimte om eigen schuld onder ogen te zien, jegens de Here en ook 
jegens de naaste en waar nodig moet er misschien met deze en gene gesproken worden om straks, met 
elkaar verzoend, aan de tafel der verzoening te kunnen aanzitten.  
Dat zeg ik niet, maar dat spreek ik de Here Jezus na uit Matt. 5: 23, 24! 
Ook het Avondmaalformulier spreekt over een nieuwe gezindheid waarmee wij elkander bejegenen 
zullen, waarin haat en nijd en alle vormen van vijandschap moeten worden afgelegd.  
Is dat mogelijk? Alleen als we bedenken dat Gods haat en vijandschap tegen de zonde van u en mij in 
Christus’ bloed verzoend is. Trekken we uit dat geloof consequenties? 
Ik hoop dat u ook in de dienst van dankzegging en nabetrachting aanwezig zult zijn, want voorbereiding, 
viering en nabetrachting horen bij elkaar en wellicht als u zich op al deze diensten biddend voorbereidt u 
ook, God ter ere, veel vrucht op de Avondmaalsbediening mag zien en met meer innerlijke rust deze 
door velen als hectisch beleefde decembermaand in zult gaan. 
De Here zegene uw en mijn Avondmaalsbetrachting! 
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Agenda 
Op 25 nov. is er weer een zogeheten vernieuwingsavond in de Michaëlskerk in Spijkenisse. Vanaf 19.30 
uur is de kerkzaal open, om 20.00 uur begint de avond met samenzang, daarna de lezing van Jeanette 
Westerkamp (getiteld: Luisteren naar God. Hoe kun je Zijn stem leren verstaan?) en daarna is er nog 
gelegenheid voor voorbede. Om 22.00 uur is het afgelopen. Als u/jij eens mee wil bel even, dan kunnen 
we samen! 
Op 30 nov. is het weer bijbelkring: we lezen Hebreeën 2! In de consistoriekamer.  
 
Actueel 
Wat zei Simon Carmiggelt alweer over wisselingen van de (regerings)macht…. 
‘Andere mensen in de Rolls-Royces waar ik als voetganger verder geen gevolgen van ondervind’ 
 
Spreuken 
-  Over missie:  Test om te bepalen of je missie op aarde is voltooid: als je nog in leven bent, is het nog             
niet zover… (Richard Bach). 
-  Over mode:  Mode is verandering van zonde (Joodse spreuk) 
-  Over moeheid:  Moeheid is gemakkelijk te verwarren met…ongeloof (Graham Greene). 
 
Pastorieklanken 
Het was heerlijk weer eens in het ‘Grunniger’ land te zijn: toevallig was het dat weekend guur, storm, 
onweer en hagel en dat hoort ook in het hoge noorden… 
Stijn had het ook naar de zin, want hij mocht op zondagmorgen voor aanvang van de dienst in Usquert 
de klokkenluider zijn en dat gebeurt daar nog door aan een touw te gaan hangen. Je moest hem eens zien 
hoe die met lijf en leden op en neer ging in de klokkentoren en in de omtrek iedereen mocht laten horen 
dat ze in het huis des Heren verwacht werden. 
Helaas waren er geen leeftijdsgenootjes van hem bij, zodat hij tijdens de preek van zijn vader gewoon 
bij de groten bleef. Om hem wat te doen te geven tijdens die ‘lange’ zit mocht hij wat  kleuren. Maar 
denk nou niet dat hij niet luisterde, want na afloop van de dienst kwam hij onmiddellijk naar me toe om 
te zeggen dat ik een fout gemaakt had in mijn gebeden. Hij wees me er namelijk op dat ik gebeden had 
voor Ethiopië i.p.v. voor Eritrea waar 1800 christenen in containers gevangen zitten (en waar Open 
Doors net daarvoor een demonstratie in Den Haag had gehouden). ‘Domme Papa’, riep hij, ‘dat was niet 
in Ethiopië’…(gelukkig dat hij in Pernis weer naar de nevendienst kan…). 
Thuis heeft hij een nieuwe hobbie: skelteren. Wie nu de pastorie nadert loopt het risico met een grote 
snelheid een skelter op zich te zien afkomen. MAAK DAT JE WEGKOMT of spring achterop, want er 
is nog een kuipje, maar alleen voor lichtgewichten daar hij anders gaat steigeren…. 
Een hartelijke groet uit een omskelterde pastorie….   
 
 
 

DIACONIE 
 
Help een kind met maar 15 cent per dag 
Ondanks wereldwijde conferenties over het uitbannen van honger sterft er iedere 5 tellen een kind door 
ondervoeding. Het geloof dat nog verder praten tot een snelle oplossing zal leiden ebt steeds verder weg. 
Voor al de kinderen die elke dag weer honger hebben komt de kerk in actie. Van Columbia tot Rwanda. 
Van Bangladesh tot Togo. Zonder onderscheid, want onze kerk helpt iedereen. Onze kerk, want de kerk 
dat zijn we samen. Daarom voert Kerkinactie deze campagne. De actiemunt van 15 cent is het centrale 
thema in campagne want met 15 cent per dag kunnen we een kind voeden, maar alleen met uw hulp. Vul 
de munt in en stuur hem op naar Kerkinactie. 
Het lot van talloze kinderen ligt in onze handen. Samen kunnen we deze actie tot een geweldig succes 
maken. Want van iedere 15 euro die er gedoneerd wordt, maakt ICCO, de Interkerkelijke organisatie 
voor ontwikkelingssamenwerking (www.icco.nl), er 60 euro van.  
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Een kind een dag voeden van maar 15 cent? 
Volgens het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties is er slechts 19 dollarcent nodig 
om een schoolgaand kind te voeden. Dat is omgerekend 15 eurocent per dag. En een maaltijd voor een 
kind op school is één van de vele opties die er zijn om te werken aan een betere situatie: kinderen 
hebben een extra reden om naar school te gaan, tegelijkertijd concentreren ze zich beter doordat ze net 
gegeten hebben. Onderwijs, met name onderwijs van vrouwen en meisjes, is een belangrijke factor voor 
het terugdringen van ondervoeding. 
Een maaltijd op school is echter niet de enige oplossing. Kerkinactie en ICCO werken samen met 
partnerorganisaties aan een duurzame oplossing voor de voedselproblematiek. Voorbeelden zijn: 
verbeteren van de lokale landbouw en gezondheidszorg, verbeteren van scholing van vrouwen en 
kinderen en lobby te voeren voor eerlijke handel. Op de website www.15cent.nl staat een aantal 
voorbeelden van deze projecten genoemd. 
 
Zondag 26 november zullen na afloop van beide diensten actiemunten van 15 cent worden uitgereikt. 
We hopen dat u wilt helpen om iets tegen de ondervoeding van kinderen te doen en bevelen de actie 
daarom ook van harte bij u aan. 
Namens de diaconie 
 
Kerktelefoonuitzending op donderdag 30 november 
Donderdag 30 november tussen 19.00  en 20.00 uur kunnen de kerktelefoonluisteraars weer genieten van 
een extra uitzending. Gewijde muziek en gedichten zullen centraal staan. 
Voor verzoekjes en reacties kunt u bellen 4166775. 
Teun en Rien Roobol 
 
Heilig Avondmaal in het Havenlicht 
Het Heilig Avondmaal in het Havenlicht is deze keer op vrijdag 8 december, aanvang 14.30 uur. 
Voorganger is ds. C.E. Lavooij. 
De opbrengst van de collecte is voor hospice “De vier Vogels” te Rotterdam en kinderhospice “De 
Glind” van de Rudolfstichting. We bevelen deze collecte nu reeds van harte bij u aan en wensen u met 
elkaar een fijne, maar bovenal gezegende dienst toe 
De diaconie 
 
  

HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.D. bloemendienst 
Via Margo Vermaat is er nog een gift ontvangen van € 5,- over de maand oktober, hiervoor hartelijk 
dank. 
Voor het inleveren van de (half)jaarlijkse bijdragen wil ik de dames uitnodigen op dinsdag 12 december 
tussen 14.00 en 16.00 uur bij mij thuis 
Aukje Koole 
Uiterdijk 187 
 
H.V.G. “Wees een zegen” 
Op donderdag 23 november hopen wij onze verenigingsavond te houden waar dhr. B. Hoppel onze gast 
is. 
De volgende verenigingsavond is op donderdag 14 december. Wij hopen dan ons kerstfeest te vieren. 
Wij hopen dat u op beide avonden aanwezig zult zijn. 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
J.H. Meijboom-van der Steen 
 
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 6 december houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth. Om 14.15 uur is de 
zaal open en de middag begint om 14.30 uur. U bent allemaal van harte welkom. 
Namens de leidsters,  
Diny Verheij 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Opbrengst 2e extra collecte voor het tekort 
Het is met dankbaarheid dat ik u de opbrengst van de tweede gehouden collecte voor het tekort op de 
begroting van uw kerkrentmeesters bekend maak. 
 
Vooraf mochten we ontvangen €    867,50 
Tijdens de diensten €  2137,37 
Nagekomen via bank, giro en contant €    912,00 
De opbrengst van deze 2e collecte bedraagt: €  3916,87 
 
Verantwoording giften: 
Via ds. Lavooij    zie Kerkklanken nr. 12 
Via dhr. A. den Ouden € 20,00 
Via dhr. C. Hoogwerf  € 40,00 en € 10,00 
Via dhr. C. Zwart         € 50,00 
 
Gemeente, hartelijk dank voor dit mooie resultaat. 
Namens uw college van kerkrentmeesters, 
A. Pons, penningmeester 
 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
Bedankje 
Verrassend, tevens dankbaar voor alle blijken van meeleven tijdens en na mijn ziekenhuisopname. 
Hartelijk dank! 
Met vriendelijke groet, Tonny den Ouden 
 
Bingoavond Bovenzaal Rehoboth 
Op 24 november wordt er in de bovenzaal van gebouw Rehoboth weer een bingoavond georganiseerd. 
Aanvang 20.00 uur. U bent allen van harte welkom. 
Noteert u alvast de datum van de volgende bingoavond: 29 december. 
 
Zondagsschool Hervormde Gemeente Pernis 
In de week van 27 november t/m 2 december hopen wij weer de jaarlijkse collecte te houden ten bate 
van de Zondagsschool en het Zondagsschoolkoor “Timotheüs”. 
Ook dit jaar hopen wij weer op uw financiële steun te kunnen rekenen. 
Het geld wordt gebruikt voor de kerstviering, fruit met Dankstond, bloemen met Pasen en alle andere 
activiteiten van de Zondagsschool en het Zondagsschoolkoor “Timotheüs”. 
Mocht de envelop niet bij u worden opgehaald, dan kunt u deze op zondagmorgen aan de ambtsdrager 
van ontvangst geven of bij iemand van de Zondagsschoolleiding bezorgen. 
Uw bijdrage kan gestort worden op: 
Bankrekening 35.32.69.352 t.n.v. Zondagsschool Timotheüs, te Pernis. 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 
Hartelijke groet, 
Zondagsschool Hervormde Gemeente Pernis 
Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
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Nieuws catechisatiegroep 14-16 jaar 
Eens in de twee weken komt ons groepje op donderdagavond bij elkaar aan de Uiterdijk 23. We worden 
daar gastvrij ontvangen door Thea Kruithof met thee en iets lekkers en het is erg  gezellig! 
Wij zijn: Elise Hout, Jessica van der Tak, Robert van der Stoep, Chris Roobol, Misha Lavooij en Izak 
Lavooij. De groep wordt geleid door Thea Kruithof en Nienke Lavooij. 
Het boekje waar we mee werken heet Bijbels ABC van de serie Reflector. Elk hoofdstuk behandelt een 
thema,  zo hebben we het al gehad over “aanbidding”, “bekering” en de laatste keer ging het over 
“christen zijn”. Is er verschil tussen een christelijke en niet-christelijke school, waarin vind je dat ze zich 
zou moeten onderscheiden. We hebben uit het boek Handelingen gelezen hoe Paulus zijn geloof belijdt 
voor Agrippa. Wat betekende christen-zijn voor Paulus en wat betekent dat voor ons. 
We sparen  geld  voor Youth for Christ Rotterdam. Vorig jaar hebben we daar ook voor gespaard en 
toen hebben we het ook bezocht. Dat was zo leuk, dat we dat dit jaar ook weer willen gaan doen (als het 
kan!). 
Groeten van ons allemaal!   
 
 
Kerstzang in de Laurens "He is Born"   
Onder deze titel organiseert het Chr. Gem. Koor "Debarim" op vrijdag 15 december a.s. een Kerstzang- 
avond in de Laurenskerk te Rotterdam . 
Aan deze avond werkt een groot samengesteld gemengd koor, onder leiding van Vincent van Dam, een 
mannenkoor en tal van solisten mee. Het hoofdorgel wordt bespeeld door de bekende organist Bert 
Kruis. De toegangsprijs, voor wat belooft een mooie avond te worden, bedraagt slechts  € 10,- . 
De avond vangt aan om 20.00 uur en de deuren gaan open om 19.15 uur. 
De algehele leiding berust bij Vincent van Dam. 
Kaarten zijn in de voorverkoop telefonisch of via e-mail te bestellen bij: M. van Nieuwpoort,  
tel. 0180-312711 of e-mail: mvannieuwpoort@kpnplanet.nl    
         
 
 
 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 26  november Zondagsschool  
en 3 december  Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur) 
 

Maandag 27 november  Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en 4 december  Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 27 november Gospeljongerenkoor “Revival” 
en 4 december  Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
 

    Catechisaties  
Woensdag 29 november Basiscatechese groep 7 en 8 bij mw. A. Berghout,  19.00 uur 
en 13 december  Uiterdijk 213    
Woensdag 22 november 12-/13-jarigen bij Jan Groeneweg, Groot Rijshoofd 4 19.30 uur 
Donderdag 7 december 12-/13-jarigen bij Arie Verschoor, Ozingastraat 2  19.30 uur 
Woensdag 22 november 14-/16-jarigen bij Nienke Lavooij, Ring 21   19.45 uur 
en 6 december 
Woensdag 29 november 17+  bij ds. Lavooij, Ring 21     19.30 uur       

 

Vrijdag 24 november Club “Time Out”   JVR   19.30 uur  
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baza R ommelmarkt 
 

vrijdag 7 september en zaterdag 8 september 2007 
 

wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden 
 
 

Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of  
goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 
 

  Dhr. J. de Jong     tel.: 4386656 
  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319 

 
 

De vaste ophaaldag is donderdag van 9.30 tot 12.00 uur  
 
 
 

Spaart u mee met ons ? 
 

Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels 
 
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
 

Inleveren bij: 
 

Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165,  
tel.: 4160563  

 
 
 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis  http://Pernis.tripod.com 
 
Predikant  : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis   416 17 24 
 
1e Scriba  : dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96  472 03 52 

  
    
 
Kerkgebouw  : Ring 1       472 27 59 
Koster   : dhr C. v.d. Stoep, Willem Weysingel 22   416 44 33 
 
College van kerkrentmeesters 
Secretaris  : dhr A. den Ouden, Ozingastraat 52    438 51 98 
Penningmeester : mw A. Pons, Ring 64      416 21 42 
Postrek.nr  : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr  : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis   
 
Diaconie 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat  164   438 44 46 
Penningmeester : dhr P. Pons, Ring 73       438 53 85 
Postrek.nr  : 39.29.35 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Bankrek.nr  : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Kerktelefoon  : dhr A. Berkhout, Ring 71           438 54 57 
Kerkauto  : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55              416 74 37  
Aanvragen opname : dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189   416 46 98 

kerkdienst : dhr. J. Nieuwpoort, Murraystraat 73    438 02 88 
 
Zending 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164   438 44 46 
Bankrek.nr  : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis 
 
Verenigingsgebouw “Rehoboth”       416 41 25 
Conciërge   : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56   472 05 78 
Zaal bespreken         b.g.g. 416 41 25 
 
Bovenzaal “Rehoboth”        416 36 49 
Secretaresse  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3    416 34 57 
Bankrek.nr  : 3532.62.056 
Zaal bespreken  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Sleuteladres  : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56    438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Conciërge  : dhr P. v.d. Berg, Murraystraat 47    416 88 37 
 
Stichting Thuiszorg Rotterdam   
Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging,  
uitleen van hulpmiddelen.  Zorgteammanager voor Pernis: mw.  A. de Vries   
Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma/vr van 8.00-17.00 uur 282 61 20 
 
Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG  
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Zorgcentrum Pernis  
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur          472 28 09 
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