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KERKDIENSTEN

Zondag 14 januari 2007
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : ds. A.L.A. den Besten te Rotterdam

Ouderling van dienst en afkondiging Organist
Morgendienst : dhr. M. Roobol dhr. A. den Ouden
Avonddienst : mw. P. Boekholt-Rep dhr. A. Stortenbeker
Ambtsdrager van ontvangst: mw. M.L. Pons / dhr. P. Pons

Collecte . Diaconie / Kerkrentmeesters

Kerkauto : dhr.W.H. Ketting

Oppasdienst _: Christine Roobol en Christine Hout
Zondagsschool: Groep 1 - Jolien Roobol en Siska Verheij

Groep 2 en 3- Jessica den Uijl en Maarten Molendijk
Peuterzondagsschool: Pauline Hout

Zondag 21 januari_ 2007
09.30 uur : drs. A.L.J. Branger te Rotterdam
18.30 uur : de heer J.W. van Dijk te Wageningen - Jongerendienst

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

Morgendienst : mw. P. Boekholt-Rep dhr. D. Berghout

Avonddienst : dhr. A. Kruithof dhr. A. den Ouden

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. M. Roobol / mw. A. Pons

Collecte : ’s morgens Diaconie / Kerkrentmeesters;’s avonds Jeugdwerk / Kerkrentmeesters
Deurcollecte : Fonds Inwendige Zending

Kerkauto : dhr. H.J. Verheij

Oppasdienst : Hanneke Hout en Anne Lavooij
Zondagsschool: Groep 1 - Lisette Vermeer en Lenie Ketting

Groep 2 en 3- Marco van der Stoep en Margriet Lodder
Peuterzondagsschool: Christa van der Tak

Zondag 28 januari 2007
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Zendingsdienst in Gereformeerde Kerk
18.30 uur : ds. A.H. van Veluw te ‘s-Gravenzande

Ouderling van dienst en afkondiging Organist
Avonddienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen dhr. W. Ketting
Collecte : Diaconie / Kerkrentmeesters

Kerkauto : dhr. J.H. Koole

BIJBELROOSTER

z0 14 januari Jesaja 62: 1-12  Vreugde over Jeruzalem
ma 15 januari Efeziérs 5. 3-20 Het nieuwe leven

di 16 januari Efeziérs 5:21-33  Vrouw en man

wo 17 januari Efeziérs 6: 1-9 Gehoorzaam

do 18 januari Efeziérs 6:10-17  Houd stand

vr 19 januari Efeziérs 6: 18 -24  Bid door de Geest

za 20 januari Lucas 3: 1-14 Johannes’ boodschap



z0 21 januari Lucas 3:15-22 Namij

ma 22 januari Lucas 3:23-38  Jezus’ voorgeslacht

di 23 januari Lucas 4: 1-13  Jezus en de duivel

wo 24 januari Lucas 4:14-30 Een profeet in zijn vaderstad
do 25 januari Lucas 4:31-44  Jezus in Kafarnaiim

vr 26 januari Ester 1. 1-12 Koninklijk feestgedruis
za 27 januari Ester 1:13-22  Koningin Wasti afgezet
z0 28 januari Ester 2: 1-11  Nieuwe koningin gezocht
ma 29 januari Ester 2:12-18  Koningin Ester

di 30 januari Ester 2:19-23  Moordaanslag verijdeld
wo 31 januari Ester 3: 1-11  Mordechai buigt niet

do 1 februari  Ester 3:12-43  Met uitroeiing bedreigd
vr 2 februari  Ester 4: 4-17  Ester te hulp geroepen

za 3 februari  Ester 5. 1-8 Esters feestmaal
Meditatie

“Wachters in de nacht”
n.a.v.Lucas 2: 22-39

Velen van ons herinneren zich nog dat in de zeventiger jaren enkele boeken van de zeer ‘Haegse’
schrijver Louis Couperus voor de televisie bewerkt werden.

Eén ervan heette * VVan oude mensen en de dingen die voorbijgaan’... over een passiemoord begaan
in het hete Indié die maar bleef spoken in de hoofden en harten van twee stokoude mensen die
toentertijd elkaar tot die daad hadden aangevuurd...

In Simeon en Anna treffen wij mensen aan die ofschoon ook erg oud (zeker Anna moet 105 jaar
geweest zijn!) echter niet door hun verleden bepaald worden, maar door de te verwachten toekomst.
Van Simeon staat geschreven dat hij de “vertroosting van Israél verwachtte’, van Anna dat toen zij het
Kind zag ‘sprak tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachten’.

Van Simeon wordt gezegd dat hij rechtvaardig en vroom was en dat hem door een Godsspraak
verzekerd was dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. Daar wachtte
hij op, daar zag hij naar uit.

Van Anna wordt gezegd dat zij profetes was, God onafgebroken diende in de tempel, met vasten en
bidden, dag en nacht.

Twee mensen, met hun eigen geschiedenis (opvallend is Anna’s lange weduwschap, ze is twaalf maal
langer weduwe dan dat zij gehuwd is geweest...) die door alles heen de verwachting op God en Zijn
belofte levend hadden gehouden.

Wachters in de nacht, tempelwachters, twee zuilen die de tempel als het ware overeind hielden. Zoals
vandaag er gelukkig nog altijd oude mensen zijn die trouw en solide hun plaats in de kerk blijven
innemen.

Deze twee gestalten vormen een eerbetoon aan het oude en gelovige deel van Israél, dat niet
opgegeven heeft om te blijven hopen op God.

Niet hun verleden stempelt hun oude leven, maar de toekomst.

Een toekomst die letterlijk op hen toekomt als zij het Kind van de belofte zien. Simeon neemt het
zelfs in de armen.

Wie op God vertrouwt moet soms lang wachten, maar wordt nooit beschaamd.

Laten we in die verwachting ook in dit nieuwe jaar de wacht betrekken rondom Zijn beloftevolle
Woord en elkaar daartoe aanvuren!



GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 14 jan. mevr. W. Franken-Kloet (Sagiusstr. 90).
Op 19 jan. mevr. G. Hordijk-van Veelen (Cremerstr. 112), mevr. K. Hordijk (Vermaetweg 80,
momenteel in Sonneburgh, afdeling B, kamer 40) en dhr. H. den Ouden (Ozingastr. 26).
Op 20 jan. dhr. P. "t Hart (Lekkerkerkstr. 7).
Op 21 jan. mevr. A. van den Berg-van Os (Cremerstr. 124) en mevr. H.l. Kruidenier-Hordijk
(Ring 197).
Op 23 jan. mevr. E.J. Hordijk-Verkamman (Havenlicht 201).
Op 24 jan. dhr. C.M. Strijdhorst (Zellingstr. 64).
Op 25 jan. mevr.G.D. Dieckman-Boender (Burg. van Esstr. 193).
Op 30 jan. dhr. M.Verschoor (G.A. Soetemanweg 44).
Op 31 jan. mevr. J. Roukema-Grinwis (Madroelstr. 52) en mevr. B.H. Ketting (Ring 61).
Op 1 febr. mevr. J. den Ouden-Molendijk (Havenlicht 301).
“Komt tot dit Kind, gij Adamskind,
hoe kunt gij nog de wereld minnen ?
Ziet hoe Jezus Hem met u bindt,
Offert Hem heel uw hart en zinnen.”
Gez.131:7
(P.S. Het eerste Hem wil zeggen “Zich’).

Bloemen

Op zondag 24 dec. gingen de bloemen naar dhr. Kieviet (Vrijlandtstr. 9), naar mevr. M. van Dijk-
Beukelman (Havenlicht 167) en naar dhr. L. Verheij (Verduynstr. 27).

Op Eerste Kerstdag gingen ze naar mevr. Van Luijk-Driesprong (G.A. Soetemanweg 59d) en naar
mevr. Ruizendaal-Leijdekkers (Havenlicht 103).

Op zondag 31 dec. gingen ze naar mevr. A. Buesink (Burg. van Esstr. 23), naar de fam.Van der Stoep
(W. Weysingel 22) en naar de fam. Lavooij (ik zie ze staan!).

Op 7 jan. gingen ze naar dhr. Stortenbeker (Lijsterlaan 27, Rhoon), naar dhr. Andeweg (Havenlicht
213) en naar mevr. De Jong-de Ronde (Vermaetweg 100).

Zieken

Op dit moment verblijven in het Ikaziaziekenhuis dhr. M. Verschoor (G.A. Soetemanweg 44) en
mevr. Nieuwpoort (Havenlicht 214). Mevr. E.R. Snikkers-Sekeris is opgenomen in het
Zuiderziekenhuis.

Mevr. Van Dijk is terug uit het ziekenhuis en verblijft op dit moment in het Havenlicht (k.167) en
Mevr. Ouwerkerk-Blom is ook weer thuis! Mevr. Walgaard-Bouman verblijft momenteel in

De Nachtegaal, Mezenhof 1, 3082 ZE Rotterdam.

De zieken in het ziekenhuis en thuis Gods nabijheid toegebeden!

Verpleegtehuizen

EIf Ranken Barendrecht Verpleeghuis Sonneburgh

Mevr. P. Mastenbroek Mevr. P. Baas-van der Ent
Mevr. R. Hordijk

Verpleeghuis Slingedael

Mevr. L. Buitendijk-Noordijk Swinhove Zwijndrecht
Dhr. 1J. Koole

Verpleeghuis De Breede Vliet

Mevr. L. Noordzij-de Bruin Zorghotel Rotterdam

Dhr. L.W. Sjouw Mevr. H. Noordzij

De Nachtegaal
Mevr. P.J. Walgaard-Bouman

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!



Giften

Via ds. Lavooij 1x 10 euro, via ouderling Groeneweg-van der Steen 1x 50 euro, 1x 5 euro en 1x 10
euro. Alle giften zijn voor de kerk!

Gevers, hartelijk dank!

Bij de diensten

Rondom de laatste zondagen van het jaar waren er weer vele diensten extra: de Kerstvolkszang,
ditmaal op zondagavond (beter gevuld dan op andere zondagavonden!), de dienst van Eerste Kerstdag
en het Kinderkerstfeest op de Tweede. Daarnaast, ook op zondagavond de Oudejaarsdienst en op
maandag de Nieuwjaarswijding in het Havenlicht. ledereen bedankt voor z’n inzet, koren en
muziekkorpsen, zondagsschoolleiding en interkerkelijke evangelisatiecommissie, maar ook de koster
die alle keren present was.

Op 14 jan. hoop ik hier voor te gaan en ’s avonds is iedereen welkom in de pastorie om 20.45 uur om
een korte huisdienst te houden ter voorbereiding op de reis naar Roemenié.

Op 21 jan. zal oud pastoraal-medewerker Arjan Branger weer eens bij ons voorgaan.

Op 28 jan. zal er in de dienst teruggeblikt worden op de reis naar Roemenié. Let op dat deze dienst in
de Gereformeerde Kerk zal plaatsvinden, omdat dit project gezamenlijk gedragen wordt!

Agenda
Op donderdag 11 jan. zou ik de Bijbelkring willen inhalen van 21 dec.! ledereen welkom, we lezen
hfst. 3 van de Hebreeénbrief. Aanvang 20.15 uur i.v.m.de inzameling in het Rehoboth!

Actueel

Het vandalisme tijdens de jaarwisseling geeft weinig hoop dat het nieuwe jaar iets beters te zien zal
geven dan het oude te zien gaf. Ook de enorme vervuiling op de straten bewijst hoezeer het ‘na mij de
zondvloed’ de toon aangeeft...

Weerpraats

Ook de decembermaand is warm verlopen. De gemiddelde maximum temp. in dec. was 8,7, de
gemiddelde min.temp. was 5,3, aldus mijn geleerde mede-weerman. Het was maar liefst 12 dagen
boven de 10 graden ! En ’s nachts is het nooit beneden 0 geweest. Helaas, kindertjes het witwollen
tapijt zat er niet in gedurende de Kerstvakantie (en hoe dat in Roemenié is zult u nog wel horen, maar
ik denk niet fundamenteel anders!). Nat was het wel, met 87,6 mm. zijn de straten wel weer genoeg
besproeid geweest! In totaal is er dit jaar in Pernis 985 mm. gevallen!

2006, het jaar van de extremen, waarin vooral de hoge temperaturen opvielen, een tendens die al
enige jaren wordt gesignaleerd en die ongetwijfeld te maken heeft met de mondiale opwarming.
Mensen zeggen wel eens tegen mij dat dit in de Bijbel voorzegd zou zijn, dat de winters zouden
verdwijnen, maar daarover is mij geen tekst bekend (wie dat wel weet mag het zeggen!).

Anderzijds, indirect lees ik wel dat er bijv. geschreven staat dat ‘de elementen door vuur zullen
vergaan’ (2 Petrus 3:10). Hoe dit te verstaan? Zijn we bezig met een langzaam toenemende verbran-
ding van deze wereld? Alsook dat er ‘radeloze angst op aarde zal zijn vanwege het bulderen van de
zee en branding’ (Luc. 21: 26). Vormt dit een verwijzing naar de alom gevreesde verhoging van de
zeespiegel tengevolge van bijv.het smelten van het Noordpoolijs? Maar ook hierin geldt: wees
voorzichtig, pas op voor al te wilde speculaties vanuit teksten die meervoudig te interpreteren zijn.
De (in dit geval sombere) wens is maar al te vaak de vader van de gedachte!

Spreuken

Over kerkverlating:

- Waar vooral jongeren de kerk verlaten, heeft de kerk vaak al eerder de jongeren verlaten
( Okke Jager)

- Hoevelen die binnen de katholieke kerk zijn, zijn daar buiten, en hoevelen die er buiten zijn,
zijn binnen (Augustinus)



Pastorieklanken

Nu Chica het weglopen zat raakt, begint Stijn ermee, eerst door het houden van wandelingen (‘een
rondje Pernis’, noemt hij dat) en sinds zijn verjaardag ook door het maken van fietstochten. Gelukkig
zijn er velen die hem herkennen op straat, maar soms is hij wel ver weg...

De Kerstdagen vierden m’n ouders bij ons en alle dagen was m’n moeder present in de erediensten
(met in één ervan een verrassende ontmoeting met iemand uit haar geboortedorp; wat je al niet in
Pernis kan overkomen!). M’n vader ziet de gang naar de kerk minder zitten en geniet meer van alles
als hij rustig thuis kan blijven.

Het Oudejaar was bij ons rustig, de meesten waren elders en slechts twee kinderen waren thuis (plus
een slapende Stijn!).

Daarna ben ik een paar dagen in de Achelse Kluis geweest, een Trappistenklooster waar een deel van
in Belgié ligt, een ander deel in Nederland. Op dat kloosterterrein bevindt zich ook een galerie en een
winkel waar je boeken, kaarsen en c.d.’s kunt kopen. Als je daar afrekent staat er op het bonnetje
behalve het bedrag ook nog een bijbeltekst (misschien iets voor de Plus?). Bij mij stond er onder de
woorden “Wij danken u voor uw aankopen”: ‘Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden’ (
Jacobus 5: 13a). Zo zie je maar, je kunt te allen tijde evangeliserend bezig zijn.

Aardig vond ik ook dat er een briefje lag voordat je de huiskapel binnenging over het ‘meezingen met
de monniken’.

Kennelijk was het nodig de gasten van het volgende te overtuigen: meezingen met de monniken is...
zingen met twee oren en één mond, is weten dat God niet doof is, is weten dat God niet luistert naar
de keel, maar naar het hart...

Verder werd de deelnemende zangers op het hart gedrukt zich aan te passen aan de stijl van de
(gregoriaanse) zang en dat is 0.a. ... lichtvoetig: klompen uit, balletschoentjes aan...

Ook wij kunnen daar nog wat van leren in de gemeentezang!

Een hartelijke groet vanuit een pastorie, waarin het nog duidelijk vakantietijd is!

OFFICIELE MEDEDELINGEN

Fonds Inwendige Zending

Aanstaande zondag 21 januari 2007 wordt de eerste deurcollecte in het nieuwe jaar gehouden voor
het fonds inwendige zending. Deze vindt plaats na afloop van beide diensten. Wij bevelen deze
collecte nu reeds van harte bij u aan.

DIACONIE

KERKTELEFOON

Wij maken u erop attent dat er een mogelijkheid is voor langdurig zieken om tijdelijk een aansluiting
op de kerktelefoon te krijgen. Wij denken dan aan mensen die minimaal een maand niet in de kerk
kunnen komen.

Er zijn een aantal kastjes in reserve en deze kunnen tijdelijk worden aangesloten. De contact-persoon
hiervoor is de heer Ad Berkhout, telefoon 010-4385457. Let op: het gaat hier echt om langdurig
zieken, voor korte ziekperiodes blijft de cassetteband beschikbaar.

Namens de diaconie.

HERVORMDE VROUWENDIENST

Sociéteit voor ouderen

Woensdag 24 januari houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth. Om 14.15 uur is de
zaal open en de middag begint om 14.30 uur. U bent allemaal van harte welkom.

Namens de leidsters, Diny Verheij




H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maand december 2006.

Gift ontvangen via Ria den Ouden 1x € 5,-

Mevrouw Molendijk-"t Hart 1x €10,-

De heer A.Bijl IX € 5,-

Mevrouw De Ruiter- de Jong 1x € 5,-

mijzelf 1x € 5,-en 1x €10,-
ledereen hiervoor hartelijk dank.
Aukje Koole

H.V.G. “Wees een zegen”

Op donderdag 25 januari hopen wij onze eerste verenigingsavond te houden in de consistorie. Deze
avond doen we een paar rondjes bingo, de opbrengst is voor Dimitri.

De volgende verenigingsavond is op donderdag 8 februari. Wij hopen dat u op beide avonden
aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

J.H. Meijboom-van der Steen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst offerblokken december 2006

3-12 € 204,44
10-12 € 165,86
17 -12 € 137,82
24 - 12 € 145,95
25-12 € 166,05 waarvan: 8x € 5,-
31-12 € 233,45 3x €10,-
€ 1053,57 1x € 20,-
Bonnen: € 519,50 4x €50,-

TOTAAL € 1573,07

Actie Kerkbalans 2007

Een kerk is van blijvende waarde.

Via de media hoort u over kerkbalans. Hoe is het in onze gemeente??

Het is in Pernis gebruikelijk om in de even jaren, zoals vorig jaar in januari, met de landelijke actie
mee te doen. De oneven jaren (dus dit jaar) is er in onze gemeente in de maand januari geen
kerkbalans maar in de maand mei een huis aan huis collecte. Deze collecte zal gehouden worden in de
week van 13 t/m 20 mei, waarvan de opbrengst geheel bestemd is voor het eigen plaatselijke
kerkenwerk.

Nader informatie vindt u in kerkklanken die begin mei verschijnt.

Met vriendelijke groet namens het college,
A. Pons, penningmeester

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***

Hartelijk dank voor de bloemen en attenties bij mijn thuiskomst. Ik heb het erg gewaardeerd, ook
namens mijn man.
Mevr. Sijtsma-v.d. Berg



*k*k

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en attenties tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Het was hartverwarmend.
Rinus Kievit

**k*

Beste Pernissers,

Hartelijk bedankt voor de groeten die ik rond de feestdagen uit uw dorp ontving! ‘Uit het oog, uit het
hart' gaat niet altijd op en het heeft me goed gedaan dat te merken! Inmiddels ben ik alweer vier
maanden uit beeld. Via dit blad krijg ik nog een snufje mee van de ontwikkelingen onder u.

Zelf ben ik als geestelijk verzorger aan het werk, en wel in twee verzorgingshuizen: in Rotterdam
(Zevenkamp) en Ameide (aan de Lek, bij Vianen). Goed werk om te doen! Wel mis ik soms de
contacten met de catechisanten en Devotion-jongeren... U zult begrijpen dat de gemiddelde leeftijd
van de groep mensen voor wie ik nu werk wel een tikkeltje hoger ligt...!

Graag wens ik jullie en u allen een nieuw jaar toe waarin u persoonlijk en als gemeente God nog
dieper zult leren kennen.

Met hartelijke groeten,

Arjan Branger

*k%x

Graag willen wij u danken voor de kerst en nieuwjaarskaarten die we uit Pernis mochten ontvangen.
Het doet goed om zo de band te ervaren en de goede wensen te ontvangen. Ook aan u willen we het

goede toewensen en u veel heil en zegen wensen voor 2007. Graag willen wij dat doen met een tekst
die we zelf op de nieuwjaarskaarten hebben gezet uit Deuteronomium 33 vers 27a.

De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen.

Moge de Here u dag aan dag dragen.

Met hartelijke groeten,

fam. ds. J. Holtslag

*k*k

Namens Marije u allen weer vriendelijk bedankt voor de mooie kaarten die ze weer mocht ontvangen
voor de feestdagen en in het afgelopen jaar. Ze was er heel blij mee, en wenst u allen een voorspoedig
2007 toe.

Fam. Berkhout

*k*k

Heel hartelijk bedankt voor de kaarten die ik gekregen heb uit Pernis. Dit vind ik ontzettend fijn. Ook
u allen een goed en gezond 2007 toegewenst. Groeten van Johan Groeneweg, Thorbeckelaan 1A,
3201 WJ Spijkenisse.

*k*k

Hartelijk bedankt voor de vele goede wensen die ik mocht ontvangen en ik wens u eveneens een
voorspoedig 2007 toe. Een hartelijke groet uit Poortugaal.
Leo Vermaat

**k%x

Ik wil iedereen bedanken voor de vele kerstkaarten die ik heb ontvangen en iedereen een gelukkig en
gezond 2007 wensen.
Ton den Uijl

Bingoavond Bovenzaal Rehoboth
Op 19 januari wordt er weer een bingoavond georganiseerd in de bovenzaal van Rehoboth.
Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.




ABONNEMENTSGELD KERKKLANKEN 2007

Evenals voorgaande jaren willen wij u vragen om deze maand het abonnementsgeld voor het jaar
2007 ad € 8,50 over te maken op Rabobank rekeningnummer 3532.67.341 t.n.v. Hervormd Kerkblad.
Wij hopen dat u hier allen gehoor aan wilt geven, zodat wij niet meer aan de deur hoeven komen met
een kwitantie. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de commissie Kerkklanken,

Janny Hoogwerf

Drie bijeenkomsten over geloofsopvoeding

Hoe voeden we onze kinderen op in het geloof? Die vraag staat centraal in de cursus
geloofsopvoeding die binnenkort in Zuidland wordt georganiseerd. De cursus, die uit drie
avondbijeenkomsten bestaat, is bedoeld voor ouders van kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Spreker op de eerste twee avonden is Henk van Dam. Hij is verbonden aan de Stichting Radar. Radar
biedt toerustingsprogramma’s voor ouders en andere mensen die bezig zijn met (geloofs)opvoeding
en de vorming van jongeren.

Tijdens de eerste avond staat onder meer de rol van ouders in het gezin centraal. Ook is er dan
aandacht voor het belang van een goede sfeer; geloofsoverdracht kan pas echt plaatsvinden in een
atmosfeer van geborgenheid. Meer concreet komen tijdens die eerste bijeenkomst zaken aan de orde
als samen bidden, vergeving, omgaan met straf en het vader- en moederbeeld.

De tweede avond gaat het over invloeden van buitenaf van onder andere media en internet en hoe je
als ouders daarmee kunt omgaan. Tijdens de derde avond, die geleid wordt door de dominee Jan
Schep uit Zuidland, komen onderwerpen aan de orde die de deelnemers zelf inbrengen.

De cursus is bedoeld om ouders handvatten aan te reiken bij de opvoeding. Juist in hun jeugd wordt
bij de kinderen een belangrijke basis gelegd. Deelname aan de cursus kost vijf euro per persoon per
avond. De laatste avond is echter gratis. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 18 januari,
dinsdag 30 januari en donderdag 15 februari in een zaal van de Gereformeerde Kerk aan de
Wilhelminastraat in Zuidland. De aanvang is steeds 20.00 uur.

Vanuit Pernis is Arie Verschoor van plan om aan de cursus deel te nemen. Heb je belangstelling om
mee te gaan? Neem dan even contact op, zodat we iets kunnen afspreken: telefoon 4721331

Ouderenkoor “Het Havenlicht” Pernis
Opgericht 4 oktober 1965
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Het enige Pernisse seniorenkoor wil graag nieuwe leden welkom heten.

Door verschillende omstandigheden, zoals verhuizing, ziekte en overlijden, hebben wij in de
afgelopen tijd veel leden verloren. Daar tegenover staat een te klein aantal nieuwe leden. Wij zijn
dringend op zoek naar nieuwe leden. Met name in de leeftijdscategorie tussen de 50 en 70 jaar is het
ledenaantal te klein. De kwaliteit en de continuiteit van ons koor komen in gevaar. Daarom is er deze
oproep voor nieuwe leden. Het gaat hierbij om zowel dames als heren, in alle stemgroepen (sopraan,
alt, tenor,bas). Koorervaring is handig maar zeker niet noodzakelijk. Als de eerste stap genomen is,
door op donderdagmiddag mee te komen zingen, dan komt de ervaring vanzelf.

Het repertoire is hoofdzakelijk christelijk, in de Nederlandse taal.

Een klein deel van het repertoire is niet-christelijk en een enkel lied wordt in een andere taal
gezongen. Wij verwachten van de leden respect voor het te zingen repertoire.

Per jaar zijn er ongeveer 6 tot 10 optredens, meestal in zorgcentra, kerkdiensten of bij plaatselijke
activiteiten. Natuurlijk ontbreekt het jaarlijkse reisje niet.

De muzikale begeleiding bestaat uit orgel en (incidenteel) dwarsfluit.

Vanwege de laagdrempeligheid is de contributie voor iedereen betaalbaar.

Als ouderenkoor gaan wij er vanuit dat iedereen vanaf 50 jaar lid kan worden van onze vereniging.
Na de jaarwisseling gaan wij repeteren voor enkele optredens die al gepland staan.



In april hopen wij onze jaarlijkse avond voor donateurs en belangstellenden te houden.

Op 11 januari houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.

Op 18 januari is de eerste repetitie in 2007.

Heeft u aan het begin van het nieuwe jaar goede voornemens? Eén van die voornemens is heel
makkelijk uit te voeren: word lid van het Ouderenkoor, u zult er geen spijt van krijgen!

De repetities vinden plaats op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.45 uur, in de grote zaal van
Zorgcentrum Het Havenlicht, Velsenaerstraat 4, Pernis.

ledereen vanaf 50 jaar is welkom. Er is geen maximum leeftijd. Alle belangstellenden worden van
harte uitgenodigd.

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u terecht bij:

Dhr. J.D. van Opstal, voorzitter/secretaris, Burg. Verduynstraat 36, @ 4386096

Mw. F.W.C. de Reus, penningmeester, Zellingstraat 46, @& 4169078

Mw. J.J. Meijboom, dirigent, Ring 98, @ 4381992

Schroom vooral niet om (aan) te bellen en een praatje te maken.

Nog beter is het om op donderdagmiddag eens te komen kijken. Wij verwachten u!

Namens alle leden van het Ouderenkoor,

Het bestuur.

Jeugdactiviteiten

Zondag 14 januari Zondagsschool

en 21 januari Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur)

Maandag 15, 22 Zondagsschoolkoor “Timotheis”

en 29 januari Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 15, 22 Gospeljongerenkoor “Revival”

en 29 januari Bovenzaal Rehoboth 19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Catechisaties

Woensdag 10 januari Basiscatechese groep 7 en 8 bij mw. A.Berghout, 19.00 uur

en 24 januari Uiterdijk 213

Woensdag 17 januari 12-/13-jarigen bij Jan Groeneweg, Groot Rijshoofd 4 19.30 uur

Donderdag 1 februari 12-/13-jarigen bij Arie Verschoor, Ozingastraat 2 19.30 uur

Als terugkijken pijn doet ...

en vooruitkijken je bang maakt ...
Kijk dan naast je:

Ik ga met je mee,

Ik ben bij je, alle dagen
(Matthels 28 vers 20)




ongerendienst

Op zondag 21 januari hopen we weer een jongerendienst te houden.
De dienst wordt geleid door de heer J.W. van Dijk te Wageningen.

Aanvang van de dienst is 18.30 uur

Na afloop van de dienst is er voor de jongeren gelegenheid om
over deze dienst na te praten onder het genot van koffie, thee of limonade.

Jongeren en ouderen zijn van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Met hartelijke groet namens de jongerendienstcommissie en tot ziens op 21 januari!

Qéevation

Een nieuw jaar is aangebroken, ook voor Devotion. Met het nieuwe jaar begint er voor ons ook een
nieuw project, maar wij willen toch nog even terugkijken op het afgelopen halfjaar.

- In oktober begonnen wij aan het project Kom op! Doe mee! van de HGJB. Doel was om met elkaar
na te denken over hoe wij ons kunnen inzetten voor de naaste en de eigen leef-omgeving. De eerste
bijeenkomst zijn wij daarom bezig geweest met het thema “diaconie’, aan de hand van Romeinen 12.
Wij hebben ontdekt dat dit een taak is voor alle christenen.

- Tijdens de tweede bijeenkomst hebben wij door middel van een spel kennis gemaakt met
verschillende hulpbehoevende groepen: ouderen, gehandicapten, daklozen, asielzoekers,
ontwikkelingslanden en het milieu. Hierna is een aantal van ons aan de slag gegaan om een diaconale
actie te bedenken en te organiseren.

- De volgende middag hebben we gesproken over ‘armoede en rijkdom’. Wanner ben je arm, wanneer
rijk? Jezus leert ons hierover: ‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde...” en ‘Zoek liever eerst
het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven
worden.*

- Op 4 januari hebben we als afsluiting de diaconale actie gehouden. Met een groep van acht jongeren
hebben we het Havenlicht bezocht. Om 10.00 uur begonnen we met het inschenken van koffie/thee en
het uitdelen van een gebakje. Na een korte introductie hebben we ons gemengd tussen de bewoners.
Met sommigen hebben we fijne gesprekken gehad, anderen waren wel te porren voor een fanatiek
spelletje mens-erger-je-niet, rummikub, dammen of yathzee. Gezien de leuke reacties van beide
kanten was dit een succes. We zullen er daarom zeker over nadenken om nog een keer terug te
komen!

Beste gemeenteleden,

Al met al kunnen we terugkijken op een goed eerste halfjaar.  eeemp THE AR_{_O; Nu is

het tijd voor een nieuw project: The Art of Connecting. Daarin draait
het om “de drie verhalen”: Gods verhaal, CONNECT-L NG
jouw verhaal en het verhaal van de ander. Als deze verhalen bij elkaar komen ontstaat de ‘AoC

levensstijl’. Op dit moment wordt met de ervaringen van het eerste halfjaar het nieuwe project
voorbereid. Binnenkort krijgt iedereen meer te horen over de nieuwe opzet, data en tijden.

Groeten namens de leden van Devotion,
Christine en Marco




baza R ommelmarkt

vrijdag 7 september en zaterdag 8 september 2007

wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden

Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of
goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. J. de Jong tel.: 4386656
Dhr. B. van Dijk tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is donderdag van 9.30 tot 12.00 uur

Spaart u mee met ons ?

Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.

Inleveren bij:

Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165,
tel.: 4160563



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis http://Pernis.tripod.com

Predikant : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis 416 17 24

1° Scriba - dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96 472 03 52

Kerkgebouw :Ring 1 472 27 59

Koster . dhr C. v.d. Stoep, Willem Weysingel 22 416 44 33

College van kerkrentmeesters

Secretaris . dhr A. den Ouden, Ozingastraat 52 438 51 98

Penningmeester : mw A. Pons, Ring 64 416 21 42

Postrek.nr :63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

Bankrek.nr : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

Diaconie

Secretaresse : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164 438 44 46

Penningmeester : dhr P. Pons, Ring 73 438 53 85

Postrek.nr : 39.29.35 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente

Bankrek.nr : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente

Kerktelefoon : dhr A. Berkhout, Ring 71 438 54 57

Kerkauto . dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55 416 74 37

Aanvragen opname  : dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189 416 46 98
kerkdienst : dhr. J. Nieuwpoort, Murraystraat 73 438 02 88

Zending

Secretaresse : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164 438 44 46

Bankrek.nr : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis

Verenigingsgebouw “Rehoboth” 416 41 25

Conciérge : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56 472 0578

Zaal bespreken b.g.g. 4164125

Bovenzaal “Rehoboth” 416 36 49

Secretaresse : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 ~ 416 50 17

Penningmeester - dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3 416 34 57

Bankrek.nr : 3532.62.056

Zaal bespreken : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17

Sleuteladres : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56 438 51 33

J.V.R. “Margriet”
Conciérge . dhr P. v.d. Berg, Murraystraat 47 416 88 37

Stichting Thuiszorg Rotterdam

Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging,

uitleen van hulpmiddelen. Zorgteammanager voor Pernis: mw. A. de Vries

Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma/vr van 8.00-17.00 uur 282 61 20

Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Zorgcentrum Pernis
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur 472 28 09
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