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Meditatie                                
 

 
“Gods filantropie” 

                                                                                           (Titus 3:4) 
 
In de kleine brief van Paulus aan zijn (geestes)kind Titus staat een korte en fraaie omschrijving van 
het Kerstfeest: ‘Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God 
verscheen…’, waarbij voor mensenliefde het Griekse woordje filantropie staat! 
 
Wij kennen die uitdrukking nog wel: …je denkt toch niet, dat ik een filantropische instelling 
ben…om aan te geven dat we niet zomaar van alles voor niets voor een ander doen! 
Tenslotte gaat alleen de zon voor niets op … en bovendien, de meesten van ons zijn geen filantropen 
die vanwege het vele dat zij hebben wel wat kunnen missen … 
 
Wij dus geen filantropen, we wijzen het zelfs met enige verontwaardiging van de hand, maar op het 
Kerstfeest aanschouwen wij, in één woord, Gods filantropie in een kribbe! 
 
Gods rijkdom gelegd in een armoedige wereld, in een wereld die door eigen schuld aan lager wal is 
geraakt en tot de bedelstaf is vervallen, omdat zij God de rug heeft toegekeerd!  
Al heeft ‘die bedelstaf en dat aan lager wal geraakt zijn’ de schijn van het tegendeel …als we zien op 
die kouwe kermis die we er met Kerstmis van maken …diegenen onder ons die in rouw gedompeld 
zijn valt het in de regel het meeste op hoe koud, kil en vals de decembermaand in het licht gezet 
wordt! 
Het neemt de duisternis in geen enkel opzicht weg, integendeel het bevestigt die duisternis eens te 
meer! 
 
Maar in de kribbe vinden wij echte warmte, waarachtig licht en geborgenheid, omdat daar in vlees en 
bloed Gods mensenliefde geschonken is… ‘want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe’. 
 
Wat een mensenliefde is dat: dat God Zijn innig geliefde Kind afstond, verloren liet gaan, zo’n 
verschrikkelijk kruislijden liet ondergaan, om ons te behouden. Hij, die rijk was, werd arm, om ons 
die arm zijn, rijk te maken. 
 
Wie kan hier onverschillig onder blijven? 
Alleen zij die het kunstlicht van deze wereld nog omarmen … totdat het plots uit zal gaan en je van 
een kouwe kermis thuiskomt … 
 
Maar wie die rijke mensenliefde ziet, die wil nooit meer zonder Hem, want Gods filantropie verzoent 
onze schuld, bemoedigt ons tot een ander leven en is sterker dan de dood, ja, die goddelijke mensen-
liefde laat zich door niets van ons scheiden. 
 
Zullen we het ons bedenken, dat voor de deur van ons hart Gods filantropie is neergelegd? 
En zetten we die deur open, opdat Zijn licht ook ons verwarmen kan? 
Dan zullen het gezegende Kerst (=Christus)dagen zijn! 
 
 
         Ds. C.E. Lavooij 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
KERKDIENSTEN 

 
 
Zondag 24 december 2006 - 4e Advent _____________________________________________   
09.30 uur :  ds. D.H. Bosma te -Gravenhage 
20.00 uur :  ds. D.J. van Diggele (Geref. Kerk Vrijgemaakt) - Volkskerstzang 
  
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. A. Louwen    dhr. A. den Ouden 
 
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. M. Roobol / mw. A. Keemink  
Collecte :  ’s morgens Diaconie / Kerkrentmeesters    
Kerkauto :  dhr. S. Bootsma 
 
Oppasdienst :  Andrea Jonker en Conny Ruizeveld de Winter 
Zondagsschool: Groep 1  - Lisette Vermeer en Christine Hout 
                          Groep 2 en 3 - Maarten Molendijk en Kees Jan Koster 
Peuterzondagsschool: Miranda Koert 
 
 
Maandag 25 december 2006 - Eerste Kerstdag _______________________________________   
10.00 uur :  ds. C.E. Lavooij - Gezinsdienst 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
dhr. R. van der Leeden     dhr. D. Berghout 
 
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. A. Kruithof / dhr. C. Zwart  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Deurcollecte   :  3e extra collecte tekort Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. L. Lodder 
 
Oppasdienst :  Margo Molendijk, Heleen Verschoor en Esther de Laat 
Zondagsschool: Groep 1  - Jolien Roobol en Siska Verheij 
Peuterzondagsschool: Anneke Louwen 
 
 
Dinsdag 26 december 2006 – Tweede Kerstdag_______________________________________ 
11.00 uur: Kinderkerstfeest 
 
Organist:  dhr. A. den Ouden 
Oppasdienst (in de consistorie): Marina Jongejan en Ineke Koert 
    
 
Zondag 31 december 2006   ______________________________________________________   
09.30 uur :  kandidaat M.J. Schuurman te Veenendaal 
19.00 uur :  ds. C.E. Lavooij - Oudejaarsavonddienst  
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst: dhr. R. van der Leeden   dhr. D.Berghout 
Avonddienst  : mw. M.L. Pons    dhr. W. Ketting 
    
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. A. Louwen / mw. M.L. Pons  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. D.J. Verheij 
 
 
 
 



 
Oppasdienst :  Frea de Man en Jacqueline van der Leeden 
Zondagsschool: Groep 1  - Lenie Ketting en Siska Verheij 
                          Groep 2 en 3 - Bas Koert en Margriet Lodder 
Peuterzondagsschool: Marina Jongejan 
 
 
Maandag 1 januari__________________________________________________________ 
10.30 uur: ds. C.E. Lavooij - Nieuwjaarsdienst in Het Havenlicht 
 
Ouderling van dienst en afkondiging: mw. M.L. Pons 
Organist: dhr. A. den Ouden  
 
 
Zondag 7 januari 2007  ______________________________________________________   
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij  
18.30 uur : ds. E. van Rooijen te Bleiswijk 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : mw. M.L. Pons    dhr. A.Stortenbeker 
Avonddienst   : dhr. M. Roobol    dhr. D. Berghout 
 
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. R. van der Leeden / dhr. A. Bijl  
Collecte :  Roemenië / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. B. van Dijk 
 
Oppasdienst :  Rineke de Snaijer en Miranda Koert 
Zondagsschool: Groep 1  - Regina Meijndert en Conny van Dijk 
                          Groep 2 en 3 - Jannette Molendijk en Kees-Jan Koster 
Peuterzondagsschool: Miranda Koert 
 
 
 

BIJBELROOSTER 
 
zo 24 december Lucas     1: 67 - 80 Geestkrachtige woorden 
ma 25 december Lucas     2:   1 - 14 De geboorte van Jezus 
di 26 december Lucas     2: 15 - 21 Verwonderlijk 
wo 27 december Micha     7:   8 - 13 De HEER is mijn licht 
do 28 december Micha     7: 14 - 20 Nooit zonder God 
vr 29 december Lucas     2: 22 - 35 Ga in vrede 
za 30 december  Lucas     2: 36 - 40 Nog meer hulde 
  
zo 31 december Lucas     2: 41 - 52 Het huis van mijn Vader 
ma   1 januari Efeziërs   1:   1 - 6 Lofprijzing 
di   2 januari Efeziërs   1:   7 - 14 In Christus 
wo   3 januari Efeziërs   1: 15 - 23 Dank en voorbeden 
do   4 januari Efeziërs   2:   1 - 10 Geschonken leven 
vr   5 januari Efeziërs   2: 11 - 22 Eén in Christus 
za   6 januari Efeziërs   3:   1 - 13 Dienaar van het evangelie 
 
zo   7 januari Efeziërs  3: 14 - 20 Eer aan de vader 
ma   8 januari Efeziërs   4:   1 - 6 Eenheid bewaren 
di   9 januari Efeziërs   4:   7 - 16 Lichaam van Christus 
wo 10 januari Efeziërs   4: 17 - 24 Vernieuw 
do 11 januari Efeziërs   4: 25 - 5: 2 De weg van de liefde 
vr 12 januari Psalm  66:   1 - 9 Juich voor God 
za 13 januari Psalm  66: 10 - 20 God heeft mij gehoord 
 
 
 



 
 

GEMEENTEBERICHTEN 
 
In Memoriam Daniël Meijndert  
Op maandag 11 december is door een vreselijk ongeval Daniël Meijndert om het leven gekomen. 
Het gezin Meijndert, opa en oma Berkhout en de verdere familie werden in één klap in diepe rouw 
gedompeld, maar ook in de rest van ons dorp sloeg dit bericht van zijn overlijden in als een bom! 
 
Afgelopen zaterdag is hij onder overweldigende belangstelling vanuit de kerk naar de Algemene 
Begraafplaats gebracht. Een lange stoet van mensen, gewapend met paraplu ’s tegen de regen, 
volgde de lijkwagen en bracht hem naar zijn laatste aardse rustplaats. 
 
Ook in de kerk waren vele vrienden, dorpsgenoten en gemeenteleden gekomen om van hem afscheid 
te nemen en de familie Meijndert te ondersteunen in dit zo onzegbaar zware verlies. 
Tijdens de dienst van Woord en Gebed schetsten wij zijn leven tegen de achtergrond van de 
geschiedenis van de opwekking van de jongeling van Naïn, zoals we dat vinden opgetekend in Lucas 
7:11-17. 
 
In Daan verliezen we een jongeman van 25 jaar die vele vrienden bezat en met name een graag 
geziene gast was op Excelsior, waar hij lange tijd bij gevoetbald heeft, het laatste halfjaar met name 
in het derde! 
Hij was een beer van een vent, erg sportief (liep o.a. de Rotterdam-Marathon), kon daarnaast 
legendarisch eten en drinken en had een aanstekelijk gevoel voor humor. Zijn fysieke kracht had hij 
ontwikkeld toen hij werkzaam was bij een grond – riolerings en bestratingsbedrijf op de Heijplaat, 
waar hij dagelijks in de weer was rioleringsbuizen in putten te plaatsen. Ook deinsde hij er niet voor 
terug om wanneer dat nodig was 60 tot 70 uur te werken in een week. Een echte doener, die soms 
ook eerst deed en dan pas nadacht … Er waren dan ook anderen nodig om Daan een beetje af te 
remmen en wat bij te sturen af en toe. De laatste anderhalf jaar heeft hij gewerkt bij de Betoncentrale 
waar hij shovelmachinist was. 
Naast zijn werk was hij een jongen die altijd bereid anderen te helpen. Velen hebben van zijn 
diensten dankbaar gebruik gemaakt, ook wel eens misbruik gemaakt van deze goedzak. 
 
In de toespraken die in de kerk werden gehouden klonk veel waardering voor hem door. 
Met z’n allen voelden we ons verslagen en verdrietig, maar vooral ook machteloos door wat zo 
plotseling ons heeft overvallen. Waar is dan nog hulp te vinden? Wie kan nu nog uitkomst bieden en 
troost die verder reikt dan een arm, een handdruk en een blik? 
 
We overdachten de tekst, waarin een lange rouwstoet door het stadje Naïn liep, omdat er een 
jongeman gestorven was. Hij was enigst kind en z’n moeder was weduwe. 
Het hele stadje liep uit om de verdrietige moeder te ondersteunen. Van het land echter naderde een 
andere stoet, waarin Jezus vooraanging, zijn discipelen Hem volgden en een grote schare. 
Toen de Here Jezus die weduwe zag, werd Hij met ontferming bewogen en liep Hij recht op de baar 
af waar de jongen lag, de dragers stopten, Hij raakte de baar aan, terwijl Hij die gezaghebbende 
woorden sprak: ‘Jongeling, Ik zeg u, sta op’! 
Op het kruispunt waar de twee stoeten elkaar raakten geschiedde het wonder dat de jongeman tot 
leven werd gewekt en dat zijn baar een draagstoel werd toen hij overeind ging zitten. Daarna gaf de 
Here de jongen aan zijn moeder terug en beleed het volk dat in Hem God naar Zijn volk had 
omgezien.  
Voor ons mag deze daad van de Here Jezus een voorteken en een belofte zijn van het eeuwige leven, 
van Zijn Koninkrijk.  
Hij is gekomen om de dood een halt toe te roepen, daartoe heeft Hij al wat dood is in ons 
overgenomen, naar Zich toegehaald en heeft Hij omgekeerd het leven dat Hij is en heeft in ons 
uitgegoten. Een wonderlijke en heerlijke ruil vond plaats waar die twee stoeten elkaar kruisten, daar 
bij de poort, aan de grens van dat stadje Naïn.  
Nog later in het evangelie zien we die ruil beslissend getekend op Golgotha waar Jezus bekleed 
wordt met onze dood en schuld om ons Zijn leven en vergeving daarvoor in de plaats te schenken. 
 
 
 



 
 
Zo ziet God om naar ook Zijn Pernisser volk. Wie daarop vertrouwt dat God in Jezus zo met ons 
doet, zal, hoe moeilijk dat verder ook is, Daan kunnen loslaten.  
In de wetenschap dat Eén ons ook aan die uiterste grens niet loslaat, maar ons uit de dood opheft tot 
het eeuwige leven. 
Ons gebed met name voor Petra en Hans, voor Wouter en Sandra, voor Martin en opa en oma 
Berkhout, de verdere familie en de vrienden, is, dat zij in het bijzonder - en wij - in staat mogen zijn 
als we denken aan die ramp op dat kruispunt op die 11e december, waar de dood zegevierde over 
Daniël, wij ook in geloof mogen denken aan de Here Jezus die op dat andere kruispunt over de dood 
zegevierde… 
Alleen in de gave van Gods eniggeboren Zoon kunnen we de teruggave van Daniël een plaats geven. 
Laat ons dan ook bij die God in Christus dagelijks mogen schuilen om door te kunnen…   
 
 
Jarigen 
Op Eerste Kerstdag mevr. A. Roobol-van den Hoven (Zellingstr. 52). 
Op 28 dec. dhr. J. Noordzij (Van Byemontsingel 34) en mevr. J.J.F. Farenhout-Verheij ( Burg. 
Beyenstr. 30). 
Op Oudejaarsdag mevr. A. van Os-van der Pijl (Nieuwedijk 18). 
Op Nieuwjaarsdag mevr. B. Padmos-Schouten (Ring 127) en mevr. K. Moret-Ketting  
(Lekkerkerkstr. 6). 
Op 2 jan. mevr. C.P. Dekker-Bouman (Van Zyll de Jongstr. 40). 
Op 3 jan. mevr. S. de Weijer-de Vries  (Havenlicht 110). 
Op 4 jan. mevr. C.W. van Dam (Havenlicht 112). 
Op 5 jan. mevr. M.H. Kruidenier-Zevenbergen (Ring 95). 
Op 6 jan. mevr. I. Schotten-Meester (Havenlicht 305) en mevr. K. van den Houten (Van Esstr. 127). 
Op 8 jan. mevr. A. v.d. Steen-de Ruiter (Havenlicht 209) en mevr. P. Ruizeveld de Winter-Troost  
(Burg. van Esstr. 170). 
Op 10 jan. dhr. J. van der Wende (Murraystr. 52). 
Op 11 jan. mevr. J. de Reus-Breeman (Burg. van Esstr. 173). 
Op 12 jan. mevr. G. Ketting-Riegman (Zellingstr. 58). 
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar! 
 
“Op aarde woont geen vrede,     “Maar Jezus daalde neder, 
slechts onrust en verdriet,     God gaf ons zijne Zoon, 
ach neen, de ware vrede biedt u de aarde niet.  Hij bracht ons vrede weder 
De zonde dreef hem henen,     Der zegeningen kroon. 
Bracht smarten, angst en nood,    Hij troost ons needrig harte, 
Doet bittre tranen wenen,     Dat om zijn hulpe schreit 
En stort ons in de dood”     Geeft hulp in eeuwigheid” 
             Joh.de Heer 395:1,2 
 
Bloemen 
Op 3 dec. gingen de bloemen naar dhr.Verschoor (Van Zyll de Jongstr. 20), mevr. R. Hordijk  
(Vermaatweg 80) en naar mevr. Vaandrager-van Gaalen (Burg. Verdyunstr. 33). 
Op 10 dec. vlogen ze naar mevr. B.J. den Ouden-Koudijzer (H. 211), mevr. Sijtsma (Vermaetweg  
32) en naar dhr. De Raadt (H. 207). 
Op 17 dec. gingen ze naar mevr. Kruithof-Bijl (H. 107), mevr. Van Dijk-Hoogwerf (H. 210) en naar 
mevr. Koert-Zonneveld (Leendert Braatpad 11). 
 
Zieken 
Op dit moment liggen in het ziekenhuis de volgende personen: mevr. M. van Dijk-Beukelman  
(B.Verduynstr. 41) in het Ruwaard en mevr. A. Ouwerkerk-Blom (Zuiderziekenhuis). 
Dhr. B.C. de Raadt (H. 207) en mevr. B.J. den Ouden-Koudijzer (H. 211) zijn weer thuis. 
Alle zieken, ook die thuis ziek zijn, Gods mensenliefde toegebeden. 
 
 
 
 
 



 
Verpleegtehuizen  
Mevr.R.Hordijk (Vermaetweg 80) is opgenomen in “Sonneburgh”. Zij verblijft op de 4e etage, 
afdeling B, kamer 40. Een kaartje ter bemoediging zou welkom zijn! 
 
Elf Ranken Barendrecht     Verpleeghuis Sonneburgh 
Mevr. P. Mastenbroek     Mevr. P. Baas-van der Ent  
        Mevr. R. Hordijk 
Verpleeghuis Slingedael      
Mevr. L. Buitendijk-Noordijk    Swinhove Zwijndrecht 

    Dhr. IJ. Koole 
Verpleeghuis De Breede Vliet 
Mevr. L. Noordzij-de Bruin     Zorghotel Rotterdam 
Dhr. L.W. Sjouw      Mevr. H. Noordzij  
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!   
    
Giften 
Via Ds. Lavooij 1x 5 euro, 1x 10 euro, 1x 50 euro en 1x 200 euro voor de kerkrentmeesters. 
Via ouderling Boekholt 1x 5 euro voor de kerk. 
Via dhr. J. Nieuwpoort 5 euro voor de kerk. 
Alle gevers hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
 
Bij de diensten 
De 4e Advent is op de 24ste dec. en in de morgendienst gaat een gastpredikant voor!  De normale 
avonddienst vervalt om 18.30 en wordt vervangen door de Kerstnachtdienst die om 20.00 uur begint! 
O.B.K. en Revival zullen daar acte de présence geven en de voorganger zal Ds. Van Diggele zijn, de 
nieuwe Vrijgemaakte predikant van Pernis (en Middelharnis). De commissieleden van de 
Interkerkelijke Evangelisatie Commissie zullen in deze dienst ook een bescheiden rol spelen.  
Voorafgaand aan die dienst zal er vanaf 19.00 uur in het Buurthuis koffie geschonken worden en zult 
u buiten weer waxinelichtjes in potjes zien branden, inclusief de vuurkorven. Tijdens de dienst zijn 
er vuurwachters die alles in de gaten houden… 
Eerste Kerstdag zal de dienst om 10.00 uur aanvangen, het zal een gezinsdienst zijn en “Zanglust” 
zal de dienst muzikaal opluisteren. 
Tweede Kerstdag is om 11.00 uur het Kinderkerstfeest! 
Op 31 dec., ook een zondag, zal de Oudejaarsavonddienst aanvangen om 19.00 uur ! 
Op Nieuwjaarsmorgen komen we om 10.30 bij elkaar voor een korte Nieuwjaarswijding in het 
Havenlicht en drinken we daarna koffie en wisselen we de Nieuwjaarswensen uit. 
Vele diensten zoals te doen gebruikelijk in deze dagen, ook zeer gevarieerde, en dat alles om de 
vreugde over de gekomen Heiland te vieren. 
Dat Hij ook in ons hart herberg vinden mag ! 
 
Agenda  
In verband met de Kerstviering van de school gaat de Bijbelkring van donderdag 21 dec. niet door. U 
hoort of leest wel wanneer de volgende bijeenkomst is! 
 
Actueel 
Een afschuwelijk quasi wetenschappelijk congres in Teheran heeft zich gebogen over een herziening 
van de “Holocaust”, de moord op 6 miljoen Joden in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw. Het 
was bedoeld om aan te tonen dat deze genocide niet waar was en dat daarom er ook geen reden was 
dat de Joden in Israël na de oorlog een eigen en veilig tehuis zochten. Een onvervalst stukje 
geschiedvervalsing, waar naast dubieuze ‘wetenschappers’ helaas ook sommige Joodse 
tegenstanders van de staat Israël aan hebben meegedaan !   
 
Spreuken 
Over licht: - Er is meer licht dan door het raam kan worden gezien (Russisch spreekwoord). 

      - Het licht schijnt voor alle ogen, maar niet allen zien het licht (E. von Feuchtersleben). 
 



 
Pastorieklanken 
Zoals het er nu uitziet hopen m’n ouders gedeeltelijk de Kerstdagen weer bij ons door te brengen. 
Want behalve de Kerstdagen is ook de dag ervoor en de dag erna een blijde dag, omdat resp. Izak en 
Stijn verjaren. De eerste wordt 15, de laatstgenoemde wordt (alweer) 6. 
Op zijn verjaardag wil Stijn graag een kathedraal bezoeken, waarom weet ik niet zo goed, misschien 
omdat ik hem ooit verteld heb dat ik op Kerstavond 1976 de Nôtre Dame van Parijs heb bezocht en 
daar drinkende clochards achterin de kerk zag liggen. We zullen es kijken of dat in de St. Jan in Den 
Bosch ook zo is in de Kerstvakantie…! 
Als volgende week de Kerstvakantie begint is het meestal een grote logeerpartij, waarin het ene 
moment het huis gonst van de gasten, het andere moment het ijselijk stil is, omdat ze allemaal elders 
zijn. Ik weet nooit wat ik het prettigste vind: meestal wens ik rust als ze er  ‘herrie-schoppend’ 
allemaal zijn en verlang ik naar leven in de brouwerij als ze uit logeren zijn… 
In januari hoop ik nog twee dagen op herhaling te gaan naar de “Achelse Kluis” onder Eindhoven, 
waar ik samen met een goede vriend me terugtrek achter kloostermuren en zogezegd in retraite ga. 
Dan voegen we ons in het strakke ritme van de getijden, van ’s morgens vroeg (4.15 op!) tot 20.30 in 
de avond. 
Daarna zullen de voorbereidingen op de reis naar Roemenië weer de aandacht vragen (naast alle 
‘gewone’ dagelijkse arbeid).  
 
 
 

DIACONIE 
 
Kerktelefoonuitzending op donderdag 28 december 
Donderdag 28 december tussen 19.00  en 20.00 uur kunnen de kerktelefoonluisteraars weer genieten 
van een extra uitzending. Gewijde muziek en gedichten zullen centraal staan. 
Voor verzoekjes en reacties kunt u bellen 4166775. 
Teun en Rien Roobol 
 
KLEDINGINZAMELING T.B.V. ROEMENIËREIS 2007 
Zoals u reeds in de vorige Kerkklanken heeft kunnen lezen, wil dominee Lavooij op maandag 15 
januari 2007 weer vertrekken naar Roemenië. Ditmaal is via de zendingsorganisatie O.E.Z., Oost-
Europa Zending, de bestemming Suceava in het noordoosten van Roemenië uitgekozen. 
De bus is al geregeld, wederom gratis ter beschikking gesteld door Opeldealer Van der Kooij uit 
Spijkenisse en de winterbanden komen er ook gratis onder. Nu is het dus aan u om deze bus te vullen 
met nog bruikbare kleding en dekens voor de mensen die daar in armoede leven.  
Op woensdag 10 januari en donderdag 11 januari vanaf 19.00 uur wordt de kleding ingezameld 
in de J.V.R. aan de Burg. van Esstraat 44. Alle bruikbare kleding is welkom, voor zowel groot als 
klein. Broeken, truien, jassen, sokken, enz. We vragen u vriendelijk om alles in plastic vuilniszakken 
aan te leveren. Daarnaast vragen we uw hulp bij het sorteren van de kleding onder het motto “vele 
handen maken licht werk”. 
In Roemenië zullen via contactpersonen uit de geloofsgemeenschappen de hulpbehoevende gezinnen 
bezocht worden. Met name in de winter hebben deze gezinnen het erg zwaar. De gezinnen ontvangen 
daarom ook een voedselpakket en er zal geld beschikbaar worden gesteld voor huur, elektriciteit, 
medicijnen, e.d. Hiervoor is geld nodig en dat kan via vele wegen worden ingezameld. Er zal zondag 
7 januari een collecte worden gehouden, er worden bedrijven benaderd voor een gift, er komt een 
inzamelingsbus in de J.V.R. op de kledinginzamelingsdagen, de Diaconie zal een bedrag beschikbaar 
stellen en u kunt ook een gift overmaken op rekening 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente o.v.v. Roemeniëreis 2007. Wij hopen dat u dit kledingtransport ook wilt ondersteunen 
om zo de mensen in Roemenië in barre tijden weer een stukje op weg te helpen. 
Ook vanuit de Gereformeerde Kerk wordt de reis ondersteund en daarom zal, net als in 2006, een 
gezamenlijke Zendingsdient worden gehouden op zondag 28 januari 2007, deze keer  in de 
Gereformeerde Kerk. Deze dienst zal mede in het teken staan van de Roemeniëreis. 
 
Wij bevelen deze inzameling reeds nu van harte bij u aan en rekenen op uw steun bij alle 
voorbereidende werkzaamheden, o.a. op 10 en 11 januari in de J.V.R. 
 
 
 
 



 
 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften van de maand december: 
Gift  via Marleen den Ouden                     € 2,50 
Giften via mevrouw Muizer-den Ouden    2 x  € 5,- 
Giften via mevrouw Molendijk-'t Hart      1 x  € 5,-  en 1 x  € 15,- 
  
Ook deze keer weer hartelijk dank. 
Aukje Koole 
 
H.V.G. “Wees een zegen” 
Door droeve omstandigheden van drie van onze leden hebben we besloten om het vieren van het 
kerstfeest niet door te laten gaan. Wij wensen hen dan ook veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
Het bestuur wenst u allen toch goede kerstdagen en een goed 2007. 
Onze eerste verenigingsavond in 2007 hopen wij te houden op donderdag 25 januari. Wij hopen dat 
u allen weer aanwezig zult zijn. 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
J.H. Meijboom-van der Steen 
 
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 10 januari houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth. Om 14.15 uur is 
de zaal open en de middag begint om 14.30 uur. U bent allemaal van harte welkom. 
Namens de leidsters, Diny Verheij 
 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Extra collecte voor het tekort 
Tijdens de dienst op eerste Kerstdag zal de derde extra collecte voor het tekort van uw college van 
kerkrentmeesters gehouden worden. 
Op deze eerste Kerstdag, voor een ieder “verwachtingsvolle dag”, verwacht uw college uw aller 
financiële medewerking om het jaar 2006 met een zo klein mogelijk negatief resultaat af te sluiten. 
Namens uw kerkrentmeesters “gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2007”. 
 
Oudejaarscollecte 
In de week van 27 december t/m 5 januari wordt de huis aan huis oudejaarscollecte gehouden. U 
krijgt hiervoor een enveloppe met folder in uw brievenbus. De gelden van deze collecte zijn bestemd 
voor het algemeen kerkenwerk. Bij deze collecte wordt in het bijzonder de aandacht gevraagd voor 
gelden m.b.t. het betalen van het verplicht landelijk quotum. 
Als college zijn we ons ervan bewust dat er vaak en veel een beroep op uw offervaardigheid wordt 
gedaan in deze dure december maand. Maar wij zien ons genoodzaakt omdat de kerk en de 
voortgang van het daar verkondigde woord ons allen aan het hart ligt. 
Als college zien we de opbrengst van beide collectes met vertrouwen tegemoet. 
 
Gift 
Via mevr. W.G. de Ronde - v. d. Toolen  € 5,00. 
 
Namens het college van kerkrentmeesters, 
A. Pons, penningmeester 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
***Bedankjes*** 
Langs deze weg wil ik alle gemeenteleden een gezegend Kerstfeest en een goed 2007 toewensen. 
Tevens wil ik allen die in de afgelopen moeilijke maanden aan mij hebben gedacht, door een 
bezoekje of door één van de vele mooie kaarten, hartelijk bedanken. 
H.C. Noordzij 
Verpleeghuis Delfshaven, afdeling Nieuwe Maas, kamer 10 
Charloisse Lagedijk 951 
3084 LD Rotterdam 
 
*** 
Hartelijk dank voor al uw kaarten, attenties en medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis 
en bij mijn thuiskomst.  
Mevr. Den Ouden - Koudijzer  
 
De Koning komt ! 
In de vorige editie van Kerkklanken heeft u dit ook al kunnen lezen, maar we willen zo graag op 
deze plaats daar nog eens de aandacht op vestigen. Aan het slot van dit bericht vindt u ook de 
tijdstippen en de plaatsen waar de gebedsavonden worden gehouden. 
Dat is het thema van de Week van Gebed 2007. Elk jaar organiseert de Evangelische Alliantie deze 
landelijke gebedsweek in de tweede week van januari. In 2006 hebben we in Pernis voor het eerst 
deze week met drie kerken ingevuld : de baptisten, hervormde en gereformeerde kerk vrijgemaakt. 
De bijeenkomsten zijn over de drie gebouwen van de deelnemers verdeeld. Uit de positieve reacties 
is gebleken dat er behoefte bestaat om elkaar te ontmoeten rondom het gebed om samen te bidden 
voor elkaar, dorp, samenleving en wereld. Samen bidden geeft zo veel kracht aan het gebed ! En dit 
jaar stelt ook de gereformeerde kerk het gebouw beschikbaar. We gaan dus samenkomen in vier 
locaties gedurende de gebedsweek. Een fantastisch vooruitzicht. 
De Week van Gebed wordt gehouden van zondag 7 januari t/m zaterdag 13 januari 2007. Zondag is 
de startzondag en de afsluitende zaterdag wordt regionaal gehouden. In ons geval betekent dat 
Leiden. De organisatie is dan ook van plan om die zaterdag met zo veel mogelijk mensen richting 
Leiden te trekken. Wij roepen iedereen op die een hart heeft voor gebed (en wie heeft dat niet!) om 
gedurende deze week tijd vrij te maken om samen Gods aangezicht te zoeken. De samenkomsten 
beginnen om 19.30 uur (maandag t/m vrijdag) en de startzondag begint om 20.00 uur. Voor iedere 
samenkomst zal er tijd en ruimte zijn voor een kopje koffie of thee. Uiteindelijk bent u per dag een 
uurtje kwijt. Het schema (waar en wanneer) zal duidelijk zichtbaar in de verschillende kerken 
worden opgehangen. Dus kom alstublieft bidden, want des te meer bidders des te krachtiger ons 
gebed. 
De Koning komt ! U wilt toch niet wegblijven als Hij er is ? 
  
Zondag 7 januari in “de Heuvel” (baptistengemeente), Ring 322 om 20.00 uur. 
Maandag 8 januari in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Nieuwedijk 6, 19.30 – 20.30 uur. 
Dinsdag 9 januari in “de Heuvel”, 19.30 – 20.30 uur. 
Woensdag 10 januari in de Gereformeerde Kerk, Pastoriedijk 340, 19.30 – 20.30 uur. 
Donderdag 11 januari in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 19.30 - 20.30 uur. 
Vrijdag 12 januari in de Hervormde Kerk, Ring 1, 19.30 – 20.30 uur. 
Zaterdag 13 januari, afsluiting met gebedsdag in Leiden. 
  
Namens de organisatie, 
Dik v.d. Laan, André Kruithof, Wim van Veelen. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Verjaardagsfonds 
Afrekenen verjaardagsbusjes op dinsdag 2 januari bij 
Mevr. Molendijk, Uiterdijk 169, tussen 19.00 en 20.00 uur en bij 
Mevr. Koert, Burg. van Esstraat 205, tussen 15.00 en 16.00 uur. 
Opbrengst over de maanden: 
mei-juni  € 251,23 
juli-augustus  € 268,99 
september-oktober € 248,37 
Hartelijk dank hiervoor! 
 
P.C.O.B. 
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 2007, is op 9 januari a.s. 
Deze morgen komt dhr. Kamstra uit Weesp. Hij neemt ons mee naar de lagere school en laat dia’s 
zien van oude schoolplaten. Het moet heel leuk zijn, dus komt allen. We hopen elkaar om 9.45 uur te 
ontmoeten in het Geref. Jeugdgebouw. Tot ziens allemaal.  
 
 
 
 
 
 
 
         Midden in het leven 
        nog zoveel te geven. 
        Ideeën en plannen te over 
        in één keer voorbij. 
        Voor ons was je een kei 
        enig in je soort. 
        We zetten ons leven 
        in jouw gedachten voort. 
 
 Tot onze grote ontsteltenis en droefheid is, voor ons veel te vroeg, geheel onverwacht 
 overleden onze lieve zoon, broer, kleinzoon, zwager en neef 
 
 
         Daniël Meijndert 
        ~  Daan  ~ 
 
   * 15 augustus 1981   † 11 december 2006 
 
 
               Hans en Petra 
               Wouter en Sandra 
               Martin 
 
               Opa en Oma 
  Burgemeester van Esstraat 91 
 3195 AB Pernis            En verdere familie. 
 
 
   De begrafenis heeft zaterdag 16 december plaatsgevonden 
                 op de Algemene Begraafplaats te Pernis  
 
 
 
 
 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis  http://Pernis.tripod.com 
 
Predikant  : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis   416 17 24 
 
1e Scriba  : dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96  472 03 52 

  
    
 
Kerkgebouw  : Ring 1       472 27 59 
Koster   : dhr C. v.d. Stoep, Willem Weysingel 22   416 44 33 
 
College van kerkrentmeesters 
Secretaris  : dhr A. den Ouden, Ozingastraat 52    438 51 98 
Penningmeester : mw A. Pons, Ring 64      416 21 42 
Postrek.nr  : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr  : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis   
 
Diaconie 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat  164   438 44 46 
Penningmeester : dhr P. Pons, Ring 73       438 53 85 
Postrek.nr  : 39.29.35 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Bankrek.nr  : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Kerktelefoon  : dhr A. Berkhout, Ring 71           438 54 57 
Kerkauto  : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55              416 74 37  
Aanvragen opname : dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189   416 46 98 

kerkdienst : dhr. J. Nieuwpoort, Murraystraat 73    438 02 88 
 
Zending 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164   438 44 46 
Bankrek.nr  : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis 
 
Verenigingsgebouw “Rehoboth”       416 41 25 
Conciërge   : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56   472 05 78 
Zaal bespreken         b.g.g. 416 41 25 
 
Bovenzaal “Rehoboth”        416 36 49 
Secretaresse  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3    416 34 57 
Bankrek.nr  : 3532.62.056 
Zaal bespreken  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Sleuteladres  : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56    438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Conciërge  : dhr P. v.d. Berg, Murraystraat 47    416 88 37 
 
Stichting Thuiszorg Rotterdam   
Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging,  
uitleen van hulpmiddelen.  Zorgteammanager voor Pernis: mw.  A. de Vries   
Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma/vr van 8.00-17.00 uur 282 61 20 
 
Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG  
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Zorgcentrum Pernis  
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur          472 28 09 
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